
Preek in de doopdienst in Capelle-Schollevaar, 24 januari 2010, 9.15 uur
Thema: ‘Wat een kostbare parel!’ naar aanleiding van Mattheüs 13: 44-46 (met name vers 45-46)

1. De vondst van de parelkoopman
De échte, die herken je zo! Bij de échte gaan hun ogen 
glimmen, en ze blijven vertellen. De échte verzamelaars. 
De één spaart bootjes, de ander vuurtorens, een volgende 
olifantjes. Of postzegels natuurlijk. Als kind had ik een paar 
boeken vol met sigarenbandjes. Dat kun je je nu niet meer 
voorstellen... Er waren hele mooie bij, en ook hele grote, 
van Lugano sigaren, die lagen onderin een doos. 
De Here Jezus vertelt over zo’n échte verzamelaar. Een 
man, die bezeten is van parels. Jezus noemt hem een 
koopman, maar in dat hele kleine verhaaltje merk je dat hij 
méér is dan een koopman. Hij is de echte liefhebber, altijd 
op zoek. Op zoek naar die éne, naar dat unieke exemplaar, 
dat álle andere overtreft in glans, in schoonheid. 
Hij speurt alle markten af, en alle winkels. En hij vraagt het 
altijd aan de mensen: ‘Weet u nog andere handelaars in 
parels?’ En zo komt hij van de één bij de ander. Maar wat 
gebeurt er? Op een dag staat hij te kijken bij een 
parelverzameling, en dan valt zijn mond open van 
verbazing. ‘Wát??? Zo’n prachtige 
parel? Ik wist niet eens dat er zo’n 
mooie bestond!!’ 
Hij vraagt aan die andere handelaar: 
‘Wat vraag je daarvoor? Voor die ene?’ 
De handelaar noemt een prijs, en de 
koopman wil nog afdingen, maar de 
handelaar ziet wel dat hij koste wat het 
kost die éne parel wil hebben. Dus ja, 
de prijs blijft hoog, héél hoog...
De parelkoopman kan er niet van slapen 
die nacht. Hij denkt nog maar aan één 
ding: die éne parel... En de volgende 
morgen weet hij wat hij wil doen: hij gaat 
op pad, met al zijn parels, en hij gaat ze 
verkopen. Maar hij verkoopt niet alleen 
al zijn parels, nee! Hij ‘verkoopt alles 
wat hij heeft’, zegt Jezus. Alles wat hij heeft! Die mooie 
gouden ketting, die hij nog van zijn vader heeft geërfd, hup, 
de verkoop in! Alles, alles verkoopt hij, want hij wil nog 
maar één ding! Die parel. En wat denkt u? Het lukt! Hij kan 
die ene parel kopen, en hij is zo blij als een kind! 
Onvoorstelbaar, wat is hij blij! 
Ja... zó blij word je nou, als je het allerbelangrijkste vindt in 
je leven, wat er te vinden is: het eeuwige leven! Het leven 
met God! Zo blij word je, als je door de Here Jezus het 
ware geluk ontdekt. Hij is gekomen om ons het aller, 
alermooiste te geven dat je als mens kunt vinden: vrede 
met God, vergeving van zonden, een open hemel! 

2. Niets is zó kostbaar als het leven met God!
En vandaag zegt de Here Jezus het ook tegen ons: 
‘Sommige dingen lijken zo belangrijk! Maar als je eenmaal 
hebt geproefd hoe mooi het is, om verbonden te zijn met de 
Here, ach dan valt alles weg. Dan heb je er alles voor over: 
dat ene! Die parel van grote waarde, verzoening met God 
en mensen.’ Die parel, die wordt ons aangeboden. En de 
Here Jezus zegt: ‘Dat eeuwige leven, dat wil Ik je geven 
voor niets! Die koopman, die moest veel geld betalen, maar 
Ik geeft het je voor niets! Alleen: laat dan wel alles los, wat 
in de weg staat. Alles! Je eigen ontevredenheid, en je 
boosheid, en je trots. Laat het maar los. Je wrok tegen 
mensen, laat het los. De dingen die je verder in de weg 
staan. Verkeerde patronen in je leven, dat je vastzit aan je 
geld, of aan je positie, of aan overspel, of aan overspelige 
gedachten. Breek ermee! Roddelen, kwaadsprekerij. Stop 

ermee! Laat alles los! Ik geef je er véle malen meer voor 
terug! Eeuwig leven, die parel, zó mooi, daar kan niets, 
niets ooit nog tegenop!’
Dit verhaal, over de parelkoopman, lijkt zo op het verhaal 
hiervoor, over de schat in de akker. Jezus zegt: ‘Leven met 
God, binnenkomen in dat hemels Koninkrijk, dat is het 
allermooiste wat er bestaat! Als je daar een glimp van hebt 
opgevangen, dan besef je dat je nooit meer wat anders 
wilt.’ 
Binnengaan in dat hemels Koninkrijk, wat betekent dat? U 
denkt misschien vooral aan de hemel, straks, in het 
eeuwige leven. En inderdaad, dán zullen we ten volle 
mogen ervaren wat dat is: leven in de nabijheid van God, in 
Zijn licht, in een volmaakt bestaan. En toch: ook hier op 
aarde mogen we al naar binnen gaan in het hemelse 
Koninkrijk. Als je een band opbouwt met die Koning, met 
God, dan ben je hier in deze wereld al een onderdaan van 
dat Koninkrijk geworden. En dan mag je hier als mens al 
ervaren wat dat betekent, hoe rijk dat is. De momenten dat 

je merkt dat God leeft, en dat je denkt: ‘Dat 
dít gebeurt, dat kán geen toeval zijn!’ 

Ons gebed voor Jill mag zijn dat ze al vroeg 
in haar leven gaat ontdekken, gaat 
aanvoelen dat dít de meest kostbare parel is 
die ze kan vinden. En ik ben blij dat jij hier 
vanmorgen bent, als kind, als jongere. Juist 
jou wil God laten zien wie Hij is. Hij wil al 
heel jong in jouw leven binnenkomen. Hij 
zoekt jouw hart! God houdt van alle 
mensen, van alle leeftijden. Maar stel het 
niet uit, om God te zoeken. Ga op zoek, net 
als die parelkoopman! Want Jezus heeft het 
beloofd: ‘Wie zoekt, die zal vinden!’ Bid 
maar of God in je hart wil wonen, met Zijn 
Heilige Geest. Bid maar of God je wil 

gebruiken om Zijn Evangelie door te geven. Zoek die 
kostbare parel, en rust niet voor je ‘m gevonden hebt! 

Leven met God is ontzettend kostbaar. Net als die parel. En 
zoals in dat vorige verhaal van Jezus die schat in de akker. 
Misschien dacht u wel, toen we dat stukje lazen: ‘Waarom 
vertelt Jezus hier eigenlijk twee verhalen? Ze gaan toch in 
feite over hetzelfde? Iemand vindt iets geweldigs, en 
verkoopt dan alles wat hij heeft om dat éne te kopen. Is er 
eigenlijk verschil in betekenis tussen die twee verhalen? Of 
is dat tweede verhaal bedoeld om het nog eens extra te 
onderstrepen?’
Zo op het eerste gezicht gaat het hier om hetzelfde. En als 
je de gelijkenis van de parelkoopman op die manier uitlegt, 
is dat ten volle bijbels. Als je eenmaal hebt ontdekt wat 
eeuwig leven is, dan heb je daar álles voor over. Als je dit 
verhaal zó uitlegt, dan ben je zelf de parelkoopman, die de 
vondst van z’n leven doet. Maar nu moet u eens even 
meelezen. Wat staat er eigenlijk precies? In vers 44 zegt 
Jezus: ‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een 
schat...’ Dus inderdaad: dat waardevolle, wat je ontdekt, dat 
is het leven met God, het leven in het hemels Koninkrijk. 

3. Voor God Zelf is niets zo kostbaar als een mens!
Maar wat staat er in vers 45: ‘Evenzo is het Koninkrijk der 
hemelen gelijk aan een koopman...’ Hé! Je zou verwachten: 
‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat... Het 
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een kostbare parel...’ 
Als dat zo zou zijn, dan zouden die twee verhalen gelijk op 
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lopen. Maar dat staat er niet! Het Koninkrijk der hemelen 
wordt niet vergeleken met een kostbare parel, die je kunt 
vinden. Nee, het hemels Koninkrijk wordt vergeleken met 
een koopman, die op zoek gaat. Een koopman, doe parels 
zoekt. En als hij die éne parel gevonden heeft, dan geeft hij 
alles, echt álles voor die ene parel. Voelt u dat dit een 
andere kant op gaat? Wie is die koopman? Wie is er nou 
op zoek gegaan? Wie heeft er nu álles gegeven, voor die 
éne? Natuurlijk, dat is Jezus! Hij is de koopman van het 
hemels Koninkrijk! Hij is uit de hoge hemel gekomen om te 
gaan zoeken, hier op aarde! Hij zoekt en zoekt en zoekt! 
Wat zoekt Hij dan? Mensen! Hij zoekt mensen! Hij wil 
mensen redden! En Hij vindt die ene parel. Zo kostbaar... 
dat Hij daarvoor alles geeft. Hij heeft er Zijn hemelse 
heerlijkheid voor opgegeven. Op deze aarde geeft Hij er 
Zijn veiligheid voor op. Hij geeft er zijn leven voor op! 
Alles, alles alles, voor die éne parel, en die parel, dat zijn 
Zijn kinderen op de wereld. Die parel, dat zijn u, en jij, en 
ik! Jezus rust niet, Hij doet geen oog dicht, voordat Hij die 
parel gekocht heeft! Wat betekent de doop? In de doop 
zegt Jezus: ‘Jill, meisje, ook voor jou heb Ik alles 
overgehad! Ook jij hoort bij die parel in Mijn hand.’

4. Hij geeft Zijn kinderen een plaats in het nieuwe 
Jeruzalem, als kostbare parels!
En laten we nu de lijn nog maar even doortrekken. Parels, 
waar komen ze nog verder voor in de Bijbel? Misschien 
heeft u stiekem al in uw liturgieboekje zitten bladeren. 
Misschien hefet u het laatste lied al gezien: ‘Lichtstad met 
uw paarlen poorten.’ Openbaring 21, het nieuwe 
Jeruzalem! Ja, ook daar vinden we parels. Die stad heeft 
twaalf poorten. En wat staat er dan in Openbaring 21: 21: 
‘En de twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort 
afzonderlijk was uit één parel.’ Wat is de betekenis van die 
poorten in dat visioen van de hemelse stad? De betekenis 
staat in vers 12-14. Op de poorten staan de namen 
geschreven van de twaalf stammen van Israël, en op de 
fundamenten daaronder staan de namen van de twaalf 
apostelen. Die twaalf poorten, dus die twaalf parels, die 
staan symbool voor het volk van God in het Oude 
Testament (de twaalf stammen van Israël) en het Nieuwe 
Testament (de twaalf apostelen). Ook hier dus weer die 
symboliek: als je deel uitmaakt van het volk van God, dan 
maak je deel uit van die parelverzameling! 
De hemelse Koopman, Jezus Christus, is naar de wereld 
gekomen om Zijn parels te zoeken, om Zich daarvoor op te 
offeren, helemaal! Hij heeft álles gegeven om die parels te 
kopen, om óns vrij te kopen, en ons een plaats te geven in 
het nieuwe Jeruzalem. In die stad is plaats voor iedereen! 
We zullen straks zingen Psalm 87, over álle volken die daar 
samen komen, die daar mogen wonen, in de stad van God, 
waar Hij open hof houdt.  
De hemelse Koopman is gekomen om Jill te kopen met Zijn 
bloed en om haar, en u, en mij, een plaats te geven in Zijn 
heerlijke Koninkrijk. Is dat nou niet een onvoorstelbaar rijek 
boodschap? Wie zou zo’n Verlosser nou afwijzen? Wie zou 
niet op z’n knieën vallen en zeggen: ‘Here Jezus, U had 
álles over voor Mij! Dan heb ik ook álles over voor U!’ 

5. Die plaats in de hemel kunnen we nooit verdienen. 
Het is genade!!!
Wat een wonder! Er is genade!! Jezus heeft betaald! Zullen 
we dat ooit ten volle beseffen? Iemand die ging beseffen 
wat dat betekent, genade, was een parelvisser in India. 
Rambhau, zo heette hij. Hij raakte bevriend met een 
Amerikaanse zendeling, David Morse. Via David Morse 

leerde Rambhau de Bijbel kennen, en Jezus. Maar als 
Morse vertelde over de genade van Jezus, dat Hij betaald 
heeft voor onze redding, dan schudde Rambhau zijn hoofd. 
‘Nee,’ zei hij, ‘dat gaat me te gemakkelijk. Ik ben wel arm, 
maar ik heb ook mijn trots. Ik wil alleen in de hemel komen 
als ik dat zelf verdien. Ik wil niet komen als een soort 
bedelaar, levend op de zak van een ander, van Jezus.’ 
Zo bleven ze met elkaar in gesprek, jarenlang, maar 
Rambhau liet zich niet overtuigen.
Op een dag klopte hij aan bij David Morse. ‘Sahib, mijn 

heer, kom alstublieft mee naar mijn 
huis, ik wil u iets laten zien.’ Terwijl ze 
naar zijn huis liepen zei Rambhau: 
‘Over een week ga ik weg. Ik wil nog 
maar één ding in mijn leven. Ik houd 
van God, en ik wil het verdienen om 
bij Hem te komen, in de hemel. Ik ga 
naar Delhi, en ik doe dat op mijn 
knieën.’
‘Wat?!’ zei David Morse. ‘Naar Delhi? 
Dat is 1400 kilometer! Op je knieën? 
Dat overleeft geen mens! Je huid 
gaat kapot, je botten gaan stuk, je 
gaat ziektes oplopen...’

‘Toch doe ik het!’ zei Rambhau. ‘Jezus heeft nog veel meer 
geleden. En als ik dit volbreng, dan zal Hij mij belonen met 
een plaats in de hemel.’
Morse zuchtte. Waarom kon Rambhau niet geloven in Gods 
genade? 
‘Voordat ik vertrek,’ zei de parelvisser, ‘wil ik u wat geven. 
Een geschenk. Weet u, ik had ooit een zoon...’
‘Wat?’ zei Morse. ‘Een zoon? Dat heb je nooit verteld.’
De parelvisser kreeg tranen in zijn ogen. ‘Nee, dat klopt... 
Hij was de beste parelvisser van de hele streek. Hij kon 
langer onder water blijven dan wij allemaal. En altijd zocht 
hij nóg mooiere parels. Eigenlijk zocht hij de volmaakte 
parel. En op een dag, toen vond hij die. Hij is erheen 
gezwommen, hij heeft hem gepakt, hij is bovengekomen, 
maar het was teveel geweest... Te lang onder water. Kort 
daarna is hij overleden.’ Rambhau pakte een mooi houten 
kistje en haalde er een parel uit, zo groot, zo mooi, Morse 
had nog nooit zoiets gezien. Onvoorstelbaar!
‘Ik ga naar Delhi,’ zei Rambhau, ‘en u krijgt deze parel.’
‘Nee,’ zei Morse, ‘dat kan niet! Ik zal hem betalen. Ik geef u 
10.000 dollar.’
‘Wat bedoelt u?’ zei Rambhau, en zijn gezicht betrok.
’15.000!’ zei Morse. ‘Ik zal ervoor werken!’ 
‘Sahib!’ zei Rambhau. ‘Weet u wel wat u zegt?! Al gaf u tien 
miljoen, of een miljard! Deze parel is niet te koop! Mijn 
eigen zoon heft hiervoor zijn leven opgeofferd! Ik bied hem 
u aan als geschenk, en u wilt ervoor betalen?!’ Rambhau 
ging zitten. ‘Sahib. Nooit kan ik deze parel verkopen. Het 
leven van mijn zoon is niet in geld uit te drukken. Ik kan 
hem alleen geven, als geschenk, aan iemand van wie ik 
heel veel houd.’
‘Rambhau,’ zei Morse toen, ‘hoort u wat u zelf zegt? God 
wil u eeuwig leven geven. Daarvoor gaf Zijn Zoon Zichzelf. 
Daarvoor gaf Hij Zijn leven. En u wilt dat eeuiweg leven 
verdienen? Kopen? Zoals ik daarnet die parel wilde kopen? 
Begrijpt u nu, waarom dat niet kan?’

Gemeente, er is een Koopman, die alles heeft gegeven om 
u te kopen. U bent een parel in Zijn hand. Hij wil u een 
plaats geven in het nieuwe Jeruzalem. U laat die plaats 
daar, dicht bij Hem, toch niet leeg? 
Amen. 
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