
Preek in de jongerenpraisedienst, Capelle-Schollevaar, 11 april 2010, 16.00 uur
Thema: ‘Go!’ naar aanleiding van Mattheüs 28: 16-20 (met name vers 19)

1. De test voor de echte liefde...
Stel je voor: je bent een jaar of 16, 17 en je hebt een 
vriendje. Hij is helemaal gek op jou, hij is helemaal trots op 
z’n vriendin, hij vindt je de leukste, liefste, knapste, meest 
fantastische meid die hij kent. Dan ga je in de meivakantie 
mee, met je ouders, op vakantie naar Turkije, en daar glij je 
uit in het zwembad. Je komt echt héél ongelukkig terecht, 
je breekt je been en je breekt je arm op drie plaatsen. Maar 
wat het ergste is: je bent met je hoofd tegen een paaltje 
geklapt, en een hele tijd buiten bewustzijn geweest. De 
dokter zegt: ‘Misschien hou je er de rest van je leven wat 
aan over.’ Dan word je met een vliegtuig teruggebracht 
naar Nederland. Om half vijf in de ochtend komt het 
vliegtuig aan op Rotterdam The Hague Airport. Want zo 
heet ons vliegveld hier tegenwoordig. 

En de vraag is dan: wat doet jouw vriendje? Staat hij om 
half vijf op het vliegveld, om je op te wachten? Of draait hij 
zich dan nog een keer lekker kreunend om in zijn bed? 
Voel je ‘t? Dat is de test voor de liefde! Vindt hij je nou écht 
zo lief en zo leuk en zo geweldig, of zégt hij dat alleen 
maar? Een mens kan héél veel zeggen. Maar de test is: 
kom je in beweging? 

‘Ga op weg!’ zegt Jezus. ‘Go! Trek de wereld in!’ En als Hij 
dat zegt, dan is dat precies zo’n zelfde soort test. Want je 
kunt zovéél zeggen. Misschien zég jij wel: ‘Ik houd echt van 
God! Want Hij heeft Zijn Zoon gegeven, en Jezus is ook 
voor mijn zonden gestorven en opgestaan.’ 
Is dat zo? Geloof je echt, dat dát nodig was om jou te 
redden? Geloof je dat Jezus daar echt voor moest sterven 
en opstaan? 
Als je dat echt gelooft, dan betekent dat, dat je dus niet op 
een andere manier eeuwig leven kunt krijgen, als alleen 
door Jezus. Stel nou, dat God jou ook op een ándere 
manier eeuwig leven zou kunnen geven, zónder dat kruis 
van Jezus. Denk je dat Jezus dan ook was gekomen? Dat 
Hij ook naar dat kruis was gegaan? Als het eigenlijk niet 
echt nodig was voor de redding van mensen? Stel dat je 
ook in de hemel kunt komen door gewoon goed je best te 
doen, of door in Mohammed te geloven, of in Boeddha, dan 
zou het voor Jezus dus niet écht noodzakelijk zijn geweest 
om voor jouw zonden te sterven. Zou Jezus dan ook op 
aarde zijn gekomen om het kruis op Zich te nemen?
In de Hof van Gethsemane, vlak voor Zijn lijden, heeft Hij 
het uitgeschreeuwd: ‘Vader, áls het mogelijk is, laat dan 
alstublieft deze beker aan Mij voorbijgaan! Alstublieft vader! 

Maar laat Uw wil geschieden.’ En? Was er een andere 
weg? Er was geen andere weg! 

Als Jezus nu voor jou is gestorven en opgestaan, en als 
dat voor jou de enige weg naar het eeuwige leven, dan is 
dat dus voor anderen ook de enige weg naar het eeuwige 
leven. 
Dat geldt óók voor je collega bij Albert Heijn. En dat geldt 
ook voor jouw klasgenoot. Dat geldt ook voor jouw 
teamgenoot bij de korfbal, of bij de voetbal, of voor degene 
met wie jij tennist of squasht. Het zijn allemaal mensen met 
eeuwigheidswaarde. Voor al die mensen heeft Jezus 
Zichzelf opgeofferd. Omdat Jezus zóveel houdt van jouw 
teamgenoot, dat Hij voor jouw teamgenoot, voor jouw 
collega, de spijkers door Zijn handen heeft laten jagen. 
En nu is de vraag: als Jezus nu zóveel houdt van jouw 
collega, van jouw teamgenoot, van jouw klasgenoot, als 
Jezus nu álles voor hem of haar overhad, en jij zegt dat je 
van Jezus houdt, heb jij dan óók wat over voor je 
klasgenoot, of voor je collega? Voel je die liefde van Jezus 
mee? De Here Jezus heeft niet alleen voor jou daar 
gehangen, tussen hemel en aarde, aan dat Godverlaten 
kruis! Hij hing er ook voor die ander! 
En als jij van Jezus houdt, dan kán het niet anders, of je 
gaat ernaar verlangen, dat steeds meer mensen Hem leren 
kennen, dat steeds meer mensen van Hem gaan houden, 
dat steeds meer mensen bij Hem het eeuwige leven 
vinden. 
Eigenlijk is dat de test voor je geloof. Als jij zegt: ‘Ik houd 
van God, en ik ben zó dankbaar voor de Here Jezus!’ en je 
zegt tegelijkertijd: ‘Maar of een ander ook wat met Jezus 
heeft, dat maakt mij niet uit, dat moet hij zelf maar weten, 
dat interesseert mij eigenlijk niet’, dan klopt er iets niet. 
De liefde voor Jezus, die zet je in beweging, dat kán niet 
anders! Net als de liefde voor je vriendinnetje, die uit 
Turkije terugkomt. Natúúrlijk sta je daar om half vijf! En als 
je er niet staat, dan ben je haar niet waard! 

2. Jezus geeft ons onderwijs en vraagt ons dat weer 
dóór te geven
‘Go!’ zegt Jezus, ‘Ga op pad!’ En het is heel veelzeggend 
wáár Hij dat zegt. Hij zegt dat in Galilea, de verachte 
provincie van Israël. Jezus zegt: ‘Juist daar wil Ik jullie 
gebruiken. In een gebied waarvoor anderen hun neus 
ophalen. Ik houd juist van mensen waar anderen op 
neerkijken.’ Galilea. En Jezus zegt dit (vers 16), ‘waar Hij 
hen had onderricht.’ Eigenlijk staat er letterlijk: ‘De berg 
waar Jezus hun bevel had gegeven.’ Vroeger werd dat 
anders vertaald. Dan werd er gezegd: ‘De berg waarhéén 
Jezus hun bevel had gegeven, de berg waarvan Jezus had 
gezegd: Daar moeten jullie heen!’ Maar deze vertaling is 
beter. Op deze berg heeft Jezus eerder Zijn bevel 
gegeven. Het is de berg waar Jezus onderwijs heeft 
gegeven, waar Hij Zijn geboden heeft gegeven. Het is de 
berg van de Bergrede, Mattheüs 5, 6 en 7. Eerst heeft 
Jezus Zelf daar Zijn onderwijs aan de discipelen gegeven, 
en nu zegt Hij: ‘Vanaf dit moment moeten jullie dat 
onderwijs weer dóórgeven aan anderen! Over de hele 
wereld! Trek erop uit!’ 
Hier zie je dus precies hetzelfde! Als die discipelen hadden 
gezegd: ‘Nou, dank U wel, Here Jezus, voor alles wat U 
gedaan hebt. Wij genieten ervan, heel erg veel dank!’ en 
daarmee uit, dan was het christendom na een jaar of 50, 
60 uitgestorven. Klaar, over en uit. 



‘Nee!’ zegt Jezus, ‘Jullie moeten het weer doorvertellen! En 
niet alleen aan je eigen kinderen, het moet de héle wereld 
over! Het is goed nieuws voor iedereen! Het is het 
geschenk van God Zelf voor deze wereld: eeuwig leven 
voor iedereen die gelooft!’ 

3. Hoe dan? Vijf handvatten
Maar ja, dat is niet altijd eenvoudig. Hoe doe je dat nou? 
Het Evangelie doorgeven? ‘Ja, sorry hoor’,  denk jij 
misschien, ‘ik ga echt niet op De Scholver liedjes zingen, of 
foldertjes uitdelen of zo. Evangeliseren, dat is niks voor 
mij.’
Nou... er zijn hier jongeren in de kerk, die hebben dat wél 
gedaan, vlak voor Kerst. En dat was een heel mooie 
ervaring, met heel gave gesprekken. Niet te snel zeggen 
dat dat niks voor je is. En trouwens: als jij zegt: ‘dat is niks 
voor mij’, dan is de volgende vraag: ‘Wat is dan wèl wat 
voor jou?’ Heb je daar weleens over nagedacht? Want je 
wilt toch niet zo’n jongen zijn die om half vijf in zijn bed ligt 
te stinken? Wat kun je wél doen voor je Heer? 

Ik noem maar eens vijf 
dingen. Ten eerste kun je 
bidden. Doe je dat? 
‘Heer, wilt U iemand op 
mijn weg brengen, die ik 
met U in contact mag 
brengen. Wilt U geven dat 
ik iemand de weg naar U 
mag wijzen.’ Als je dat 
bidt, elke dag, dan zul je 
eens zien!
Ten tweede kun je ervoor 
kiezen om geen 
verstoppertje meer te 
spelen. Als ze op je werk 
zeggen: ‘En? Ga je nog 
leuke dingen doen van ‘t weekend?’, dan kun je natuurlijk 
met een vage blik in je ogen zeggen: ‘Nee, niks 
bijzonders...’ Maar je kunt ook zeggen: ‘Ja, we hebben een 
jongerenpraisedienst in de kerk, daar heb ik echt zin in!’ En 
je kunt altijd alleen maar stiekem bidden voor je eten, je 
kunt ook zeggen: ‘Sorry, zullen we straks even verder 
praten, ik wil even bidden voor mijn eten.’
Ten derde kun je je laten trainen, je laten toerusten. Je 
kunt bijzovoorbeeld naar een conferentie gaan, naar de 
Windroos, tussen Kerst en Oudjaarsdag. Als je studeert, 
kun je op een christelijke studentenvereniging gaan. Je 
kunt goeie dingen lezen, bijvoorbeeld dit boekje, van Nicky 
Gumbel: ‘Een leven dat zin heeft. Hoe je als christen kunt 
volhouden. Positief en praktisch’. 
Ten vierde kun jij je afvragen hoe God jou kan gebruiken 
met jouw gaven en talenten, om het Evangelie door te 
geven. Misschien door muziek. Misschien door toneel, 

zoals de podiumgroep Standby. Misschien sport, zoals hier 
gebeurt in de Sportweek Schollevaar, en elke maand op 
zaterdag. 
En het vijfde, het laatste: dat is het grote werk. Echt 
radicaal kiezen om bijvoorbeeld naar het buitenland te 
gaan met Operatie Mobilisatie, of theologie gaan studeren, 
predikant worden of evangelist of bijbelvertaler, of een 
diakonaal jaar nemen, na je studie, om als vrijwilliger te 
gaan werken bij een zendingsorganisatie. Maar zulke grote 
keuzes kun je alleen maken als je voortdurend bidt om 
Gods leiding. En zo zijn we weer bij het eerste.

Dus vijf dingen: (1) bidden of God iemand op je weg brengt 
die je tot Jezus mag leiden; (2) ophouden met verstoppertje 
spelen, gewoon open zeggen dat je gelooft; (3) zorgen 
voor training, toerusting, een cursus, een conferentie, een 
goed boek; (4) biddend kijken hoe jij jouw gaven kunt 
gebruiken om anderen te laten zien wie God is; (5) het 
grote werk: biddend overwegen of God jou roept in de 
zending, of in de kerk. 

‘Ga erop uit!’ zegt Jezus. ‘Go!’ 
Maar heb je het gemerkt? Hij 
stuurt je nooit zómaar op pad! 
Die opdracht van Jezus, die 
staat ingeklemd tussen twee 
beloften. Het is net een 
sandwich. Twee beloften, kijk 
maar mee. Vers 18: ‘Mij is alle 
macht gegeven in de hemel en 
op de aarde.’ Je hoeft dus 
nergens bang te zijn. Waar je 
ook heen gaat, overal heeft 
Jezus alle macht! Dat is een 
belofte voor elke plaats, waar je 
ook maar komt. En de tweede 
belofte, die heeft niet te maken 

met de plaats, maar met de tijd. Vers 20: ‘Houd dit voor 
ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van 
deze wereld.’ Dus overal heeft Jezus alle macht, en altijd is 
Hij bij je, door de Heilige Geest.
Zou je dan bang zijn? Bang om anderen te vertellen over 
Jezus? Natuurlijk niet! Waar zou je bang voor zijn? En zelfs 
al ben je bang: Jezus is bij je! Je bent nooit alleen! 

‘Go!’ zegt Jezus. Wat doe jij? Blijf je op bed liggen? Blijf je 
in je luie stoel zitten? Duik je weg voor die roeping van 
Jezus? Of doe je wat Hij vraagt? Het is de test voor je 
geloof. De ultieme test, of je echt houdt van je Redder, van 
je Verlosser en Heer. 

Ik wens je van harte een heel spannend leven toe! 
Spannend met Jezus!
Amen. 
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