Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 13 mei 2010, 9.15 uur
Lezingen: Handelingen 1: 1-11 en Openbaring 22: 12-21. Kerntekst: Handelingen 1: 10-11.
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Zoals Jezus ten hemel voer, z6 zal Hij ook terugkeren (de tweede zin van de engelen)

Wat gebeurt er precies bij de hemelvaart? Maakt Jezus een reis door de ruimte, waarbij er toevallig een wolk
is, zodat de discipelen Hem niet meer zien? En waarom zeggen de engelen met nadruk, dat Jezus ‘op
dezelfde wijze’ zal terugkeren?

Jezus stijgt omhoog, en wordt door een wolk omsloten. Zo zijn de discipelen er ooggetuigen van geweest. Dat
heeft diepe symbolische betekenis. ‘Omhoog’ dat betekent: ‘naar God’. En de wolk? Die onderstreept dat. In
de Bijbel duiden wolken vaak op Gods aanwezigheid, met name tijdens de woestijnreis van Israél uit Egypte.
De wolkkolom gaat hen voor. En in de wolk op de Sinai hult God Zich met grote majesteit en luister (Exodus
24).

Jezus wordt opgenomen in een wolk: Hij wordt ontvangen in Gods heerlijkheid. De hemelvaart is een
symbolische handeling. Jezus reist niet naar een ver gelegen oord. Waar is de hemel? In een andere (4°, 5°?)
dimensie? In ieder geval niet ver weg. Jezus zegt: ‘Ilk ben met u alle dagen’ (Mattheus 28: 20). En Jezus
verschijnt na Zijn hemelvaart aan Paulus (1 Korinthiérs 15: 8). Wat verandert er dan wel bij de hemelvaart?
Jezus gaat van de aarde naar de hemel, in die zin verandert Hij van plaats, maar nog veel belangrijker is dat
Hij van status verandert. Eerst was Hij op aarde als God in de gedaante van een mens. Daarna was Hij op
aarde als de opgestane Heer. Maar nu wordt Hij gekroond tot Koning in de hemel, verheven in Zijn koninklijke
positie.

Dezelfde Jezus, die de voeten van Zijn discipelen waste, die het kruis droeg, die opstond, is nu Degene die
ons regeert. Wat een heerlijke gedachte! Hij is aanbiddelijk hoog verheven, en tegelijk intens bij ons
betrokken. Kunnen wij ons een betere Koning wensen?

‘Op dezelfde wijze’ als de hemelvaart zal Hij terugkeren. Dus van boven, van God, met de wolken, teken van
goddelijke heerlijkheid en luister. Zie ook Daniél 7: 13 en Lukas 21: 27.

Alle machten van kwaad, dood en hel zullen dan overwonnen worden. Wat moet de wereld er dan heerlijk
uitzien! Vergelijk het visioen in Jesaja 11. lets om geweldig naar te verlangen! Laten we bidden of Jezus
vandaag nog terugkomt!

Die terugkeer verandert onze blikrichting (de eerste zin van de engelen)
‘Wat staan jullie daar naar de hemel te staren?’ vragen de engelen. Daarin zit een uitdaging. De engelen
willen de blikrichting van de discipelen veranderen, op zeker drie punten.

Van het verleden naar de toekomst

Dierbare herinneringen zijn heel waardevol, en schuld uit het verleden moet niet worden toegedekt.
Terugkijken is vaak heel belangrijk. Maar wij mogen ons niet laten bepalen door het verleden, maar door de
toekomst. Niet krampachtig het verleden vasthouden, denken dat vroeger alles beter was (dat is niet wijs,
volgens Prediker 7: 10). Natuurlijk waren er dingen beter (minder criminaliteit), maar ook dingen slechter
(fellere kerkstrijd). We moeten niet leven in het verleden, maar vooruit kijken: Jezus komt terug! Een christen
moet vooruit kijken! Hoe kan de kerk verder groeien? Hoe kunnen meer mensen gewonnen worden voor
Christus? Hoe kunnen wij zelf groeien in geloof en diepgang. Dat zijn de wezenlijke vragen! Toekomstgericht!

Van verdriet naar blijdschap

De discipelen staan weemoedig naar boven te staren. Maar de engelen wijzen hen op de terugkeer: die mag
ons met blijdschap vervullen. Zie Lukas 21: 28 en Psalm 98.

Het is niet vanzelfsprekend dat we met blijdschap naar die dag mogen uitkijken. Openbaring 22: 14 en 15: als
je je kleren wast, of eigenlijk laat wassen door Jezus, als je Hem vraagt om vergeving en Hem je leven
toewijdt, dan mag je zéker met blijdschap naar Zijn komst uitkijken! Maar er blijven ook mensen buiten... (vers
15). Aan Jezus zal het niet liggen: Hij nodigt ruimhartig! Ook vanmorgen!!! Zie vers 17: ‘Neem het water van
het leven, om niet! Gratis!’

Als Jezus terugkomt, zal de hele schepping juichen. Verheugen wij ons erop???

Van stilstand naar beweging

‘Wat stdan jullie daar?’ zeggen de engelen. Als je verlangt naar je diploma-uitreiking, of je bruiloft, heb je nu
nog veel te doen! Zo ook wij als wereldwijde gemeente, ter voorbereiding op Jezus’ terugkeer. ledereen moet
het evangelie horen! Daarom doen de discipelen twee dingen: ze gaan volhardend bidden en treffen
maatregelen om de zending voor te bereiden (verkiezing twaalfde apostel). Gebed en beschikbaarheid.
Volhardt u in het gebed? Niet alleen voor het eten, maar neemt u er tijd voor? En bent u beschikbaar? We
mogen bidden: ‘Here, breng mijn buren, mijn collega, mijn ..... tot geloof, en als U mij daarbij kunt gebruiken,
doe het dan!’

Z6 mogen we toeleven naar de wederkomst. Bent u, ben jij erbij???

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Waarom zou het zo lang duren voordat Jezus terugkeert? Zie ook 2 Petrus 3: 9.
Welke rol speelt de wederkomst in uw geloofsleven?
Hoe zou u in beweging kunnen komen?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



