
Preek (ingekort) Capelle-Schollevaar, 6 juni 2010, 9.15 uur
Thema: ‘Wat nodig is, is lef!’ naar aanleiding van Handelingen 5: 12-42 (kerntekst: vers 29b) 

1. Wat zou je zelf doen?
Het zal je maar gebeuren, dat je daar staat, voor die 
Joodse Raad, met ál die ogen op je gericht, vol 
vijandschap, vol vurige haat! ‘Wat jullie doen, is streng 
verboden! Er wordt hier in Jeruzalem niet meer over Jezus 
gesproken! Is dat duidelijk?!’ Wat zeg je dan? 
Petrus en Johannes zijn al eerder gevangen gezet 
(Handelingen 4). Ook toen zijn ze onder zware druk gezet. 
En nu wéér! Vers 17: ‘Maar de hogepriester stond op en 
allen, die met hem waren ... en zij werden vervuld met 
jaloersheid en zij sloegen de handen aan de apostelen en 
zetten hen in het huis van bewaring.’
Daar zitten ze dan, gevangen. Misschien wel alle twaalf. 
Die gevangenis, waar ze zitten, die kunt u nu gaan 
bezichtigen, in Jeruzalem. Het is de gevangenis onder het 
huis van Kajafas, de hogepriester. Dat huis was zijn 
ambtswoning, daar kwam ook de Joodse Raad bij elkaar. 
Het is een vreselijke kerker. Je kunt hem nog steeds 
bezoeken in Jeru-
zalem (zie foto).
Maar die nacht ge-
beurt er een won-
der. Vers 19: ‘Maar 
een engel des He-
ren opende des 
nachts de deuren 
van de gevangenis 
en leidde hen naar 
buiten en zeide: 
Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk 
al deze woorden van het leven.’
Nee, die engel, dat is geen visioen geweest. Door die engel 
is de Joodse Raad in z’n hemd gezet. Ze zitten daar, ’s 
morgens vroeg, allemaal pontificaal op hun stoel, de 
bewakers gaan naar beneden om de gevangenen op te 
halen, maar ze komen terug met een krijtwit gezicht. Vers 
23: ‘Wij vonden wèl de kerker zeer zorgvuldig gesloten en 
de wachters voor de deuren op hun post, maar, toen wij 
hem openden, vonden wij er niemand in.’
De vogels zijn gevlogen! En waar staan ze? Op het 
tempelplein! Ze staan open en bloot te vertellen over Jezus! 
Alsof er geen enkel gevaar dreigt! 
Ja, wat wil je ook?! Die engel heeft het héél duidelijk 
gezegd! ‘Ga door! Het Evangelie moet verder! Wat er ook 
gebeurt, ga door! Laat je niet bangmaken! Heb lef!!’
En daar staan ze dan, voor die Hoge Raad! Ál die ogen! 
‘Hoe dúrven jullie!!’
Wie moet je gehoorzamen? De engel die je ’s nachts heeft 
bevrijd, of de Joodse Raad, die je de volgende morgen 
opnieuw gevangen laat nemen? De apostelen, ze hoeven 
er geen seconde over na te denken! Vers 29: wat zegt 
Petrus, namens iedereen? ‘Men moet God méér 
gehoorzamen dan de mensen!’ Uiteindelijk, als het erop 
aankomt, is er maar Eén, die je totale gehoorzaamheid 
waard is, en dat is: je Schepper, je Heer, je Verlosser, je 
Heiland, je Koning. 

2. Een opdracht die tegen jezelf ingaat
Ik moet u heel eerlijk zeggen: dat woord, dat gaat dwars 
tegen mijn karakter in. En ik zal niet de enige zijn. Want het 
is natuurlijk veel aangenamer om iedereen ter wille te zijn. 
Het is veel prettiger om met een boog om alle conflicten 
heen te lopen. Van nature kies je altijd de makkelijke weg. 
Wie kiest er nu de moeilijke weg? Dat doe je niet zo snel! 
Dan moet je wel héél erg gemotiveerd zijn! 

Je wilt graag dat iedereen je aardig vindt. En natuurlijk dat 
ís ook een goede houding. Dat staat ook in de Bijbel, in 
Filippenzen 4, die oproep: ‘Uw vriendelijkheid zij alle 
mensen bekend.’ Maar als het gaat om het doorgeven van 
het Evangelie, dan worden wij geroepen om léf te tonen! 
‘Men moet God méér gehoorzamen dan de mensen!’

Het is prachtig om te zien wat Petrus doet, als hij dit heeft 
gezegd. Daar voor die héle Hoge Raad gaat hij het 
Evangelie verkondigen! Vers 30: ‘De God van ónze 
vaderen, dus de God van Israël, die u zo hartstochtelijk 
dient, die God heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen 
aan een hout en omgebracht; Hem heeft God door zijn 
rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om 
Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. En 
wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, 
die God aan hún gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.’ 
‘Als wij ú gehoorzaam zijn, dan staan we de Heilige Geest 
in de weg. Maar God heeft de Heilige Geest gegeven aan 
diégenen, die Hem gehoorzaam zijn.’ 
Nog maar pas geleden hebben we het Pinksterfeest 
gevierd. De Heilige Geest is uitgestort. Maar die Heilige 
Geest wordt geblokkeerd, als je God niet gehoorzaam bent. 
Dat is wat Petrus hier zegt! Petrus is al zijn angst kwijt. De 
angst van een paar weken geleden, toen hij nog zijn 
Meester verloochende. ‘Jezus, die ken ik niet! Waar heb je 
het over?!’ Vol vuur staat Petrus hier te spreken voor de 
Raad. Het is het vuur van de Heilige Geest! Petrus en de 
andere apostelen, ze hebben lef!
En dan laat God Zelf zien, dat Hij er ook nog is. Hij werkt 
door de persoon van Gamaliël. Gamaliël was een beroemd 
godsdienstleraar. De leraar van onder andere Paulus, 
Paulus die hier trouwens nog niet tot bekering gekomen is. 
Pas later komt Paulus op het toneel.
Gamaliël komt met een wijs advies. Hij laat de apostelen 
eerst op de gang zetten, en dan zegt hij: ‘Mensen, laten we 
goed opletten wat we doen. Als Jezus zomaar een 
oproerkraaier was, dan waait het allemaal wel over. Dat is 
met andere mensen ook gebeurd, kijk maar naar Theudas 
en naar Judas de Galilieeër. Maar áls hier inderdaad 
sprake is van een goddelijke beweging, als God Zelf hier 
aan het werk is, dan is het gevaarlijk om tegen deze 
mensen te strijden. Want dan zijn we aan het strijden tegen 
God Zelf.’ 
De Raad laat zich overtuigen, en de apostelen zijn gered. 
God is er ook nog! Ja, ze worden wel gegeseld, dat is 
vreselijke marteling, en dan worden ze vrijgelaten. maar 
hoe gaan ze weg? Als geslagen honden? Nee! Vers 41: ‘Zij 
dan gingen uit de Raad weg, verblijd, - VERBLIJD!! - dat zij 
verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk 
behandeld te zijn; en zonder ophouden, iedere dag, leerden 
zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het 
evangelie, dat de Christus Jezus is.’ ‘De Messias (het 
Hebreeuwse woord voor Christus, dat wil zeggen: 
‘Gezalfde’), over wie wij al honderden jaren beloften 
hebben gekregen, de Messias is: JEZUS!’ 
Merkt u het? Het Evangelie gaat door! Het nieuws over 
Jezus Christus, waardoor mensen gered worden en eeuwig 
leven ontvangen, dat nieuws komt verder! En steeds meer 
mensenlevens komen tot bloei! Waarom? Omdat hier 
mensen zijn met lef! ‘Men moet God méér gehoorzamen 
dan de mensen!’

3. Ook wij hebben lef nodig, elke dag!
Wat heeft deze geschiedenis te maken met ons, hier en 



nu? Dat is precies dit: wat nodig is, is lef! Ik pak mijn 
agenda van deze week erbij, en dan zullen we het zien: 
deze oproep uit Gods Woord, om lef te tonen, die oproep 
heeft met maken met ons leven van elke dag! 

Zondag 30 mei. In de kerk kwam Annika Nipius naar me 
toe, en zij vroeg: ‘Wil je bidden voor het India-project van 
World Servants. Om met één groep te kunnen gaan, 
hebben we 25 jongeren nodig, die daar drie weken gaan 
bouwen aan een ziekenhuis. Maar er zijn er nog maar 13! 
Wil je ervoor bidden?’ Dat deden we, in de middagdienst, 
we baden God of Hij jongeren wil helpen om hierin een 
goede beslissing te nemen. En wat gebeurde er? Binnen 
drie dagen waren er 8 jongeren bij! We zitten nu op 21. Er 
zijn nog 4 jongeren nodig. Wat nodig is, is lef! India, dat is 
onbekend. Drie weken bouwen, in de hitte, dat is afzien. En 
als je meegaat, moet je veel geld bij elkaar sprokkelen. Ook 
al doe je een hoop als groep, dat vraagt véél van je. Maar 
21 jongeren hebben het al gezegd: ‘Ik doe mee!’ Dat is nou: 
lef in de dienst van God! Nu nog vier! Ben jij erbij? 

Maandagmorgen hadden we Spinozakring. We vierden 
ons 10-jarig bestaan, en hebben herdacht hoe bijzonder het 
was, dat die kring ooit kon starten. Want Spinoza 
(Fidelio/Tosca), was een humanistisch huis. Een bijbelkring 
was er altijd tegengehouden. Maar mevrouw Quaak - ze is 
nu al jaren bij God in de hemel - legde zich daar niet bij 
neer. Ze kreeg het voor elkaar! Inmiddels bestaat de kring 
tien jaar. Wat nodig is, is lef! 
Maandag kreeg ik een email over Taizé aan de Maas. Over 
ruim een half jaar, tussen Kerst en Nieuwjaar, komen er 
ongeveer 20.000 jongeren vanuit heel Europa naar 
Rotterdam, voor een gigantisch festival. Geen dancefeest 
of megadisco. Nee! Ze komen om Jezus Christus te eren, 
en om God te aanbidden. De broeders van Taizé, een 
soort kloostergemeenschap in Frankrijk, organsieren elk 
jaar zo’n bijeenkomst. Dit jaar in Rotterdam. Die broeders 
zijn naar Ahoy gegaan, naar de directie, en ze hebben 
gezegd: ‘Mogen wij vijf dagen lang Ahoy gebruiken?’ 
‘Nee,’ zei de directie, ‘dat kan niet. Want er is het 
Kerstcircus, dat is er elk jaar. Bovendien: hebben jullie 
geld dan?’ ‘Nee’, zeiden de broeders, ‘we hebben geen 
geld.’
‘En toen’ zeiden die broeders, ‘toen gebeurde er iets in 
die vergadering. Iets... De Heilige Geest! Toen we 
weggingen, hadden we Ahoy! Het Kerstcircus moest 
wijken voor Taizé.’ Dat is lef hebben: naar zo’n directie 
toestappen, zonder geld! God zegt: ‘Doe het!’ En nu? Nu 
worden er slaapplaatsen gezocht voor 20.000 jongeren. 
Voor vijf dagen. En u kunt twintig redenen noemen om 
géén jongeren in huis te nemen. Dertig redenen! Maar de 
vraag van de broeders van Taizé ligt ook op ons bord! 
‘Kunnen jullie mensen opvangen? In tweetallen?’ Wat nodig 
is, is lef! Als ú  besluit om jongeren in huis te nemen, dan 
zou het weleens zo kunnen zijn, dat God dat op een 
bijzondere manier gaat zegenen. Wat nodig is, is lef!
Maandagavond waren we bij elkaar met de twee 
kerkenraden van de Ontmoetingskerk. We hebben daar 
met elkaar gesproken over de plannen voor de komende 
jaren. Er is nu heel veel gebeurd. Er is heel veel sociaal, 
diakonaal werk opgezet in de wijk. En we hebben tegen 
elkaar gezegd: ‘Nu is de tijd gekomen om ook meer 
activiteiten op te zetten waardoor mensen God béter 
kunnen leren kennen.’ God wil altijd méér mensen redden, 
meer mensen tot Zich trekken. En omdat God nooit stil zit, 
mogen wij ook niet stil zitten. Wat nodig is, is lef! 

Woensdag hoorde ik dat het godsdienstonderwijs op twee 
openbare basisscholen in Capelle wordt afgeschaft. Vanuit 
de Capelse kerken wordt dit onderwijs gegeven. De wet 
biedt die mogelijkheid. Heel veel kinderen vinden het 
geweldig! Maar nu deze beslissing. We kunnen twee 
dingen doen: we kunnen achterover leunen en zeggen: 
‘Jammer!’ Maar we kunnen op de bres gaan staan voor dit 
onderwijs. Ik wil u vragen: bid mee! De komende tijd gaan 
we daar zéker over in gesprek met het bestuur van het 
openbaar onderwijs. Wat nodig is, is lef! 

Vrijdag kwamen de directie en Raad van Commissarissen 
van de woningcorporatie Com-Wonen naar de Wijkwinkel, 
voor een werkbezoek. We hielden een presentatie. Conny 
van der Keur, van de Christelijke Gereformeerde Kerk, gaf 
een toelichting. Steeds meer mensen komen naar de 
Wijkwinkel. Waarom? Conny vertelde: het is een prachtig 
pand, er zijn deskundige vrijwilligers, ‘en’, zei ze tegen die 
hele top van Com-Wonen, ‘het komt óók door het gebed. 
Want de wijkwinkel wordt gedragen door veel gebeden.’ Ik 
hoorde dat aan en ik dacht: ‘Prachtig! Dat is lef!’
Diezelfde dag, vrijdag, kreeg ik een email, met een 
prachtig verhaal. Het verhaal gaat over de Olympische 
Spelen van 1936 in Berlijn. Die spelen waren één grote 
propagandastunt van Adolf Hitler. Hij wilde laten zien dat de 
Duitse atleten, van het arische ras, de allerbeste ter wereld 
waren. Vooral Afrikanen werden geminacht. Eén van hen 
was Jesse Owens. Het was vrijwel zeker dat hij 
wereldkampioen zou worden op het onderdeel verspringen. 
Maar door de druk die hij voelde tijdens die spelen, werd hij 
zenuwachtig. Zijn eerste en tweede sprong mislukten, hij 
zette te laat af. Nog één fout en hij zou gediskwalificeerd 

worden. Moedeloos zat hij op 
het grasveld. Toen kwam er 
iemand naar hem toe, een 
lange, blonde Duitser, een 
volbloed-ariër, Luz Long. Ze 
praatten samen, en iedereen 
vroeg zich af waar ze het 
samen over hadden. Luz 
Long, hij zei: ‘Jesse, jij kunt dit 
onderdeel zeker halen. Als je 
nu voor de zekerheid een paar 
decimeter vóór de startlijn 
afzet, dan nóg haal je deze 
ronde!’ Temidden van alle 
naziprogaganda en haat tegen 
Afrikanen was hier een Duitser 
die zijn Afrikaanse concurrent 

bemoedigde. De derde sprong ging goed. Jesse Owens 
won in Berlijn vier gouden plakken. En wie was de eerste 
die hem feliciteerde? Luz Long! Voor het oog van Adolf 
Hitler en van alle hoogwaardigheidsbekleders stond ze 
samen voor de camera en liepen ze samen naar de 
kleedkamer. 
Owens heeft Luz Long nooit meer ontmoet. De Duitser 
kwam om in de oorlog. Owens schreef later: ‘Luz Long was 
de man die de woede van het derde Rijk en van Adolf Hitler 
riskeerde door de overtreding te begaan mij 
vriendschappelijk de hand toe te steken.’ Wat nodig is, is 
lef. ‘Men moet God méér gehoorzamen dan de mensen!’
Welke vragen komen er op uw pad, vandaag, morgen...? 
Denk aan de apostelen in Jeruzalem! Denk aan hun Heer, 
aan jouw Heer, die de moed had om de dood in te gaan, 
voor jou, voor u, voor mij! Denk aan al die mensen die 
durfden. Wat nodig is, is lef! Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl


