Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 15 augustus 2010, 9.15 uur
Thema: ‘God wijst mij een weg, als ik zelf geen uitkomst zie’, n.a.v. Exodus 14: 9-31 en Psalm 77 (kern: vers 20)

1.

*

*

*

Wat moet je, als je geen uitweg meer ziet?!

In de bergen rijd je soms een dal in, dat steeds nauwer wordt. Het lijkt of het doodloopt, maar aan het eind duik je
opeens een tunnel in. Zo lijkt het ook voor het volk Israél, alsof ze in een doodlopend dal zijn terechtgekomen, in
een grote fuik: voor hen de zee, achter hen de Egyptenaren. Meer dan tachtig jaar hebben de Egyptenaren hen
mishandeld als een slavenvolk, nu zijn ze eindelijk vrij. Maar de Farao heeft spijt gekregen en komt Israél met
600 strijdwagens (de tanks van de Oudheid) achterna. In deze noodsituatie breekt er paniek uit onder de
Israélieten.

Ook wij zien soms geen uitweg meer. Wat kunnen de problemen zich opstapelen: schulden, conflicten,
problemen in je baan of met de zaak, ziekte die je bedreigt...

In paniek schreeuwen de Israélieten tot God en tot Mozes. Alle frustratie richt zich tegen hem. Wat moet dat
moeilijk voor hem zijn geweest. Hij heeft zoveel voor het volk gedaan, en nu... stank voor dank!

Geen paniek!

Mozes laat zich niet meeslepen in de paniek, God zij dank! Paniek is altijd gevaarlijk (zoals bleek in Duisburg).
Mozes bemoedigt het volk: ‘Wees niet bang, houd stand. De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.” Wat
een bemoedigende tekst, als je te maken hebt met ziekte of andere moeite en nood.

Hoewel Mozes naar buiten toe kalm blijft, schreeuwt hij van binnen tot God. Hij is ook maar een gewoon mens.
Maar wat zegt God? ‘Waarom roep je zo hard, Mozes? Zeg tegen de Israélieten dat ze opbreken!’

‘Uw weg was in de zee...’

Opbreken?! De weg terug is afgesneden, dus kan het volk alleen vooruit: naar de zee...! Mozes strekt zijn hand
uit over de zee, en dan voltrekt zich het wonder: midden door de Rode Zee komt een weg!

De wolkkolom, die voor Israél uit gaat, en ‘s nachts een vuurkolom is, de wolkkolom waarin God woont, verplaatst
zich naar achteren, en gaat tussen de Israélieten en de Egyptenaren in staan. God beschermt Zijn volk! De hele
nacht is de wolkkolom donker voor de Egyptenaren, en geeft het vuur licht aan de kant van de Israélieten. Zij
krijgen licht op hun pad, dwars door de zee.

Psalm 77: 20: ‘Uw weg was in de zee’, anders vertaald: ‘Uw weg is in de zee’: God geeft een weg waar eigenlijk
helemaal geen weg is. Waar wij geen uitkomst zien, geeft Hij toch een opening. Vertrouw op God, dwars door
alles heen!

Is dat niet wat te gemakkelijk? Hoeveel mensen komen niet om in de problemen? Voor hen loopt het niét goed af!
Wat is de boodschap van het Evangelie? Dat zien we als we de consequenties doortrekken. Als alles misloopt, je
hebt niet meer, je verliest mensen, je verliest je gezondheid en zélfs je leven... dan merk je dat het dal niet
doodloopt, maar dat er een tunnel is! Jezus Christus heeft een tunnel geboord naar het eeuwige leven, dwars
door de dood heen. Hij stierf voor ons aan het kruis en kwam weer in het licht op de Paasmorgen, bij Zijn
opstanding. Toen was de tunnel voltooid en de weg gebaand, voor iedereen die gelooft in Hem. En als God zélfs
voor de dood uitkomst biedt, zou Hij dan geen weg geven om door andere moeilijkheden heen te komen?

Uw weg is in de zee. God geeft een uitweg, dwars door de meest ondoordringbare barrieres. Maar die weg door
de zee is tegelijk wel bedreigend voor wie God afwijst, wie niets met Hem te maken wil hebben. Voor de
Egyptenaren is die weg door de zee dodelijk! Juist daarom roept Jezus ons, om mensen te laten zien dat er een
uitweg is, dat er een weg naar het Leven is, en om te bidden voor hen.

‘... zodat Uw voetsporen niet werden gekend.’

Als het eerste morgenlicht over Egypte straalt, vloeit het water terug. De weg door de zee is niet meer te zien. Het
water heeft de sporen uitgewist. Gods werk, daarop kun je nooit de vinger liggen, je kunt het niet bewijzen. Je ziet
het of je ziet het niet.

Adil, die van moslim christen werd, kreeg veel tegenwerking in zijn loopbaan. Stichting Open Doors hiep hem aan
geld om een taxi te kopen. Op een avond moest hij naar een berucht deel van de stad. Daar kreeg hij ook nog
autopech. Een man vroeg wat er was. En wat bleek? Die man was automonteur en verhielp ter plekke het euvel!
Vervolgens zag de monteur het kruisje in Adils auto en vroeg of hij een bijbel voor hem had. Wat was er
gebeurd? De monteur was erg geinteresseerd in Jezus en wilde al lang een bijbel lezen, maar kon die nergens
bemachtigen. Die dag had hij het gevoel dat hij naar dat deel van de stad moest gaan, en... ziedaar! God liet hun
wegen wonderlijk kruisen.

Gods weg is in de zee, Zijn voetstappen worden niet gekend. Je kunt ze niet aanwijzen of bewijzen. Waar komt
het dan op aan? Op geloof! Zo eindigt Exodus 14: ‘Het volk geloofde in de HERE en in Mozes, Zijn knecht.’
Geloof, vertrouwen, daar draait het om. Geen paniek! Gods weg is in de zee!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Zijn er in uw leven situaties geweest, waarin u geen uitweg zag? Wat deed dat met u?

Als je vertrouwt op God, wat is dan concreet wat je van Hem verwacht?

Gods voetsporen worden niet gekend. Waarom zou God ons niet meer mogelijkheden geven om te bewijzen dat
Hij werkt?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl
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