
Hier, op deze plek waar je mij ziet staan, waren Jakobus en Johannes 
met hun netten bezig. Hier kwam Jezus hen roepen. Dit is het strand 
van het Meer van Galilea, vlakbij het dorp Kapernaüm. Je kunt er nog 
steeds naar toe reizen! (Mooi hoor!)

Spreekbeurt van de dominee in de Schoolkerkdienst van de Ontmoetingskerk de Het Baken,
Capelle-Schollevaar, 10 oktober 2010, 15.30 uur

Thema: ‘Waar ga je voor?’, we lezen Mattheüs 4: 18-23
 

Jezus roept Jakobus en Johannes om mee te komen 
‘Weet je wat ik niet begrijp?’
‘Nou?’
‘Wij doen er toch héél zuinig mee! En toch gaan ze elke 
keer weer kapot! Begrijp jij dat nou?’ 
‘Ja, weet je, dat komt gewoon door die vissen. Die 
zwemmen erin, met zó’n vaart! Ja, dan gaat het net 
weleens kapot, het vissersnet...’

Zo zitten ze een beetje te praten, met elkaar, Johannes 
en Jakobus, twee broers. Ze zijn hard bezig met een 
naald en een draad. ‘Pap, heb jij nog een betere naald?’ 
vraag Jakobus aan zijn vader Zebedeüs. 
‘Nou, misschien ligt er thuis nog één,’ zegt zijn vader.
Jakobus zegt: ‘Dan loop ik even naar huis.’ Maar... wat 
ziet hij daar? Daar komt Jezus aan! Jezus, dat is die Man 
die zó mooi kan vertellen over God. Ze hebben al een 
paar keer naar Hem geluisterd. Jezus, een héél 
bijzondere Man. Jezus heeft ze laten zien, dat God écht 
van je houdt. En Hij heeft ook gezegd, dat God op zoek is 
naar jou! Dat Hij wil dat je echt helemaal voor Hem kiest, 
en dat je met God 
leeft. Dat je bidt, en 
dat je doet wat er in 
de Bijbel staat, wat 
God wil, en dat je 
dan écht een 
gelukkig mens 
wordt. Véél 
gelukkiger dan dat 
je alles maar voor 
jezelf houdt. Dat 
heeft Jezus 
allemaal gezegd, 
Jakobus heeft daar 
nog wel veel over 
nagedacht. En 
Johannes ook, ze 
hebben er samen 
veel over gepraat. 
En nu komt Jezus 
eraan! Kijk, daar is 
Hij! ‘Johannes, daar 
komt Jezus aan! En 
pap, ziet u Hem 
ook?’ 
Daar is Jezus. Hij kijkt Jakobus aan. En Johannes. En Hij 
kijkt naar hun boot, en naar het vissersnet. En wat zegt 
Jezus? ‘Kom met Mij mee! Ik zal ervoor zorgen dat jullie 
niet meer met vissen bezig zijn, maar met mensen. Dat 
jullie geen vissen meer bij elkaar brengen, maar mensen 
bij elkaar brengen! Dat jullie vissers van mensen worden.’

Jakobus en Johannes, ze kijken Jezus aan. En wat denk 
je? Wat doen ze? Ze twijfelen helemaal niet! Ze gaan 
mee! ‘Dag pap!’ zeggen ze tegen Zebedeüs. En ze lopen 
zomaar mee, met Jezus! Nou, dat is bijzonder! Hoe kan 
dat nou, alles achterlaten en meegaan met Jezus?! Dat 
kan toch niet? Of... toch wel?

Wat is eigenlijk écht belangrijk in je leven?

Weet je wat er gebeurde, in hun hoofd? Opeens dachten 
ze: ‘Wat is nu écht belangrijk in het leven? Leef ik om 
zoveel mogelijk vissen te vangen? En zoveel mogelijk 
vissen te verkopen en zoveel mogelijk geld te krijgen? 
Dan kan ik een tweede vissersboot erbij kopen en dan 
kan ik nóg meer vissen vangen...?’ Steeds rijker, en nóg 
rijker.... wat heb je dara eigenlijk aan?
Ja, waar gaat het eigenlijk om? Waar ga jij eigenlijk voor? 
Wat is voor jou nou het allerbelangrijkste? Ga je voor 
geld? Of voor beroemdheid, dat iedereen je kent? Weet 
je, je kunt héél erg beroemd zijn, dat iedereen je kent, en 
toch heel ongelukkig. Deze week is er iets heel ergs 
gebeurd. Antonie Kamerling, die was heel beroemd, 
speelde in allerlei films, maar hij was zo ongelukkig, hij 
wilde niet meer verder leven...
Je kunt wel heel beroemd willen zijn, maar daar word je 
niet altijd gelukkig van. En van geld ook niet. En van de 
mooiste mobiel, of de prachtigste computer... ook niet. 
Waar word je nou écht gelukkig van?

Weet je, eigenlijk is het heel eenvoudig. De Here Jezus 
zegt: ‘Geloof maar in Mij, ga 
met Mij mee, dan word je 
echt een gelukkig mens. 
Want dan ga Ik jou 
gebruiken voor andere 
mensen, net als Jakobus en 
Johannes, en Petrus en 
Andreas.’

Weet je dat de Here God 
naar jou verlangt? Hij wil 
héél graag dat je dicht bij 
Hem leeft, net als Jakobus 
en Johannes dichtbij Jezus 
bleven. Maar hoe kun je 
dichtbij God leven? Hoe kan 
dat? Hoe doe je dat? (...)
Door te bidden! Als je ‘s 
morgens wakker wordt, 
weet je, dan kun je gelijk al 
dicht bij God komen. Als je 
bidt. Ik ga ‘s morgens altijd 
op mijn knieën, ik vouw mijn 
handen en doe mijn ogen 
dicht, en dan bedank ik God 

voor de nieuwe dag. En ik vraag ook aan God: ‘Heer, wilt 
U mij gebruiken vandaag, dat ik mensen mag vertellen 
over U, en dat ik mensen kan helpen, en een beetje 
gelukkiger kan maken!’ 
Dichtbij God leven, dat doe je door te bidden en ook door 
uit de Bijbel te lezen. Want zo leer je God beter kennen. 
En de Bijbel, daar raak je nooit in uitgeleerd. En weet je 
waar nou de kerk voor is? In de kerk zingen we samen 
voor God, en dat hoort God graag! Wist je dat? Daar 
maken we Hem blij mee! En in de kerk leer je ook weer 
uit de Bijbel, en leer je over God. 

Als je zó leeft met God, dan ga je anders naar je leven 
kijken. Dat is echt heel bijzonder! Dan denk je niet: ‘Wat 
kan ik nou eens allemaal voor mijzelf krijgen?’ Nee, dan 



Marjan Kroone is hier aan het zingen met een heleboel vrolijke kinderen 
om haar heen! (Nou, daar word je gelukkiger van dan van alleen maar 
rijk zitten te zijn! Denk je niet?) 

denk je: ‘Wat kan ik geven?’ Bijvoorbeeld: als het gaat 
over geld. Als je alleen maar denkt: ‘Hoe kan ik nou méér 
geld krijgen in mijn leven?’, dan word je diep ongelukkig! 
Dan ben je een soort Oom Dagobert. Altijd ontevreden. 
Maar geld kan je wel héél gelukkig maken. Weet je hoe? 
Als je het weggeeft! Daar word je véél gelukkiger van, 
dan dat je alles voor jezelf houdt! 

Een rijke mevrouw, die haar leven veranderde
Er was een mevrouw, 
Marjan Kroone heet 
ze, ik las over haar in 
een blad, en die 
mevrouw, die was 
héél rijk. Ze had een 
makelaarskantoor, dat 
betekent dat je huizen 
verkoopt. Weet je wat 
ze schrijft? ‘Als ik 
naar Parijs wilde? 
Nou, dan ging ik toch 
naar Parijs? En als ik 
nieuwe kleren wilde? 
Nou, dan kocht ik die 
toch. Daar hoefde ik 
helemaal niet overna 
te denken! Ik had tien 
mensen in dienst, 
daar was ik de baas 
over op mijn kantoor!’ 
Maar weet je, Marjan werd ziek. Ze kreeg een tumor in 
haar hoofd, dat is een soort kanker. De dokter zei: 
‘Mevrouw, het ziet er niet best uit.’ Het heeft ook een hele 
tijd geduurd, maar Marjan is beter geworden. En weet je 
wat ze schreef? ‘Toen heb ik de koe bij de horens gevat , 
de zaak verkocht, ons huis verkocht, en ik heb besloten 
dat het tijd was om naar Afrika te gaan. Daar, in het land 
Benin, kon ik iets nieuws opbouwen. Nu woont ze in 

Afrika, ze heeft een organisatie opgericht, de Stichting 
Aktie Benin, en ze helpt dara dokters om hun ziekenhuis 
te verbeteren. 
Opeens bedacht Marjan: ‘Waar leef ik eigenlijk voor?’

Waar ga JIJ voor? En waar gaat U voor?
Dat is de vraag van de Here Jezus voor jou en voor u en 
voor mij, nu, vanmiddag. ‘Waar ga jij voor? Waar leef jij 
voor?’ En de Here Jezus nodigt ons ook uit. Hij zegt, net 

als tegen Jakobus en 
Johannes: ‘Ga met Mij 
mee! Ik maak je echt 
gelukkig! Ik ga je 
gebruiken om mensen 
gelukkig te maken.’ En 
het mooiste is nog: de 
Here Jezus wil ons niet 
alleen in dít leven 
gelukkig maken, maar 
óók in het leven hierna. 
Hij zegt: ‘Als je in Mij 
gelooft, en als je van Mij 
houdt, dan geef Ik je 
eeuwig leven. Dan mag je 
later bij Mij komen, in de 
hemel. Voor altijd!’ 
En die uitnodiging, van 
Jezus, die is er voor 
iedereen! Voor jou, als je 

kind bent. En ook als je tiener bent, of jongere. Maar die 
uitnodiging ligt er ook voor u: papa’s en mama’s en opa’s 
en oma’s... Deze dienst is er niet alleen voor uw kind, of 
kleinkind, maar ook voor u! 

Jezus staat klaar, met open armen, of je nu groot bent of 
klein, of ergens er tussenin: Hij houdt van je!
Amen. 

René van Loon, dominee in de Ontmoetingskerk

Als u of jij me wilt bellen of mailen over deze kerkdienst, of als u of jij meer wilt weten over de Ontmoetingskerk, dan  
kan dat!
Mijn telefoonnummer is 010-4426280. Mijn emailadres is c.m.van.loon@freeler.nl

De website van de kerk is www.ontmoetingskerkonline.nl, kijk dan op Hervormde Gemeente.
Via deze website kun je ook altijd naar de kerkdiensten luisteren, op het moment dat ze aan de gang zijn en ook nog  
daarna (je kunt dan doorklikken naar www.kerkdienstgemist.nl). 
Graag tot ziens in de kerk!
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