Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 24 oktober 2010, 9.15 uur
Thema: ‘De spiegel’, naar aanleiding van Numeri 21: 4-9 en Johannes 3: 14-21 (kern: vers 14-15)
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Hoe kan God opdracht geven om een beeld van een slang te maken?!

Is dit geen vreemd verhaal?! God geeft opdracht om een beeld te maken (kan dat wel, gezien Exodus 20: 47), en
nog wel van een slang, symbool van de duivel (zie Genesis 3, Openbaring 20: 2)! Israélieten die door een slang
gebeten zijn en naar die koperen slang kijken, zullen genezing ontvangen! Is dat niet vreemd? Het lijkt dichtbij
afgoderij te komen! Zoals in het oude Griekenland, waar de arts en halfgod Asclepius een staf had waaromheen
een slang kronkelde (het ‘esculaapteken’ van artsen, nu nog): de slang als bron van genezing!

Wat nog het meest bizar is: Jezus vergelijkt Zichzelf met die koperen slang! Wat moeten we hiervan denken?!

De koperen slang is géén afgodsbeeld!

Natuurlijk gaat de HERE nooit tegen Zijn eigen wetten in. Blijkbaar verbiedt Hij in de Tien Geboden (Exodus 20)
niet om een beeld te maken, maar wél om een beeld te maken waarvoor je je neerbuigt, een afgodsbeeld dus!
Deze koperen slang is op den duur tot een afgodsbeeld gemaakt. Daarom liet koning Hizkia, zo’n zes eeuwen
later, de koperen slang kapotslaan. Hij noemde het minachtend ‘dat koperen geval’ (‘Nechustan’). De koperen
slang was dus beslist niet bedoeld als afgodsbeeld! Hoe dan wel?

De koperen slang: een spiegel waarin je ziet wat je hebt aangericht...

Het volk Israél heeft op het moment van dit gebeuren al tientallen jaren in de woestijn gezworven. Kort na de
uittocht uit Egypte kwam het aan bij het beloofde land, maar het durfde dat niet binnen te trekken. Daarop zei
God, dat het volk veertig jaar moest wachten, en dat pas een volgende generatie naar binnen zou mogen gaan.
Nu moet het volk ook nog eens een lange omweg maken rond het gebied van Edom. De Edomieten, een
broedervolk (nakomelingen van Jakobs broer Ezau), laten de Israélieten niet door hun land trekken. Om geen
oorlog te voeren met een broedervolk, trekken de Israélieten om het land Edom heen, door een heel dor gebied.
Dit veroorzaakt oproer: het volk is het zat en minacht het dagelijkse manna. Het trapt God en Mozes op het hart.
Hierop zendt de HERE vurige slangen, die het volk bijten. In grote nood smeekt het volk Mozes om hulp. Die bidt
voor hen tot de HERE. Bidden wij ook voor mensen die ons hebben vernederd en beledigd?

Dan volgt het bevel van God om een koperen slang te maken. De slang is het symbool van de satan. Wat is er
dus gebeurd? Als het volk God afwijst, dan komt er ruimte voor de slang! Vandaar die slangen. Er is geen
niemandsland! Wij willen dat altijd graag: natuurlijk willen we niet bij de duivel horen, maar eigenlijk willen we ook
niet elk terrein van ons leven overgeven aan God. We hopen op een deel niemandsland, maar dat is er niet!
Waar God wijkt, neemt de slang Zijn plaats in.

Dat is precies wat de koperen slang laat zien. God zegt daarmee: ‘Kijk naar wat jij hebt aangericht! Kijk in de
spiegel! Kijk naar wat jij binnenhaalde!” Zonde is: ruimte geven aan de slang! God zegt: ‘Dat moet je onder ogen
zien! Je moet in die spiegel kijken!” Zoals je in de opvoeding een kind confronteert met de schade die het heeft
aangericht. Alleen wie bereid is in de spiegel te kijken, kan verder!

Jezus aan het kruis: een spiegel waarin je ziet wat je hebt aangericht...

Jezus trekt deze lijn door naar Zichzelf: zoals de koperen slang werd verhoogd, moet Hij verhoogd worden. Hij zal
duidelijk zichtbaar zijn, voor iedereen: een spiegel, waarin wij zien wat wij hebben aangericht. Zijn striemen, Zijn
lijden: dat is het resultaat van onze zonden... Alléén wie dit onder ogen wil zien, kan verder.

Dat breekt onze trots. Je eigen fouten zien en erkennen, wat is dat moeilijk! Niet voor niets zijn er (helaas!) veel
predikers die dit hart van het Evangelie wegsnijden: wél Jezus als voorbeeld van goede daden, maar niét Jezus
als Redder, die stierf in onze plaats, voor onze zonden. Dat is te pijnlijk, daarvoor moet je te zeer door de knieén.

De spiegel is méér, het is ook een venster op de hemel!

Toch is de koperen slang méér dan een spiegel voor de Israélieten. Terwijl om hen heen de levende, giftige
slangen kronkelen, moeten ze omhoog kijken naar een levenloos ding, zonder gif, stijf op een stok, ongevaarlijk.
Alsof God daarmee zegt: ‘Ik heb de slang overwonnen!’ Zo is de koperen slang een bemoediging van God. Je
ziet weleens afbeeldingen van Sint-Joris die de draak heeft verslagen. Hier laat God zien dat Hij de slang heeft
verslagen! Daarmee wordt de koperen slang een venster naar de hemel.

Ook die lijn mogen we doortrekken naar Jezus aan het kruis. Op Golgotha worden we niet alleen geconfronteerd
met onze schuld als mensen, maar 66k, en nog veel meer, met de liefde van God. ‘Z6 lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft...” Dat is wat Jezus meteen na Zijn uitspraak over de
koperen slang zegt. Als je die liefde ziet, dan vloeit al je trots en opgeblazenheid weg.

Zo gebeuren er wonderen aan de voeten van het kruis. Wonderen van verzoening, met God en met mensen.
Deze week werd dat bijvoorbeeld duidelijk tijdens de Lausanne-conferentie voor Wereldevangelisatie in
Kaapstad. Een christen-Palestijnse en een Jood die in Jezus gelooft stonden daar zij aan zij, als broeder en
zuster in Christus, en getuigden van hun verbondenheid in Hem. Kijk naar Jezus! Zie in de spiegel van Zijn kruis,
wat jouw zonde heeft aangericht. Maar zie bovenal Gods liefde in Zijn ogen. Zie de hemel, die ook jou omarmt!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Vindt u het moeilijk om eerlijk in de spiegel te kijken en uw eigen fouten te ontdekken?
Vindt u de boodschap, dat Jezus stierf voor uw zonden, moeilijk, of juist mooi? Waarom?
‘Kijken naar Jezus.” Hoe doe je dat in de praktijk?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



