
 

Eerste Paasdag 2016 
‘WEES NIET BANG - AANBIDT HEM!’ 

Bijbellezingen: Mattheus 28,1-10 en 
Openbaringen 1,5-8  

 

Wees niet bang! 
Wees niet bang, zo horen wij een engel tegen de vrou-
wen zeggen die bij het graf aangekomen waren en nog 
op hun benen stonden te trillen vanwege de aardbe-
ving en de engelenverschijning. ‘Wees niet bang’, dat 
zijn ook precies de woorden die Jezus uitspreekt, toen 
Hij dezelfde vrouwen ontmoeten op hun terugweg. Bij 
de woorden ‘wees niet bang’ moet ik denken aan wat 
er afgelopen week is gebeurd in Brussel: de bloedige 
aanslagen. Heel vaak werd er vanwege deze aansla-
gen op tv, internet en in de kranten gesproken over 
angst. Mensen die zeiden ‘ik ben bang’. Of: ‘ik wil niet 
bang zijn’. En nu komt vandaag het Paasevangelie tot 
u, waarin Jezus tot u zegt: ‘wees niet bang!’   
Wees niet bang? Maar wordt u ook niet angstig van 
wat er is gebeurd in Brussel? Wat er op dit moment in 
de wereld gebeurt, kan je echt wel angstig maken. Het 
kan je anders laten zitten in de metro, of je anders 
laten voelen als je in een drukke winkelstraat loopt. 
Het kan je extra doen laten schrikken als je opeens 
iemand op straat hoort schreeuwen.  
 
Jezus groet de  vrouwen en zegt direct: ‘wees niet 
bang.’ Het zijn de allereerste woorden uit Jezus’ mond, 
nadat Hij is gekruisigd, gestorven en opgestaan. Dit is 
de boodschap voor u en voor mij vandaag, ondanks de 
dreiging die er is in Europa… ondanks de persoonlijke 
zorgen die u misschien met u meedraagt… ondanks 
de dingen die je angstig maken, die dingen van het 
leven waar je zo weinig grip op hebt, in dat alles van je 
leven… hoor!… de opgestane HEER zegt: ‘WEES 
NIET BANG!’.   
 
Eerstgeborene uit de doden 
Wees niet bang. Waarom niet? Nu, zo groet Johannes 
de lezers: Jezus is de Eerstgeborene uit de doden. 
Genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en 
Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn 
troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe 
Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden (vers 4-5).  
De Eerstgeborene uit de doden… Jezus is opgestaan 
uit de dood. Hij is opgewekt, zoals de engel aan de 
vrouwen vertelde op Eerste Paasmorgen. Opgewekt 
door Zijn Vader. De dood had geen macht over Hem. 
Hij is niet als een machteloos slachtoffer gestorven en 
na een tragisch overlijden in het graf gebleven. Nee, in 
Zijn macht en liefde legde deze Jezus vrijwillig Zijn 
leven af… Hij gaf Zelf Zijn leven over… en… Hij nam 
Zelf Zijn leven weer op. Hij was machtiger dan het 
geweld van al die volksgenoten en al die Romeinen. 
Hij was machtiger dan de haat. Hij was sterker dan de 
dood. Zeg nu zelf: wat een boodschap voor deze tijd 
waarin haat en geweld dagelijks het nieuws kleuren! 
Wij hebben een Heiland, een Redder, Die sterker is 
dan alle haat…, sterker dan alle dreiging… en sterker 
dan de dood! Halleluja! 
 
Als u en ik dat vandaag eens zouden proberen te 
beseffen…, dat de dood door Jezus’ opstanding zijn 

allesverslindende definitieve macht is verloren… kunt 
u het bevatten? Dat is toch zoiets groots…!  
De dood die zo’n beslag op ons leven legt… De dood 
waar ieder, ja laten wij even heel nuchter zijn: waar je 
misschien vandaag nog wel mee te maken zal 
krijgen… De dood, die je toekomst zo onzeker maakt: 
je kunt wel van alles plannen, willen en bedenken…, 
maar helemaal niets is zeker, je hebt nog geen dag 
garantie! … Die vreselijke dood die alles onzeker 
maakt, die je soms zo angstig kan maken, die je soms 
zo’n intens verdriet kan bezorgen... De dood die 
hechte banden verscheurt, die nooit verscheurd 
hadden mogen worden... De dood die al onze plannen, 
projecten en toekomstdromen onzeker maakt en al 
onze relaties en vreugden tot iets tijdelijks maakt… Die 
dood heeft sinds Pasen niet meer het laatste woord! 
Hij is verslagen!  
 
Durft u zo de dood in de ogen te kijken? Nee, u hoeft 
niet met de dood te spotten… ten diepste kan God dat 
alleen… de dood blijft voor ons mensen tot de laatste 
dag van de wereld toe bittere ernst en een harde 
werkelijkheid… maar wilt u proberen het tot u door te 
laten dringen dat de dood niet meer het laatste woord 
heeft?  
Ik moet denken aan wat een vrouw vertelde op het 
journaal. Deze vrouw werd geïnterviewd op Schiphol 
en vertelde dinsdagavond voor de camera van de 
NOS: ‘wij gaan in vertrouwen op God. Dus we hebben 
niets te vrezen.’ … „Staat u hier net zo als anders?”, 
wil de interviewster nog weten van de vrouw die op 
God vertrouwt. De vrouw antwoordt bevestigend. Zij 
stond hier nog steeds zoals anders. Omdat haar niets 
kon gebeuren? Natuurlijk wel. Maar deze vrouw wist 
wat het betekende wat een lied zingt: ‘niets heb ik te 
vrezen in leven en in dood!’. .. De dood kan mij zoveel 
afnemen… zoveel pijn doen… zo angstig maken… 
maar hij zal uiteindelijk zelf moeten afdruipen. Christus 
is de Overwinnaar…, de Eerstgeborene uit de doden.  
 
Christus is de Eerstgeborene uit de doden. … Hij is de 
eerst-geborene, met andere woorden: Hij is het begin 
van allen die uit de dood geboren mogen worden. Dat 
bevat een belofte voor u: als u in Jezus gelooft…, als 
U uw leven aan Hem geeft, voor Hem op de knieën 
valt en opstaat om Hem te volgen… dan mag ook u 
nieuw geboren worden.., nieuw geboren zijn. Het 
nieuwe leven met Jezus mag dan werkelijkheid voor u 
zijn…, vandaag al werkelijkheid zijn… Een prachtige 
bloem in de knop… een prachtig, teer nieuw leven, dat 
uit de zwarte aarde geboren mag worden. Nu kan die 
bloem van het nieuwe leven bij u soms nog zo bijna 
onzichtbaar zijn, je zou er soms misschien haast aan 
gaan twijfelen: de zwarte aarde lijkt haar nog bijna 
helemaal te kunnen bedekken… of misschien zijn het 
wel al die bladeren om de knop die haar haast 
onzichtbaar maken, die teleurstellingen, die pijn, die 
zonden, die dingen die er zijn gebeurd… maar toch… 
een bloem in de knop… nieuw leven… voor jou, voor 
u… als u in Jezus gelooft. ‘Wees niet bang’, zegt 
Jezus. ‘Ik ben de Eerstgeborene uit de doden. Ik heb 
de macht van de dood ook voor jou verslagen.’   
 
Wilt u er eens vandaag, of in de komende week over 
nadenken wat dat voor u betekent dat de dood zijn 



 

macht verloren heeft? Wat betekent dat voor hoe u of 
jij tegen je eigen sterven aankijkt en je je daarop 
voorbereid? Maar niet alleen wat betreft het sterven, 
dat vroeg of laat een keer zal gebeuren…, maar wat 
betekent het voor uw en jouw leven nu dat Christus de 
dood heeft overwonnen? Wat zegt dat voor hoe je nu 
leeft…, wat er op dit moment in jouw leven belangrijk 
is… waar je tijd en aandacht naar  zouden moeten 
uitgaan?  
Christus wil uw en mijn leven openbreken! Zo vaak 
wordt het leven door ons helaas beleefd en geleefd als 
iets dat ingeklemd is tussen geboorte en sterven… het 
kan kortere of langere tijd duren… en je moet alles 
inzetten om eruit te halen wat er inzit… er zit zo’n druk 
op… soms zo beklemmend… soms ook zo teleurstel-
lend als het anders loopt dan verwacht… Christus wil 
uw leven openbreken… en met Zijn leven vervullen… 
nieuw leven… echt leven… eeuwig leven…!  
 
De Vorst van de koningen der aarde 
Johannes zegt nog iets over Jezus. Hij noemt Jezus in 
zijn groet ‘de getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit 
de doden en… de Vorst van de koningen der aarde.’  
Dat is ook een prachtige bemoediging, vindt u niet? Ik 
kan me haast niet voorstellen wat dat voor de eerste 
lezers van het boek Openbaring heeft betekent. Zij 
gingen gebukt onder het Romeinse regime. Soms was 
dat gruwelijk, soms wat milder, maar in alle gevallen 
had de Romeinse heerser alles voor het zeggen in hun 
leven. Je was volkomen overgeleverd aan de grille van 
de Koninklijke macht boven je. En hoe groet Johannes 
(nota bene zelf gevangen genomen!) zijn lezers nu? 
Met een groet van Jezus: de Vorst van alle koningen 
op aarde.  Jezus’ macht strekte zich niet alleen uit over 
het dodenrijk…, maar ook over alle koninkrijken op 
aarde. Met Zijn opstanding claimt Jezus alle macht te 
hebben in hemel en op aarde.  
 
Ik denk dat Johannes er soms weinig van gezien heeft 
dat Jezus alle macht heeft op aarde, buiten dan zijn 
visioenen om die hij mocht ontvangen. Ik denk dat hij 
eerder de wereld van zijn tijd steeds donkerder en 
duisterder zag worden. Is dat ook niet een treffende 
overeenkomst met de wereld van ons nu? Ik zie soms 
niet zoveel van Gods baanbrekende Koninkrijk. Nee, ik 
zie het dreigingsniveau hoger worden in ons land. Ik 
zie kerken sluiten. Ik zie het Midden-Oosten in 
complete chaos verstrikt zitten. Ik zie een Europa dat 
hopeloos verdeeld is. Ik zie zoveel brandhaarden op 
andere plaatsen in de wereld… Het is soms zo lastig 
om deze tijd met Jezus’ opperheerschappij te 
verbinden: waar dan? Hoe dan? Johannes bemoedigt 
zijn lezers. Zijn ogen waren door God geopend om het 
te mogen zien, om het te mogen geloven… Hij mocht 
Gods werk in de gemeenten aan wie hij schreef, 
zien… Christus regeert!  
Ik hoop daarom dat u die bemoediging van Johannes 
in uw hart zult sluiten: Christus regeert! In al die chaos, 
in al die dreiging en terreur... toch te mogen geloven 
dat deze wereld niet als een stuurloos schip op haar 
eigen ondergang afstevent…, maar dat zij wordt 
vastgehouden… dat God wereldwijd Zijn kerk 
vasthoudt… en dat die duistere machten van nu straks 
eenmaal volledig onttroond zullen zijn.  

‘Heere, geef ons moed om te geloven… en open ogen 
om het te mogen zien!’ 
 
Wees een priester die de opgestane HEER aanbidt 
Als Johannes zo zijn lezers met zijn prachtige groet 
heeft bemoedigd, dan gaat hij vervolgens naast hen 
staan, maakt hij zich een met hen… en schrijft hij  
vervolgens: ‘Hij heeft ons liefgehad en ons van onze 
zonden gewassen heeft in Zijn bloed… hij heeft ons 
gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters voor 
God en Zijn Vader. (vers 6)’  
Deze Machthebber, die de macht van de dood heeft 
verslagen… Deze absolute Vorst Die de macht heeft 
over alle koninkrijken van de aarde… Hij is niet de 
nieuwe tiran, de nieuwe dictator… nee, Hij heeft jou en 
mij lief. Hij leeft niet van geweld en manipulatie… nee, 
Hij geeft… Hij heeft alles gegeven om jouw vrijheid en 
geluk te verwerkelijken. Hij heeft ons van onze zonden 
gewassen in Zijn bloed. Zijn bloed gegeven, alle pijn 
en haat doorleefd… om jou en mij te bevrijden en te 
stellen onder Zijn liefdevolle heerschappij.  
 
Hij heeft ons gewassen in Zijn bloed en ons tot een 
koninkrijk van priesters gemaakt. Een rijk van 
priesters, een priesterrijk. U en ik mogen priester zijn. 
De taak van een priester is om God groot te maken. 
De priesters deden namens het volk dienst in de 
tempel om God de lof toe te brengen, hun lofliederen 
te zingen, te offeren, te bidden en het volk te zegenen.  
Nu, als u de boodschap van vanmorgen in uw hart 
heeft gesloten… dat de dood zijn macht heeft 
verloren… dat Jezus de macht heeft over dood en 
leven en over alle koninkrijken van de aarde…, dan 
roep ik u ertoe op om ook een priester te zijn in deze 
wereld. Jezus heeft u schoongewassen in zijn bloed… 
u bent er klaar voor, gereinigd, geheiligd, nieuw 
gemaakt… nu, wees dan een priester. Een priester die 
midden in deze wereld,God zal prijzen en verheerlijk-
en…  door uw gebeden, door uw voorbeden voor de 
wereld bij God te brengen… God te prijzen in de 
kerkdiensten die wij mogen hebben… God verheer-
lijken in uw dagelijks leven. Wees als een priester… 
dienend, zegenend, biddend aanwezig in de wereld.  
 
Wees niet bang. … Laten wij bevrijd van de angst als 
priester onze levenstaak ter hand nemen: de 
opgestane HEER aanbidden. Hem aanbidden en eren, 
Hem grootmaken en over Zijn macht zingen… tegen 
onze angsten in. Tegen alle geweld van vandaag in 
Zijn liefde verheerlijken. In een wereld die geen 
genade kent en waar het woord ‘vergelden’ de toon 
aangeeft Jezus’ genade en vergeving prijzen.  
Laten wij zo vol van Hem… vol van Zijn liefde en 
kracht… als getuige, als priester in deze wereld staan. 
Hem aanbidden en grootmaken, tot het moment zal 
aanbreken dat alle machten en krachten voor Hem in 
het stof zullen buigen. Want – zo sluit Johannes zijn 
groet af - Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle 
eeuwigheid (vers 8)!  
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