Middag 21 april 2024

HWS Ontmoetingskerk

Lucas 9:57-62

Deze dienst sluit aan bij de ochtenddienst van 21 april. Bij
beiden gaat het over roeping. Tijdens deze middagdienst was er
een Korte overdenking en daarna gingen we in groepjes in
gesprek aan de hand van verschillende vragen. In dit document
vindt u zowel de korte overdenking als de gespreksvragen.

Korte overdenking
Gemeente van Jezus Christus,

Vanochtend hebben we in de preek al stil gestaan bij wat
roeping is, wat onze algemene roeping ongeveer inhoudt en
ook dat we persoonlijk door God geroepen worden voor een
eigen taak, en hoe we er achter kunnen komen wat dat is. Zo
zullen we ook met elkaar in gesprek gaan over het thema
roeping. Maar nu eerst nog een korte overdenking over roeping,
over Jezus volgen.

We lazen een gedeelte uit Lucas 9. Met in het kort drie verhalen
die alles te maken hebben met Jezus volgen. In Lucas 9 vindt
er een verschuiving plaats in de focus van de evangelist. De
eerste hoofdstukken gaan met name over de vraag: ‘wie is
Jezus?’ In Lucas 9 horen we het antwoord op die vraag uit de
mond van Petrus: ‘De door God gezonden messias.’ En direct
daarna begint Jezus met zijn onderwijs over het Hem volgen.
En dat staat ook centraal in de rest van dit hoofdstuk in Lucas
en in de komende hoofdstukken: de oproep om Jezus te volgen
en wat dat inhoudt...

Beiden komen we tegen in ons Schriftgedeelte. Drie korte
ontmoetingen rondom het thema volgen... Ik loop ze kort langs.
De eerste persoon wil Jezus volgen, Jezus reageert bot: ‘De
vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de
Mensenzoon heeft geen plaats waar Hij zijn hoofd te ruste kan
leggen.’ Het volgen van Jezus is een onzekere toekomst
tegemoet gaan, maar dat is wel onze roeping... Durf jij Jezus te
zetten voor een eigen huis, een stabiele baan... Zet jij Jezus op
de eerste plaats?

Jezus roept ‘volg mij’ en er wordt gereageerd: ‘Heer, sta me toe
eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.” Opnieuw
reageert Jezus bot: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar
ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ Er
wordt wat over af gediscussieerd of deze vader al gestorven is
of nog moet sterven en in de laatste fase van zijn leven nog de
zorg van zijn kind nodig heeft. Maar dat maakt niet uit voor de
boodschap. ‘Laat de doden hun doden begraven’. Dat kan niet
over fysiek doden gaan, die kunnen niet meer begraven. Dit
gaat over mensen die de rijkdom van het evangelie nog niet
ontdekt hebben. Daar mag je het evangelie verkondigen, maar
leg er niet de prioriteit van je leven. Dat ligt bij Jezus... Jezus is
belangrijker dan familie... Zet jij Jezus op de eerste plaats?

‘Weer een ander zei: ‘Ik zal U volgen, Heer, maar sta me toe dat
ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.” Jezus reageert
bot: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is
niet geschikt voor het koninkrijk van God.’ In de rotsachtige
grond van Israél ploegen was in de tijd van Jezus een moeilijke
klus. Lette je even niet op dan stootte de ploeg tegen een rots.
Was je ploeg kapot, de oogst mislukt, mogelijk honger, geen
andere optie dan slavernij... Ploegen was focussen, niet om je
heen kijken, focussen... Focus zo op Jezus. De man zegt: ‘lk
zal U volgen, Heer, maar’... Niets maar. Jezus volgen punt. Hij
verdient de focus... Zet jij Jezus op de eerste plaats?

Drie verhalen die illustreren dat Jezus volgen de hoogste
prioriteit moet... en mag hebben in ons leven... We hadden het
vanochtend over roepingen en Jezus volgen houdt ook in dat je

bijvoorbeeld een goede vader bent, maar de prioriteit hoort
volledig bij Jezus te liggen... Dat vinden wij vaak moeilijk... Ik
maak de boodschap duidelijk met twee voorbeelden...

Allereerst. Ik ben Stefan Honing. Stel dat ergens op de deur
klop en er geroepen wordt: ‘Stefan mag binnenkomen, maar
Honing moet buiten blijven.’ Ja dat gaat natuurlijk niet. Ik ben
beiden, en kan mezelf niet scheiden in Stefan en in Honing. Ik
ben een geheel. Zo ook Jezus. Velen willen Jezus wel als
redder en verlosser zien, maar niet als eerste in ons leven. Dat
gat niet. Hij is het één en het ander, een package deal, in Jezus
geloven is het geheel omarmen...

Tweede voorbeeld... Wij zitten hier in de kerk, of misschien
beleef je deze dienst vanuit je huis... En dat is maar een heel
klein plekje als je het vanuit heel Nederland bekijkt... Maar
Nederland is weer heel klein gezien vanuit de wereld. De wereld
is heel klein gezien van het zonnestelsel.. En het zonnestelsel
heel klein vanuit de Melkweg. De Melkweg weer heel klein
vanuit het universum en God is het die het allemaal gemaakt
heeft en het in stand houdt. Hij staat erboven en Jezus is Zijn
Zoon... Wij zijn oneindig klein en Hij oneindig groot... En velen
zien in Jezus niets meer dan een assistent in ons leven... Dat
gaat niet, dat kan niet... Hij is alles...

Roeping is Jezus op de eerste plaats zetten. Zet jij Jezus op de
eerste plaats?

Gespreksvragen

1. Wat vind jij een mooi of een inspirerend
roepingsverhaal uit de Bijbel? Waarom?

2. Kun jij een roepingsverhaal uit je eigen leven vertellen?
Wanneer riep God jou, en waarvoor?

3. Heeft God jou ook weleens ergens toe geroepen wat je
absoluut niet verwachtte, of wat je absoluut niet wilde?

4. Als je luisterde naar de roep van God, wat deed dat
met jou? En met andere betrokken mensen?

5. Heb je ook weleens bewust de roeping van God naast
je neergelegd? Is dat mogelijk (vergelijk Jona)? Wat doet dat
me je?

6. Vanochtend hadden we het in de preek over algemene
roepingen en persoonlijke roepingen. Kan een algemene
roeping tegenstrijdig zijn met jouw persoonlijke roeping?

7. Weet jij waar God jou persoonlijk voor roept? Als je dat
weet/denkt te weten, blijf je dan toch nog naar Zijn roepstem in
jouw leven zoeken?

8. Vanmiddag hoorden we drie roepingsverhalen waaruit
de oproep klonk om Jezus op de eerste plek te zetten. Vind jij
dit moeilijk? Bij de rijke jongeling (Mat. 19:16-26, gelijkenis van
de kameel door het oog van een naald) was zijn rijkdom zijn
obstakel. Wat is jouw obstakel?

Met eventuele reacties op deze dienst kunt u terecht bij ds.
Stefan Honing. stefanhoning@gmail.com of 06-48883410
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