13 oktober 2019 — PRAISEDIENST

Bijbellezingen: Johannes 11,3-44 en Efeziérs 5,3-14

Hij roept ons uit de dood vandaan

Hij roept ons uit de dood vandaan... Over deze woorden uit
een lied van Sela wil ik het met jullie hebben. Hoe langer ik
naar deze woorden keek..,. hoe groter ze werden. Jezus roept
jou uit de dood vandaan... Kan je je er iets bij voorstellen wat
dat betekent... en wat dat voor impact dat op je leven heeft?
Wij zingen en horen over een werkelijkheid.., wij geloven in
iets, dat eigenlijk niet te bevatten is...: Jezus roept ons uit de
dood vandaan.

Heel letterlijk is dat lang geleden bij iemand gebeurt op een
begraafplaats bij het dorpje Bethanié, ergens in de buurt van
Jeruzalem,. Lazarus werd door Jezus uit de dood geroepen.
Nu moet je niet te lang naar Lazarus blijven kijken, want deze
Lazarus komen wij verder in de Bijbel nergens meer tegen. Hij
is ‘gewoon’ weer op een moment gestorven, nadat hij door
Jezus op die bewuste dag uit zijn graf geroepen tot leven
geroepen was. Als je je teveel op Lazarus focust, dan doet dat
je misschien wel pijn. Want waarom Lazarus, de broer van
Martha en Maria, toen wel..., en die broer van jou..., of die
vriendin van jou niet? Waarom mocht Lazarus wel nog een
tijdje verder met zijn zussen... en loop jij voortdurend met die
pijn van het gemis, omdat er veel te vroeg een einde is
gekomen aan het leven van (vul voor jezelf maar in)? Waarom
komt voor jou die tijd nooit meer terug? Focus daarom niet
teveel op Lazarus..., maar Kijk vooral naar Jezus, want daar
gaat het om.

Ik vind het zo indrukwekkend om in gedachten Jezus daar te
zien staan bij het graf van Zijn vriend Lazarus. Heb je Zijn
tranen gezien? Jezus staat daar met tranen in Zijn ogen. Hij
huilt, zo schrijft Johannes. Jezus wordt daarmee zo menselijk
en komt zo menselijk dichtbij. Die heel menselijke tranen, die
pijn uitdrukken, die liefde laten zien. Jezus begon ook te
huilen, zo staat er heel sober (vers 35). Maar die twee
woorden zijn alleszeggend. God Die met ons is bewogen.
Onze pijn raakt Hem diep. Mijn verlies doet Hem huilen. God
zo menselijk dichtbij...

Maar Jezus laat nog meer emoties zien op die begraafplaats.
En dat is wel heel eigenlijk..., want Jezus raakt geérgerd, zo
vertelt Johannes ons in zijn evangelie (vers 33 en vers 38). In
de oorspronkelijke taal staat het er eigenlijk nog veel
krachtiger: Jezus wordt heftig bewogen. Hij wordt boos. Hij is
woest... Wat is dat? Nu, Jezus staat daar met een groepje
mensen op de begraafplaats, mensen die verslagen zijn door
verdriet, die machteloos staan bij de dood van hun broer, van
hun vriend, maar... dit had nooit gemogen! Zo had Zijn
hemelse Vader het nooit bedoeld! Die dood had er nooit
mogen zijn! ... Wat in en in triest! Heel deze wereld was zo
goed door God geschapen, met zo'’n geweldig mooie
bedoeling..., met zo veel liefde gemaakt en met zoveel liefde
vervuld..., maar deze wereld is zo totaal verworden... De
dood heeft alles zo totaal anders gemaakt. Zo tijdelijk. Het
tragische levenseinde is ons menselijk lot geworden.. Banden,
relaties van liefde, vriendschappen die zo kostbaar kunnen

zijn, worden op een moment zomaar verscheurd... en wij
mensen staan compleet machteloos... Maar zo had God het
niet bedoeld! Wij mensen hadden geen prooi moeten worden
van de dood! De banden van liefde, familie en vriendschap
hadden niet gescheurd moeten kunnen worden! De zonde,
het ongeloof, het kwaad, hebben zulke diepe sporen
getrokken in deze wereld... en ons mensen zo intens
machteloos gemaakt. En daardoor staat Jezus daar op die
stille begraafplaats niet alleen met tranen, maar ook met
woede en verbolgenheid... Jezus is boos. Kwaad op deze
situatie.

En daarom neemt Hij nu daar op de begraafplaats staat positie
in. Wat gaat Jezus doen? Jezus gaat recht tegenover het graf
staan en zegt: ‘neem de steen weg!’ De zussen huiveren hij
die gedachte. Het graf openmaken, dat doe je niet. Zeker niet
in een Oosters land waar ontbinding zo snel intrede doet. De
zussen gruwen ervan. Maar Jezus gebiedt het. En zij doen
het.

En daar staan ze nu tegenover elkaar... De begraafplaats lijkt
te zijn veranderd in een slagveld, waar de twee grootste
vijanden tegenover elkaar staan: het Leven aan de ene kant...
en de dood aan de andere kant. ‘lk ben de Opstanding en het
Leven’, zo had Jezus gezegd tegen Martha. Het Leven en de
dood, ze staan hier lijnrecht tegenover elkaar. Jezus gebiedt
vervolgens met een krachtige stem: ‘Lazarus, kom uit...!" En...
de dood geeft zich direct over... De grote vijand geeft zich
over en laat de vriend van Jezus, die hij al vier dagen gegijzeld
had gehouden... De dood laat zijn gegijzelde los... En de
gegijzelde loopt naar buiten, op Jezus en de zijnen af. Hij is
nog geboeid door de boeien van zijn vijand — de windsels van
de lijkwade - maar hij is vrij. ‘Maak hem los’, zo zegt Jezus
dan ook. ... Jezus Overwinnaar.

Ik zei al: kijk niet te lang naar Lazarus en ook niet naar die —
waarschijnlijk dolblije — zussen die nu nog een stukje verder
met hun broer verder mogen leven. Kijk naar Jezus. Jezus had
al tegen Zijn leerlingen en ook al tegen de zussen gezegd:
jullie zullen de heerlijkheid van God zien. De heerlijkheid van
God - Gods overweldigende macht en majesteit, Gods
geweldige goedheid en genade - worden zichtbaar in Jezus.
Deze Jezus is gekomen om jou en mij uit de dood te roepen.
Om jou en mij in Zijn leven te laten delen.

‘Ik ben de Opstanding en het Leven’, zei Jezus. Jezus is het
leven. Dat is wel iets anders dan: door Jezus mag je in de
hemel komen. Want Jezus is niet alleen een
levensverzekering voor na de dood, als je alles uit dit leven
hebt gehaald wat je kon en op een keer zal moeten sterven.
Jezus is niet alleen maar een ‘ticket to heaven’, voor later, als
je een keer die reis moet gaan maken. Nee, Jezus is Degene
in Wie wij het werkelijke leven nu mogen ontvangen: door
Hem en in Hem mag je leven met God, leven in diepe
verbondenheid met God. Leven in afhankelijkheid. Leven in
vertrouwen en in overgave. Leven met toekomst en zekerheid.
Leven, gevuld en gedragen door Gods liefde. En dat mag nu
al je leven kleuren, vullen en nieuw maken.

Als je in Jezus dat leven mag hebben gevonden..., dan mag
je weten dat zelfs de dood je niet hoeft bang te maken. Je zult
een keer moeten sterven op deze wereld, misschien pas veel
later, misschien vandaag nog..., maar tegenover dat
angstaanjagende graf zien wij hier de Overwinnaar staan Die
met krachtige stem heeft geroepen.., zodat Zijn vrienden zelfs
in de dood niet bang hoeven te zijn.

Heb je dit leven al in Jezus gevonden? Heb je jouw leven al
aan Jezus gegeven... jouw leven met je schrammen, je
plekken en vilekken, je vragen en klagen, maar ook met je
idealen en vreugden en vrolijke dingen? Heb je je toekomst al
aan Hem uit handen geven? Heb je al aan Jezus gezegd dat
je niet meer zonder Hem verder zou willen? ... Hij roept je. Hij
roept je uit de dood vandaan. ... Want zonder Jezus is je leven
dood. Misschien is je leven op dit moment springlevend en
machtig interessant, superleuk en superdruk..., maar zonder
Jezus... is je leven dood. Want het is ten diepste een prooi



voor de dood die altijd op de loer ligt en echt op een keer zal
toeslaan. Ons leven is een prooi voor de zonde. Schuld en
schaamte die steeds weer je leven weten binnen te dringen
en je leven zo onaf maken. Teleurstellingen die je leven
deuken. Er-niet-uit-komen-met-je-zelf. Blijven-zoeken-naar-
zin-en-houvast. Je-in-al-je-drukte-en-genieten-soms-zo-
eenzaam-voelen. ‘Kom, Ik roep je’, zegt Jezus.

In de afgelopen week had ik een gesprek met een vrouw uit
de gemeente die van het een op het andere moment een
totaal ander, een heel heftig leven, heeft gekregen. Dan weer
deze tegenslag, dan weer die teleurstelling. Maar elke avond
luistert ze een klein stukje uit de Bijbel, daarna een
Opwekkingslied en huilt ze even flink uit bij God, zoals ze het
zegt. En dan kan ze weer verder. ... Zie je hoe bijzonder mooi
en sterk dat leven met Jezus kan zijn? Deze zuster uit onze
gemeente kan met Jezus verder... onderweg naar Zijn
geweldige toekomst... ook al is haar weg soms zo heel anders
dan je had gehoopt of verwacht en soms zo hopeloos
ingewikkeld. Want Jezus is haar leven.

Ik roep je uit de dood naar het leven, zegt Jezus. Hij roept je.
Hij is het Leven. Hij is Overwinnaar.

Wakker worden!

Maar nu nog een ander punt, punt twee van de twee punten
die ik met jullie vanmiddag wil delen:

Paulus heeft het in zijn brief aan de gemeente van Efeze ook
over Jezus Die je uit de dood roept. Hij citeert een tekst:
ontwaak uit uw slaap en sta op uit de dood en Christus zal
over u stralen’ (vers 14). Precies zoals bij Lazarus gebeurde.
Waarschijnlijk is deze tekst die Paulus citeert een tekst die
door de gemeente werd gezegd of gezongen, als iemand
werd gedoopt. Als een niet-gelovige tot geloof in Jezus was
gekomen, werd hij gedoopt. Hij ging dan onder in het water en
als hij uit het water opstond of misschien wel voor zijn
onderdompeling, riep men hem toe: ‘ontwaak uit uw slaap en
sta op uit de dood en Christus zal over u lichten!” Een nieuw
leven met Jezus mocht beginnen. Opstaan uit de dood. ...
Maar Paulus haalt nu deze dooptekst aan om de
gemeenteleden van Efeze op te roepen om echt heilig en tot
Gods eer te leven en Jezus te volgen in hun leven. Ze waren
opgestaan! Ze hadden een nieuw leven mogen ontvangen!
Maar dan moesten ze niet opnieuw in slaap vallen. Nee:
wakker worden! Ontwaak uit je slaap! Erbij blijven! Bij Christus
blijven!

Paulus noemt drie punten, waar het voor christenen in die tijd
echt op aankwam om radicaal anders te leven dan in de tijd
dat zij Jezus nog niet kenden. Paulus noemt als eerste de
seksualiteit, als tweede de onreinheid en als derde de
hebzucht (het altijd-meer-willen-hebben). Drie thema’s
waarbij je niet in slaap mag vallen als christen. Waren dit
thema’s die heel specifiek in het Romeinse Rijk in de tijd van
deze christenen speelde? Of zijn het thema’s die in elke eeuw
en in elke cultuur spelen? Ik denk zelf eigenlijk het laatste.
Paulus is heel scherp, hij tekent het heel zwart-wit: als je op
deze terreinen maar wat aanmoddert..., als je aan je
verkeerde verlangens toegeeft..., dan heb je gewoon geen
deel aan het Koninkrijk van Christus (vers 5). Dan hoor je niet
bij Hem. En daarom gaat het er niet alleen om dat je geen
verkeerde dingen doet, je moet je er zelfs helemaal voor
afsluiten. Natuurlijk moet je niet zomaar met iemand in bed
duiken, of erover gaan fantaseren alsof dat de normaalste
zaak van de wereld is..., maar je moet ook gewoon geen
dubbelzinnige grappen maken, zo zegt Paulus bijvoorbeeld.

Als ik zo naar Paulus luister wat een nieuw leven met Jezus
inhoudt..., dan vraag ik mij af of wij als christenen anno nu niet
wat in slaap zijn gesukkeld... Misschien dat Paulus daarom
wel die dooptekst gebruikte: ‘ontwaak uit je slaap! ... Je kunt
zo ongemerkt in slaap dommelen... Door al de prikkels die
van buiten af op je afkomen. In de tijd van Paulus was dat
natuurlijk ook zo, maar in onze tijd heb je nog zoveel meer
prikkels. Zo ontzettend veel informatie en beelden. Je wordt
er soms moe van, je stompt er door af, je dreigt in te dutten...

Ik denk dat het zo echt bijvoorbeeld gaat wat betreft dat eerste
punt van Paulus: de seksualiteit. Het gaat er niet om dat je niet
mag genieten en dat niets mag..., maar door al die prikkels,
films, clips, dubbelzinnige grappen enzovoort raken wij er
gewoon aan gewend als twee acteurs met elkaar in bed
liggen..., als iemand vreemdgaat...als je bloot van een ander
op tv ziet..., als je met je vriendje naar bed gaat... Je krijgt
zoveel prikkels die je gevoel en je verlangen aanspreken... en
dingen zijn zo volkomen normaal in onze samenleving... In
hoeverre ben jij het ook normaal gaan vinden? ... Pas op dat
je niet in slaap sukkelt! Wakker worden! Wake up!

Zo ook met dat tweede punt ‘onreinheid’. Al die woorden en
gedachten en daden die niet helemaal zuiver zijn, die niet
helemaal rechtvaardig zijn, die eigenlijk een beetje smerig
zijn..., maar goed... iedereen doet het en zal het wel
begrijpen.

En ook dat derde punt: hebzucht. De wereld gaat eraan kapot
hoe wij bezig zijn om allemaal spullen te vergaren, zo
goedkoop mogelijk, 't liefst uit China zonder verzendkosten...
en nog meer vliegvakanties boeken naar verre, exotische
landen om onze verlangens naar het onbekende en onze
onrust te stillen... We willen zoveel..., want we hebben
zoveel... en we kunnen zoveel... En al die prikkels die ons
daartoe stimuleren... je wordt in slaap gesust... je hebt het
niet meer door wat er werkelijk gebeurd... Daarom: wakker
worden! Wake up!

Ik ga nu niet even haarfijn vertellen wat er nu allemaal wel en
niet mag... Dat zou ik ook niet eens kunnen..., maar waar het
mij om gaat is die waarschuwing van Paulus: besef je hoe
gevaarlijk het is om in slaap te vallen als je zojuist wakker bent
geroepen uit de dood tot het leven? Zou je daarom wakker
blijven in onze samenleving?

Dat kost je wel inzet, energie. Soms kan je niet doen, wat
iedereen doet. Of... soms wil je ook gewoon niet meer doen
wat iedereen doet. Want als Jezus echt je leven is geworden,
dan gaat het er niet meer om wat ik wil, wat ik verlang, wat ik
bereik..., nee, goedheid, gerechtigheid, waarheid, zegt
Paulus. Dat mag voortaan je leven kleuren. Hoe je er voor een
ander kan zijn. Hoe je je inzet voor een rechtvaardige
samenleving. Hoe je kunt geven, kunt dienen, er voor God en
de ander kunt zijn.

Zou je daarom wakker blijven in onze samenleving? Want je
mag een nieuw leven in Jezus ontvangen. Ontdek daarom
steeds meer van hoe Jezus het leven echt heeft bedoeld. Je
mag leven in het licht, zoals Paulus het zegt. Nee, hog mooier
zegt hij het: je bent licht. Want Jezus is het licht en jij mag van
Jezus zijn.

In onze maatschappij ligt alles een beetje door elkaar: een
beetje rein en een beetje onrein..., een beetje netjes en een
beetje verleidelijk..., een beetje sober maar ook een beetje
veel willen genieten... Het ligt allemaal door elkaar. Eén grote
grijze massa, want zwart en wit door elkaar wordt grijs. Maar
als je in het donker loopt en alles voor je ogen grijs is en je
pakt een goede zaklamp..., wat gebeurt er dan? Dan wordt
dat grijze buiten de lichtstraal wordt opeens heel erg zwart en
het grijze binnen de lichtstraal wordt opeens heel helder licht.
Opeens zie je weer het verschil tussen licht en donker.

Nu, wandel zo in het licht van Christus. Hij is het licht en jij
mag daardoor ook licht zijn. Een reflector zijn die het licht
verder kaast. ... Blijf daarom wakker in deze donkere wereld.
Houd je ogen echt open. Hij roept je wakker! Uit de dood tot
het leven. En Hij roept je om wakker te blijven. Tot het moment
dat Jezus terug zal komen en de dood en de duisternis
voorgoed voor het licht zullen viuchten.
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