16 december 2018 — Derde Advent
Thema: Zing voor de HEER een nieuw lied!

Bijbellezing: Psalm 98

Wanneer is een gedicht over iemand of een tekening
van iemand goed? Als diegene over wie het gaat, zich
erin herkent: ‘ja, dat ben ik’. Of als anderen die deze
persoon goed kennen, zeggen: ‘ja, dat is precies hij!
Dat is zij ten voeten uit!’ Nu, daar moest ik aan denken
bij het lezen van Psalm 98. In Psalm 98 wordt God
heel uitbundig bezongen. ledereen moet meedoen.
Heel de wereldbevolking wordt opgeroepen om mee te
juichen en mee te zingen over Hem. Ja, niet alleen de
mensen..., zelfs de zee, de rivieren, de machtige
bergen... alles en iedereen moet zijn stem laten horen
en uitzingen Wie God is.

( Psalm 98 \

1Een psalm.

Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
Zijn heilige arm heeft redding gebracht.
2De HEER heeft zijn overwinning
bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn
gerechtigheid onthuld.
3Hij heeft gedacht aan zijn liefde en
trouw
voor het volk van Israél.

De einden der aarde hebben het
gezien:
de overwinning van onze God.

4Juich de HEER toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.
5Zing voor de HEER bij de lier,
laat bij de lier uw lied weerklinken.
6Blaas op de ramshoorn en de
trompetten,
juich als de HEER, uw koning,
verschijnt.

“Laat bruisen de zee en alles wat daar
leeft,
laat juichen de wereld met haar
bewoners.
8Laten de rivieren in de handen
klappen
en samen met de bergen jubelen
Svoor de HEER, want hij is in aantocht
als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld
berechten,
de volken oordelen naar recht en wet.

\ >

Wie is God? Wat moet ik me bij Hem voorstellen?
Welke woorden reikt psalm 98 aan om God te
benoemen?

God is een God Die wonderen verricht, zo begint de
Psalm. Dat is één. Dat wat voor ons mensen
onmogelijk is, is mogelijk voor deze God. ... Maar het
gaat niet zomaar om wonderlike wonderen en
onverwachte dingen. ... God is een God Die redding
brengt, zingt Psalm 98 verder. Heil, zo zegt de ene
vertaling. Overwinning, zo noemt onze vertaling het.
Zijn macht en machtsvertoon staan dus in het teken
van redden, van hulp, van ontferming en liefde. God
gebruikt Zijn wondermacht om te redden, om het heil,
om iets goed te schenken. ... Een ander woord wat
hierbij hoort en vervolgens dan ook klinkt in Psalm 98,
is gerechtigheid. God is gesteld op recht, op
eerlijikheid, op goede verhoudingen, dat er werkelijk
harmonie zal zijn en rust en vrede.

Wie deze God werkelijk is, heeft het volk Israel mogen
ontdekken, zo zingt Psalm 98 verder. God heeft
gedacht aan Zijn liefde en trouw voor het volk Israel.
Liefde, zoals wij het al noemden. Ontferming.
Betrokkenheid op. En... betrouwbaarheid. Trouw.
Waarheid. God is een God Die Zich aan Zijn woord
houdt. ... Maar wat Israel heeft opgemerkt en mogen
ervaren van God, dat is uiteindelijk bedoeld voor heel
de wereld, zo zingt Psalm 98 verder. De einden van de
aarde hebben het gezien: de overwinning, de redding
door onze God. Het nieuws is de grenzen over
gegaan..., Gods liefde was te groot om binnen de
grenzen van lIsraél te worden vastgehouden, het is
overgestroomd tot de einde van de aarde.

Psalm 98 bezingt Wie God is. In de dogmatiek zouden
wij zeggen: ‘Gods eigenschappen worden in Psalm 98
benoemd’. Of meer psychologisch zou je kunnen
zeggen: ‘Gods karaktertrekken worden hier getypeerd’.
Meer mystiek zou je ook kunnen zeggen: het
onuitsprekelijke van God wordt uitgesproken... God
wordt benoemd, bezongen..., precies zoals Hij is.
Want als ik al die grote woorden zo hoor en met het

lied ook zelf in de mond neem.... ‘wonderen
verricht’..., ‘redding’..., ‘overwinning’..., ‘gerech-
tigheid...’, ‘liefde en trouw’, ‘betrouwbaarheid’..., ‘voor

Israél en in hen voor heel de wereld’..., dan moet ik
denken aan wat wij over negen dagen met elkaar gaan
vieren: de geboorte van de Heere Jezus, de komst van
de Zoon van God. God Die in Jezus als een mens
onder de mensen tot ons komt. Psalm 98 is met de
komst van de Heere Jezus opnieuw werkelijkheid en
helemaal werkelijkheid geworden. Al die woorden, één
voor één zijn ze tot vervulling gekomen. Kijk maar;

Zing voor de HEERE een nieuw lied, wonderen heeft
Hij verricht...: een wonder, zo vreemd en zo mooi
tegelijkertijd: God Die tot ons komt in dat Kind in de
kribbe. In dichte ogen van dat slapende Kindje mogen
wij Gods ogen zien die altijd open zijn om ons niet uit
het oog te verliezen. In die handjes die slap langs het
lichaam liggen rusten, mogen wij de krachtige handen
van God zien, Zijn rechterhand Die ons vasthoudt en
Zijn krachtige arm die ons redt. Zijn rechterhand heeft
overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht.

God heeft Zijn overwinning bekend gemaakt. Dat is
Kerst: overwinning op het kwaad. Het kwaad dat vanuit



de wereld op ons afkomt. Het kwaad dat vanuit ons
binnenste zo vaak opwelt en ons in zijn greep houdt.
God heeft met Kerst Zijn reddingsoperatie ingeluid.
Redding van, overwinning op het kwaad.

Hij heeft voor de ogen van de volken Zijn gerech-
tigheid onthuld, zingt Psalm 98. Ja, God heeft recht
gebracht. Gerechtigheid. Het kwaad aan et licht
gebracht en veroordeelt... en vervolgens Zelf dat
kwaad weggedragen... van de kribbe richting het kruis.
God heeft gerechtigheid gedaan. Recht gebracht.
Zodat er weer vrede mag zijn en een open verbinding
tussen God en ons en tussen mensen onderling.

Hij heeft gedacht aan Zijn liefde en trouw voor het volk
Israél, zo zingt Psalm 98 verder. Ja, liefde was het,
onuitputtelijk. En trouw, betrouwbaarheid. God heeft
Zich gehouden aan Zijn eigen beloften, lang geleden
uitgesproken door de profeten van Israél. Er is een
heel aantal eeuwen voorbijgegaan..., en de toekomst
werd steeds donkerder..., maar Gods belofte is
uitgekomen. Het volk dat in duisternis wandelt, heeft
een groot licht gezien. God is betrouwbaar gebleken.
Trouw.

Trouw en liefde aan Zijn volk... en redding voor heel
de wereld. De einden der aarde hebben het gezien,
zegt Psalm 98. Ja, volgende week zal er gezongen
worden in Australié en in China. In Zuid-Amerika en in
midden Afrika. In Europa en in Canada.

Psalm 98 bezingt God zoals Hij is. God, precies zoals
Hij is. God, zoals Hij Zichzelf heeft bekend gemaakt
met het Kerstfeest. Wil je weten Wie God is? Wil je
opnieuw ontdekken Wie God voor je wilt zijn? Wil je
iets van die onuitsprekelijke en niet te bevatten God
horen, zien, ervaren? Houdt de spanning nog even
vast tot aan Kerst... dan zullen wij God bezingen,
precies zoals Hij is. Betrouwbaar. Vol liefde. Een God
van gerechtigheid. Een wonderlijke God. Een God Die
redding, heil wil schenken.

En omdat God Zichzelf heeft laten zien, zoals Hij is...,
daarom wordt in Psalm 98 heel de aarde werkelijkheid
opgeroepen om mee te zingen en mee te juichen. Heel
de wereld moet het weten en tot zich door laten
dringen: we hebben een God Die wonderen doet! ...
Een God Die al Zijn macht en machtsvertoon in het
teken stelt van onze redding! ... We hebben een God
Die diepe liefde voor ons heeft en Die betrouwbaar is!
Waar wij op aan kunnen. Zijn liefde is niet afhankelijk
van hoe wij ons gedragen. Zijn trouw is niet afhankelijk
van in hoeverre wij trouw zijn. Gelukkig niet! Wij
hebben een God, Wiens liefde en betrouwbaarheid wij
mogen bezingen. ... En wij kunnen ook het onrecht op
deze wereld recht in de ogen kijken, want wij geloven
dat onze God recht zal doen! ...Dat is de betekenis
van het Kerstevangelie. Wat is het geweldig als je in
zo’n God mag geloven... en je leven en alles van deze
wereld aan deze God mag toevertrouwen!

Als dit God is..., precies zoals Hij is..., zoals Hij
Zichzelf daar op dat moment in Bethlehem heeft laten
zien..., dan bevat dat ook een geweldige belofte voor
de toekomst. Hij is in aantocht, als Rechter van de
aarde, zo eindigt Psalm 98. Hij is in aantocht. Het is
Advent, Zijn komst is begonnen. Hij zal deze aarde
recht brengen. Ontzagwekkend zal het zijn. Het

definitieve einde van het kwaad. Het laatste oordeel.
De eeuwige redding.

Zing daarom een nieuw lied, zo begint Psalm 98. Zing
een nieuw lied. Want het is uit met het oude liedje! Dat
oude deuntje, zo vertrouwd, ‘we weten haast niet
anders’..., straks zal het niet meer gehoord worden.
En dat oude liedje van je eigen leven, ‘telkens weer
hetzelfde liedje’..., ga deze nieuwe melodie, dit nieuwe
lied, aanleren. BIijf steeds zingen over Gods redding
en overwinning..., over Gods liefde en betrouwbaar-
heid..., over Gods recht en gerechtigheid..., blijf er
over zingen. En ontdek dat dit lied altijd weer nieuw is.

Laten wij daarom snel verder gaan zingen. God
bezingen, precies zoals Hij is. Zingen, juichen en
musiceren, tot het moment dat heel de aarde één
grote lofzang op de HEERE zal zijn.
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