Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 2 september 2012, 16.00 uur
Thema: ‘Waarom grijpt God niet in?’ n.a.v. Matthelis 13: 24-30 en 36-43 en 2 Petrus 3: 1-13
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De vragen

Als God liefde is, en Hij is almachtig, hoe kan Hij dan het lijden toestaan? Waarom grijpt Hij niet in? Dit is niet
‘zomaar’ een discussie-onderwerp, de vraag raakt ons leven! En een eerlijke vraag vraagt om een eerlijk
antwoord. Ook al moet je als mens altijd voorzichtig zijn, wij weten lang niet alles, het is belangrijk om te zien wat
de Bijbel ons wél laat zien.

Een goede God, een goede schepping

De boer in Jezus’ gelijkenis in Matthelis 13 zaait goed zaad in een goede akker. God heeft alles goed gemaakt:
‘En zie, het was zeer goed!’ (Genesis 1)

In de goede schepping mogen mensen kiezen voor God. Want liefde is altijd vrijwillig. En God wil nu juist een
liefdesrelatie met mensen. Maar om te kunnen kiezen voor God, moeten ze ook tegen Hem kunnen kiezen.
Vandaar de boom van kennis van goed en kwaad.

Vervreemding: een kloof tussen hemel en aarde

God heeft een vijand: de Satan. Hij verstoort het werk van God. Hij ‘strooit onkruid tussen de tarwe.’ Zo ook in
Genesis 3: de slang verleidt de mensen om God ongehoorzaam te zijn. Daardoor komt er een kloof tussen hemel
en aarde. Daarin wordt de hele schepping meegesleept.

Onze vrijheid is nu de vrijheid van de verslaafde geworden: zelfs al willen we anders, dan nog lukt het niet om
ons volledig aan Gods geboden te houden.

Niet alles wat er gebeurt is dus nog de wil van God! Integendeel! God is niet de auteur van het kwaad. Hij laat het
(tot op zekere hoogte) toe, maar Hij vindt de zonde en de ellende afschuwelijk!

God zal ingrijpen, aan het eind! Maar Hij wacht nog, omdat Hij geduldig is!

De knechten van de boer willen meteen ingrijpen: onkruid wieden! Maar de boer weet beter: dan zou ook de
tarwe verloren gaan. Als God inderdaad zou ingrijpen, waar moest hij dan beginnen? Bij de aanstichters van het
kwaad? Wat dan met de helpers? En met de toeschouwers? Met ONS? Als God eenmaal ingrijpt, kan het alleen
radicaal! En goed en kwaad lopen ook in ons eigen hart dwars door elkaar heen!

De HERE zal dus wel degelijk ingrijpen, aan het eind! De Here Jezus zegt: ‘Zie, [k maak alle dingen nieuw!’ Hij
zal alles uiteindelijk goed maken en het kwaad wegdoen!

Maar waarom wacht Hij nog met dat eindoordeel? Omdat Hij geduldig is! Hij wil dat eerst de oogst volop gerijpt is!
Petrus zegt: ‘De Here vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft
geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen!’ (2 Petrus 3: 9).

Wat doet de HERE nu dan?

Doet God in déze tijd dan niets? Laat Hij nu het lijden maar gebeuren? Nee! Hij doet zeker vier dingen.

Hij heeft Zijin Zoon gezonden om ons te redden! Dit is het belangrijkste! Want dat eindoordeel zou ook ons,
allemaal, fataal worden als God ons puur op onze eigen daden zou beoordelen. Is het dan echt zo erg met ons?
Tegenover onze zonden staan toch heus ook wel goede dingen? Dat is het beeld van de weegschaal, maar dat
beeld gaat niet op! Een politie-agent die je door rood ziet rijden, trekt zijn bon niet in als je vertelt dat je voor de
buren soep hebt gekookt. Een beter beeld is dat van de injectienaald: die is alleen geschikt als hij brandschoon
is! Zo zijn ook wij alleen geschikt voor God als ons leven helemaal rein is. Eén overtreding maakt ons al
ongeloofwaardig, en niet meer geschikt als Gods ambassadeurs. Wij redden het dus nooit zelfl Maar God zij dank
heeft Hij Jezus Christus gezonden, de Zaaier, de Zoon des mensen!

De Here Jezus kwam ook om met ons mee te lijden. Naast schuld is er ook lot. Ook daarvoor kwam Jezus. Hij
leed met ons mee, en hing aan het kruis. En zo is God erbij als wij lijden. Hij laat ons niet alleen. We hebben een
Hogepriester die in alle dingen met ons kan meevoelen (Hebreeén 4: 15).

De HERE geeft tekenen van Zijn Koninkrijk dat ten volle zal doorbreken. Als tekenen, ‘voorproefjes’ van het
nieuwe begin, geeft God nu hier, dan daar wonderen van genezing, uitkomst, bevrijding. Zoals de Here Jezus
genas, hielp, redde! En uit het graf opstond! Door deze tekenen voedt Hij onze hoop op die heerlijke toekomst!
Het lijden dat blijft, wil God laten meewerken ten goede voor wie Hem liefhebben (Rom. 8: 28). Ook al zien wij dat
lang niet altijd. Maar soms is het heel duidelijk. Het is als de vorming van een parel: die ontstaat als een harde
zandkorrel de oester pijn doet, omdat de korrel tussen zijn schelp en zijn mantel is terechtgekomen. Om de pijn te
verzachten, brengt de oester een laag parelmoer om de zandkorrel aan. Zo ontstaat een parel.

Ons antwoord

Wij mogen vertrouwen op God: Hij gaat mee, dwars door het vuur. En we mogen hoop hebben: uitzien naar Zijn
toekomst. Zoals Habakuk: ‘Al loopt alles tegen, toch zal ik mij verheugen in de Here en jubelen over God die mij
redt.’” (Habakuk 3:17-19). Knielt u voor uw Heiland? Buigt u voor Hem? Dan is er ook voor u eeuwig leven!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Hoe is uw eigen reactie op verdriet, tegenslag, lijden? Betrekt u de Here God daarbij?
De Here Jezus heeft voor en metons geleden. Wat zegt dat u?
Helpt de gelijkenis van het onkruid en de tarwe u bij het nadenken over het lijden?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl




