
Preek in de uitzenddienst van Marijn Wassink, Capelle-Schollevaar, 6 januari 2013, 9.15 uur 
Thema: ‘Werken onder een open hemel’, naar aanleiding van Johannes 1: 44-52 (kern: vers 52) 
 
1. ‘Kan uit Nazareth iets goeds komen?’   
Wat is dát frustrerend! Je bent zelf ergens hélemaal vol 
van, je bent super-enthousiast, en dan kom je bij iemand 
anders, en je vertelt het, en die ander zegt: ‘Hmmm.’ Die 
ervaring, maar dan nog in véél sterkere mate, heeft Filippus 
hier. Filippus, hij is helemaal in de wolken! Want hij heeft 
Jezus ontmoet. En door die ontmoeting met Jezus is 
Filippus er helemaal, 100 % van overtuigd: ‘Hij is de 
Messias! Hij is de Verlosser, op wie we al eeuwen aan het 
wachten zijn! Alles wat er staat in de Schriften, in die oude 
boeken van God, alles wat we daar lezen over de komende 
Redder, dat klopt! Het klopt helemaal met wie Hij is!’ 
Filippus is er hélemaal vol van, hij straalt! En dan gaat hij 
zoeken naar zijn vriend, Nathanaël. Hij weet: Nathanaël is 
een oprecht mens, echt een goede vriend, een gaaf mens. 
Nathanaël, die moet dit ook weten, en hij zal wel een gat in 
de lucht springen! Want deze Verlosser, daar Kijkt het hele 
volk van Israël al ééuwen naar uit! En nu ís het zover! Nota 
bene gedurende hún leven! 
Filippus zoekt, en zoekt, en dan staat er in vers 44: ‘Hij 
vónd Nathanaël’. Nathanaël zit onder een vijgeboom. Zo’n 

vijgeboom, die heeft 
grote bladeren, en de 
takken van een 
vijgeboom kunnen 
behoorlijk naar beneden 
hangen. Als je daar dan 
onder zit, als het warm 
is, daar in het Midden-
Oosten, dan zit je 
heerlijk in de schaduw! 

En de mensen om je heen, die zien je niet. Je hebt heerlijk 
je eigen plekje.  
Maar Filippus, die zoekt zijn vriend, en hij vindt hem! 
‘Nathanaël, moet je nou toch eens horen! Je weet toch: 
diegene, over wie Mozes heeft geschreven in de wet, in de 
tora, en over wie de profeten hebben geschreven, die 
hebben wij gevonden!’ In onze vertaling staat: ‘Wij hebben 
Hem gevonden, van wie Mozes in de wet geschreven heeft, 
en de profeten...’ Maar Lukas schrijft het anders. Hij schrijft: 
‘Diegene, over wie Mozes heeft geschreven in de wet, en 
over wie de profeten hebben geschreven, die hebben wij 
gevónden!’ Het is één enthousiaste kreet! ‘Het is Jezus, de 
zoon van Jozef, uit Nazareth!’ Filippus is hélemaal 
opgewonden! 
Maar wat is de reactie van Nathanaël? Eén en al lauwheid: 
‘Kan uit Nazareth iets goeds komen?’ Hoe zou dat nou toch 
komen, denk je dan, dat Nathanaël zó bot reageert, zo 
sceptisch? Nou, weet u, Nathanaël zelf kwam uit Kana. En 
Kana, dat ligt vlakbij Nazareth, een paar kilometer 
verderop. Twee dorpen in die verachte provincie Galilea. 
En ja, de Messias, waar de Bijbel hóóg van opgeeft, waar 
komt die dan vandaan? Natuurlijk, Nathanaël kent zijn 
Bijbel: de Messias komt uit Bethlehem! Of misschien uit 
Jeruzalem, dat Hij dara opgegroeid is. Maar Nazareth... 
een boerendurp, net iets verderop dan Kana, een ander 
boerendurp waar hij zelf is opgegroeid... Kom op, Filippus, 
je weet toch wel beter, man? 
Bij het woord ‘Nazareth’ heeft Nathanaël meteen zijn 
vooroordelen. En pas later ontdekt hij dat Jezus inderdaad 
in Bethlehem geboren is. Maar op dit moment gaan alle 
luikjes dicht. 
En is dat eigenlijk niet heel erg herkenbaar, als het gaat 
over Jezus? Kijk, mensen zijn geïnteresseerd als je het 
hebt over exotische godsdiensten: de godsdienst van de 

Maya’s, of het zen-boeddhisme, of de kabbala, de Joodse 
mystiek. Maar Jezus...? Voor veel mensen is christendom 
iets van vroeger, iets van nog een paar oude mensen. 
Daarom moet u eens vaker mensen meenemen naar de 
kerk, zodat iedereen het met eigen ogen kan zien, dat 
Jezus ook jonge mensen in vuur en vlam zet! Mensen zoals 
Marijn!  
Eigenlijk is dat het beste wat je kunt doen als mensen 
vooroordelen hebben over Jezus. ‘Kom maar! Kijk zelf!’ dat 
is precies wat Filippus ook zegt: ‘Kom en zie! Kom mee en 
kijk zelf!’ Marijn, ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat 
de jongens, met wie jij straks gaat werken, dat die 
wantrouwen hebben, en vooroordelen. ‘Christelijk geloof, is 
dat niet iets van die westerlingen, die ons jarenlang hebben 
misbruikt en uitgebuit? Jezus, dat is toch de God van de 
Amerikanen en de Europeanen?’ Ik weet het niet, maar ik 
zou het me zómaar kunnen voorstellen. Als je jarenlang 
bent vernederd in de seksindustrie, dan kán het haast niet 
anders, of je hebt een schild om je heen opgebouwd, een 
schild van wantrouwen, om jezelf te beschermen.  
 
2. ‘Kom mee en zie Hem met eigen ogen!’ 
Filippus, die gaat niet in discussie met zijn vriend 
Nathanaël. Hij zegt: ‘Kom maar! Kom maar mee, en erváár 
wat het betekent om Jezus te ontmoeten!’  
Kijk, soms hebben mensen veel vragen, en ook eerlijke 
vragen, en dan is het goed om dingen uit te leggen, om met 
elkaar te praten, misschien wel úren en nog eens úren 
lang. Maar ik heb ook geleerd, dat je soms met praten niet 
verder komt. Dan moet je mensen meenemen. Je moet ze 
meenemen in een christelijke gemeenschap. Je moet ze 
meenemen naar de kerk, of je moet ze meenemen naar 
een bijbelkring, of je moet ze meenemen naar een 
Oriëntatiecursus christelijk geloof, of je moet ze meenemen 
met een reis naar Israël, of je moet ze meenemen op een 
vakantiekamp. Nodig mensen uit een gemeenschap waar 
de Here Jezus wordt gediend, laat mensen maar zelf 
ervaren wat er dan gebeurt. Zo was er in Enschede een 
christelijk studentenhuis, Casa Callajeros. Die christen-
studenten, die nodigden vrienden uit. Ze hadden 
filmavonden, feestjes, bijbestudies, en noem maar op. Ze 
lieten hun vrienden proeven wat het is om in een christelijke 
gemeenschap te komen. En die ouderling, die zei: ‘Weet je 
nog van mijn vriend? Die is daardoor tot geloof gekomen.’ 
‘Kom en zie!’ Laat mensen maar zelf kennismaken met de 
Here Jezus! Geef mensen maar een Bijbel, of een 
Evangelie van Lukas! We hebben er pas geleden duizend 
ingekocht, Lukas-evangeliën. Bij de Kerstwandeling, de 
Bethlehem-event, hebben we er 360 weggegeven. Maar er 
zijn er nog genoeg! Neem ze mee en geef ze door! Laat 
mensen zélf kennismaken met Jezus! ‘Kom en zie!’ 
 
3. Jezus verrast je! Hij kent je! Ontmoet Hem! 
Nathanaël, die doet het. Die gaat mee. En als hij dan Jezus 
ontmoet, wat zegt Jezus dan? ‘Kijk, dit is nu echt een 
Israëliet in wie geen bedrog is.’ Nathanaël ontmoet Jezus, 
en Jezus weet meteen, exact, wie Nathanaël is. Dat is nou 
precies hoe God werkt. Als je komt in Zijn nabijheid, dan 
merk je dat Hij je kent! Je staat perplex! Bijvoorbeeld: je 
hebt interesse gekregen in geloof, en je zet de tv aan, en je 
valt midden in een programma, en je dankt: ‘Nou zeg, dat is 
frappant! Dit gaat precies over de vragen waar ik mee 
rondloop!’ Of je gaat mee naar een kerkdienst, en die 
dominee zegt dingen, die precies van toepassing zijn op 
jouw situatie!  



‘Vanwaar kent U mij?’ vraagt Nathanaël verbijsterd. En het 
antwoord van Jezus, dat geeft helemaal de doorslag: 
‘Voordat Filippus u riep, zag Ik u al zitten onder die 
vijgeboom.’ ‘Wát???’ denkt Nathanaël. ‘Hoe kan Jezus dát 
weten! Niemand ziet mij daar zitten! En het was bovendien 
een heel eind verderop! Hij heeft goddelijk inzicht! Hij móét 
wel de Messias zijn!’ ‘Rabbi,’ zegt hij, ‘U bent de Zoon van 
God, U bent de Koning van Israël!’ Binnen de kortse keren 
is Nathanaël net zo vól van wat hij meemaakt als Filippus. 
Nathanaël hoeft alleen maar zélf Jezus te ontmoeten, en 
dan draait hij om als het blad van een boom. Ik kan me zo 
voorstellen dat Filippus er helemaal strálend bij stond. ‘Zie 
je nou wel, Nathanaël? Ik zei het toch?’ 
Misschien zit u hier in de kerk, of jij, en denkt u: ‘Ja, ik weet 
het óók allemaal niet zo zeker, met Jezus en zo, en de 
Bijbel. Ik zie wel dat het mensen veel doet, mensen zoals 
Marijn, maar bij mij, nee... Ik heb daar allemaal niet zoveel 
mee.’ Misschien zit u op dit moment wel te luisteren naar 
Radio Capelle, en is dat voor u echt een ver-van-uw-bed-
show: Jezus, en God, en de kerk. Maar ik nodig u uit, 
vanmorgen, net als Filippus: ‘Zet die stap, kom zelf naar 
Jezus toe, en u zult eens zien!’ Hoe doe je dat dan? Nou, 
dit is al een eerste stap, een hele goede stap: een 
kerkdienst meemaken of beluisteren. Maar wilt u zélf Jezus 
ontmoeten, dan zijn er nog twee andere dingen die echt 
belangrijk zijn. Het eerste is: bidden. Gewoon: vragen aan 
Jezus: ‘Wilt U alstublieft in mijn leven komen? Wilt U laten 
merken of U er écht bent, of U leeft, en of U er ook voor mij 
wilt zijn? Kom in mijn leven en vergeef mij mijn fouten!’ Dat 
is het gebed, dat is het eerste. En het tweede, dat is de 
Bijbel. Begint u maar in Lukas, of in Johannes. Als u geen 
Bijbel heeft, en u luistert nu naar deze dienst via Radio 
Capelle, bel me dan op, ik sta gewoon in het telefoonboek, 
René van Loon. Ik zal ervoor zorgen dat u een Lukas-
boekje krijgt. Maar aarzel niet! Zet een stap, en ontmoet 
zélf Jezus!  
En wat gebeurt er dan? Jezus geeft een belofte, een heel 
bijzondere belofte. ‘Nathanaël, dit is nog maar het begin. Je 
zult nog grotere dingen zien dan deze. Let goed op wat Ik 
zeg – Voorwaar, voorwaar! – Ik zeg jullie állemaal: jullie 
zullen de hemel open zien, en de engelen van God 
opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen.’ 
Jezus verwijst hier naar een verhaal van eeuwen geleden: 
de Jakobsladder, Genesis 28. Jakob kreeg later van God 
de naam Israël. Jakob is de stamvader van Israël. In een 
droom ziet Jakob een ladder, waarvan de top tot aan de 
hemel reikt. Dan ziet Jakob engelen, die op en neer gaan 
langs die ladder. Jakob beseft dan: ‘Ik mag leven onder een 
open hemel. Ik mag in verbinding staan, in een 
voortdurende verbinding, met God Zelf.’ Zó kan hij, in een 
moeilijke tijd, tóch verder.  
 
4. Je zult nog wat meemaken! 
En wat zegt Jezus hier nu? Hij zegt: ‘Jullie zullen zien dat 
boven Mij de hemel open is! De Vader in de hemel en Ik, 
Wij staan in zo’n voortdurende verbinding. En als je dus 
dicht bij Mij leeft, dan leef ook jij onder zo’n open hemel! 
Dan zul je wonderen meemaken! Dingen die je niet begrijpt, 
dingen die je nooit zou verwachten, wonderlijke dingen. 
Maar ze gebeuren echt!’  
Marijn, in Cambodja mag jij leven en mag jij werken onder 
die open hemel. Want Jezus heeft het beloofd, in Mattheüs 
28, aan iedereen die op weg gaat in Zijn naam: ‘Ik ben met 
jou, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld!’ Maar 
Jezus zegt dit ook tegen u, tegen jou en tegen mij, tegen 
ons allemaal! ‘Ik ben met jou, alle dagen, tot aan de 

voleinding van de wereld.’ Waar jij gaat, gaat Jezus mee. 
Of eigenlijk is het omgekeerd: waar Jezus gaat, daar ga jij 
mee. Daar gaat u mee, en jij, en ik. Wij mogen Jezus 
volgen. Zoals Hij dat hier zo eenvoudig zegt, tegen Filippus: 
‘Volg Mij!’ Waar Hij gaat, mogen wij gaan. En waar Hij gaat, 
daar is de hemel open! En daar mogen wij zelf werken 
onder een open hemel. En waar Jezus is, waar de hemel 
open is, daar val je van de ene verbazing in de andere.  
 
Net als die pastor in Cambodja, in het noorden, in de 
provincie Kampong Thom. Het gebeurde in september 
1999, en het staat in een boek van de journaliste Ellen 
Vaughn (The God Who Hung on the Cross). Die pastor, die 
werkte daar, in die streek. En de meeste mensen in die 
omgeving waren boeddhist of ze aanbaden allerlei geesten. 
Maar toen kwam hij in een dorp, waar hij over Jezus 
vertelde, en alle mensen in dat dorp wilden meteen christen 

worden. Hij was helemaal 
verbaasd! En hij vroeg aan 
de mensen: ‘Hoe komt dit? 
Is hier ooit iets gebeurd of 
zo?’  
Toen kwam er een oude 
vrouw uit de menigte naar 
voren. Ze boog voor hem 
neer, pakte zijn hand en 
zei: ‘We hebben hier 
twintig jaar op dit moment 
gewacht!’ En toen vertelde 
ze een bijzonder verhaal. 
Ze zei: ‘Het was 1979. De 
Rode Khmer had al 
jarenlang een 
schrikbewind gevoerd in 
heel Cambodja. Zoveel 

mensen waren al vermoord. En toen kwamen ze hier, de 
soldaten. Wij moesten allemaal in een kring gaan staan, en 
we moesten allemaal ons eigen graf graven. Toen we klaar 
waren met graven, toen begon iedereen te huilen en te 
bidden, tot Boeddha, en tot de geesten en tot de 
voorouders. Het was één geschreeuw en gejammer. Maar 
één van de vrouwen, hier in het dorp, had vroeger van háár 
moeder een verhaal gehoord. Het verhaal over een God die 
hing aan een kruis. En die ene vrouw, die begon te bidden 
tot de God die aan een kruis had gehangen, want die God, 
die wist wat het is om te lijden. Hij zou wel medelijden 
hebben! Toen zij aan het bidden was tot die onbekende 
God, toen begonnen er anderen mee te bidden. De één na 
de ander, totdat wij uiteindelijk allemaal aan het bidden 
waren tot die ene, onbekende God. De God die hing aan 
een kruis. Het schreeuwen veranderde in zacht huilen en 
bidden. En toen, na een tijdje, drong het opeens tot ons 
door dat er geen geluiden meer om ons heen waren. Het 
was stil geworden. We keken om, en de soldaten die 
daarnet nog achter ons stonden, die waren weg! Nu zijn we 
twintig jaar verder. En al twintig jaar wachten wij op iemand 
die ons komt vertellen over de God die aan een kruis hing. 
En vandaag is het eindelijk zover. Vandaag bent u 
gekomen! Daarom worden we vandaag allemaal christen.’  
Dat zijn nou de wonderen, gemeente, die je tegen kunt 
komen onder die open hemel. Dit is geen verzonnen 
verhaal, dit is concreet hoe God werkt in deze wereld. 
Marijn, Jezus is bij je, en waar Hij is, daar sta je versteld! 
Jij, u en ik, wij allemaal, wij mogen dichtbij Jezus leven. En 
als wij dichtbij Hem leven, dan mogen we werken onder 
een open hemel! U zult eens zien... Amen. 

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl   


