
Preek in de jongerenpraisedienst, Capelle-Schollevaar, 8 januari 2012, 16.00 uur 
Thema: ‘Thuis bij God’, naar aanleiding van Psalm 84 (kern: vers 2) en Lukas 9: 57-62  
 
1. Heimwee naar God en Zijn huis 
Heb jij weleens last van heimwee? Dat kan natuurlijk als je 
op vakantie bent, ergens ver weg in een vreemd land. Dat 
je de denkt: ‘O, was ik maar éven thuis!’ Het kan ook als je 
op kamers gaat. Ik weet nog goed dat ik hier in Rotterdam 
kwam wonen, als eerstejaars-studentje economie, op het 
Stavangererf in de Oosterflank. Ik zat dan boven, op een 
kamertje, te studeren, ‘s avonds, en aan de overkant zag ik 
mensen in de huiskamer zitten, gezellig voor de tv, en dan 
had ik me toch een heimwee... 
 
Weet je, de dichter van Psalm 84 heeft ook heimwee. Maar 
niet naar zijn eigen huis, of het huis van vroeger, nee, hij 
heeft heimwee naar het huis van God, de tempel in 
Jeruzalem. Hij is ver weg, en hij kan niet in Jeruzalem 
komen. Waarom? Wat houdt hem dan tegen? Dat staat er 
niet bij. Maar hij zegt in vers 2 en 3: ‘Hoe lieflijk is Uw 
woning, HEER van de hemelse machten! Van verlangen 
smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER.’ De 
voorhoven, dat zijn de ruimtes om 
het tempelgebouw heen. Die 
dichter, die is jaloers op de vogels! 
Want die vogels, die kunnen 
zomaar naar de tempel toevliegen! 
Ze kunnen er zelfs een nestje 
bouwen. Vers 4: ‘Zelfs de mus vindt 
een huis en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, bij 
Uw altaren, HEER van de hemelse 
machten, mijn Koning en mijn God! 
Gelukkig wie wonen in Uw huis, 
voortdurend mogen zij U loven.’ Ja, 
dat is nou heimwee. Het is een 
verlangen naar de tempel, maar in 
feite gaat het nog dieper: het is een 
verlangen naar God. Want de 
dichter heeft dáár God ontmoet, in 
die tempel.  
 
2. Waar ontmoet je God? 
Waar ontmoet jij God? Het is goed om daar eens even bij 
stil te staan en over na te denken: waar heb jij nou God 
ontmoet? Waar zijn de momenten geweest dat jij dacht: 
‘Ja, hier is God! Hij leeft, Hij is aan het werk!’  
Misschien heb je dat gevoel nog nooit gehad. En dan zeg 
ik tegen jou, vanmiddag: God wil ook jou laten zien dat Hij 
leeft. Hij wil ook jou laten merken dat Hij jou op het oog 
heeft.  
Maar waar zoek je Hem dan? Waar is God? Is Hij in een 
kerkgebouw? Nou, je kunt zeggen: een kerk is een huis 
van God. En toch... toch is God natuurlijk niet gebonden 
aan een gebouw. Als je hier straks de kerk uitloopt, is het 
niet zo dat je God hier achterlaat. Maar hoe zit het dan? 
Weet je, we hebben daarnet ook gelezen uit Lukas 9. In dat 
gedeelte roept Jezus mensen: ‘Volg Mij!’ En er komt 
iemand naar Jezus toe, die zegt: ‘Heer, ik wil U inderdaad 
volgen, waar U ook naartoe gaat.’ En dan geeft Jezus een 
waarschuwing: ‘De vossen hebben holen en de vogels 
hebben nesten, maar de Mensenzoon kan Zijn hoofd 
nergens rustig neerleggen.’ Jezus zegt: ‘Als je Mij wilt 
volgen, dan moet je je luxe opgeven! Als je Mij wilt volgen, 
heb je geen luxe, en heb je geen comfortabel leventje. 
Vogels hebben nog een nestje waar ze naar terugkunnen, 
en vossen hebben een hol, maar Ik heb niets!’ Had Jezus 
dan geen huis? Nou, of Jezus Zelf een huis in bezit had 

weten we niet, maar Hij woonde in Kapernaüm (Mattheüs 
4: 13), dat weten we wel. Maar daar gaat het hier niet om. 
Het is niet zo, dat je om Jezus te volgen een zwerver moet 
worden. Waar het om gaat, dat is dit: als je Jezus volgt, 
dan ligt niets meer vast. Hij kan je naar het buitenland 
sturen. Hij kan je roepen voor een heel andere taak dan je 
had gedacht. En weet je wat het uiteindelijk is? Als je Jezus 
volgt, ben je hier op aarde een vreemdeling. Je bent op 
doorreis. Dit is niet je definitieve bestemming. En daarom 
moet je je niet ingraven in deze wereld. Jezus zegt: ‘Volg 
Mij!’  
Waar kun je God ontmoeten? Waar Jezus is! Waar kom je 
thuis bij God? Waar Jezus is! En weet je wat zo mooi is? 
Omdat allerlei mensen dat hebben ontdekt, ontmoet je 
elkaar rondom Jezus. Waar woont God? In die kring 
rondom Jezus! Heel concreet is dat: de wereldwijde 
gemeente van Jezus Christus. Vorig jaar hebben we hier 
mensen ontvangen vanwege de Europese Taizé-
jongerenontmoeting in Rotterdam. En nu kregen we een 

kaart uit Litouwen van iemand die schreef: ‘Het was een 
wonder, wat we meemaakten. Het was zo’n speciale tijd 
voor ons! En dat zal het altijd blijven.’ Wij hadden drie 
jongens uit Litouwen in huis die aan het eind een zegenlied 
voor ons zongen. En dan voel je het: de verbondenheid in 
de Here Jezus, daardoor kom je thuis bij elkaar, en samen 
kom je thuis bij God.  
 
3. Waar Jezus is, daar ontmoeten we God én elkaar! 
‘Hoe lieflijk is Uw woning, HEER van de hemelse machten!’ 
Of in de vertaling van ‘Psalmen voor nu’: ‘Wat houd ik van 
Uw huis, Heer van de hemelse machten.’ Wat is nou dat 
huis van God? Dat is niet een gebouw. Hoewel God wel 
degelijk ook kerkgebouwen gebruikt, en van mij mogen we 
als christenen best héél veel zorg besteden aan onze 
kerkgebouwen. Maar waar het uiteindelijk om gaat, dat is 
dat je samenkomt in de naam van Jezus. Jezus zegt: 
‘Waar twee of drie mensen in Mijn naam bij elkaar zijn, 
daar ben Ik Zelf in hun midden.’ Dat is een belofte van 
Jezus, in Mattheüs 18: 20.  
Een jongen belde een keer aan bij de Oud-Katholieke kerk 
in Gouda. Er deed iemand open, de koster of de pastoor, 
dat weet ik niet. De jongen vroeg: ‘Mag ik de kerk 
misschien even zien?’ En wat was het antwoord? ‘Als je de 



kerk wilt zien, beste vriend, dan moet je zondag 
terugkomen. Ik kan je nu alleen het gebouw laten zien.’  
 
Weet je waar God woont? Waar wij samenkomen in de 
naam van Jezus. Maar je kunt het dus ook andersom 
zeggen: als wij samenkomen in de naam van Jezus, dan is 
God er! Dan mag je thuiskomen bij God. Denk daar even 
over na: nu is God hier! 
Dank U wel, Here God, dat U hier bent, door Uw Heilige 
Geest! Wij eren U! Wat bent U goed! 
 
Besef je nu wat er gebeurt, als jij aan het twijfelen bent: ‘Zal 
ik naar de kerk gaan, of nou maar overslaan?’ Hier is de 
HERE! Niet vanwege het gebouw, maar omdat we hier 
samenkomen in Zijn naam. Hier staat Hij klaar om jou te 
zegenen. Besef je het verdriet in Zijn hart, als jij dan zegt: 
‘Nou, ik draai me nou nog een keer lekker om’, of ‘Ik kijk 
nou naar het voetballen.’  
Naar de kerk gaan, dat is niet een kwestie van: ‘Jij mót!’ 
Nee, hier is je hemelse Vader. En ik weet niet of jij dat 
gevoel kent, maar hóé vaak gebeurt dat niet: je hebt geen 
zin, je denkt: ‘Pffff, moet ik nou echt naar de kerk?’, maar 
vooruit, je gaat dan toch maar, en dan bén je hier, en dan 
denk je: ‘Wat is het eigenlijk goed om hier te zijn!’  
Thuiskomen bij 
God.  
Altijd is er die 
duivel, die jou 
probeert weg te 
houden bij God. 
Besef je dat wel? 
De duivel probeert 
echt álles! ‘Kijk nou, 
wat een slecht 
weer! Mán, het gaat 
stortregenen! Nóu 
mag je wel een 
keer overslaan!’ De 
duivel zou het liefst 
de wekker 
verstoppen, op 
zaterdagavond, of 
in de kleine uurtjes, 
zodat je ‘m niet kunt 
zetten! 
En God? Hij staat 
hier maar, met 
open armen! En Hij 
is blij, als Hij je ziet. 
Hij komt je 
persoonlijk 
begroeten. Let maar op, in deze dienst: welke zin is Gods 
Woord voor jou? Misschien een zin in een lied. Misschien 
een zin uit de Bijbel. Of nu uit de preek. Als je nu straks 
wegloopt, moet je dat voor jezelf maar even nagaan: ‘Wat 
had God mij vanmiddag te zeggen?’  
 
Bij God kom je thuis. En het is toch ook genieten om elkaar 
te zien? We komen ook thuis bij elkaar. Zo reizen we met 
elkaar door de wereld, door de tijd, op weg naar de dag dat 
Jezus terugkomt. En dan, dan brengt Hij ons voor altijd 
thuis. Thuis bij God. Ook jij mag daar komen, als je gelooft 

in Jezus Christus. Als je Hem volgt. Je weet wat Hij zegt: 
‘De vossen hebben holen, en de vogels hebben nesten, 
maar Ik heb geen plaats waar Ik rustig Mijn hoofd kan 
neerleggen.’ Weet wel waar je aan begint. Maar áls je 
Jezus volgt, dan ben je op weg naar dat grote Huis van 
God, waar je van de éne verbazing in de andere rolt. Hoe 
het dáár is, dan is met geen pen te beschrijven. Nooit meer 
nacht, altijd licht.  
 
4. Laat jij je lamp schijnen?  
Dán is dat voor eeuwig. Altijd licht! Maar nu gaan we nog 
door de donkere nacht. Op de poster voor deze dienst 
staat een deur waardoor licht schijnt. Daar hoort een 
verhaal bij. In de middeleeuwen was er een kasteelheer, 
ergens in de bergen, die aan zijn dorp een geschenk wilde 
geven. Hij dacht er lang over na en nam toen een besluit: 
Hij zou het dorp een nieuwe kerk schenken. Er werden 
tekeningen gemaakt, en de nieuwe kerk werd gebouwd. 
Werkelijk een práchtig gebouw. Toen het gebouw geopend 
zou worden, was er een groot feest, en alle mensen van 
het dorp kwamen kijken. De kasteelheer knipte het lint 
door, en toen mocht iedereen naar binnen. Maar toen ze 
binnen waren, keken de mensen elkaar aan met grote, 
verbaasde ogen. Ze zeiden tegen de kasteelheer: ‘U hebt 

het allemaal zó 
prachtig laten maken, 
schitterende 
schilderijen en een 
prachtige preekstoel, 
maar... er zijn geen 
lampen! Nergens! U 
bent die toch niet... 
vergeten?’  
De kasteelheer moest 
glimlachen. Hij zei: 
‘Kijk maar eens goed! 
Zien jullie daar aan de 
muren al die haken? 
Straks als jullie weer 
naar buiten gaan, 
krijgen jullie bij de deur 
van mijn knechten 
allemaal een lamp 
mee naar huis. En als 
je dan naar de kerk 
komt, neem je die 
lamp mee. En als jullie 
dan allemaal komen, 
dan is het één zee van 
licht.’  
 

5. Waar twee of drie lampen schijnen, toont God Zijn 
glorie! 
Als je thuiskomt bij God, dan wil Hij Zijn licht over jouw 
leven laten stralen. Maar het gaat verder: jij verspreidt ook 
weer jouw licht! Als je er niet bent, dan missen we jouw 
lamp. Als je er wel bent, dan ben jij een licht voor de 
anderen. En in dat licht, van al die lampen, laat God zien 
wie Hij is. Waar we samenkomen in de naam van Jezus, 
laat Hij Zijn glorie zien. Dat is Zijn belofte. Bij Hem kom je 
thuis! Amen.  
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