
Florence Chadwick in actie. Wil je een filmpje zien? Zoek in 
YouTube op ‘Florence Chadwick in action 1951’.  
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Thema: ‘Heavenly worship’, naar aanleiding van Openbaring 7: 9-17 (kern: vers 9) 
 
 1. Zie je het einddoel?! 
Het gebeurde op 4 juli 1952. Het was een mooie morgen. 
Op het strand van Catalina Island, voor de kust van 
California, liep ze het water in, Florence Chadwick, 33 jaar 
oud. Ze begon vanaf dat eiland te zwemmen naar het 
vasteland van California, een afstand van 42 kilometer. 
Florence Chadwick was eerder al de eerste vrouw geweest 
die het Kanaal was overgezwommen, heen en terug.  
Op die morgen in 1952 werd ze begeleid door een aantal 
mensen in bootjes. Alles leek goed te gaan. Maar toen, na 
vijftien uur zwemmen, kwam er een dikke mist opzetten. Je 
kon niets meer zien. Eerst zwom Florence nog door, maar 
een uur later hield ze het niet meer vol. Ze klom in een van 
de boten. En wat bleek? Ze was nog maar anderhalve 
kilometer van het strand! 
Ongelooflijk, wat had ze 
een spijt! Ze zei: ‘Als ik het 
strand gezíén had, dan had 
ik het volgehouden!’  
Twee maanden later deed 
ze weer een poging. En 
weer kwam diezelfde mist 
opzetten. Maar nu hield ze 
in haar gedachten het beeld 
vast van het strand. Dat had 
ze nu op haar netvlies. En 
daarom lukte het dit keer 
wel!  
Om het vol te houden, moet je einddoel zien! En dat is 
precies de reden waarom Johannes hier in Openbaring 7 
een kijkje krijgt in de hemel. Johannes, de leerling van 
Jezus, zit gevangen om zijn geloof op het eiland Patmos. 
Overal in het Romeinse Rijk worden de christenen 
vervolgd. Ze worden uit hun familie gestoten, ontslagen, 
belachelijk gemaakt, gevangen gezet, gemarteld, voor de 
leeuwen gegooid. Het is afschuwelijk!  
Maar wat doet God? Hij geeft Johannes visioenen. Die 
visioenen moet Johannes opschrijven. In die visioenen laat 
God zien hoe Hij aankijkt tegen de geschiedenis. God laat 
zien wat er gebeurt achter de schermen van de geestelijke 
wereld. En wat blijkt dan? Eerder, in hoofdstuk 4 en 5, ziet 
Johannes dat God een boekrol in Zijn hand heeft. Dat is de 
boekrol van de geschiedenis. Die boekrol is afgesloten met 
zeven zegels. En de grote vraag is: ‘Wie mag die boekrol 
openmaken?’ Wie is eigenlijk degene om wie het draait in 
de wereldgeschiedenis? Wie is de sleutelfiguur, die de 
sleutel mag omdraaien? Er is er maar Eén die de zegels 
mag verbreken, dat is Jezus, de Zoon van God. Hij wordt 
het Lam genoemd. Want Hij heeft Zich als Lam, als 
Offerlam, opgeofferd aan het kruis, om ons te redden, om 
ons eeuwig leven te schenken. 
Jezus, het Lam, gaat de zegels verbreken, één voor één. 
Dat lezen we in hoofdstuk 6. En wat zien we dan? Dan zien 
we dat er een enorme strijd plaatsvindt. Aan de éne kant is 
er Jezus Zelf, die over de wereld gaat en overal Zijn 
Evangelie laat brengen. Hij wordt voorgesteld als een 
Ruiter op een wit paard, met een kroon op Zijn hoofd.  
Maar aan de andere kant zijn er ook rampen. Er is ook de 
ellende in de wereld: oorlog, honger, dood en verderf. Die 
worden ook voorgesteld als ruiters, op een rood paard, een 
zwart paard en een vaalgeel paard.  
Dan ziet Johannes mensen die al in de hemel zijn, en die 
het uitroepen: ‘Here God, hoe lang moet dit nog duren? 
Hoe lang moet al het onrecht nog doorgaan?’ En het 
antwoord is: ‘Nog een korte tijd!’ 

Vervolgens zien we hoe het eindoordeel begint. Het is echt 
wereldschokkend, lees het maar eens na in hoofdstuk 6. 
De zon wordt zwart, de maan wordt bloedrood. Alle bergen 
wankelen.  
Als dat gebeurt, zijn er zes zegels verbroken. Je zou 
zeggen: ‘Is dat nóg niet het einde?! Moet het nóg erger 
worden? Moet er nog een zévende zegel worden 
geopend?’ Als bewonder van deze wereld zou je toch bijna 
de moed verliezen?!  
Het is net als bij Florence Chadwick: de mist wordt steeds 
dichter, het wordt steeds moeilijker. Hoe houd je het dan 
vol om tóch te blijven geloven? Om tóch trouw te blijven 
aan God? Als er in de wereld steeds meer dingen gebeuren 
die je aan het twijfelen brengen?  

 
2. God geeft een bemoedigende 
blik in de hemel 
Precies op dat moment, als het zesde 
zegel geopend is en het zevende, het 
laatste zegel nog geopend moet 
worden, is er dit hoofdstuk, hoofdstuk 
7. Dit is een tussenhoofdstuk. Het is 
alsof God zegt: ‘Wacht even! Jullie 
zijn Mijn kinderen! Ik hou van jullie! Ik 
laat jullie eerlijk zien wat er allemaal 
gebeurt in deze wereld. Maar ik wil 
niet dat jullie wanhopig worden! Het is 

juist andersom! Ik wil jullie laten zien wat Mijn werk is, en 
wat Mijn plan is. Kijk maar eens goed!’  
Dan komt hoofdstuk 7. In het eerste deel van hoofdstuk 7 
laat God zien wat Hij doet op deze aarde. Dat hebben we 
vorige week gelezen. Op deze aarde geeft Hij al Zijn 
kinderen een zegel aan hun voorhoofd. Hij zegt: ‘Wat er 
ook gebeurt, jullie zijn van Mij! Jullie dragen Mijn zegel aan 
je voorhoofd, jullie zijn getekend met Mijn eigen naam! 
Daarom draag ik jullie door alles heen! Ik bescherm jullie. Ik 
ben om je heen en in je hart. En zélfs als ze je lichaam 
doden, dan nog ben je veilig in Mijn hand. Ik draag je het 
Vaderhuis in!’  
Dat is wat God doet op deze aarde. En vervolgens laat God 
zien wat Hij doet in de hemel. Dat is wat we nu hebben 
gelezen. Al die mensen die trouw zijn gebleven aan Hem, 
die worden in de hemel binnengehaald als overwinnaars! 
Johannes ziet een mensenmenigte, zó groot, echt niet te 
tellen! Ze komen overal vandaan, uit alle landen en volken, 
van elke stam en taal.  
Iemand zei tegen me: ‘Ik verlang ernaar dat we steeds 
meer een multiculturele kerk worden, met mensen uit 
allerelie achtergronden.’ Daar mogen we om bidden, daar 
mogen we ook aan werken, door steeds weer mensen uit te 
nodigen. Hoe multicultureler we hier op aarde zijn, als kerk, 
hoe meer we gaan lijken op de hemel!  
Als die mensen, die zijn gekleed in witte kleren. En in  vers 
14 wordt verteld: ‘Zij hebben hun kleren wit gewassen in 
het bloed van het Lam.’ Dat is wel bijzonder. Je zou 
zeggen: ‘Bloed, dat maakt je kleren toch rood?’ Normaal is 
dat wel zo, maar hier niet. Want het bloed van het Lam, het 
bloed van de Here Jezus, dat heeft Hij gegeven aan het 
kruis om jou, om u en om mij helemaal púúr te maken. 
Helemaal schoon. Soms denk ik: ‘Hoe moet dat in de 
hemel zijn? Als alles alleen maar goed is, zó heilig, zó puur, 
geen enkel leugentje, geen bedrog, geen verdriet, geen 
onzuivere bedoeling, geen onzuivere gedachte, niets wat 
fout is, helemaal niets.... pas ik daar wel, in die wereld? 
Kan ik daar óóit komen? Zelfs al doe je nog zo je best, 



Lied: ‘Stralend in licht’ 
Stralend in licht aan Gods rechterhand, 
Vorst van de hemel, de zee en het land, 
zo blinkt U meer dan de zon in haar pracht! 
Alles wat leeft verhoogt U met kracht: 
 
Refrein: 
Aan het Lam van God zij de glorie! 
Aan het Lam van God de victorie! 
Aan het Lam van God zij de heerschappij 
in alle eeuwen! Amen.  
 
Eén in hun hart zijn de Geest en de Bruid, 
vol van verlangen, zo roepen zij uit: 
‘Kom!’ zeggen zij, ‘kom met haast, Bruidegom!’ 
Alle verlosten, zij juichen alom: 
Refrein 
 
Volken en naties: één wereldwijd koor 
zingt met de englen - een machtig gehoor - 
juicht voor Zijn naam, offert Hem alle eer, 
jubelt met kracht de lof van de Heer: 
Refrein 
 
Oorspronkelijke titel: À l'Agneau de Dieu soit la 
gloire (te vinden op YuoTube!) 
Tekst en muziek: Élisabeth Bourbouze 
Vertaling: René van Loon 
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alleen al wat je dénkt in je hoofd, daarvan ben je toch al blij 
dat niemand dat ziet...?’ Heb jij dat ook? Pas jij in die 
wereld van God? Nee toch? Jij 
ook niet? 
En toch... toch staan daar al die 
mensen, ontelbaar veel! Tóch 
ben je welkom, daar bij God! 
Waarom? Omdat je je kleren wit 
mag wassen in het bloed van het 
Lam! Omdat Jezus stierf aan het 
kruis, ook voor jou! Ook voor u! 
Ook voor de meest verborgen 
gedachten...  
Belijd het maar, naar God toe. 
Hij wil ook jou schoonwassen. 
Helemaal wit!  
Die mensen staan daar met 
palmtakken in hun handen. Dat 
wil zeggen: ze hebben 
gewonnen! Het is net als bij de 
bevrijding in 1945: eindelijk is de 
vijand overwonnen! Eindelijk! De 
duivel met al zijn macht, de 
demonen, ze hebben verloren! 
God zij dank! God zij dank!!! Ja, 
dat doen ze dan ook, die 
mensen. Ze buigen zich neer 
voor God en aanbidden Hem, 
met de woorden (vers 12): ‘Amen! Lof, majesteit en 
wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God 
toe, tot in eeuwigheid. Amen.’  
Die mensen, die doen dat samen met de de engelen, met 
de oudsten, dat zijn vierentwintig mensen die samen het 
volk van God vertegenwoordigen: twaalf stamvaders van 
Israël en twaalf apostelen, het Oude en het Nieuwe 
Testament -  en met de vier wezens, die de hele schepping, 
de hele mensen- en dierenwereld vertegenwoordigen.  
Daar, in de hemel, buigt iedereen voor God en voor het 
Lam, Jezus Christus. Dat is heavenly worship. En daar, in 
de hemel, is het goed. Daar is geen honger meer, en geen 
dorst, geen hitte meer die de mensen kan bevangen. Daar, 
in de hemel, zal God Zelf alle tranen van de ogen afwissen.  
Wie wist jouw tranen af? Dat doe je toch zelf? Maar daar, in 
de hemel, komt je hemelse Vader. En heel teer, heel 
persoonlijk, wist Hij jouw tranen van je ogen af.  
 
3. De grote verdrukking, de grote verleiding! 
‘Wie zijn die mensen daar, in het wit?’ vraagt één van de 
oudsten aan Johannes. Johannes zegt: ‘U weet het zelf, 
heer!’ dan zegt die oudste: Dat zijn degenen die uit de grote 
verschrikkingen gekomen zijn.’ In oudere vertalingen staat: 
‘Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking gekomen 
zijn.’ Sommige bijbeluitleggers denken dat die grote 
verdrukking, dat dat een tijdperk is dat nog moet komen. 
Een vreselijke tijd, die nog moet beginnen. 
Ik denk, net als de meeste bijbeluitleggers, dat het anders 
is. Die grote verdrukking, die was er al toen de Romeinen 
christenen voor de leeuwen gooiden. Die grote verdrukking, 
die was er in de concentratiekampen van Hitler. Die grote 
verdrukking, die is er vandaag in Noord-Korea, waar 
christenen worden gemarteld om hun geloof. Die grote 
verdrukking, dat is de strijd die aan de gang is tussen de 
Here Jezus en de satan. De machten van de duivel, ze 
verdrukken de kinderen van God. En dat gaat altijd door, 
totdat Jezus terugkomt. Misschien wordt die strijd wel 
steeds heftiger. Dat geloof ik wel. Maar die grote  

verdrukking, die is al lang aan de gang.  
Misschien denk jij wel: ‘Nou, daar merken wij dan niet veel 

van.’ Nee, wat merken wij nou van 
verdrukking en verschrikkingen, hier in 
het vrije westen. Niks toch?  
Maar pas op! Hoe wordt een oorlog 
gevoerd? Je kunt een oorlog voeren op 
verschillende manieren. Met bruut 
geweld. Met onderdrukking. Maar ook: 
met verleiding.  
Misschien vind je het wel heel raar, wat ik 
nu ga zeggen in een preek, maar ik moet 
denken aan Asterix en Obelix. Er is een 
film, Asterix en de helden, daarin moeten 
ze twaalf zware proeven afleggen, anders 
komt het Gallische dorp in handen van de 
Romeinen. Ze moeten zware gevechten 
leveren, en over enorme kloven heen, vol 
krokodillen. Maar natuurlijk, ze kunnen 
het allemaal, want ze zijn beresterk. 
Alleen, op één moment lijkt het mis te 
gaan. Dat is als ze in een bootje een 
meer moeten oversteken. Dat lijkt heel 
simpel, maar van een eilandje horen ze 
prachtige muziek. Wat blijkt? Het is het 
eiland der lusten. Ze worden aan alle 
kanten verwend en in de watten gelegd. 
Eigenlijk is dit de moeilijkste proef, bijna 

gaat het daar mis!  
De duivel heeft héél veel mogelijkheden om mensen bij 
God vandaan te trekken. En in die grote verdrukking 
gebruikt hij ze allemaal! In Noord-Korea laat hij christenen 
martelen. In Saoedi-Arabië zorgt hij ervoor dat christenen 
uit hun familie gestoten worden, of onthoofd. En in West-
Europa? Van West-Europa heeft hij een eiland der lusten 
gemaakt. Zodat je God gewoon vergeet, en uiteindelijk 
verloren gaat... Dan ben je druk met van alles, leuke 
dingen, Facebook, Twitter, je vrienden en vriendinnen, 
vakanties, nieuwe films, uitgaan, geld, een leuke baan, 
enzovoorts, enzovoorts enzovoorts... Allemaal dingen die 
op zichzelf helemaal niet verkeerd hoeven zijn. Maar het 
neemt je zó in beslag, dat je God vergeet, dat je je Redder 
vergeet. Je gaat steeds minder naar de kerk, of helemaal 
niet meer, je leest niet meer uit de Bijbel, je bidt niet meer... 
En zo heeft de duivel toch gewonnen! De ‘grote 
verdrukking’ heet in West-Europa de ‘grote verleiding’! 
Kijk maar om je heen: satan heeft héél veel succes met 
deze tactiek! Vasthouden aan je geloof wordt steeds 
moeilijker! En voor je het weet... geef je het op. 
 
4. Geef niet op!!! 
 ‘Ik kan het niet meer! Ik stop met zwemmen! Kom maar 
met die boot, ik klim erin!’ Zie jij de kust niet meer voor je? 
Ben je de moed verloren? Denk dan aan Openbaring 7! 
Denk aan het einddoel! Opgeven is geen optie! Denk aan 
de overwinning die wacht! Denk aan de heavenly worship!  
En jij, Joost, jouw taak is het om jongeren elke keer weer te 
herinneren aan dat einddoel. Jouw taak is het om elke keer 
weer te wijzen op God. Jouw taak is het om jongeren op 
het eiland der lusten wakker te schudden, en mee te 
nemen, te bemoedigen om te blijven strijden tegen de 
duivel en zijn trawanten. Joost, doe dat werk met passie! 
Want er hangt véél van af! Geef jongeren zicht op God! 
Want sámen kun je volhouden. Sámen zwem je door. En 
sámen zullen we eens voet aan wal zetten aan de hemelse 
kust! Amen. 

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl   


