
Preek in de jongerenpraisedienst, Capelle-Schollevaar, 10 februari 2013, 16.00 uur 
Thema: ‘Hide Me Under Your Wings’ naar aanleiding van Psalm 36 (kern: vers 8) en Mattheüs 11: 28-30 
 
1. Twee werelden? 
Soms heb ik weleens van die momenten gehad, en 
misschien heb jij dat ook weleens gehad, dat het allemaal 
zó mooi is, en zo vredig, en zo goed. Je voelt je héél dicht 
bij God. En alle nare dingen van het leven, alle sores, en 
alle ellende, die zijn héél ver weg. Dat kan in een dienst 
zijn, of op een jongerenweekend, of tijdens een conferentie, 
of in een Taizé-bijeenkomst, zoals we die een paar jaar 
geleden hier hadden. Dan lijkt het wel even of dit de 
volmaakte wereld is, en daarbuiten de slechte wereld. 
Twee werelden, compleet verschillend!  
 
Als je Psalm 36 leest, dan kun je ook die indruk krijgen: 
‘Het gaat hier over twee werelden, totaal verschillende 
werelden!’ Het begint met de slechte wereld:  
 
2 De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart –  
angst voor God kent hij niet.  
3 De zonde sust zijn geweten in slaap –  
geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad.  
4 Hij spreekt woorden van onheil en bedrog  
en blijft ver van wat wijs en goed is,  
5 op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen,  
hij betreedt een verkeerde weg  
en het kwade verwerpt hij niet.  
 
En dan, zómaar, van het ene moment op het andere, 
springt David over op die ándere wereld, die heerlijke 
wereld, waar God is! Vers 6:  
 
6 HEER, hoog als de hemel is Uw liefde,  
tot in de wolken reikt Uw trouw,  
7 Uw gerechtigheid is als de machtige bergen,  
Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:  
U, HEER, bent de redder van mens en dier.  
8 Hoe kostbaar is Uw liefde, o God!  

In de schaduw van Uw vleugels schuilen de mensen,  
9 zij laven zich aan de overvloed van Uw huis,  
U lest hun dorst met een stroom van vreugden,  
10 want bij U is de bron van het leven,  
door Úw licht zien wij licht.  

Dit lijkt wel dag en nacht! Licht en donker. De goede wereld 
en de slechte wereld. Er zijn bijbeluitleggers, die zeggen: 
‘Dat kan natuurlijk niet! Oorspronkelijk zijn dit vast en zeker 
twee Psalmen geweest, twee liederen. Die zijn natuurlijk 
aan elkaar geplakt.’ Maar ja, dat is niet zo. Het is echt één 
lied! En zélfs als het eerst twee liederen waren, dan nog is 
de vraag: ‘Waaróm zijn ze aan elkaar geplakt? Wat hebben 
die twee stukken met elkaar te maken?’  
 
2. Het donker zit in ons eigen hart... 
Nou, die twee stukken hebben méér met elkaar te maken 
dan je denkt! Net als die twee werelden in jouw hoofd. Je 
zou het wel willen: een volmaakte wereld! En dan alle 
slechte dingen daarbuiten houden. Je zou willen dat in de 
kerk alles altijd goed is: geen ruzie, geen jaloersheid, geen 
vervelende toestanden, geen mensen die afscheid nemen 
en weggaan... Daarbuiten is het al erg genoeg. 
Maar zo werkt het niet! Want wat is nou eigenlijk de kern 
van al die ellende? Wat zit er nou niet goed in die slechte 
wereld? Wat nou de kern is van het probleem, dat vind je in 
vers 2: ‘De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart 
– angst voor God kent hij niet.’ Dat woordje ‘angst’, dat is 
niet zo goed vertaald. ‘Vrees’ staat er in de oudere 
vertalingen. Eigenlijk is dat diep ontzag. Een ‘goddeloos’ 
mens, dat wil zeggen: ‘iemand zonder God, God-loos’. En 
een God-loos mens, die heeft ook geen ontzag voor God. 
Als je God-loos bent, dan doe je gewoon wat je zelf leuk 
vindt, wat je zelf wilt.  
Maar eh.... doe jij alles dan mét God? Leef jij je hele leven 
mét God? Of zijn er ook in jouw leven dingen die jij doet 
buiten God om? ‘Kijk, ik wil best naar de kerk gaan, maar 
wat ik met mijn geld doe, dat wil ik zelf uitzoeken.’ O ja..? 
‘En ik wil wel in de kerk trouwen, maar wat ik voor m’n 
huwelijk in bed doe met mijn vriendin, of met mijn vriend, 
dat wil ik zelf uitzoeken, daarvoor ga ik niet in die Bijbel 
zitten kijken.’ Ooh... 

‘En ik weet ook heus wel dat het met het 
milieu allemaal niet goed gaat, maar hoe 
hard ik op de snelweg rijd, dat maak ik zelf 
wel uit.’ Oké... dus zo denk jij. 
 
Is die hele wereld, die slechte buitenwereld, 
is die eigenlijk zo ver weg? De wereld van 
mensen die geen ontzag hebben voor God? 
Zijn dat alleen mensen dáár, in die ándere 
wereld? Of zit die stem ook in jouw eigen 
hart? Zal ik je eens wat opbiechten? Ik hoor 
die stem wel, daar van binnen. ‘Je moet niet 
alles met God willen doen hoor. Kom op 
zeg...’ 
Maar daar zit wel de kern van het probleem, 
het probleem waardoor die buitenwereld 
donker is, en de wereld van God licht. Die 
duisternis, die zit ook in jezelf!  
 
3. Kun je wel in die wereld van God 
komen? 
En als je dan komt, in die goede wereld, die 
wereld van God, die wereld van licht, wat 
hoor je dan?  

Vers 6: ‘HEER, hoog als de hemel is Uw liefde, tot in de 
wolken reikt Uw trouw!’ Dat is natuurlijk geweldig! Maar 
dan... Vers 7 ‘Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, 
Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan...’ Wacht eens 
even... Die God van liefde, van die trouw die tot de wolken 



reikt, is dus wèl een God van gerechtigheid, een God van 
rechtvaardigheid!’ Als je dát voor ogen krijgt, dan ga je 
peentjes zweten!  
God kent mij dus helemaal! Ook met al die verkeerde 
gedachten! Ook op de momenten dat ik met een grote boog 
om Hem heen loop! En Hij is rechtvaardig...  
Hoe moet dat nou? Kun je dan wel in die goede wereld 
komen, die wereld van licht? Kun je wel terecht bij God? 
Mag je wel komen in Zijn nabijheid? Mag je wel bij Hem 
komen?  
 
4. Jazeker! Want God is je Redder! 
Hoe gaat de Psalm verder? 
‘U, HEER, bent de Redder van mens en dier.’  
Redder? Ja, dat staat er! Redder! De Redder van mens en 
dier! Denk maar aan alle dieren in de ark van Noach. God 
is een Redder van dieren. En Hij is een Redder van 
mensen. Hij wil ook jouw Redder zijn! En zo’n Redder heb 
je nodig! 
 
Denk nou eens even aan een redder. Wie is nou een 
redder? Dat is bijvoorbeeld iemand die een kind draagt uit 
een brandend huis. Of iemand 
bij de Reddingsmaatschappij 
die in zware storm de zee op 
gaat in zo’n reddingsboot, om 
mensen te redden op een 
zinkend schip. Een redder, die 
neemt risico’s! Een redder, die 
geeft soms zijn leven om 
iemand te redden. Laatst nog, 
in Barneveld. Daar kwam een 
auto met een ouder echtpaar 
vast te zitten op een 
spoorwegovergang. De 
bestuurder van de auto kon 
wegkomen, maar zijn vrouw 
niet. Een man van 31 wilde haar 
redden, en dat leek te lukken, 
maar hij werd zelf door de trein 
gegrepen en hij overleed. En nu 
is ook die oudere vrouw aan 
haar verwondingen overleden. 
De redding is mislukt, en de 
redder is omgekomen. 
 
Een redder neemt risico’s. 
Grote risico’s! Zo’n Redder is 
God! Hoe gaat David verder? Vers 8: ‘Hoe kostbaar is Uw 
liefde, o God! In de schaduw van Uw vleugels schuilen de 
mensen.’ Jouw Redder, jouw God, heeft kostbare liefde! 
Liefde die Hem heel veel kost!  
Waar zie je dat? Dat zie je aan het kruis! Daar hangt de 
Zoon van God. En het hart van de Vader, dat bloedt! Zó lief 
heeft de Vader deze wereld gehad, zo lief heeft Hij jou 
gehad, dat Hij Zijn Zoon heeft opgeofferd. Jezus hing daar 
om jou te redden! Hij gaf Zijn leven om jouw zonden te 
dragen. 
 
5. Schuil bij Jezus! Bij Hem is het goed! 
Want weet je het nog, van daarnet? De kern van het 
kwaad, dat is dat je buiten God om leeft. En dat gebeurt 
niet alleen in die grote boze buitenwereld, dat gebeurt hier, 
in jouw hart, en in uw hart, en in het mijne. Voor die zonde 
stierf Jezus. Voor die schuld gaf Hij Zijn leven.  

En nu geeft Hij Zijn belofte: ‘Als jij schuil bij Mij, onder Mijn 
vleugels, dan krijg jij een nieuw begin! Ik heb al betaald, 
aan het kruis, voor al jouw schuld. Ik heb jouw straf al 
gedragen! Kom maar! Schuil bij Mij!’  
‘Hoe kostbaar is Uw liefde, o God! In de schaduw van Uw 
vleugels schuilen de mensen.’ 
Als je schuilt bij Hem, krijg je vergeving. Een nieuw begin. 
Maar je krijgt nog veel meer. Hij geeft je veiligheid. Ruimte. 
Daardoor kun jij je ontwikkelen. Een moedervogel, die 
waakt over haar kuikentjes, zodat die kuikentjes frank en 
vrij de wereld kunnen verkennen, zonder steeds bang te 
hoeven zijn.  
 
Als jij schuilt bij de Here Jezus, zoals een kuikentje bij z’n 
moeder, dan zul je ontdekken wat Jezus zegt: ‘Kom maar 
bij Mij, als je vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat, 
dat zal Ik je rust geven.’ Echte rust. Harmonie in je ziel. Van 
daaruit kun je echt het leven aan!  
 
Jouw Redder is Jezus. Besef je dat? Geloof je Hem? Of 
leef je langs Hem heen? Schuil bij Hem, dan ben je veilig! 
Want Hij heeft alles voor jou gegeven, Zijn leven! 

 
In het blad National Geografic stond 
een keer een mooi artikel. Het ging 
over het Yellowstonepark in 
Amerika. Daar had een brand 
gewoed, in een stuk van het park. 
Na afloop van de brand reed een 
parkwachter door het stuk bos dat 
verwoest was. Hij zag een half 
verkoolde stomp van een boom. 
Daarnaast zag hij een vogelnest 
liggen, helemaal zwartgeblakerd. En 
naast dat nest een vogel, met 
halfverbrande vleugels. Blijkbaar 
was het nest uit de boom gevallen, 
en de vogel uit het nest gerold. De 
parkwachter raakte met zijn stok de 
vogel aan. De vogel was dood, maar 
opeens kwamen onder zijn vleugels 
vandaan drie kleine, piepende  
vogeltjes. De moedervogel had haar 
jongen beschermd, ten koste van 
haar eigen leven.  
Zoals die moedervogel, zo is ook 
Jezus. Hij gaf Zichzelf tot in de dood, 
en jij en ik, wij mogen leven!  

 
Zó is Hij! 
Daarom kun je bij Hem terecht, met álles wat je bezighoudt.  
Als je bang bent, of verdrietig: schuil bij Jezus.  
Als je moe bent, of ziek: schuil onder Zijn vleugels.  
Als je voor een belangrijke keus staat, of voor een grote 
uitdaging: schuil bij de grote Koning. 
Als je niet weet wat de toekomst brengt: schuil bij je 
Heiland. 
 
Hij beschermt je.  
Hij leidt je.  
Hij geeft je kracht.  
Hij geeft je moed.  
Het is goed onder Zijn vleugels. 
Het is goed. Echt waar! 
Amen. 

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl   
 


