
pPreek in de Passiezangdienst, Capelle-Schollevaar, 11 maart 2012 
Thema: ‘Kracht uit de hemel’, naar aanleiding van Lukas 22: 39-53 (kern: vers 43) 
 
1. Wat betekent deze engelverschijning? 
Als je dit bijbelgedeelte op je laat inwerken, dan kun je je 
verwonderd afvragen: ‘Staat het er wel goed?’ Misschien 
wilt u eens even meekijken. In vers 41 lezen we dat Jezus 
neerknielt om te bidden. En dan staat er: ‘Hij bad: “Vader, 
als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar liet 
wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.”’ Dat is een heel 
intens gebed. Jezus ziet de inktzwarte wolken van het lijden 
op Zich afkomen. En dan vers 43 en 44: ‘Uit de hemel 
verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven. Hij 
werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; Zijn 
zweet viel in grote druppels als bloed 
op de grond.’ Vind u dit eigenlijk niet 
heel vreemd? Er verschijnt een engel 
om Jezus kracht te geven, je denkt: 
‘Nou, dát is de gebedsverhoring! 
Gelukkig! God zij dank! Hij heeft een 
engel gestuurd, om Jezus kracht te 
geven, rust te geven...’ Maar ná de 
komst van die engel wordt het nog 
véél erger dan daarvoor! Als die engel 
verschenen ís, wordt Jezus overvallen 
door zo’n onvoorstelbare doodsangst, 
dat Zijn lichaam niet alleen zweet naar 
buiten perst, maar ook bloed. Voor dat 
verschijnsel is een medische term: 
hematidrosis. Het komt heel af en toe 
voor bij mensen die extreem onder 
druk en onder stress staan: zij zweten 
bloed.  
 
Hoe kan dat? De hemelse Vader 
stuurt een engel om Jezus kracht te 
geven, en daarna wordt Zijn strijd alleen nog maar véél 
erger! Je zou het toch andersom verwachten? Eérst die 
extreme worsteling in gebed, die afgrijselijke doodsangst, 
en als antwoord op dat gebed stuurt God een engel, en dan 
keert de rust weer. Zó zou je het denken! Toch? Maar zo 
staat het er niet! Wat gebeurt hier dan precies? En wat 
betekent die engelverschijning? 
 
2. De Vader toont Zijn intense betrokkenheid 
Laten we maar zorgvuldig lezen. Eerst bidt Jezus: ‘Vader, 
als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar liet 
wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’ Jezus is echt héél 
bang, héél bang. Waarvoor? Voor het lijden, de pijn, de 
dood? Ja, dat ook. Jezus is mens, helemaal ten volle mens. 
Wie zou er niet tegenop zien, als een berg tegenop zien, 
tegen martelingen, zweepslagen, pijnigingen? Wie zou er 
geen angst hebben voor het kruis? 
Maar bij Jezus gaat het nog veel verder. Waar Jezus het 
meest tegenop ziet, het allermeest, dat is dat Hij de volle 
last van de schuld moet gaan dragen, de schuld van ons, 
als mensen. Hij weet dat Hij aan het kruis zal hangen als 
een vervloekte, vervloekt door God de Vader Zelf. Niet 
omdat de Vader Hem niet liefheeft, maar omdat Hij de 
schuld draagt. God de Vader móét Zijn Zoon vervloeken en 
de rug toekeren. Alleen op die manier draagt Jezus als de 
Zoon ten vólle de straf. En dát vooruitzicht, dat is voor de 
Here Jezus onverdraaglijk. Al van eeuwigheid af is Hij Eén 
met Zijn Vader. Eén God. Totaal met Elkaar versmolten en 
verweven. En van wezen. Jezus nadert hier het moment 
waarvan Hij wéét dat er als het ware een mes dwars door 
God Zelf heen snijdt: de Zoon wordt gescheiden van de 
Vader.  

‘Alstublieft, Vader, kan het niet anders? Moet Ik echt die 
beker drinken? Neem toch die beker weg, Vader! Maar niet 
wat Ik wil, wat U wilt, laat dát gebeuren!’   
Als Jezus dát gebeden heeft, dán zendt God een engel om 
Hem kracht te geven. En nú gaan we begrijpen wat die 
engel komt doen. Die engel wordt niet gezonden om Jezus 
uit de strijd te halen. Nee, die engel wordt gezonden om 
Jezus kracht te geven ín de strijd! God de Vader weet hoe 
moeilijk het gaat worden: dat Jezus druppels bloed zal 
gaan zweten van angst. En vóórdat dat gebeurt, stuurt God 
deze engel. Als een teken, een signaal: ‘Jezus, Mijn Zoon, 

Ik heb je gebed gehoord. Nee, het kan niet anders! Alléén 
op deze manier kunnen de mensen worden gered. Alléén 
als Jij die beker drinkt, de beker van het lijden, alléén dan is 
er voor hen eeuwig leven. Maar weet wel, Mijn Zoon: Ik ben 
ten volle bij je betrokken. Jouw lijden is ook Mijn lijden. Ik 
stuur Mijn engel om je een teken te geven, een teken van 
Mijn liefde, een teken dat Ik bij jou betrokken ben!’  
 
Voelt u hoe belangrijk dit is voor de Here Jezus? Hij weet: 
‘Er komt een moment dat de Vader Mij los moet laten. Dat 
Zijn vloek op Mij zal rusten. Maar hier laat Hij Mij weten dat 
Hij van Mij houdt, en dat Mijn pijn ook Zijn pijn is.’  
God is geen onbewogen, strenge Rechter die in de hemel 
zetelt en kil naar beneden kijkt: ‘Ik eis genoegdoening, en 
Mijn Zoon moet dat maar eens gaan doen.’ Gods hart, het 
hart van de Vader, dat bloedt!  
Zo is God, gemeente! We hebben het gehoord aan het 
begin van de dienst, die onbeschrijflijk mooie tekst, 
Johannes 3: 16: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij 
Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’  
Op 4 februari was ik in Delft, in een Engelstalige dienst. En 
daar zongen we een lied, dat precies daarover gaat. Dat 
lied, dat heeft mij zó geraakt, dat ik dat lied inmiddels al vijf 
weken met me meedraag. En ik kom er niet los van. How 
deep the Father’s love for us, how vast beyond all measure, 
that He should give His only Son to make a wretch His 
treasure. ‘Hoe diep is de liefde van de Vader voor ons, 
hoeveel groter dan wij ooit kunnen meten, dat Hij Zijn enige 
Zoon gaf om een ellendeling te maken tot Zijn kostbare 
schat.’  



Straks, verderop in de dienst, gaan we dat lied horen. Ik 
kwam er ook een Nederlandse vertaling van tegen, en die 
gaan we daarna zingen.  
 
3. De Vader neemt Jezus niet weg uit het lijden, maar 
geeft Hem kracht ín het lijden  
Gods liefde. Als die engel verschijnt, dan is dat voor Jezus 
een teken: ‘Mijn Vader houdt van Mij, Mijn Vader leeft 
intens mee. Hij laat het Mij weten door Zijn boodschapper.’  
En tegelijkertijd betekent de komst van die engel, dat de 
Vader Zijn Zoon niet úít het lijden zal wegnemen. De engel 
komt Jezus krácht geven, kracht voor de strijd. Maar die 
strijd komt wel!  
Ik zag plaatjes op internet, mooie tekeningen over deze 
gebeurtenis. En zo was er ook een tekening waar de engel 
een arm om Jezus heen slaat. Maar dat staat hier niet. Er 
staat: ‘Hem verschéén een engel’. Of letterlijk vertaald: 
‘Door Hem, door Jezus, werd een engel gezien.’ De engel 
is een teken, een signaal van Gods betrokkenheid en 
liefde. Mara Jezus moet wel alleen die weg verder gaan. 
De engel neemt de pijn niet over. De engel verzacht het 
lijden niet. De engel geeft kracht, alleen maar door te 
verschijnen. Een bemoediging van God: ‘Ik ben er! Ik zie 
Je, Mijn Zoon, in Je lijden. Ik vergeet Je geen moment!’  
 
Voelt u hoe dichtbij Jezus hier komt, juist als je zelf óók 
door een moeilijke tijd heen moet, een donker dal? Hij weet 
wat het is, als je gebed niet wordt verhoord. Althans, niet 
zoals je het hebt gevraagd. Jezus vroeg: ‘Laat alstublieft 
die beker aan Mij voorbijgaan!’ Maar de Vader zegt: ‘Nee. 
Je móét de beker drinken. Maar ín het lijden ben Ik erbij. Ín 
de nood geef Ik je een signaal dat Ik je niet vergeet.’  
 
4. Ook vandaag de dag geeft Hij signalen van Zijn 
aanwezigheid 
Zo’n signaal, dat kan een mens zijn, die op je pad komt en 
iets zegt dat je hart raakt. Zo’n signaal, dat kan ook een 
tekst zijn uit de Bijbel, die je leest of die opkomt in je 
herinnering, of die je aangereikt krijgt op een kaart. Op 
allerlei manieren kan God een signaal geven: ‘Ik haal je niet 
weg úít de nood, maar ín de nood ben Ik bij je!’  
 
En inderdaad, zo’n signaal kan óók een engel zijn. Dat kan 
ook nu, vandaag de dag. Verschillende mensen hebben mij 
verteld, dat ze ooit een engel hebben gezien, of 
meegemaakt. Wat een bijzondere bemoediging! In het blad 
Visie stond een keer het verhaal van Martin Leander (foto), 
een electrotechnicus. Hij woonde alleen, en hij wilde een 
keer na het eten zijn handen wassen. Terwijl hij het 
kraantje opendraaide, kreeg hij een hersenbloeding. Hij viel 
met volle kracht op de wasbak, die van de muur kwam en 
vervolgens boven op zijn hoofd terechtkwam. Uit de kraan 
blijft water stromen. Dan sleept Martin zich naar de 
woonkamer, maar hij kan nergens zijn mobiel vinden. 
Opeens dringt het tot hem door: ‘Ik kan nu niets meer 
doen.’  
Terwijl hij daar ligt, denkt hij opeens weer terug aan zijn 
bekering, in 1975. En er komt een wonderlijke rust over 

hem heen. Ik lees u een stukje voor: ‘Martin denkt: “God zal 
een lichaam dat Hij zo duur heeft betaald, niet zomaar 
wegwerpen! De Heer Zelf zal mij redden.” Zijn vaste 
overtuiging wordt meteen aangevallen: een kakofonie aan 
geluiden vult zijn hoofd. “Engelen van satan klagen me 
aan,” realiseert Martin zich, als de stemmen in zijn hoofd 
met hem in discussie gaan over de waarheid van God. 
Totdat er iets heel bijzonders gebeurt. Martin kan er 
achteraf niet over praten zonder tranen van ontroering en 
verwondering: “Een sterke engel stuurde de kwaadaardige 
engelen van satan weg. Hij ging bij de deur van mijn 
woonkamer staan en de tien kleinere engelen die bij hem 
waren, begonnen voor mij te zingen! Was ik soms al dood? 
De kamer vulde zich met gezangen, en de engel bleef 
staan tot politiemannen na drie nachten mijn deur 
forceerden. Het water uit het kraantje lekte bij de 
onderbuurvrouw. Zo werd ik gered.” 
Martin is nooit meer de oude geworden. Hij zit in een 
roldtoel en kan zijn rechterarm nog steeds niet gebruiken, 
waardoor werken onmogelijk geworden is. Toch is Martin 
een gelukkig mens. Weet u wat hij zegt? Ik lees nog een 
stukje voor: ‘“Ik heb mijn huis, mijn baan en mijn 
toekomstdromen verloren, maar mijn hart is vol vreugde. 
Gods engelen hielden de wacht over mij. Als Hij voor mij is, 
wie kan er dan nog tegen mij zijn? Net zoals Jona drie 
dagen in de vis zat, was ik ook drie dagen gevangen. Net 
als hij ben ik weer aan land gekomen. Ik besef nu des te 
meer wat Jezus voor ons deed.” En dan, diep 
geëmotioneerd: “Hij was helemaal alleen. Die prijs betaalde 
Hij, zodat wij nooit meer alleen hoefden te zijn. We zijn 
meer dan gelukkigen!”’ 
 

 
 
Zult u het onthouden? Als Gods liefde voor ons, voor u, 
voor jou, zó groot was dat Hij Zijn eigen Zoon heeft 
gegeven, zou Hij u dan loslaten in de ellende? Zou Hij jou 
dan laten vallen, juist als je Hem het meest nodig hebt? Blijf 
bidden, net als Jezus! Misschien zal God je verlossen úít 
de nood. Maar zélfs als Hij dat niet doet, dan nog is Hij bij 
je! Héél dichtbij! En Hij zal je bemoedigen om je weg te 
gaan! Je krijgt kracht uit de hemel! 
Amen.   

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 
 
 


