
Preek in de kinderdienst in de Ontmoetingskerk, Capelle-Schollevaar, 13 mei 2012, om 16.00 uur 
Thema: ‘God houdt van dieren. Jij ook?.’ We lezen Jesaja 11: 1-9  
 
1. Er zijn veel lieve dieren! 
Vind jij dieren lief? Nou, misschien niet allemaal... 
Misschien houd je niet van spinnen of muizen. Of 
kakkerlakken.  
Maar, wat denk je van deze kleine konijntjes? Weet je, 
omdat het vandaag moederdag is, heb ik een paar foto’s 
opgezocht van 
moederdieren, met 
kleine dieren erbij. 
Kijk, daar is het 
moederkonijn. 
En hier is een 
moederpoes met 
een klein poesje. 
En een 
moederdolfijn met 
een klein dolfijntje.  
En natuurlijk ook 
een hond, een 
golden retriever, 
met twee kleine 
hondjes, twee puppies.  
Vind je ze niet schattig? 
En dan nóg een heel lieve foto... 
Ja, dieren... Wie houdt er eigenlijk níét van dieren? Nou, 
misschien zit jij wel hier en houd je niet zo van 
dieren. Geeft niks hoor. Maar de meesten van ons 
vinden dieren denk ik wel heel lief, vooral zulke 
schattige dieren.  
Weet je, al die dieren zijn met heel veel zorg 
gemaakt, door God Zelf. Bijzonder eigenlijk, vind 
je niet? God heeft nagedacht over alle 
diersoorten. Over welke kleur een dier moest 
worden, en wat voor soort haren het moest 
krijgen, of juist geen haren, misschien moest het 
veren krijgen of helemaal glad blijven zoals een 
dolfijn. 
God dacht na over de vorm van de ogen en van 
de neus.  
We hebben het gelezen aan het begin van de 
dienst, uit Genesis 1. God maakte alle dieren, en 
Hij zag dat het goed was! God vond ze mooi. God houdt 
van dieren!  
En dat zijn dan alleen nog maar de diersóórten! Hij heeft 
ook elk afzonderlijk dier gemaakt! Al die miljoenen, 
miljoenen en nog eens miljoenen dieren! Van een mug tot 
een olifant!  

2. Maar dieren kunnen elkaar ook opeten... 
Er zijn mooie dieren, lieve dieren, maar... er zijn ook enge 
dieren. Sommige dieren zijn levensgevaarlijk! En in de 
natuur gebeuren ook verschrikkelijke dingen. Denk maar 
aan een leeuw, die een zebra aanvalt, en doodbijt, en 
opeet. Of een krokodil, die soms een mens aanvalt. Of een 
haai, die kan ook heel gevaarlijk zijn. Trouwens, heb je 
weleens gezien hoe een kat kan spelen met een muis. 
Steeds ‘m nét niet doodmaken, maar ‘m wel vastpakken, en 
‘m dan op het laatst tóch nog doodbijten... 
Hoe zit dát dan? Heeft God ook zo gemaakt?! Wil Hij dat 
dan? Dat dieren elkaar opeten, of zelfs mensen opeten?  
Nee, zo heeft God dat niet bedoeld! Het is wel zo 
geworden, maar de Here God heeft het heel ánders 
bedoeld.  
Weet je hoe ik dat weet? Uit dat stukje dat we gelezen 
hebben. Dat stukje begint een beetje moeilijk. Maar wat 
Jesaja bedoelt, dat is dit: ‘Uit de familie van David zal een 
Redder geboren worden, een Verlosser! En God de Heilige 
Geest zal in Hem wonen. Het is Zijn lust en Zijn leven om te 
doen wat God wil.’  
Over wie gaat het hier, denk je? Wie is die Redder, uit de 
familie van David? 
Dat is de Here Jezus!  
 

3. Als Jezus 
terugkomt, is er vrede 
tussen alle dieren, en 
tussen dieren en 
mensen! 
En nu zegt Jesaja: ‘Als 
de Here Jezus 
terugkomt op aarde, 
dan zal Hij 
rechtspreken over de 
mensen. En dan komt 
er een geweldige tijd. 
Dan zullen de wolf en 
het lam bij elkaar liggen 
en er zal vrede heersen 
tussen panter en geit.’ 

Hé, dat is mooi! De dieren zullen elkaar dan dus niet meer 
opeten! Als de Here Jezus terugkomt op aarde, zal het dus 
héél anders worden dan nu! Kijk maar, wat Jesaja verder 
zegt: ‘Kalveren en mestvee (dat zijn bijvoorbeeld koeien en 
schapen), die zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen 
en een klein kind zal hen hoeden, zal voor hen zorgen.’ Dat 
is mooi: een klein kind zomaar tussen de leeuwen, en er 
gebeurt niets!  
 
Maar wat moeten ze dan eten, al die roofdieren, die nu 
andere dieren opeten? Nou, luister maar: ‘De koeien zullen 
tussen beren grazen...’ Stel je voor: beren die lopen te 
grazen, die gras eten, net als de koeien. Dat is vreemd! En 
Jesaja gaat verder: ‘Jonge beertjes zullen bij kalveren 
liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten.’ 
Vind je dat niet bijzonder? Leeuwen, die zijn dan niet 
gevaarlijk meer. Wij moeten nu nog altijd oppassen voor 
leeuwen, maar dan niet meer. Dan kunnen we ze zómaar 
aaien, net als nu een leeuwenknuffel! 
 
Jesaja is nog niet klaar! Luister maar: ‘Babies zullen veilig 
tussen giftige slangen kruipen en een klein kind, dat zijn 
hand in een nest met giftige adders steekt, zal hem er weer 
ongeschonden uithalen.’ Het kan helemaal geen kwaad!  



‘Op heel Mijn heilige berg,’ zegt God, ‘ zal niemand 
en niets schade aanrichten of vernietigen, want 
zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van 
de kennis van de HERE.’ Iedereen zal God kennen, 
alle mensen én alle dieren zullen vol zijn van God.  
 
4. Wij mogen erbij zijn, in die heerlijke nieuwe 
wereld! 
Vind je dat nou niet mooi? Zó zal het worden, als de 
Here Jezus terugkomt op deze aarde. Maar dat is 
wel heel anders dan nu, toch? Dat is wel een heel 
groot verschil!  
En nu zegt God: ‘Jij mag óók bij Mij komen, later, als 
alles weer helemaal goed is, als de dieren elkaar 
niet meer opeten, en als de mensen elkaar geen pijn 
meer doen. Jij mag er dan óók bij zijn.’  
 
Maar hoe kan dat dan, eigenlijk? Want om daar te 
komen, moet je toch eigenlijk helemaal góed zijn, 
helemaal volmaakt? Ik denk, als ik heel eerlijk ben, 
dat ik er niet zomaar kan komen. Ik zeg soms 
dingen die niet goed zijn, dan denk ik later: ‘Oh! Hoe 
kon ik dat nou zeggen! Wat zónde!’ Of ik dénk 
weleens dingen over iemand anders, waar ik zelf van 
schrik. Oh! Kan ik zulke slechte dingen dénken?  
Zoals ik nú ben, kan ik toch niet naar die nieuwe wereld, 
waar alles goed is, waar helemaal geen kwaad meer is?  
Nee, dat kan ook niet? Ik kan daar niet komen, jij kan 
dara ook niet komen. Zoals we nú zijn kan dat niet. 
Daar moet éérst iets voor gebeuren. Wij moeten 
veranderd worden. Wij moeten schoongemaakt 
worden, van al die verkeerde dingen, van al die 
zonden.  
En weet je, dáárvoor is de Here Jezus nu gekomen! 
Daarvoor heeft Hij de straf gedragen aan het kruis! De 
straf die wij verdienden, jij en ik! De Here Jezus zegt: 
‘Als jij vraagt om vergeving, dan gééf Ik je vergeving. 
dan maak Ik een nieuw mens van jou! En dan mag jij 
later bij Mij wonen, als Ik een nieuwe hemel heb 
gemaakt en een nieuwe aarde, waar alles goed is. 
Waar alle dieren in vrede leven, en waar de mensen 
zomaar kunnen omgaan met álle dieren!’  
 
De Here Jezus is gekomen om ons dat állemaal te geven. 
Weet je waarom? Omdat Hij zóveel van ons houdt! Als God 
nou al zóveel houdt van elk dier, zou Hij dan niet nog veel 
méér van jou houden? En 
van u en van mij? Als een 
dier al zó kostbaar is voor 
God - veel kostbaarder 
dan voor ons, wij mensen 
gaan vaak niet goed met 
dieren om -  als een dier 
zóveel betekent voor 
God, zou jij dan niet nog 
véél belangrijker zijn voor 
je hemelse Vader!  
 
5. God blijft trouw, ook aan jou! 
God houdt van dieren! Maar Hij houdt nóg meer van jou! 
Want God is trouw! Echt trouw, door dik en dun. 
En weet je, die trouw van God, daarvan zien we ook iets 
terug in de dierenwereld. God heeft die trouw van Hemzelf 

ook in de dieren gelegd. 
Een hond bijvoorbeeld, 
wat is een hond trouw!  
Ik zal daar een voorbeeld 
van geven. Willem van 
Oranje, daar heb je vast 
weleens van gehoord. 
Willem van Oranje heeft 
ervoor gezorgd dat wij 
een vrij land hebben. Hij 
leefde meer dan 400 jaar 
geleden. Er zijn zijn heel 
veel standbeelden van 
hem gemaakt. En bij 
bijan elk standbeeld zie 
je aan zijn voeten... een 
hond. Kijk maar! Eén, 
twee, drie, vier 
standbeelden, allemaal 
met een hond. Wat was 
dat voor een hond? Nou, 
Willem van Oranje heeft 
een mopshond gehad, 

met zo’n platte neus, maar de hond waar hij het meeste 
van hield, dat was een kooikerhond. Ik weet dat zo goed, 
omdat wij thuis vroeger ook twee kooikerhonden hadden. 
Kijk, dit is een kooikerhond.  

En wat gebeurde er 
nu? Op een nacht in 
1572 lag Willem van 
Oranje rustig te 
slapen in zijn tent, 
zijn legertent. Want 
hij was de baas van 
het leger, dat vocht 
voor onze vrijheid 
tegen de 
Spanjaarden. En 
opeens, missden in 
de nacht, begon zijn 

hond te krabbelen. Willem van Oranje wist eerst niet wat er 
gebeurde, hij bleef slapen. Maar die kooikerhond, die ging 
maar door. Willem werd wakker, hij keek uit zijn tent, en 
wat zag hij? Daar waren een paar Spanjaarden, die waren 
vlakbij de tent om hem te komen vermoorden! Net op tijd 
kon hij ze wegjagen! Pjoew... 

Die hond heeft zijn leven gered! Kijk, dat is nou de 
trouw van een dier. Op het graf van Willem van 
Oranje is een beeld van Willem, die daar ligt, met 
aan zijn voeten... zijn hond.  
 
Ook in de dieren mogen we soms iets zien van Gods 
goedheid. De dieren horen er helemaal bij, bij de 
schepping van God. En later, dan zijn er géén 
gevaarlijke dieren meer! Als Jezus terugkomt, maakt 
Hij alles goed. Jij wilt er dan toch ook wel bij zijn? En 

u ook? Vraag het maar, aan de Here Jezus, of Hij ook jou 
wil aannemen, en je zonden wil vergeven. Dan mag je erbij 
zijn! Wat zál het mooi zijn! En bijzonder! Verheug jij je daar 
ook al op?  
De wolf en het lam... samen bij elkaar. De panter en de 
geit, zomaar, naast elkaar. En jij, en u en ik? Wij mogen 
God loven! Om al Zijn liefde! 
Amen

.  
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