
Preek in de belijdenisdienst, Capelle-Schollevaar, 24 maart 2013, 9.15 uur  
Thema: ‘Een Koning vol liefde’,’ naar aanleiding van Johannes 12: 12-19 (kern: vers 13)   
 
1. Jezus is de Koning van Israël, inderdaad! 
Komende donderdagmorgen, 28 maart, worden er in 
Jeruzalem tienduizenden Joodse pelgrims verwacht op het 
plein bij de Klaagmuur, zo las ik op de website van de stad 
Jeruzalem. Op dat moment wordt de traditionele 
priesterlijke zegen uitgesproken tijdens het Joodse 
Paasfeest, Pesach. Pesach is één van de grote Joodse 
feesten, en dan zitten alle hotels bomvol.  
In de tijd van Jezus was dat precies hetzelfde. Als het 
Joodse Paasfeest eraan kwam, dan gingen er 
tienduizenden, hondduizenden pelgrims naar de 
tempel in Jeruzalem. Flavius Josephus, de Joodse 
geschiedschrijver uit die tijd, noemt een getal van 
2,7 miljoen pelgrims. Of dat helemaal klopt, weten 
we niet, maar het moet gigantisch geweest zijn, dat 
aantal. Johannes schrijft in vers 12 van hoofdstuk 
12: ‘De volgende dag, toen de grote menigte, die 
voor het feest gekomen was, hoorde, dat Jezus naar 
Jeruzalem kwam...’ (dus al die mensen, die enorme 
massa, die hoort dat Jezus eraan komt, er gaat een 
gerucht. Toen die menigte dat hoorde... ) namen zij 
palmtakken, gingen uit Hem tegemoet, en riepen: 
“Hosanna, gezegend Hij, die komt in de naam des 
Heren!”  
en: “De koning van Israël!”’ 
Dit is een onvoorstelbaar spektakel geweest! Jezus 
komt eraan, vanuit het oosten, over de Olijfberg, en 
de hele stad gaat Hem tegemoet. Met palmtakken. 
Die hebben een betekenis! Palmtakken, die 
symboliseren de overwinning! Die hele 
mensenmassa is door het dolle heen! Waarom? Dat vertelt 
Johannes in vers 17: ‘De menigte dan, die bij Hem was 
geweest, toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit 
de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging 
de menigte Hem ook tegemoet, omdat zij gehoord hadden, 
dat Hij dit teken gedaan had.’  
Hebt u weleens iemand ontmoet die een dode heeft 
opgewekt?! Daar kun je toch met je verstand niet bij? Maar 
Jezus heeft dat gedaan! Zijn vriend Lazarus lag al vier 
dagen in het graf, in zo’n 
rotsgraf. En wat deed 
Jezus? Jezus gaf bevel: 
‘Haal de steen weg!’ En 
Jezus riep hem: ‘Lazarus, 
kom naar buiten!’ En 
terwijl iedereen zijn adem 
inhield, kwám Lazarus 
naar buiten!  
Dat is nog maar pás 
gebeurd, in Bethanië, een 
dorpje nét aan de andere 
kant van de Olijfberg. 
Iedereen is er hélemaal 
vol van! En nu komt 
Jezus Zélf eraan. Zou Hij 
de Messias niet zijn? De 
Verlosser? De 
verwachtingen zijn 
tórenhoog! Nu wordt alles anders! De Romeinen zullen het 
land uitgejaagd worden. Het Joodse volk zal in oude glorie 
hersteld worden. God geeft een nieuw begin!  
De mensen gaan liederen zingen over de Messias. Psalm 
118, waar wij ook uit gezongen hebben: ‘Hosanna, 
gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!’ En ze 
roepen het uit: ‘De Koning van Israël!’  

2. Maar hoe is Hij Koning? Door te dienen! 
En Jezus Zelf? Wat vindt Hij hier eigenlijk van? Eerder 
heeft Hij altijd geweigerd om als Koning vereerd te worden. 
Jezus wist, dat de mensen van Hem een politieke koning 
wilden maken, en dat is Hij niet. Maar nu, nu laat Hij het 
gebeuren. Hij láát de mensen zingen, Hij laat ze zwaaien 
met hun palmtakken.  
Maar Hij doet nóg iets. Vers 14: ‘En Jezus vond een jonge 
ezel en Hij ging erop zitten, zoals geschreven is:  

“Wees niet bevreesd, dochter 
van Sion, zie, uw Koning komt, 
gezeten op het veulen van een 
ezel.”’ 
Jezus neemt heel bewust 
plaats op een ezel, een jonge 
ezel, waarop nog niemand 
gereden heeft. Waarom doet 
Hij dat? Nou, Jezus vindt het 
goed dat alle mensen om Hem 
heen roepen dat Hij de Koning 
van Israël is. Want inderdaad: 
dat ís Hij ook! Maar juist door 
op een ézel te gaan zitten, 
maakt Hij duidelijk op welke 
maníér Hij Koning is. Aardse 
koningen, dat zijn 
machthebbers, mensen met 
power. In de tijd van Jezus 
rijdt een aardse koning op een 
paard!  

Soms kom je op vakantie weleens in een vreemde stad, en 
dat zie je ergens op een plein een groot standbeeld van 
iemand op een paard. Dat is dan Lodewijk de 14

e 
(Lyon, 

Place Bellecourt, zie foto), of Napoleon of zo. Maar je ziet 
nooit zo’n standbeeld van een machtig heerschap... op een 
ezel! Stel je voor, zo’n standbeeld, met een machtige vorst, 
in een pantser, op een ezeltje, met van die lange oren. 
Iedereen zou er spontaan door in de lach schieten!  
 

3. Hij vervult eeuwenoude beloften 
Maar dat is wél wat Jezus hier doet! Ja, Hij is 
Koning! De Koning van Israël. Maar nog veel méér: 
de Koning van leven en dood! De Koning die 
Lazarus uit het graf heeft geroepen! De Messias, de 
Redder van de wereld! Maar die Redder van de 
wereld is een Koning... op een ezel. Een Koning vol 
liefde. Zó heeft de profeet Zacharia dat al voorspeld, 
vijf eeuwen eerder. 500 jaar geleden! We hebben 
het gelezen aan het begin van de dienst, Zacharia 
9: 9: ‘Jubel luid, dochter van Sion; juich, dochter van 
Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is 
rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdend op 
een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.’   
De Messias komt op een ezel. Ik ga u meenemen, 
nóg verder terug in de Bijbel, naar het eerste 
bijbelboek, Genesis. Daar komen we Jakob tegen, 
vader Jakob, Jakob die van God de naam Israël 
krijgt, de stamvader van het volk. Jakob heeft twaalf 

zonen, waaruit later twaalf stammen voortkomen. En 
voordat hij sterft, geeft Jakob elk van zijn zonen een zegen. 
Eén van die zonen is Juda. Juda wordt door Jakob 
vergeleken met een leeuw, Juda zal een krachtige stam 
zijn. En Jakob voorspelt dat uit de stam van Juda de 
Messias zal voortkomen. Dat staat in Genesis 49: 10: ‘De 
scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf 



tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de 
volken gehoorzaam zijn.’ Silo, die naam wordt hier gebruikt 
voor de Messias. Silo, de betekenis van die naam is niet 
helemaal zeker. Het kan betekenen: ‘Heerser’, of ‘Hij die 
vrede brengt’, we weten het niet precies. Maar het gaat hier 
heel duidelijk over de Redder, de Messias, die zal 
voortkomen uit de stam van Juda. Jezus ís ook afkomstig 
uit de stam van Juda. En dan volgen er een paar 
opmerkelijke zinnen. Vers 11: ‘Hij zal zijn ezel aan de 
wijnstok binden en het jong van zijn ezelin aan de wingerd; 
hij zal zijn kleed in wijn wassen en in druivebloed zijn 
gewaad. Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijn en witter 
van tanden dan melk.’ 
Die Silo, die Messias, die komt dus naar zijn wijngaard... op 
een ezel! En als Hij in Zijn wijngaard is, dan bindt hij rustig 
die ezel vast aan een wijnstok. En die wijngaard, die brengt 
zóveel wijn voort, er is zó’n overvloed: hij kan zijn kleren 
wassen in de wijn, alsof het water was! Er is wijn in 
overvloed, zijn ogen worden er donker van. En er is melk in 
overvloed, zijn tanden worden er wit van. Dat is het beeld in 
die zegen: de Messias komt op een ezel naar zijn 
wijngaard, een wijngaard waar overvloed is.  
 
4. Jezus geeft overvloedige blijdschap! 
En nu gaan we terug naar Jezus. Hij rijdt op een ezel, 
richting Jeruzalem. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël, 
en Israël wordt de Bijbel heel vaak vergeleken met een 
wijngaard. Hier gaat de Koning van Israël, op Zijn ezel, 
naar Zijn wijngaard. En daar, in Jeruzalem, daar zal Hij 
zorgen voor overvloed. Voor blijdschap, vreugde. Zoals Hij 
dat deed op een bruiloft, in Kana. Daar veranderde Hij 
water in wijn. Heel veel wijn! Dat was Zijn eerste wonder, 
drie jaar geleden.  
 
Maar hoe doet Hij dat? Hoe zorgt die Messias voor redding, 
voor overvloed, voor blijdschap? Hij doet dat niet door 
geweld te gebruiken. Hij zit niet op een paard, op een 
strijdros! Nee, Jezus is géén Koning door te heersen, maar 
door te dienen! Hij gaat naar Jeruzalem om te sterven! Al 
onze fouten, al onze zonden, Hij neemt ze op Zijn 
schouders en Hij gaat ermee naar het kruis. Hij betaalt al 
onze rekeningen. En het enige dat Hij vraagt van ons, dat 
is: geloof! Vertrouwen. Het enige wat Hij vraagt, dat is: ons 
ja-woord. Dat we ons geven aan Hem, ons overgeven aan 
Zijn liefde.  
Een Koning op een ezel. De discipelen, die begrijpen op 
dat moment niet dat Jezus hier de profetie van Zacharia 
aan het vervullen is. Johannes schrijft dat heel eerlijk in 
vers 16: ‘Dit begrepen Zijn discipelen aanvankelijk niet, 
maar toen Jezus verheerlijkt was (toen Hij was opgestaan 
uit de dood, en toen Hij naar de hemel was gevaren), toen 
herinnerden zij zich, dat dit met het oog op Hem 
geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden.’ 
De Koning van Israël is een nederige Koning. Een 
dienende Koning. Een Koning vol liefde. Hij is zó 
eenvoudig, dat je bijna zou vergeten dat Hij Koning ís. Je 
moet het zíén, dat Hij profetieën vervult. Johannes zegt: 
‘Toen zagen wij dat nog niet, maar later wel!’ En als je het 
eenmaal gezien hébt, dan begrijp je niet meer dat je het 
eerder niet zag. Dat is net als met dit plaatje, een plaatje 
van een eend. Ja toch? Dat is toch een eend? Maar wacht 
even: je kunt er ook iets anders in zien: een plaatje van een 
konijn. De eend kijkt naar links, het konijn kijkt naar rechts. 
Het is hetzelfde plaatje, maar wat zie je erin? Je kunt je zó 
op die eend concentreren, dat je het konijn niet ziet. Of 
omgekeerd.  

Wat zie je in Jezus? De mensen die daar Jeruzalem 
uitstromen, die zien een Koning! En ze willen dat Hij met 
macht en met geweld de Romeinen wegjaagt. Jezus wéét 
dat Hij inderdaad de Koning van Israël is. Maar Hij zegt: 
‘Kijk nog eens goed! Dan zie je dat Ik rijd op een ezel. Ik 
regeer niet met geweld, maar met liefde. Ik heb alle macht, 
niet door te heersen, maar door te dienen.’  
Als de Heilige Geest je ogen opent, dan ga je Jezus zien 
zoals Hij is, zoals Hij écht is.  
Welk beeld heeft u eigenlijk van Jezus? En jij? Hoe zie jij 
Jezus? Misschien zie jij Jezus juist in Zijn eenvoud. 
Gewoon een Man op een ezel. Een goede leraar. Maar ook 
dan moeten je ogen geopend worden, om de andere kant 
te gaan zien: Jezus is ook jouw Redder! Hij is de Koning 
van leven en dood, de Koning die op een dag zal 
terugkomen op aarde, vol majesteit, blinkend en stralend. 
Hij is de Heer die jou eeuwig leven wil schenken! En Hij is 
ook de enige die dat kan, want Hij stierf voor jou! Voor u! 
Voor mij!  
Ziet u het?! Ziet u het, wie Hij is? 
 
Wolfgang Amadeus Mozart was 21 jaar, toen hij verliefd 
werd op een jonge vrouw, Aloysia Weber. Maar de liefde 
was niet wederzijds. Mozart was een klein mannetje, niet 
groot van stuk, Hij was niet echt imponerend. Vijf jaar later, 
in 1782, trouwde Mozart met de zus van Aloysia, met 
Constanzia Weber. En er gaat een verhaal dat Aloysia 
weleens een vlaag van spijt heeft gehad, en dat ze zei: ‘Ik 
wist niets van zijn grootsheid, ik begreep niet dat hij een 
genie is. Ik zag alleen maar dat kleine mannetje.’  
 
5. Hoe zie je Jezus? Ontdek de Koning vol liefde! 
Hoe ziet u Jezus? De mensen die daar uit Jeruzalem Hem 
tegemoet liepen, die wilden in Hem een politieke koning 
zien. Maar dat was Hij niet, ze werden teleurgesteld. En 
toch is Hij wel degelijk een Koning. Een Koning van een 
andere orde. Een Koning die je leven van binnenuit 
verandert. Een Koning die Zijn ezel aan de wijnstok bindt, 
en overvloed geeft. Overvloed, dat is meestal geen vette 
bankrekening, maar dat is vrede in je hart. Rust in je ziel. 
Overvloed, dat is het vertrouwen dat Hij een weg baant, als 
je zelf geen oplossing meer ziet. Dat Hij je draagt op al je 
wegen. Dat geeft zóveel rust! Daar word je nou een ander 
mens van. Je wordt van binnenuit nieuw!  
Jullie hebben dat ervaren, allemaal weer op een andere 
manier. Jullie zeggen vandaag ‘Ja’. En misschien zit u hier 
in de kerk, of u luistert naar deze dienst, en u zegt: ‘Ik zie 
het nog niet! Daarnet ook: Ik zag alleen maar die eend! Of 
ik zag alleen maar het konijn! Ik zie Jezus al een belangrijk 
mens, maar is Hij ook de Messias? Ook míjn Messias, míjn 
Verlosser?’ 
Kijk nog eens goed, naar de Koning op de ezel. Staar u niet 
blind op de buitenkant, net als Aloysia Weber. Maar zie 
Jezus in Zijn liefde, in Zijn trouw! Hij opent de weg naar 
God. Geloof in Hem! Vertrouw op Hem!  
Misschien zei u ooit al ‘Ja’ tegen Hem! Gefeliciteerd! En ik 
hoop dat u, dat jij vandaag opnieuw ‘Ja’ zegt, in je hart. Dat 
je het bevestigt, wat je toen zei.  
Misschien zeg je vandaag ‘Ja’. Wat heerlijk! Wat een 
fantastische dag! 
En misschien komt er een dag dat u, dat jij ‘Ja’ gaat 
zeggen, net als deze zes mensen. Die dag kan dichterbij 
zijn dan je denkt. Bid maar of God je ogen wil openen voor 
wie Jezus is, ook voor jou! Bid er maar om, en God zal het 
doen! Je zult Hem zien, die Koning vol liefde! 
Amen.   

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 


