
Preek Capelle-Schollevaar, 25 december 2012 (Eerste Kerstdag), 9.15 uur 
Thema: ‘Het Licht verdrijft de nacht!’ naar aanleiding van Lukas 2: 1-7 en Johannes 1: 1-18 (kern: vers 5) 

 
1. Licht is kostbaar! 
Tijdens de Bethlehem Event was er een lamp opgesteld in 
het Schollebos, die stroom kreeg van een generator. 
Duisternis is er vanzelf, maar om licht te krijgen, daar is 
energie voor nodig! Zelfs daglicht kost energie, energie die 
de zon levert. Duisternis is wél vanzelfsprekend, licht is 
nooit vanzelfsprekend! Licht is kostbaar!  
 
2. God schept het licht door te spreken 
Dát is ook precies waar Johannes de vinger bij legt in die 
magnifieke opening van zijn Evangelie. Voordat hij gaat 
vertellen over het leven van Jezus hier op aarde, gaat hij 
héél ver terug, naar de tijd vóór de tijd, het allereerste 
begin. ‘In den beginne...’, dat zijn de eerste woorden van 
Johannes. En iedereen die een klein beetje thuis is in de 
wereld van geloof en Bijbel, die hoort in die woorden de 
echo van Genesis 1: ‘In den beginne schiep God de hemel 
en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis 
lag op de vloed, en de Geest van God zweefde over de 
wateren. En God zei: “Er zij licht!” En er was licht.’ 
Merkt u dat? Ook hier: de duisternis, die is er gewoon, en 
hoe komt er nu licht? Doordat God spreekt! God zegt iets: 
‘Laat er licht zijn!’ En dan is er licht! Als God iets zegt, dat 
zit er kracht in Zijn woord! Dan komt er licht, 
en een uitspansel, een hemelgewelf. Als God 
spreekt, schept Hij de zon, de maan en de 
sterren, de vogels, de vissen, de dieren op het 
veld, en Hij schept de mens. Hij roept de mens 
tot leven.  
 
3. Gods Woord, dat is Jezus! 
Als God iets zégt, dan komt als het ware het leven dat er ín 
God is, naar buiten. Het Woord van God brengt leven! En 
dat is precies wat Johannes hier schrijft: ‘In den beginne 
was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 
was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn 
door het Woord geworden (ontstaan, geschapen) en 
zonder het Woord is geen ding geworden, dat geworden is.’ 
God heeft dus gesproken, en alléén door dat Woord van 
God is er een schepping! Als God spreekt komt er léven in 
de brouwerij! Vers 4: ‘In het Woord was leven en het leven 
was het licht der mensen.’ Wij zeggen dat weleens over 
iemands geboorte: ‘Hij of zij aanschouwde het levenslicht 
op 15 januari 1956’. ‘Het leven is het licht van de mensen.’  
God is dus de Bron van alles, en Hij werkt door het Woord. 
Dat brengt leven, en het leven is het levenslicht voor de 
mensen.  En nu gaat Johannes verder en van lieverlee 
wordt duidelijk dat dat Woord van God een gezicht 
gekregen heeft. Dat Woord van God, dat is niet zomaar iets 
vaags, nee, dat Woord van God, dat is Jezus! We hebben 
dat gelezen in vers 14: ‘Het Woord is vlees geworden en 
het heeft onder ons gewoond...’  Alles wat God te zeggen 
had (het Woord), heeft een gezicht gekregen (het is vlees 
geworden) in Jezus! Als je kijkt in de kribbe van Bethlehem, 
dan ligt daar: Gods Woord. En in Hem, in dat Woord, is 
leven, en dat leven is het licht van de mensen.  
 
4. De duisternis krijgt het Licht niet in zijn greep 
En nu staat er in vers 5: ‘En het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet gegrepen.’ Hij zegt dus: 
‘Jezus is als het licht gaan stralen in de duisternis van deze 
wereld.’ Maar was er daarvóór dan geen licht? In Genesis 1 
zei God toch al: ‘Er zij licht!’ Ja, er was wel licht. Er was 
letterlijk licht: het licht van de zon en de maan, en van vuur. 
En God heeft ook in geestelijke zin licht gegeven: Hij heeft 

in Israël gesproken door de profeten. En toch, toch bleven 
wij als mensen in het duister. Er is een nieuw initiatief van 
God nodig geweest om licht te brengen. God heeft licht 
gebracht dat Hem iets heeft gekost! Kostbaar Licht! Die 
goede schepping van God, daarin was het licht van God 
verduisterd, omdat wij als mensen het licht buiten de deur 
hielden. Maar God heeft Zich daar niet bij neergelegd! Hij is 
afgedaald, uit de hemel, naar deze wereld. ‘Het licht schijnt 
in de duisternis!’ Dit Kind is het Licht van de wereld.  
 
Even heel concreet: wat is nou de duisternis in uw, in jouw 
leven? Misschien zegt u: ‘Bij mij is de duisternis, dat ik me 
altijd minderwaardig voel. Overal denk ik: ik ben niet goed 
genoeg, ik kan het niet. Ik ben niks. Dat is mijn duisternis.’ 
Of misschien is het wel heel anders, en zegt u: ‘Mijn 
duisternis, dat is dat ik altijd onrustig ben. Ik ben nooit 
tevreden met wat ik heb, ik wil altijd meer, of iets anders. 
Ambitie, begeerte, dat maakt mij onrustig.’ En het kan ook 
nóg weer anders. Iemand zei tegen mij: ‘Ik heb altijd een 
hang naar het occulte, naar al die alternatieve dingen. Ik 
weet in mijn hart, dat het de wereld is van duisternis, maar 
het trekt!’ En misschien zit u hier en denkt u: ‘Het is maar 
goed dat niemand weet hoeveel overspelige gedachten ik 

heb.’ Eén van de mooiste dingen in Gods 
schepping, de seksualiteit, kan tegelijkertijd 
de donkerste hoek zijn van je hart.  
Duisternis, wat is het in jouw leven? Er kan de 
duisternis zijn van de haat. Een afkeer van 
iemand. Elke keer merk je bij jezelf dat je het 
heerlijk vindt om die ander de grond in te 
boren.En wat kan er nog meer zijn aan 

duisternis? Wanhoop. Bitterheid, ontevredenheid.  
En nu hebben we het alleen nog maar over wat er in jezelf 
kan zitten, heel persoonlijk. Maar wat is er niet aan 
duisternis in de wereld? Oorlog. Corruptie. Afpersing. 
Slavernij. Vrouwen die door hun man worden geslagen als 
ze niet onderdanig genoeg zijn. Christenen die naar een 
martelkamer worden gesleept om hun geloof. Mensen die 
om hun overtuiging worden opgesloten en afgetuigd.  
‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het 
niet gegrepen.’ Wat betekent de komst van Jezus voor de 
duisternis in deze wereld? Wat maakt dat nou voor 
verschil? Máákt het wel verschil?!  
Jazeker! De komst van Jezus maakt álle verschil! Een 
verschil van dag en nacht! Het licht verdrijft de nacht! Maar 
hoe dan?! Al die duisternis, die is er toch nog steeds?  
Inderdaad, die duisternis, die is er nog steeds. En tóch 
wordt het anders, als het licht gaat schijnen. Maar wat dan 
wél nodig is, is dat u, dat jij je leven ópent voor het licht. Die 
duisternis van binnen, die ís er gewoon. Daar hoef je geen 
moeite voor te doen. Allerlei onzuivere gedachten, die 
komen vanzelf naar boven borrelen. En jaloersheid, en 
begeerte, dat komt allemaal vanzelf! Aan Jezus ligt het niet! 
Want Hij is in de wereld gekomen als het Licht van de 
wereld. Maar u, jij, ik... Zetten wij ons hart wágenwijd open, 
of houden we liever dat licht buiten de deur?  
 
5. Open je hart voor Gods Licht! 
Hoe doe je dat,  je hart openzetten? Heel eenvoudig. Je 
gaat bidden, en dan ga je samen met Jezus, samen met 
het Licht van de wereld, de keldertrap af, naar beneden, je 
ziel in. Je gaat het allemaal eerlijk belijden, elke verkeerde 
gedachte, elk verkeerd woord. Je zegt niet even goedkoop: 
‘Vergeef mij al mijn zonden.’ Nee, je daalt samen met 
Jezus af naar de diepten van je ziel, en je zegt: ‘Heer, ik 



wist dat ik niet eerlijk was, toen ik zei tegen die collectant 
op straat, dat ik al gegeven had, want ik had nog niet 
gegeven. En ik wist ook dat ik niet eerlijk was toen ik mijn 
handtekening zette onder dat formulier. Vergeef me, Heer. 
Vergeef me die woorden tegen mijn schoonzus, waarvan ik 
wist dat ze voor haar voelden als een dolksteek. Vergeef 
me mijn rijgedrag van gisteren. En vergeef me dat ik U altijd 
als sluitpost gebruik: bidden, bijbellezen, naar de kerk 
gaan, het schiet er zovaak bij in, want al die andere dingen, 
die geef ik voorrang.’   
Zo daal je af, met het Licht van de wereld, in alle 
schuilhoeken van je hart. Dan wordt het daar licht!! Jezus 
zegt: ‘Daarvoor ben Ik nou gekomen. Ik neem al die schuld 
op Mijn schouders. Ik ga daarvoor naar het kruis. Ik neem 
het mee.’ En dan vóél je je opeens ook lichter! Want de 
duisternis verdwijnt. Wat er dan fout was, dat ga je 
proberen goed te maken. Je gaat naar die schoonzus toe! 
En dat formulier, dat haal je terug! Je geeft toe: ‘Ik heb een 
fout gemaakt!’ Je kunt het beter in déze wereld toegeven, 
dan dat je later voor God staat, en het dán moet 
toegeven.dan sta je daar, en je schaamt je door de grond!  
 
Licht! Jezus komt licht brengen! Dat licht schijnt in de 
duisternis, en de duistenis heeft het niet gegrepen. De 
duisternis krijgt dat licht niet in Zijn greep! Sommige 
vertalingen zeggen: ‘De duisternis heeft het licht niet 
bégrepen.’ Nou, de duisternis begrijpt het licht ook niet. Dat 
Jezus Zich vrijwillig heeft aangeboden, om te lijden en te 
sterven voor ons, daar begrijpt de satan helemaal niets 
van! En als jij teruggaat naar de winkel, en je zegt: ‘U hebt 
mij per ongeluk een tientje teveel terug gegeven’, daar 
begrijpen veel mensen helemaal niets van!  
Maar het gaat hier om nog veel méér. Je kunt beter 
vertalen: ‘De duisternis heeft het licht niet gégrepen.’ De 
duisternis krijgt geen vat op het licht! Jezus heeft Zich 
gevangen laten nemen. Die macht van de duisternis (Lukas 
22: 53), die dénkt zijn overwinning te behalen. En Jezus 
wordt écht gekruisigd, Hij is écht overleden! Maar dan 
wordt het Pasen! En Hij staat op! Het graf is leeg!  
‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het 
niet in zijn greep kunnen krijgen.’  
Als Jezus’ licht straalt over al jouw gevoelens van 
minderwaardigheid, dan klinkt Zijn stem: ‘Jij bent zó 
waardevol, zó kostbaar voor Mij, voor jou gaf Ik Mijn leven!’  
Als Jezus’ licht gaat stralen over al jouw gevoelens van 
wrok, boosheid, bitterheid, haat, dan kijk je in Zijn 
liefdevolle ogen, dan merk je hoe bijzonder het is: Hij zou 
zóveel wrok naar jou kunnen voelen, maar Hij geeft alleen 
maar liefde! En al je boosheid en bitterheid, die gaan 
smelten in die liefde van Hem.  
Als Jezus’ licht gaat stralen over al die verkeerde 
verlangens die je hebt, dan komen er andere verlangens 
voor terug: een verlangen om rein te zijn, om schoon te 
zijn, om je niet als een varken te wentelen in de modder 
van de begeerte, maar om stralend te worden, nieuw, wit 
als verse sneeuw, blinkend wit. Al die verkeerde verlangens 
blijven opspelen, maar Jezus heeft ervoor geleden, Hij is 
ervoor gestorven. Als je je richt op Hem, dan smelten ze.  
En als die duisternis in de wereld dan? Oorlogen, geweld? 
Het is er toch nog steeds? Uitbuiting? Honger? Ja, het is er. 
De duisternis is overal aanwezig. Maar waar het licht gaat 
stralen, moet zélfs die duisternis wijken.  
Oók vandaag gaan er in Noord-Nigeria christenen naar de 
kerk. Terwijl er de afgelopen tijd heel veel aanslagen zijn 
geweest van radicale moslims, juist als er diensten waren. 
Vandaag is het Kerst, en een volle kerk met Kerst, wat is 

dat een uitgelezen doel voor terroristen! Wat zou u doen, 
als christen? Misschien zouden wij zeggen: ‘Ik sla maar 
een keer over. Ik luister wel naar een dienst op internet. 
Veel te gevaarlijk, om daar te gaan zitten.’ Maar wat doen 
de christenen in Noord-Nigeria? Ze gaan! Want niet de 
duisternis heeft het laatste woord, maar het licht! In het blad 
van Open Doors las ik wat een Nigeriaan schreef: ‘Geen 
duivel kan ons doden. Geen heks of tovenaar kan ons 
leven wegnemen. Ons leven is geborgen in Christus, en we 
worden bewaard door Zijn machtige kracht.’  
 
6. Gods kostbare Licht verdrijft de nacht 
Jezus is gekomen om ons eeuwig leven te geven. Gelooft 
u, geloof jij  in Hem? Zet je je leven hélemaal voor Hem 
open? Ben je bereid de weg met Hem te gaan, en elke dag 
te bidden: ‘Heer, zegt U het maar, wat ik moet doen’? Als je 
je geeft, helemaal, met huid en haar, aan Hem, dan straalt 
het licht op je leven, en de duisternis, die is weg! De 
duisternis kan dat licht niet aan! Het kan het licht niet in zijn 
greep krijgen! Het lukt gewoon niet! Want zélfs als je om 
het leven zou worden gebracht, zelfs als de boze je de 
dood injaagt, dan nog is je leven geborgen in Christus, dan 
mag je komen in Zijn licht, en is er voor jou een plaats in 
Zijn Vaderhuis. Hij heeft de toekomst vast in handen!  
Boven de stal van Bethlehem straalt een ster. Het licht van 
God is neergedaald op deze aarde. En licht – hoe was het 
ook alweer? – licht is altijd kostbaar. Duisternis is er 
gewoon, maar licht, dat kost wat. Dit Licht heeft God álles 
gekost. ‘Zó lief heeft Hij de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven 
zou hebben’ (Johannes 3: 16). En het Licht Zelf, Jezus, 
heeft er álles voor over gehad, om te kúnnen stralen in 
onze duisternis. Bloed, zweet en tranen. Echt álles!  
Wie wandelt in Zijn licht, is onaantastbaar. Als dat licht op 
je leven valt, dan kun je zonder angst, zonder aarzeling, de 
duisternis tegemoet gaan. Zoals die Franse soldaat, in 
1870. Het was oorlog: de Frans-Pruissische oorlog. 
Fransen en Duitsers tegenover elkaar. Het gebeurde op 24 
december, de dag voor Kerst. Het was al avond, het was 
donker. Plotseling zagen de Franse soldaten één van hun 
maten naar voren lopen, het open veld op, in het licht van 
de maan. Hij ging in de richting van de Duitse linies. 
Iedereen hield zijn adem in. Wat was die gék van plan?! Elk 
ogenblik zou er geweervuur kunnen knetteren, en zou hij 
kunnen neervallen. Maar er kwam geen geweervuur. De 
jongen liep door, tot ergens halverwege. Toen bleef hij 
staan en opeens klonk zijn stem. Hij zong een Kerstlied: 
‘Noel, Noel! Noel, Noel. Né est le Roi de Israël.’ ‘Geboren is 
de Koning van Israël.’ Er klonk geen enkel schot. En de 
jongen liep terug naar de Franse linies.  
Alles bleef stil. Totdat er van de overkant, waar de Duisters 
lagen, ook een soldaat naar voren kwam. Hij ging staan op 
dezelfde plek, en ook hij begon te zingen: ‘Noel, Noel! Noel, 
Noel! Geboren ist der König von Israel.’  
De jongen begon de coupletten van het lied te zingen, één 
voor één. En van beide kanten begonnen soldaten mee te 
zingen, ieder in hun eigen taal. Even was er vrede.  
Daar waar de Here Jezus Zijn licht laat stralen, daar 
verdrijft Hij de macht van de boze, van de duisternis. Daar 
krijg je als mens moed. Moed om een stap te zetten. Moed 
om te doen wat je uit jezelf niet zou durven. Moed om 
zonder angst de vijand tegemoet te treden, welke vijand 
ook: in de wereld om je heen, of in je eigen hart.  
Jezus is geboren! Het Licht verdrijft de nacht. Christus is 
Overwinnaar! Amen.  
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