
Preek Capelle-Schollevaar, 31 maart 2013 (Eerste Paasdag), 9.15 uur 
Thema: ‘God opent de weg omhoog’, naar aanleiding van Psalm 89: 25-28 en Johannes 20: 1-18 (kern: vers 17)  
 
1. Soms zou je de tijd willen terugdraaien 
‘Kon ik de tijd maar éven terugdraaien.’ Dat kun je zo denken als 
er iets ergs gebeurd is. Als je net te horen hebt gekregen dat je 
ontslagen bent. ‘He? Gisteren was alles nog gewoon, en nu is 
opeens alles anders.’ Of als je een nóg erger bericht hebt 
gekregen: dat je ernstig ziek bent. Of dat er iemand is overleden. 
Je wilt terug! Terug naar het oude, vertrouwde. En dat is precies 
wat Jezus ook proeft bij Maria Magdalena. Maria van Magdala. 
Magdala, dat heet nu Migdol, het is een dorpje aan de westkant 
van het Meer van Galilea. Maria heeft een veelbewogen verleden. 
Ooit was ze bezeten door zeven demonen, zeven boze geesten in 
huisden in haar ziel. Misschien kunnen we ons daar niet zoveel bij 
voorstellen, maar het moet vréselijk geweest zijn. Maria was een 
speelbal in handen van de satan. Totdat... Jezus kwam! En voor 
de macht van Jezus moesten die zeven demonen wijken. Jezus 
maakte Maria vrij, helemaal vrij! Sindsdien is ze met Jezus 
meegegaan, samen met een paar andere vrouwen, u 
kunt dat nalezen in Lukas 8. Samen zorgden ze voor 
Jezus en voor Zijn leerlingen.  
Maar nu, dezer dagen, is dat vreselijke gebeurd: Jezus 
is gevangen genomen, Hij is veroordeeld, als een 
crimineel, en Hij is gekruisigd. Maria, ze wordt helemaal 
in beslag genomen door haar verdriet. Al haar hoop is 
weg, haar levensvreugde is weg, haar toekomst is weg, 
haar blijdschap is weg. En nu, vanmorgen, is ook het 
líchaam nog eens weg, het lichaam van Jezus! Konden 
ze daar nou niet van afblijven?! Wie heeft dat lichaam nou 
meegenomen?! Zoiets, dat dóé je toch niet. Een lichaam van een 
dode weghalen. Maria huilt en snikt, het is één en al verdriet.  
‘Vrouw, waarom huilt u?’ Maria hoort de stem wel, maar ze ziet 
niets, haar ogen zitten vol tranen. ‘Ach, tuinman, als u Hem hebt 
weggebracht, zeg dan waar u Hem hebt neergelegd, dan zal ik 
Hem weghalen.’ Nog steeds zit Maria vast in een cirkel van 
verdriet... 
‘Maria!’ Die naam, die klinkt als een lichtflits in haar ziel. Die 
naam, uitgesproken door een stem die ze herkent uit duizenden. 
‘Maria!’  
‘Rabboeni! Meester!’ Ik denk dat Maria op dat moment op haar 
knieën gevallen is, en dat ze zich heeft vastgeklampt aan Jezus’ 
voeten. Hij is hier weer! Hij is hier écht weer! Hij is het Zelf! Hij 
leeft! Hoe is het mogelijk! Het wonder is gebeurd! Het graf is leeg, 
de Heer staat hier, in levenden lijve!’ 
 
2. Maria mag Jezus niet vasthouden. Waarom niet? 
En dan zegt Jezus: ‘Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 
opgevaren naar Mijn Vader; maar ga naar Mijn broeders en zeg 
hun: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en 
uw God.’  
Wat bedoelt Jezus hier? ‘Houd Mij niet vast’, zegt Hij. In de oude 
Statenvertaling staat: ‘Raak Mij niet aan’. Taalkundig kan dat wel, 
maar het kan de bedoeling niet zijn. Later mag Thomas Jezus ook 
aanraken. ‘Kom maar Thomas,’ zegt Jezus dan, ‘raak met je 
vinger maar de littekens aan in Mijn handen, en kom met je hand 
voel maar: Mijn zij.’ Je mag de opgestane Heer wel áánraken, 
maar je mag Hem niet vásthouden.   
Wat wil Maria? Maria vond het zó afschuwelijk: haar Meester, 
haar Redder: dood, en in het graf! Ze moest Hem missen! Maar 
nu, nu is Hij terug! Het is alsof ze wél teruggegaan is in de tijd. Het 
is allemaal weer goed! Het is allemaal weer gewoon! Net als 
vroeger! O, wat geweldig!!! En nu, nu zal ze Jezus nóóit meer 
laten gaan! Dit overkomt haar geen tweede keer. Nu klampt ze 
zich aan Hem vast! ‘Ik ga geen moment meer bij U weg!’  
En dan zegt Jezus: ‘Ho! Stop, Maria! Jij mag Mij niet vasthouden. 
Jij wilt Mij terughalen in jouw eigen vertrouwde wereld. Maar 
dáárvoor heb Ik niet aan het kruis gehangen. Dáárvoor ben Ik niet 
opgestaan! Ik ben niet opgestaan om terúg te komen, nee, Ik sta 
op om vérder te gaan. De weg naar de hemel ligt open, de weg 
omhoog! Ik ga opvaren naar God!’  
Als Jezus Zich hier had laten meeslepen door Maria’s heimwee, 
heimwee naar vroeger, dan was dat een stap terúg geweest: alsof 
het kruis eigenlijk een vergissing was. En alsof de opstanding 
alleen maar de dood van Jezus heeft weggegumd. Maar die 

opstanding is niet een weggummen van de dood, nee, die 
opstanding is de overwinning van de dood! De dood is 
tenietgedaan, Jezus is opgestaan, Jezus, de Leeuw van Juda, 
overwon de dood.  
 
3. Jezus heeft een nieuwe familieband geschapen 
En hier, juist in deze zin, in vers 17, maakt Jezus héél duidelijk 
wat Hij nu eigenlijk bereikt heeft door Zijn dood en opstanding. 
Wat zegt Hij? ‘Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren 
naar de Vader; maar ga naar Mijn broeders...’ Mijn broeders! Dat 
is niets niks, wat Jezus hier zegt! Hij, de eniggeboren Zoon van 
God, op een unieke manier verbonden met de Vader, zoals 
niemand anders met de Vader verbonden is, Hij zegt: ‘Ga naar 
Mijn broeders...’ En Hij gaat door: ‘... en zeg hun: Ik vaar op naar 
Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw God.’  
De Messias, die mocht die woorden gebruiken: ‘Mijn Vader, Mijn 

God’. We hebben dat gelezen in Psalm 89: 27: ‘Hij 
(dat is de Messias, de Verlosser) zal tot Mij 
roepen: ‘U bent mijn Vader, mijn God en de rots 
van mijn heil.’ De Messias mocht Hem zo noemen: 
‘Mijn Vader, Mijn God’. Maar wat zegt Jezus hier? 
‘Ga naar Mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar 
Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw 
God.’  
Er is dus een nieuwe band ontstaan! Als het ware 
een nieuwe gezinsband! Jezus is nog steeds de 

eniggeboren Zoon van God, en toch heeft Hij broeders gekregen. 
Dat woord ‘broeders’, dat omvat in het Grieks, waarin het Nieuwe 
Testament geschreven is, bijna altijd mannen én vrouwen. In het 
Duits is daar ook één woord voor: ‘Geschwister’, dat zijn je broers 
én zussen. Jezus heeft nieuwe broeders en zusters, broers en 
zussen in het gezin van Zijn Vader. Als het ware aangenomen 
kinderen, geadopteerd, opgenomen in Gods gezin, in Zijn 
nabijheid!  
‘Maria’, zegt Jezus, ‘jij wilt Mij weer terughalen in die oude 
vertrouwde wereld, waarin Ik jouw Meester was. Maar er is iets 
nieuws gebeurd! Doordat Ik ben gestorven voor de zonden, en 
doordat Ik ben opgestaan, zijn alle blokkades naar God toe wèg! 
Voorgoed wèg! Mijn leerlingen, Mijn volgelingen zijn nu Mijn 
broers en zussen geworden! Mijn Vader is ook hun Vader, Mijn 
God is ook hun God!’  
Gemeente, dat is Pasen, ook voor ons! Door het kruis van 
Christus, en door Zijn opstanding, is een totaal nieuwe situatie 
ontstaan! Wij mogen zonder enige beperking in Gods nabijheid 
zijn. Jezus Zelf, Hij trekt ons als het ware in die kring van broers 
en zussen.  
Hoort u het goed!? Jezus, de Zoon van God, Hij is uw Broer 
geworden! Jouw Broer! Als je gelooft in Hem, je toevertrouwt aan 
Hem. 
 
4. De nieuwe familie heeft een nieuw doel voor ogen 
En die nieuwe gemeenschap, die nieuwe familie, die heeft ook 
een nieuw doel voor ogen. Jezus wil niet terug, zoals Maria dat 
graag wil. Hij wil niet terug, om gewoon weer rond te gaan lopen 
met Zijn discipelen, door het land. Nee, Hij moet verder! Hij is op 
weg naar de hemel! Hij is bezig met de weg omhoog!  
Soms wordt bij Jezus weleens gesproken over Zijn trappen van 
vernedering en Zijn trappen van verhoging.  
Jezus is naar deze aarde gekomen, en Hij is stap voor stap de 
diepte ingegaan. Dat zijn die trappen van vernedering, een heel 
diepe kloof in. Allemaal voor ons, om ons te redden. Uit de hemel 
daalde Hij neer op aarde, en Hij werd als baby neergelegd in een 
voerbak voor dieren. En Hij ging weer een stap naar beneden: Hij 
liet Zich gevangen nemen, en bespotten en slaan. Nog een trap 
naar beneden: Hij liet Zich kruisigen. En nog één: Hij stierf en Hij 
werd begraven. Hij daalde helemaal af in de dood. Dat was de 
bodem van de put. Maar op de eerste dag van de week, op de 
Paasmorgen, staat Hij op! Dat is Zijn eerste trap van verhoging. 
En zo gaat het verder! Hij gaat opvaren naar de hemel, op 
Hemelvaartsdag. En nog een trap hoger: Hij mag plaatsnemen 
aan de rechterhand van Zijn Vader, in heerlijkheid. En dan nog 
een trap hoger: Hij zal terugkomen in majesteit, als Koning van 



het heelal. De trappen van vernedering en de trappen van 
verhoging.  
En wat gebeurt hier nu eigenlijk? Jezus is begonnen aan Zijn weg 
omhoog, Hij is opgestaan. Maar Maria houdt Hem tegen. Zij wil in 
feite dat Hij weer dezelfde weg teruggaat, dat Hij niet de trappen 
van de verhoging bestijgt, maar de trappen van de vernedering 
weer beklimt. Terug uit de dood. Terug naar vroeger. Terug naar 
hoe het allemaal was.  
 
5. Het wordt niet meer als vroeger, en dat is maar goed ook! 
Maar het wórdt niet meer zoals vroeger, en dat is maar goed ook! 
Jezus zegt: ‘Houd Mij niet vast, want Ik moet verder! Ik ben nog 
niet opgevaren naar God!’ En waarom is dat dan zo nodig, dat Hij 
opvaart naar God? Nou, dat heeft Jezus allemaal uitgelegd, een 
paar hoofdstukken hiervoor, hoofdstuk 14, 15 en 16.  
In hoofstuk 14 zegt Hij: ‘In het huis van de Vader zijn veel 
woningen, en Ik ga daarheen om voor jullie een plaats klaar te 
maken.’ Jezus gaat ons vooruit, om als het ware onze komst voor 
te bereiden. Zoals iemand weleens gaat emigreren, en dan in het 
nieuwe land een huis koopt, en alles inricht, en dán zijn gezin laat 
óverkomen. Jezus is de grote Kwartiermaker, die alles 
klaarmaakt.... voor ons! Daarom is het maar goed dat Hij Zich niet 
láát tegenhouden op weg naar de Vader! 
 
Maar Jezus doet nog meer. Vanuit de hemel zal Hij ook de Heilige 
Geest zenden. Dat zegt Hij in hoofdstuk 16: 7: ‘Het is beter voor u 
dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster (de Heilige 
Geest) niet naar u toe komen, maar als Ik heenga, zal ik Hem 
naar u toe zenden.’ En door de Geest is God Zelf aanwezig, 
wereldwijd. Hij werk in de harten van mensen. Hij brengt mensen 
tot geloof, tot bekering. Hij werkt door mensen heen, weer tot 
zegen van andere mensen. Die Heilige Geest zet een enorme 
wereldwijde beweging in gang, die zijn weerga niet kent! Als Maria 
Jezus blijft vasthouden, dan kan Jezus niet naar de hemel en kan 
Hij die Geest niet uitstorten.  
 
Dus Jezus móét die weg omhoog gaan. Hij moet plaats gaan 
maken in het Vaderhuis, Hij moet de Heilige Geest gaan zenden, 
en Hij gaat ook aan de rechterhand van God pleiten. In hoofdstuk 
16: 24 zegt Hij: ‘Toe nu toe bidden jullie nog niet in Mijn naam, 
maar (vers 26) op die dag zullen jullie in Mijn naam bidden.’ Dat 
betekent overigens niet, dat God ons onwelwillend gezind is, als 
een soort kille, afstandelijke God, die gunstig gestemd moet 
worden door Jezus. Nee, we mogen in Jezus’ naam naar God 
toegaan, als het ware met Zijn goedkeuring, met Zijn steun, en 
Jezus Zelf, die hoeft daar alleen maar te zijn, om dat gebed kracht 
te geven. Vers 26: ‘Ik zeg niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, 
want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad.’ We 
komen als het ware met onze gebeden bij de troon van God, en 
als we die gebeden voor Hem neerleggen, dan kijken we met een 
schuin oog naar de Here Jezus, en we zeggen: ‘Zo is het toch, 
Here Jezus, dit mogen we toch vragen in Uw naam?’ En Jezus 
moedigt ons aan. Zo is Hij bij de Vader onze Broeder, onze steun 
en toeverlaat, onze Pleitbezorger.  
Dát is het plaatje dat Jezus voor ogen heeft! Een nieuwe 
familieband, waarin Hij met ons onderweg is naar het Koninkrijk 
dat komt, met een Vaderhuis waar veel mensen wonen. Hij als 
onze Broeder in de hemel, die Zijn Geest geeft, waardoor wij op 
aarde vol Geestkracht Zijn getuigen mogen zijn.  
 Dat onderweg zijn, dat heeft iets engs. Je kunt huiveren om 
verder te moeten, net als Maria. Je wilt altijd vasthouden aan het 
oude en vertrouwde, maar Jezus haalt je uit die veiligheid, uit die 
comfort zone, omdat Hij je nieuwe dingen wil laten zien.  
 
Hoe ziet dat er dan praktisch uit? Zomaar een paar lijnen. Als je 
denkt zoals Maria hier doet, dan verlang je terug naar oude tijden, 
waarin de kerken vol zaten en de maatschappij nog een christelijk 
stempel droeg. Maar wat zegt de Here Jezus? ‘Ik ben met je, álle 
dagen, tot aan de voleinding van de wereld!’ Hij gaat mee, met 
Zijn Heilige Geest, óók in deze tijd! Zijn macht is niet minder 
geworden! En wat gebeurt er dan? Afgelopen zondag: zes 
mensen die belijdenis deden, twee van hen werden gedoopt. 
Volgende week zondag: vijf jonge mensen die belijdenis willen 

gaan doen! Maria is bang voor de toekomst, maar Jezus gaat vol 
liefde, vol macht Zijn weg!  
 
Een tweede lijn. Als je denkt zoals Maria hier doet, dan heb je het 
goed met de mensen die ook geloven. Dat wil je gewoon heerlijk 
vasthouden, lekker onder ons, oud en vertrouwd. Maar wat zegt 
Jezus? Hij bidt in Johannes 17: ‘Vader, laat hen één zijn, zoals Wij 
één zijn, opdat de wereld mag geloven, dat U Mij gezonden hebt!’ 
Dus die onderlinge eenheid, die onderlinge band, die is niet 
bedoeld om het gezellig te hebben, lekker afgesloten van de rest, 
nee, die onderlinge eenheid en liefde, die zijn bedoeld om 
uitstraling te hebben naar de wereld, om mensen erbij te krijgen, 
om mensen welkom te heten in de kring, nieuwe mensen, 
onbekende mensen, mensen die mee gaan doen.  
 
Een derde lijn. Als je denkt zoals Maria hier doet, dan ontvang je 
vergeving van zonden, om daar vervolgens dan gewoon blij mee 
te zijn, en dat is het dan. Je hebt het goed in de relatie met God. 
Maar wat zegt Jezus, in Johannes 15? ‘Jullie zijn nu rein om het 
woord, dat Ik tot jullie gesproken heb (dat is die vergeving). Blijf in 
Mij, en wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht! En hierin is de Vader 
verheerlijkt, dat jullie veel vrucht dragen!’ Dus die vergeving heeft 
een doel: vrucht dragen in de wereld, iets betekenen voor 
anderen.  
 
Voelt u het verschil? Steeds gaat het hierom: koester je 
krampachtig het oude en vertrouwde, of laat je je inschakelen, als 
Broeder van Christus, in Zijn missie om de wereld te redden? 
Jezus is opgestaan en Hij vraagt ook ons om op te staan. Om op 
te staan en te gaan! ‘Maria, ga! Ga naar Mijn broeders en zeg 
hun: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en 
uw God.’  
 
6. Pasen zet ons in beweging! 
Pasen zet ons in beweging. Pasen is geen reparatie van het 
verleden, maar een totale renovatie! God maakt iets nieuws! En in 
die nieuwe beweging van God mogen wij ene plaats krijgen. Is dat 
niet een fascinerende gedachte?! 
En tegelijkertijd kun je door die gedachte ook helemaal in de 
stress schieten. ‘O, ik moet nu van alles!’ Nee... u moet niks! God 
Zelf gaat werken! Volgende week gaan we verder lezen uit 
hoofdstuk 20. Dan zijn de discipelen bij elkaar, en Jezus is er 
opeens ook bij. En wat doet Hij dan? Hij blaast op hen, en Hij 
zegt: ‘Ontvang de Heilige Geest’. Het is de Heilige Geest die 
werkt! Maar wel door ons heen. Je hoeft je alleen maar te láten 
inschakelen, te láten gebruiken.  
 
‘Houd Mij niet vast, want Ik ben nog net opgevaren naar Mijn 
Vader.’ Voor Jezus ligt de weg open, de weg omhoog. De trappen 
van de verheerlijking. Wat een zegen! En waar komt het nu voor 
ons op aan? Om Hem niet krampachtig in onze wereld te willen 
trekken, maar ons als broeders en zusters van Hem te laten 
inschakelen door de Heilige Geest. Dat kan alleen als we altijd 
Jezus voor ogen houden. Niet onszelf. Nee, Jezus, de opgestane 
Heer! Dan gaat het goed! Als we in ons eigen kringetjes blijven, 
ons alleen maar richten op ons eigen leefwereldje, dan gaat het 
mis.  
 
De Fransman Charles Blondin, die leefde in de 19e eeuw, was de 
meest beroemde koorddanser aller tijden. Verschillende keren 
stak hij de Niagara-watervallen over, op een lange kabel. Over 
Blondin gaat het volgende verhaal. Hij kreeg een keer de vraag 
wat het geheim was van zijn evenwichtskunst. Hij zei toen: ‘Als ik 
naar beneden kijk, dan gaat het mis. Maar ik kijk altijd vooruit, 
naar een ster, die ik heb aangebracht aan de overkant. Dan gaat 
het goed.’  
Zo is het in ons leven ook. Als je je concentreert op jezelf, en je 
wilt Christus binnenhalen in jouw leefwereld, dan gaat het fout. 
Maar als je je richt op Hem, en je stelt je in dienst van Hem, Hij 
bepaalt je richting, dan gaat het goed! Dan kom je veilig aan de 
overkant! Want Hij is de levende Christus. Hij leeft, ook vandaag! 
Hij leeft, en u, jij en ik, wij mogen met Hem leven! 
Amen. 

 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl    


