
Samenvatting preek dankdienst voor gewas en arbeid, Capelle-Schollevaar, 9 november 2005, 19.30 uur 
Bijbelgedeelten: 2 Samuël 22: 1-30 (kerntekst: vers 29-30) en 1 Korinthiërs 1: 4-9 
 
1. Voor wie ben je dankbaar? 
* Aan welke leraar heb je de beste herinneringen? Wie was of is je favoriete docent? Voor mij was dat mijn 

leraar Duits. Enerzijds verwachtte hij heel veel van ons, hij stelde hoge eisen en was geen gemakkelijke als 
je er de kantjes vanaf liep. Anderzijds ging hij voor zijn leerlingen door het vuur, en heeft menigeen het aan 
hem te danken dat hij of zij overging of slaagde.  

* Het gaat om twee kanten: liefdevolle zorg en aandacht, én uitdaging. 
 
2. Voor Iemand, die voor je zorgt (vers 29)! 
* In vers 29 zegt David: ‘Want Gij, o HERE, zijt mijn lamp, en de HERE doet mijn duisternis opklaren.’ Hij 

schrijft dit (blijkt uit vers 1), als hij terugkijkt op zijn leven, en denkt aan de véle keren dat God hem heeft 
gered ‘uit de greep van al zijn vijanden én uit de greep van Saul’ (NB: hoezeer Saul David ook als vijand 
beschouwde, omgekeerd wordt Saul hier dus niet beschouwd als één van de vijanden van David, hij wordt 
apart genoemd. David is hem blijven respecteren als de gezalfde van de HERE).  

* Prachtig wordt in allerlei beelden beschreven hoe de Here God David te hulp is geschoten (vers 7-20). Zó 
is God! Hij gaat voor ons door het vuur! Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven om ons te redden. Jezus 
onderging voor ons de pijn en de duisternis en Godverlatenheid aan het kruis. Voor Jezus was het donker, 
daarom mag het voor ons licht zijn. ‘Hij is mijn lamp’.  

* Wat heeft God in de afgelopen tijd ook ontzettend goed voor ons gezorgd! Hij gaf ons het leven, en een 
dak boven het hoofd, en voedsel, en vrijheid, en vrede. Wat hebben we veel om voor te danken.  

* In Psalm 18 staat bijna dezelfde tekst, maar daar staat het iets nauwkeuriger omschreven: ‘Gij toch doet 
mijn lamp schijnen.’ God zorgt voor de aanvoer van energie in ons leven. Omdat Hij ons leven in stand 
houdt, gaat onze lamp niet uit. In Zijn Vaderlijke zorg zijn wij veilig.  

* ‘Hij doet mijn duisternis opklaren.’ Als het aan mij lag, was er alleen duisternis (misschien heeft David wel 
gedacht aan zijn overspel met Bathseba, en zijn moord op haar man Uria, 2 Samuël 11). Maar God is 
genadig. Davids lamp mocht blijven schijnen. 

* Gods zorg komt wel heel bijzonder tot uiting in het gewas. Wij kunnen ploegen en zaaien en besproeien, 
maar groei wordt ons gegeven! Pure genade! Liefdevolle zorg! 

 
3. Voor Iemand, die je uitdaagt, die je inzet en met wie je grote dingen mag doen (vers 30)! 
* Maar dit is niet alleen een dankdienst voor het gewas, óók voor de arbeid. Een goede leraar daagt je ook 

uit, en stimuleert je.  
* Ons beeld van God zou eenzijdig zijn, als we alleen oog zouden hebben voor God zorg, en vergeving, en 

genezing en zegen. Hij is ook een God die ons roept, en uitdaagt, en inschakelt in Zijn werk! ‘Met U immers 
loop ik op een legerbende in, en met mijn God spring ik over een muur!’ Ongetwijfeld zal David gedacht 
hebben aan het moment waarop hij Goliath tegemoet liep en versloeg (1 Samuël 17).  

* Voor ons is het een heel belangrijke vraag: ‘Waar zou de HERE mij willen gebruiken? Welke taak geeft Hij 
mij?’ Dat heeft alles te maken met de keuze van een vakkenpakket, een studie, een beroep, een baan. 
Maar het is nog veel breder dan dat. Het gaat erom dat we ’s morgens niet alleen bidden: ‘Wilt U mij 
vandaag bewaren en zegenen?’ Maar ook: ‘Ik sta tot Uw beschikking! Wilt U mij gebruiken, met woorden, 
met daden, waar het maar kan!’  

* ‘Met mijn God spring ik over een muur.’ Ja, David zal aan Goliath gedacht hebben, maar wellicht ook aan 
Saul. Twee keer stond hij in de verleiding om Saul te doden, Saul, die hem keer op keer probeerde te 
vermoorden. Maar twee keer gaf hij niet toe aan wraakgevoelens, en beheerste hij zichzelf (1 Samuël 24 
en 26). Misschien was dat een nog grotere overwinning dan die op Goliath. Want de zwaarste strijd voeren 
wij vaak tegen onszelf, van binnen. In Spreuken 16: 32 staat dan ook: ‘Wie zijn geest beheerst, overtreft 
hem die een stad inneemt’. Oftewel: ‘Wie zichzelf overwint, is sterker dan wie een stad overwint.’  

* Vanavond danken wij voor Gods goede zorg, en voor Zijn genade in Jezus Christus, voor het gewas dat Hij 
laat groeien. Maar wij danken Hem óók voor ónze arbeid. Voor Zijn uitdaging, dat Hij óns wil inzetten in Zijn 
werk. In onze betaalde baan, maar evengoed in ons gezin, in onze familie, in onze buurt, in de kerk, waar 
dan ook.  

* In 1 Korinthiërs 1 dankt Paulus God voor Zijn genade, geschonken aan de gemeente (zorg), en voor Zijn 
roeping van de gemeente tot eenheid met Christus (uitdaging). Jezus zegt: ‘Volg Mij! Ik zal je wijzen, waar 
Ik je wil gebruiken!’ 

* Wat een wonder! Wij mogen niet alleen danken voor het gewas dat God geeft, maar zelfs voor de arbeid 
die wij mogen doen! 

 
Om (samen?) over na te denken: 
1. Beleeft u God meer als een zorgende God? Of als een God die u uitdaagt? Of zijn die twee kanten in uw 

beleving van God in evenwicht? 
2. Waarom zouden we God danken voor het werk dat we zélf doen? 
3. Hoe kun je in je leven je dankbaarheid voeden? 
 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 


