
Overdenking in de dienst voor kerk en wijk, Capelle-Schollevaar,  28 augustus 2005, 16.00 uur 
Thema: ‘Dauw – teken van Gods zegen’ naar aanleiding van Rechters (Richteren) 6: 33-40. 
 
1. ‘Kreeg ik maar een teken…’ 
Zou u dat nou ook weleens willen, zo’n duidelijk teken 
krijgen van God, net als Gideon? Denk jij dat 
misschien ook weleens: ‘Gaf God maar eens een 
duidelijk signaal!’ Bijvoorbeeld als je niet weet wat je 
moet doen. Moet je nou verder studeren of aan het 
werk gaan? Of misschien nog wel veel dieper: je hebt 
een vriend, of een vriendin, maar je twijfelt aan je 
relatie. ‘Here God, moet ik nou wel met hem, met haar, 
verdergaan, of niet? Geef me toch alstublieft een 
teken!’ Op zulk soort kruispunten in je leven, wat kun 
je daar dan naar verlangen!  
Soms spelen misschien ook heel andere vragen een 
rol. ‘Houdt God wel van mij? Met mijn hele verleden? 
Met wie ik nu ben? Ik schiet zo tekort! En soms lijkt het 
wel of Hij me vergeet!’ En dan, zomaar, kan de twijfel 
je overvallen: ‘Bestaat er eigenlijk wel een God?’  
Kreeg ik maar een teken… 
 
2. Gideon vraagt om een teken 
Inderdaad: Gideon kríjgt een teken! Verschillende 
keren zelfs! In het stukje dat we gelezen hebben 
worden twee tekenen beschreven. De tekenen van de 
dauw. 
Wie is Gideon eigenlijk? Gideon is een jonge man uit 
het volk Israël, die leeft in een moeilijke tijd. Het is een 
periode waarin het volk steeds weer afdwaalt van God. 
Steeds weer vergeet Israël zijn Verlosser. Maar als je 
God in de steek laat, en je gaat bewust een andere 
weg, dan valt ook Zijn bescherming weg. En dat is wat 
Israël merkt. Steeds weer is er een ander volk, dat de 
Israëlieten aanvalt. Nu zijn dat de Midjanieten.  
Dat is een roofzuchtig volk. Ze lijken wel op de 
Noormannen, die in de Middeleeuwen in onze streken 
huishielden. Ze kwamen binnen, ze roofden wat ze 
konden en ze waren weer weg. Zo deden de 
Midjanieten dat ook, op hun snelle kamelen.  
En nu heeft een engel van God de jonge Gideon 
geroepen om aanvoerder te worden van zijn volk Israël 
en de Midjanieten te verslaan. Er is voor Gideon geen 
twijfel over mogelijk, dat hij het is, die deze opdracht 
moet uitvoeren. Hij laat boodschappers het land 
doorgaan om soldaten op te trommelen voor de stijd.  
En toch… Gideon aarzelt. De angst slaat hem om zijn 
hart. De Midjanieten! Dat ís me een volk! Wat een 
enorme bendes! Het lijken wel sprinkhanen! Zo talrijk! 
En dan ál die kamelen… De moed zinkt Gideon in de 
schoenen.  
En dan denkt hij: ‘Is het allemaal geen inbeelding 
geweest, dat ik die engel gezien heb? Ben ík echt wel 
degene die dit moet doen? En zal God mij echt de 
overwinning geven?’ Alles wankelt, in het hoofd en in 
het hart van Gideon.  
En in zijn twijfel en zijn angst bidt hij dan: ‘Here God, is 
het écht de bedoeling dat U de Israëlieten door mijn 
toedoen wilt bevrijden? Als dat echt zo is, wilt U me 
dan een teken geven? Ik leg een schapenvacht neer. 
Als morgen die vacht nat is van de dauw, maar de 
grond eromheen is droog, dan weet ik zeker dat U mij 
wilt gebruiken als aanvoerder, en dat U op die manier 
Israël wilt bevrijden?’ 
 

3. God komt twijfelaars tegemoet en schakelt 
ze in! 

En weet u wat ik nou zo magnifiek vind? Dat God niet 
zegt: ‘Ja, hoor eens, Gideon! Zo’n twijfelaar, die kan ik 
niet gebruiken. Op deze manier ga Ik niet met jou 
verder. Kom op zeg! Vertrouw je Me soms niet? Wees 
nou eens flink en doe gewoon wat Ik je heb 
opgedragen.’ Dat zou God toch hebben kunnen 
zeggen? En God had toch ook kunnen zeggen: ‘Nou 
Gideon, je valt Me zwaar tegen. Ik kies wel iemand 
anders!’  
Maar dat doet God allemaal niet! Nee, die aarzelende, 
twijfelende Gideon, juist hij en niemand anders wordt 
door God ingeschakeld!  
En dat is vandaag de dag precies hetzelfde! U denkt 
misschien weleens: ‘Wat kan God nou met mij?! Ik 
schiet op allerlei manieren tekort. Soms twijfel ik aan 
de Bijbel. Of het lukt me niet eens om te bidden, mijn 
gedachten vliegen alle kanten op. En ik durf op m’n 
werk vaak niet eens uit te komen voor mijn geloof. Ik 
wete niet eens of ik wel geloof. Zou God nou echt wel 
van mij houden? En zou Hij mij wel willen gebruiken?’  
 
En als nu al die gedachten door u heen spoken, 
zomaar, soms als u op bed ligt en niet kunt slapen, of 
als u weleens in een dip zit, denk dan aan Gideon! 
God zoekt geen geloofskrachtpatsers. Maar Hij zoekt 
heel gewone mensen, mensen die soms aarzelen, 
twijfelen, bang zijn… Mensen zoals u en ik.  
Gideon kríjgt zijn teken. Tot twéé keer toe! De eerste 
keer vraagt hij of Gode schapenvacht nat laat worden 
van de dauw, en de grond eromheen droog laat 
blijven. En het gebeurt! Kleddernat is de wol van de 
vacht. Een kom vol water kan Gideon eruit wringen. En 
de tweede keer is het precies andersom. De grond is 
overal nat van de dauw, maar de vacht is kurkdroog.  
 
4. Dauw: teken van Gods zegen 
Dit teken van de dauw, dat is niet zómaar een teken. 
Een beetje willekeurig. Nee, met die dauw is méér aan 
de hand. Want dauw, dat is in ieder warm land van 
ongelooflijk belang. Van lévensbelang! Dauw en 
regen, dat is het vocht waardoor alles groeit. Maar 
vaak is er geen regen. Wat is het dan een zegen als er 
wél dauw is!  
We hebben daarnet Psalm 133 gezongen. In die 
Psalm gaat het over de zegen die God geeft, als 
mensen van hetzelfde volk in vrede met elkaar leven. 
David, de dichter van die Psalm, zingt dan: ‘Wat 
heerlijk, dat God zegen geeft als broeders bij elkaar 
wonen. Die zegen, die kun je vergelijken met de dauw 
van de berg Hermon, die neerdaalt op de bergen van 
Sion.’ De berg Hermon, ten noorden van Israël, dat is 
een hoge berg, 2814 meter, waar vaak sneeuw op ligt. 
En David stelt het zich dan zo voor: dat die sneeuw 
smelt en verdampt, en door een luchtstroom wordt 
meegenomen naar de bergen waar Jeruzalem op ligt. 
’s Nachts daalt dan dat vocht neer als dauw. Die dauw, 
dat is bij uitstek een symbool voor de zegen van God.  
 
Die Psalm was in de tijd van Gideon nog niet 
geschreven. Maar Gideon zal het ongetwijfeld 



hetzelfde ervaren hebben als David later: die dauw, 
daarin zie je Gods goedheid. God die zegen geeft. 
God die vruchtbaarheid geeft. Heel rustig en stil, ’s 
nachts, als niemand het ziet, daalt de dauw op de 
velden.  
 
En zo krijgt Gideon zijn teken. Twee keer! Gideon weet 
het zeker: ‘Het is God die de dauw geeft. En Hij 
bepaalt dus ook waar die dauw neerkomt.’ De ene 
keer juist op de schapenvacht. De andere keer juist 
eromheen.  
Zo heel rustig en stil, in de rust van de nacht, komt de 
HERE Zijn aarzelende kind tegemoet. En Hij geeft Zijn 
tekenen.  
 
5. God gééft tekenen! Maar zien wij ze wel? 
Mogen wij dat nou ook doen? Om zo’n teken vragen? 
Als we twijfelen in ons geloof? Of als we voor een 
moeilijke beslissing staan? Nou, de Bijbel verbiedt het 
niet. Als we dat in alle eerlijkheid doen, nederig en 
eerbiedig, dan is dat niet verkeerd. Dat mag, we 
mogen dat best van Gideon leren. God is genadig, Hij 
wil ons tegemoet komen in onze aarzeling. 
 
Maar ik moet er wel wat bijzeggen. Want als wij vragen 
om een teken, dan zien wij misschien wel heel 
gemakkelijk over het hoofd hoevéél tekenen God al 
heeft gegeven! Hoe ontzettend veel God al van Zich 
heeft laten horen en heeft laten zien! De HERE geeft 
veel meer tekenen dan wij vaak denken! Maar het gaat 
er wel om dat wij daar óóg voor gaan krijgen. 
Denkt u nog maar even aan het verhaal van de rijke 
bramenplukker. Al die mensen uit de stad, die kwamen 
naar het bos om zijn diamanten te zien. Ze wilden rijk 
worden, en diamanten meenemen. Maar ze zagen 
alleen maar dauwdruppels. Teleurgesteld gingen ze 
weg. Met lege handen.  
De bramenplukker, die keek met andere ogen. Hij zag 
ze glinsteren in de zon, elke morgen weer: de 
diamanten, de tekenen van Gods liefde, van Zijn 
zegen en Zijn trouw aan de aarde. Die bramenplukker, 
die liep dan te zingen: ‘Groot is Uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.’ 
 
De Here God geeft Zijn tekenen, maar Hij doet dat 
meestal niet met tromgeroffel en trompetgeschal. Nee, 
Hij doet dat meestal in alle stilte, in het donker van de 
nacht. En dan ’s morgens, dan zie je het: al die kleine, 
frisse druppeltjes.  

Zijn tekenen, heeft u er oog voor? Soms is het een 
lied, dat je zingt in de kerk. En dan is dat ene lied 
zómaar een antwoord op de vraag waar je mee zat. 
Soms is het een bijbelgedeelte, dat je intens raakt. 
Soms is het een gesprek met iemand, waardoor je 
opeens weer met andere ogen naar je eigen situatie 
kijkt. Tekenen van God in het dagelijks leven.  
 
6. Gods allergrootste teken: Jezus Christus! 
Maar zelfs dat is nog niet alles. De dauw, die daalt in 
de nacht neer op de wereld. En zo was er ooit een 
nacht, waarin niet iets, maar iemand neerdaalde op 
deze aarde. In alle eenvoud, in alle stilte. Alleen de 
engelen, die zongen om het hardst. Hij, de Zoon van 
God, was om zo te zeggen Gods diamant, gegeven 
aan deze wereld. In Hem liet God de dauw van Zijn 
zegen over ons leven neerdalen. Jezus kwam om ons 
te redden.  
 
Verlangt u weleens naar een teken van God? 
Natuurlijk, u mag best bidden om een teken. Maar 
heeft u voldoende oog gekregen voor dít teken van 
God? Voor Zijn Zoon? Vraagt u zich weleens af of God 
werkelijk van u houdt? Van u, persoonlijk? Dan hoeft u 
niet meer om een teken te bidden. Dat teken is al 
gegeven. In Jezus heeft God Zijn liefde bewezen, 
helemaal! Hij heeft in mensen een welbehagen. Ook in 
u! Vraagt u zich weleens af of God bestaat? Ook dan 
hoeft u niet om een teken te bidden. Want het teken is 
al gegeven! Op de Paasmorgen, toen het graf leeg 
was, en Jezus was opgestaan!  
Staat u voor een moeilijke beslissing? Verlangt u naar 
een teken? Denkt u dan aan Jezus. Wat zou Hij doen? 
Wat is in Zijn Geest? Als u daar goed over nadenkt, 
zijn er heel wat vragen waar u diep in uw hart het 
antwoord al op weet.  
Het meest veelzeggende teken dat God ooit gegeven 
heeft, dat is Zijn Zoon. Van niemand anders gaat 
zoveel zegen uit als van Hem. Als christenen in 
Nederland, daar ben ik van overtuigd, moeten we veel 
meer geconcentreerd zijn op Jezus Christus! Dan 
vallen heel veel vragen en twijfels weg. Door Hem 
heen wil God ons zó rijk zegenen! Denkt u maar aan 
dat prachtige beeld, boven Rio de Janeiro, van de 
zegenende Christus. Die zegen is als de dauw. En als 
wij die dauw in ons leven indrinken, elke morgen weer, 
dan komt ons leven verrassend tot bloei! 
Amen.  

 
Reageren? René van Loon, tel. 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl 
 
  


