Om over nate denken in de Jongerenpraisedienst, Ontmoetingskerk, 11 september 2005
Thema: ‘Nine Eleven'. Bijbelgedeelte: Romeinen 12: 9-21. Kerntekst: vers 21.

1. Waar was jij op elf september?

Weet je het nog, waar je was, op 11 september
2001, toen je het nieuws hoorde, over de aanslagen?
Weet u het nog? Nine Eleven is een gebeurtenis die
in je geheugen gegrift staat. Het is alsof het gebrand
is op een CD-tje dat niet Rewritable is, waar je niet
meer iets anders overheen kun opnemen. De angst,
het vuur, de gillende mensen, het tweede vliegtuig
dat voor het oog van de camera’s die wolkenkrabber
binnendringt, en dan het moment waarop de torens
van het WTC instorten, één voor één.

Elf september... Die datum betekent ook een knik in
de geschiedenis. Na die gebeurtenis kondigde
president Bush de oorlog tegen het terrorisme af, en
vielen de Amerikanen eerst Afghanistan binnen, en
later Irak. En na die tijd is er ook echt een wissel
omgezet in de hoofden van veel mensen, en van de
publieke opinie. Sinds 11 september zit tussen de
oren van ons in het westen dat er échte gevaren zijn,
en échte bedreigingen, en échte vijanden, dat er écht
sprake is van diepe haat en van keiharde bitterheid
bij een aantal moslim-extremisten.

En de gevolgen daarvan, die merken we allemaal.
Veel meer nadruk op veiligheid. Veel meer argwaan.
En ook is bij een aantal mensen een stuk bitterheid
gegroeid. Bitterheid tegenover moslims, en bitterheid
tegenover buitenlanders in het algemeen. Die
gevoelens zaten er al, en elf september heeft dat
alleen maar versterkt.

2. Heb jij je eigen elf september?

Maar goed, jij bent jong, en je hebt andere dingen
aan je hoofd, en je bent gewend aan deze
samenleving. Ben jij bitter tegenover moslims of
buitenstaanders? Misschien, maar ik denk dat veel
jongeren daar niet zoveel last van hebben. Tenslotte
zijn New York en Washington een eind weg. Zelfs
Madrid en Londen, waar Al Kaida ook heeft
toegeslagen, zijn nog ver van je bed.

Misschien dat 11 september uiteindelijk toch best ver
van je afstaat.

Maar hoe zit het met jouw eigen 11 september?
Soms zijn er toch van die momenten, dat er iets
vreselijks gebeurt, dat je wereld voor je gevoel in
elkaar stort? Bijvoorbeeld: je hebt een paar hele
goede vrienden waar je veel mee optrekt, en opeens
kom je in conflict met één van je vrienden, en jij komt
buiten de groep te staan. Of je houdt superveel van
je vriend of vriendin en de ander maakt het uit. Of je
hebt keihard gewerkt voor een examen, en je haalt
het niet. Of je hebt een ontzettend leuk baantje, en
opeens word je eruit gegooid, op een manier die je
gewoon heel laaghartig vindt. Of iemand in je klas of
op je werk zet je waar iedereen bij is zwaar voor
schut. Of je komt bij de dokter, en het blijkt dat er iets
niet in orde is. Of misschien is het nog veel erger, en
denk je bij al deze voorbeelden: ‘Ja, dat is peanuts!
In mijn leven is het nog veel erger!”

Jouw eigen 11 september. Soms vinden anderen je
maar een aansteller, maar je kunt zelf het gevoel
hebben dat je er aan onderdoor gaat!

En dan? Wat doe je dan? Je blijft erover malen in je
hoofd, en misschien ben je ontzettend boos. Boos op
degene die jou iets heeft aangedaan. Boos op
mensen die je in de steek laten en je helemaal geen
steun geven. Boos op allerlei instanties die je in de
kou laten staan. Boos, ja, ook boos op God. Want
waarom heeft God dit laten gebeuren? Waarom heeft
Hij het toegelaten?

Na 11 september was de hele westerse wereld boos,
ontzettend boos. En bij heel wat mensen is die
boosheid uitgegroeid tot wrok, tot bitterheid. En zo
kan het ook gana in jouw leven, in je eigen hoofd. De
bitterheid kan gaan groeien als een soort onkruid,
met een ontzettend diepe wortel, die je hele denken
gaat bepalen.

3. Romeinen 12: een softe tekst?

En nu lazen we die tekst uit Romeinen 12: ‘Laat u
niet overwinnen door het kwade, maar overwin het
kwade door het goede.” Wat moet je daarmee? ‘Laat
u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het
kwade door het goede.’

Ik kan me voorstellen dat je denkt: ‘Ja, dat is nou
typisch zo’n uitspraak, die is wel mooi, maar je hebt
er niks aan! Overwin het kwade door het goede, dat
is de softe aanpak uit de jaren '60 en zo: dat je
criminelen niet opsluit, maar blaadjes laat vegen in
het stadspark. En dat je maar weer moet vergeven
en vergeten, altijd maar weer vergeven en vergeten.
Maar als ik boos ben, dan wil ik dat er récht is! Dat
mensen die mij hebben gekwetst en vernederd, dat
die hun verdiende loon krijgen. Overwin het kwade
door het goede, dat is geitewollen-sokken-taal!

Misschien dat je dat denkt. Maar dan heb je Paulus
niet goed ebgrepen. En dan heb je de Heilige Geest
niet goed begrepen, die Paulus geinspireerd heeft
om deze woorden op te schrijven. Want meteen
hierna begint hoofdstuk 13, en daarin zegt Paulus:
‘Als er onrecht is, dan maakt dat God ontzettend
kwaad! Paulus noemt dat de ‘toorn van God’. En dan
zegt hij daar meteen achteraan: ‘De overheid draagt
het zwaard niet voor niets!" Dat wil zeggen: de
overheid heeft tot taak om kwaad en misdaad
radicaal aan te pakken! Dus Paulus is bepaald geen
geitewollen sok! En als mensen jou dingen aandoen
die strafbaar zijn, dan moet je aangifte doen bij de
politie. En als jij boos bent, omdat iemand jou op een
lafhartige manier kwaad heeft aangedaan, dan is dat
heel terecht dat je boos bent! Wat als zulke dingen
gebeuren, is God ook boos! De Here kan er niet
tegen, tegen onrecht en bedrog!

En toch staat hier die tekst: ‘Laat u niet overwinnen
door het kwade, maar overwin het kwade door het
goede.’ Wat is dan wel de bedoeling?

4. Als boosheid groeit tot bitterheid, heb je
je laten overwinnen door het kwade
‘Laat u niet overwinnen door het kwade.’ Dat kén
dus! Je kunt je laten overwinnen door het kwade.
Weet je hoe dat gebeurt? Niet als ze je een klap
verkopen. Zelfs niet als ze je in elkaar rammen. Dét



is geen overwinning van het kwade. Want dat is je
baitenkant! Weet je wanneer het kwade jou heeft
overwonnen? Als jouw boosheid uitgroeit tot haat, en
wrok en bitterheid. Als de bitterheid je leven en je
denken gaat bepalen, dan heeft de duivel zijn zin.
Want dan wordt je wantrouwig. En je wordt angstig.
En je verliest je humor. Je bent alleen nog maar
cynisch. Als jij het toelaat, dat het onkruid van de
bitterheid in je hart gaat groeien, ja, dan laat je je
overwinnen door het kwade. Als wij hier in het
Westen de haat voeden tegen buitenlanders, en de
bitterheid, en de angst, dan heeft Al Kaida zijn zin.
Dan zijn we in de greep gekomen van de angst, en
van de wrok.

5. De eerste overwinning is van binnen:
bidden voor je vijanden
Maar hoe dan wel? Wat is dan wel Gods bedoeling?
‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar
overwin het kwade door het goede.’ Overwin het
kwade door het goede. Het gaat erom overwinnaar te
zijn in de strijd. En weet je waar het slagveld is? Het
slagveld is jouw hart! Daar ben je getroffen, dat is
jouw Ground Zero. Daar kan de wortel van bitterheid
gaan groeien. En daar ligt dus ook je taak.
Als er boosheid is in jouw hart en je doet niets, dan
groeit het vanzelf uit tot wrok. En daar moet je dus
aan werken. Zelfs, zélfs als het zé erg zou zijn dat je
aangifte doet tegen een ander, dan heb je
tegelijkertijd de strijd te voeren in jezelf om je
boosheid niet tot bitterheid te laten uitgroeien.
Meestal is het minder erg, maar dan heb je dezelfde
opdracht. En hoe voer je dan die strijd, die strijd in
jezelf, die strijd tegen die doormalende
haatgevoelens? Die strijd voer je door te gaan
bidden voor de ander, met wie je zoveel moeite hebt.
Weet je wat Jezus zegt? ‘Heb je vijanden lief, wees
goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie
vervlioeken en bid voor wie jullie slecht behandelen.’
Ga het maar proberen! Te bidden voor de ander, die
je zoveel heeft aangedaan. Dat is ongelooflijk zwaar!
Denk niet dat het makkelijk is! Maar Jezus heeft ons
nooit geroepen om een makkelijk leven te hebben,
maar om achter Hem aan te gaan, met je kruis op je
rug.
‘Overwin het kwade door het goede.’ Dat is een strijd
van binnen. Het is een zwaar gevecht. Maar het is de
moeite waard! Want je zult het merken: als je gaat
bidden voor de ander, dan krijgt die wortel van
bitterheid geen kans om verder te groeien, en om je
hele leven in beslag te nemen. Dan komt er lucht, en
er komt ruimte. Dan komt ook de humor weer terug.

En de angst verdwijnt. De eerste overwinning, die zit
hier, van binnen. En bid dan maar om de Heilige
Geest, om je die overwinning te geven! Want je kunt
het niet alleen, absoluut niet. Maar God wil je helpen.
Boosheid: laat die niet uitgroeien tot wrok. En zéker
niet als het boosheid is op God. Als jij je van God
afkeert en de verbinding verbreekt, weet je zeker dat
het kwaad heeft overwonnen. Maar als jij God niet
begrijpt, vlucht dan juist naar Hem toe! En stort je
hart maar voor Hem uit! Doen! Echt! De eerste
overwinning, die zit van binnen.

6. De tweede overwinning is naar buiten:
voor de ander het goede zoeken
En dan komt de tweede overwinning. Dat is de
overwinning naar buiten, naar de ander toe. En dat
is, dat je op een punt komt, dat je voor die ander het
goede zoekt. Het goede. Ook dat is niet soft. Een
man in Amerika verloor zijn vrouw en zijn dochter,
doordat een jonge vent als een halve gek door de
stad scheurde en de auto van zijn vrouw op een
vreselijke manier aanreed. De man was ziek van
verdriet en boosheid, en zorgde er eerst voor dat die
jonge vent achter de tralies kwam. En vervolgens
ging hij hem opzoeken in de gevangenis, en ging
voor hem bidden. Er gebeurde een wonder. De
jongen kwam tot geloof in Jezus Christus, en de man
en hij raakten bevriend.
‘Overwin het kwade door het goede.’ Als wij in het
westen wrok gaan koesteren tegenover alle moslims,
buitenlanders en allochtonen, dan heeft de duivel zijn
zin. Dan laten we ons overwinnen door het kwade.
Maar als we gaan bidden voor moslims, dat ze Jezus
mogen ontdekken, en als we contacten aangaan, en
mensen liefde betonen, als we moslims dienen zoals
Jezus mensen diende, dan staat Osama Bin Laden
ongelooflijk in zijn hemd! Pas dan wordt het verschil
duidelijk tussen kwaad en goed, tussen de satan en
Jezus Christus.

7. Waar was jij op 11 september? En waar
ben je nu?
Waar was jij op 11 september? Weet je het nog? En
u? En waar was je toen jij je eigen Nine Eleven
meemaakte? Waar zat je, in je denken? Zat je
verstrikt in de haat? Of ben je toen al de strijd gaan
voeren? Ben je toen al gaan toewerken naar de
overwinning? De overwinning van hinnen, en de
overwinning naar buiten?
Waar was je op 11 september? En nu? Waar ben je
nu?

Reageren? René van Loon, tel. 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



