Preek in de belijdenisdienst op 2 januari 2004, Capelle-Scholle vaar, 9.15 uur
Bijbelgedeelte: Johannes 4: 4-8 en 27-42. Centrale tekst: vers 42.

1. Een gesprek dat je raakt

Soms kan een gesprek met iemand je héél diep raken, in de meeste positieve zin van het woord. Als
je het idee hebt dat je werkelijk elkaar in het hart hebt gekeken. Zo’n gesprek kan je nog dagen
bezighouden, en soms verandert het je hele leven. Er zijn gesprekken die voorgoed een wissel in je
levensspoor omzetten. Ik weet niet waar u dan denkt, maar miuj schieten dan wel een paar
gesprekken te binnen.

Jezus en deze Samaritaanse vrouw, van wie we de naam niet weten, hebben zo’'n gesprek. Het is
begonnen met een heel eenvoudige vraag van Jezus: ‘Heeft u wat water voor Mij?’ en het komt uit bij
de meest gevoelige plek in het leven van die vrouw: ze heeft vijf mannen gehad en de man met wie ze
nu leeft, is niet haar eigen man. In het leven van deze vrouw is het op het punt van relaties één grote
puinhoop geworden. Maar Jezus wijst haar niet af, Hij trekt Zijn neus niet op voor deze vrouw, nee,
integendeel. Hij zegt: ‘U zult op deze manier in uw leven altijd blijven zoeken, altijd zult u een
onvervuld verlangen hebben. Er is maar één manier om echte rust te vinden. En dat is: geloof in Mij.
Ik ben het levende water, de Messias, de Redder.’” Als die vrouw dat hoort, dan is ze z6 geraakt, zo
aangeraakt, zo ondersteboven... ze zet haar kruik neer en rent naar de stad. Want deze Man, daar
moet iedereen over horen! ledereen!

2. Jezus is vol van blijdschap!

Wat er hier gebeurt, dat voelt u wel aan, dat gaat héél diep. En dan blijft Jezus achter, met de
discipelen. Die zijn net weer teruggekomen uit dat stadje Sichar in Samaria. Ze hebben daar wat
boodschappen gedaan, en ze vragen aan Jezus: ‘Wilt U ook wat eten?’

Maar Jezus is nog helemaal vél van dat gesprek. Dat vind ik zo prachtig, hier zie je ook die heel
menselijke kant van Jezus. Dat gesprek heeft die vrouw geraakt, maar het heeft ook Hém geraakt! Hij
zegt: ‘Jullie hebben het over eten, maar daar staat Mijn hoofd helemaal niet naar! Mijn eten, weet je
wat dat is? Dat Ik de wil van Mijn Vader aan het doen ben, dat Ik bezig ben met dit heerlijke
verlossingswerk, dat is voor Mij nou eten en drinken! Kijk eens om je heen, zie je de akkers? Jullie
zeggen: “Nou, het duurt nog wel een maand of vier voordat de oogst rijp is.” Maar de oogst is allang
rijp! De maaiers zijn al bezig! Je zult het zien, vandaag! Er wordt vandaag geoogst!’ Vers 36: ‘Reeds
ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht voor het eeuwige leven, opdat de zaaier zich tegelijk
met de maaier verblijde.” Wat bedoelt Jezus daarmee, wie is die zaaier?

Ja, wie is die zaaier anders dan Hij Zelf? Hij is verwonderd en Hij is blij, want Hij is nog volop bezig
met zaaien, Hij is nog volop bezig met Zijn werk op aarde, en nu al is er een oogst!

Hij zegt: ‘Er is een spreekwoord: “De één zaait, de ander maait”, en zo is het ook! Jullie werk is
maaien, daarvoor heb Ik jullie uitgezonden. Jullie mogen maaien, wat jullie geen moeite heeft gekost.
Anderen hebben het werk gedaan, en jullie hebben de vrucht van hun arbeid geplukt.’

En terwijl Jezus dat zegt, komen ze er al aan, in de verte: de mensen uit Sichar, nieuwsgierig
geworden door wat die vrouw gezegd heeft. Daar komt de oogst! De discipelen hebben er niets aan
gedaan! Nee, iemand anders is bezig geweest!

Wie dan? Nou, je kunt zeggen: ‘Er is al heel lang geleden een basis gelegd. De Samaritanen, die
lazen ook de tora, de eerste vijf bijbelboeken. Er was al een basis gelegd door Mozes, en later door
de profeten. En die vrouw, die is de stad ingegaan en ze heeft het overal uitgebazuind: “Kom mee!
Moet je horen! Ik heb lemand ontmoet, die alles van me weet! Hij heeft alles gezegd wat ik gedaan
heb! Kom mee naar Hem toe!” Al die mensen hebben mogen zaaien. Maar uiteindelijk is er Eén die
het centrale werk gedaan heeft. Het cruciale werk, en in dat woord ‘cruciaal’, daarin hoort u al waar
het om gaat. Jezus, Hij heeft hier het hart van deze vrouw geraakt, want Hij is ook haar Verlosser! Hij
zal uiteindelijk ook voor haar Zijn bloed laten vlioeien, ook voor haar zal Hij sterven op Golgotha, ook
voor haar zal Hij opstaan in een nieuw leven.

‘Jullie mogen maaien, een ander heeft het werk gedaan.’ Denkt u ook niet dat de discipelen later nog
heel vaak aan die woorden van Jezus hebben gedacht? Toen beseften ze pas ten volle wat dat werk
van Jezus allemaal in was gaan houden. De zaaier, Hij zaaide... Zichzelf! Zijn eigen lichaam, het
daalde in de aarde, om op de derde dag weer op te bloeien als een korenaar.

Jezus, Hij is er vol van! De Zaaier verblijdt zich samen met de maaiers. Weet u, onze Verlosser deed
Zijn wwerk hier op aarde niet met tegenzin. Hij deed het niet omdat het nu eenmaal moest. Nee, Hij
deed het vol van intense passie, van een enorme liefde, Hij was er ook emotioneel hélemaal bij
betrokken.

3. Het kan snel gaan...

En als ze dan vragen, de mensen, daar in Sichar: ‘Ach, Meester, blijf toch alstublieft! We willen méér
van U horen!” dan doet Hij dat. Hij blijft twee dagen. En gelooft u maar dat dat volle dagen geweest
zijn! Twee dagen lang woorden van eeuwig leven.



U denkt misschien: ‘Wat zijn nou twee dagen?’ Nou, twee dagen, daar kan dus heel veel in gebeuren.
In Gods Koninkrijk kunnen dingen soms heel snel gaan. Veel dingen gaan geleidelijk, ze groeien
zomaar, heel rustig, ook in het geestelijk leven. Maar soms is er opeens zomaar een doorbraak! En
dat is eigenlijk ook heel fascinerend, als je daarover nadenkt. Want dat betekent, dat als je werkelijk
zoekt naar Jezus, dat je er dan over een paar dagen, of over een paar weken, al heel anders voor
kunt staan dan nu! Dingen moégen heel geleidelijk groeien, maar ze kiinnen soms ook heel snel gaan.
En eigenlijk is er in onze groep toch ook in korte tijd veel gebeurd? De vrijdaggroep, die noemde ik
soms oneerbiedig de snelkookpan. Het hele programma hebben we doorgenomen in de helft van de
tijd waarin andere groepen dat doen. Maar je merkt dan dat er in korte tijd heel wat kan groeien.

4, God kiest voor de persoonlijke benadering

De mensen in Sichar, ze hangen twee dagen lang aan de lippen van Jezus. En wat zeggen ze dan
tegen die vrouw? ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij ons vertelde, maar we hebben Hem nu zelf
gehoord, en we zijn z€If tot die conclusie gekomen: Hij is de Heiland van de wereld!" De Heiland.
Prachtig woord! De Heiland, dat wil zeggen: de Heelmaker, de Heelmeester, de Genezer, de
Verlosser!

We moeten dat niet opvatten als een vorm van ondankbaarheid: ‘We hebben jou nou niet meer nodig,
nu hebben we Hem zéIf gehoord...” Dat zou je erin kunnen lezen, maar dat is zéker niet de bedoeling.
Die mensen in Sichar, ze zullen die vrouw ééuwig dankbaar blijven! Zij is het middel geweest, zij was
intermediair, maar nu, nu hebben ze Jezus zélf ontmoet! ‘Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar Woord,
ik heb het zéIf uit Zijne mond gehoord!’

En hier, in die stad vl blijdschap, wordt duidelijk hoe Jezus werkt. Via-via, via allerlei mensen, maar
het blijft niet via-via! Nee, Hij wil met ieder van ons persoonlijk in gesprek!

Als je belijdenis doet, dan zijn er altijd mensen geweest, die je hebben geholpen om Jezus te vinden.
Soms zijn het je ouders, die je al lieten dopen toen je nog een baby was. Soms zijn het andere
mensen, die je de weg wezen naar Jezus. En het kan ook andersom: soms zijn mensen ook een sta-
in-de-weg. Mensen die een verkeerd voorbeeld geven, mensen die je eerder bij Jezus vandaan
brengen. Mensen kunnen je op allerlei manieren beinvloeden. Maar hoe dat ook is, uiteindelijk gaat
het om de persoonlijke relatie met God. De Here God gaat voor de persoonlijke benadering. Is dat niet
indrukwekkend? Bij Hem ben je nooit een nummer. Hij behandelt je nooit volgens een protocol. Je
krijgt van Hem geen standaardbrief. Nee, Hij wil je persoonlijk ontmoeten.

De mensen in Sichar, ze mogen Jezus persoonlijk horen. En dan geven ze ook persoonlijk antwoord.
Geloof is nooit tweedehands.

Afgelopen donderdag keek ik even naar dat programma met Andries Knevel: ‘Waar was God in
20047’ Daar zaten allerlei mensen: iemand die hulpverlener is in Beslan, waar die vreselijke gijzeling
plaatsvond in die school. En Mia Audina, de badmintonster, die zilver won in Athene. René en Henri
Ruitenberg, de schaatsers. En Henk Binnendijk. En Arjan Erkel, die vrijkwam vorig jaar. En Antoine
Bodar, de priester. En de meeste van die mensen spraken bewogen over hun geloof in God. Henri
Ruitenberg vertelde hoe hij door God werd gedragen, toen zijn vrouw overleed. En Mia Audina
vertelde hoe ze God dankbaar was voor haar medaille. En tussen die mensen zat ook Lucille Werner,
u kent ze misschien nog van ‘Get the Picture’. Lucille Werner heeft meegedaan aan het programma:
‘Lucille zoekt God'. En nu zat ze te luisteren. Ze hoorde al die verhalen, en daar was ze duidelijk van
onder de indruk. Maar ze zei ook: ‘lIk begrijp God niet, en zou niet weten waarom ik me helemaal aan
Hem moet aanpassen. Als Hij mij zoekt, laat Hij Zelf dan maar komen!’

En toen ik dat zag, moest ik denken aan deze preek, die ik moest gaan houden. Je kunt heel veel
horen, van allerlei mensen, maar uiteindelijk zul je zéIf je moeten openen. Als jij je afsluit, dan kun je
God niet ontmoeten. Anderen kunnen je de weg wijzen, maar je zult zélf die weg moeten gaan. ‘Als Hij
mij zoekt, laat Hij ZéIf dan maar komen!” Als Hij mij zoekt? Hij zoekt al zo lang! En Hij is gekomen! In
Jezus Christus is Hij gekomen! En Hij komt! Door de Heilige Geest wil Hij wonen, ook in het hart van
Lucille Werner! Ook in uw hart! Ook in jouw hart!

5. Zijn werk gaat door! Hij zoekt ieders hart. Wie volgt?!

‘Wij geloven nu niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze
waarlijk de Heiland der wereld is.” Jullie hebben mensen ontmoet, die jullie de weg naar Jezus wezen.
En toen ging het groeien bij jullie zelf. Vandaag zeggen jullie ‘Ja’ tegen God. En als u hier nou in de
kerk zit, of als jij hier zit, en je denkt: ‘Toch wel mooi, wat er bij hun gebeurt’, dan is Gods boodschap:
‘Ik heb ook jou op het oog! Heel persoonlijk! Jij mag z€&lf Mij horen. Jij mag z€éIf mij zien, met de oren
en ogen van het geloof. Bid maar tot Mij, en Ik zal Mij aan jou bekendmaken!’

Vandaag zeggen zij ‘Ja’. En ook vandaag werkt God verder. HUn getuigenis mag anderen stimuleren.
NU zij. Wie volgt?

Amen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



