Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 16 januari 2005, 9. 15 uur
Bijbelgedeelten: Jozua 24: 14-18 en Johannes 7: 1-24 (kerntekst: vers 16-17)

1.

*

*

‘Er is maar één God, daarom komen alle godsdiensten op hetzelfde neer.’ Is dat zo?

Juist in deze tijd, met spanning tussen de aanhangers van verschillende godsdiensten, vinden we het belangrijk
om respectvol met elkaar om te gaan. Veel mensen zeggen: ‘Respect voor elkaar, dat betekent, dat je niet jouw
godsdienst de ware godsdienst noemt. Daar komen oorlogen uit voort! leder kan die godsdienst belijden waar hij
of zij steun aan beleeft. Welke godsienst dat is, maakt niet uit. We moeten elkaar niet willen bekeren.’

Dat klinkt heel medemenselijk en nobel. Maar als we een stap verder denken, betekent dit, dat Jezus voor niets
gestorven is. Als andere wegen (bijvoorbeeld het boeddhisme of de islam) ons ook bij God zouden kunnen
brengen, waarom moest Jezus dan sterven? Dat was dan niet nodig geweest! In de Hof van Gethsemane bad Hij
vurig: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan!” (Markus 14: 35). Maar Hij moest deze
beker drinken...

Als alle godsdiensten ons bij dezelfde God zouden brengen, was zending nooit nodig geweest. Dan hadden we
Wodan en Donar nog aanbeden.

Hoe sympathiek de redenering ook klinkt, de boodschap van Jezus Christus staat er haaks op. Je kunt niet
werkelijk Jezus belijden als Heer en Verlosser, en tegelijk zeggen, dat andere religies 66k wegen zijn naar God.
Jezus stelt ons voor een keus.

Jezus stelt ons voor een keus: voor Hem of tegen Hem

In Johannes 6 maakt Jezus dit heel duidelijk: als je gelooft in Hem, heb je het eeuwige leven. Als je niet in Hem
gelooft, heb je het eeuwige leven niet (Johannes 6: 51-54). Hij nodigt ons hartelijk uit, om in Hem die redding te
vinden!

Deze boodschap van Jezus stuit op heel veel weerstand: veel volgelingen verlaten Hem (Johannes 6: 60 en 66).
Jezus vraagt aan de twaalf discipelen: ‘Willen jullie ook niet weggaan?’ Maar Petrus zegt: ‘Naar wie moeten we
dan heen? U hebt woorden van eeuwig leven!’

In Johannes 7 draait het ook steeds om die keus: voor of tegen Jezus. Zijn broers geloven op dat moment nog
niet in Hem (later wel, zie de brieven van Jakobus en Judas). Ook anderen keren zich tegen Jezus, maar er is
zeker ook een groep voor Hem. Er wordt gemompeld: ‘Hoe kan Hij zo geleerd zijn? Hij heeft toch nooit onderwijs
gehad?’

Jezus reageert: ‘Wat Ik zeg, heb Ik van Mijn Vader. Hij heeft Mij gezonden’ (Johannes 7: 16). Jezus komt, als
enige, bij God Zelf vandaan! Het ligt heel scherp: of je gelooft in Hem als enige Redder, of je gelooft niet in Hem.
Overigens ligt het in het Oude Testament ook al heel scherp: andere goden zijn geen wegen tot dezelfde God,
maar afgoden! ‘Kies dan vandaag wie jullie willen dienen!’ (Jozua 24: 15, zie ook Exodus 20: 3).

Hoe weet je of Jezus echt de door God gezonden Redder is? Hoe k  un je tot een keuze komen?

Kun je ooit weten of Jezus gelijk heeft? Ja, dat kan! Hoe dan? Vers 17: ‘Als iemand de wil van God wil doen, dan
zal hij vanzelf ontdekken, dan zal hij weten, of wat Ik zeg van God komt, of dat Ik Zelf wat heb bedacht.” Je kunt
eindeloos blijven discussiéren over Jezus, maar de enige manier om echt te wéten of Hij de waarheid van God
heeft gesproken, is: Hem daadwerkelijk gaan navolgen, door gebed, lezen van de Bijbel, kerkgang, door keuzes
in Zijn lijn. Daarom riep Hij ook Zijn discipelen om met Hem mee te gaan (zie Markus 3:14). Het gaat erom, dat je
van een toeschouwer een deelnemer wordt! Dan zUl je tot de overtuiging komen, dat Jezus inderdaad de
Waarheid is!

Er zijn altijd dingen, die je ervan weerhouden om zo’n stap te zetten. Het hangt af van je zwakke plek(ken), op
welk terrein de weerstand het grootst is. Dit kan van alles zijn: seksualiteit, films, sport, je lichaam, geld,
enzovoorts. Blijven praten, blijven beschouwen is dan vaak een manier om geen radicale keuzes te hoeven
maken. Maar Jezus vraagt om een keuze!

Het gevolg van de keuze voor Jezus: je wordt gezegend enwor  dt een bron van zegen!

Wat is het gevolg, als je met Jezus gaat leven? Johannes 7: 37-38: je dorst wordt door Jezus gelest, en ‘stromen
van levend water’ zullen uit je ‘binnenste vloeien’. Je wordt tot een bron van zegen voor anderen!

Wie Jezus heeft leren belijden als de enige weg naar God, de enige weg naar het leven, wordt niet trots, gaat niet
neerkijken op aanhangers van andere religies, en wordt al helemaal niet gewelddadig. Integendeel! Dan ga je
juist andersgelovigen zien met de liefdevolle ogen waarmee Jezus hen ziet! Dan ga je ze dienen, zoals Jezus
diende. Dan ga je bidden dat ook zij Jezus leren kennen. Dat is écht respect voor de ander!

Kiest u voor of tegen Jezus? Aan u de keus!

Om (samen?) over na te denken:

1.

2.
3.

‘Alle religies zijn wegen naar dezelfde God.’ Hoe heeft u tot nu toe gereageerd op zo’n opmerking? Heeft deze
dienst verandering gebracht in uw visie?

Wat stelt u zich voor bij ‘van toeschouwer deelnemer worden’?

Kun je tegelijk (a) geloven dat Jezus de enige weg tot God is én (b) aanhangers van andere religies met respect
behandelen? Zo ja, hoe dan?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



