Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 6 februari 2005, 9. 15 uur
Bijbelgedeelten: Jesaja 49: 1-7 en Johannes 12: 20-36 (centrale tekst: vers 20-26)

1.

*

*

Belangstelling voor Jezus uit onverwachte hoek!

Belangstelling voor Jezus komt soms uit onverwachte hoek. Terwijl veel mensen in het vanouds christelijke Europa
zich gaan interesseren in bijv. het boeddhisme, komen in een boeddhistisch land als Zuid-Korea massaal mensen
tot geloof in Jezus Christus. Ook blijkt soms dat mensen zonder kerkelijke achtergrond meer open staan dan
mensen die christelijk opgevoed zijn.

In Johannes 12: 20 zijn er enkele ‘Grieken’ (niet-Joden die Grieks spreken, de wereldtaal van die tijd, ze hoeven
dus niet uit Griekenland zelf afkomstig geweest te zijn) die graag Jezus willen ‘zien’ (ontmoeten). Wat zouden ze
gehoopt hebben? Dat het een bijzonder gesprek zou worden? Z6’'n beroemde Man als Jezus...!

In Jesaja 49 wordt al voorspeld dat mensen uit allerlei volken naar de ‘Knecht van de HERE’ zullen komen. Hij zal
ook voor hen een licht zijn! Hier gebeurt het!

Jezus staat op het punt om verheerlijkt te gaan worden

Jezus zegt iets opmerkelijks: ‘Mijn uur is nu gekomen! Ik moet nu verheerlijkt worden.’ Het lijkt of de vraag van de
Grieken voor Jezus het signaal is dat het nu zover is, op dit Paasfeest.

Drie jaar lang heeft Hij gezegd: ‘Mijn uur is nog niet gekomen.” Nu dus wel! Er staat iets groots te gebeuren, Jezus
zal worden ‘verheerlijkt'! Deze Grieken lijken met hun neus in de boter te vallen, en Jezus ‘doorbraak’ mee te gaan
maken!

Maar de manier waarop... is wel heel onverwacht!

Maar vervolgens geeft Jezus in een beeld aan, dat die verheerlijking wél zal verlopen via Zijn lijden en sterven: ‘De
graankorrel moet eerst in de aarde vallen en sterven, pas dan brengt ze vrucht voort’ (vers 24). De korrel zelf wordt
lelijk, en er blijft niets van over, maar uit die korrel groeit een plant, met weer veel meer korrels!

Voor onze zonden zal Jezus naar het kruis gaan. In onze plaats draagt Hij de straf, zo geeft Hij ons eeuwig leven.
Wat belangrijk dat we beseffen wat Hij voor ons heeft opgeofferd! We zouden in deze lijdenstijd elke morgen
kunnen bidden: ‘Here Jezus, U deed dit voor mij. Leer mij beseffen wat het inhoudt.’

Jezus gaat VOOR ONS, maar Hij gaat ook ONS VOOR

In vers 25 en 26 maakt Jezus duidelijk, dat wie Hem volgt, 66k zijn leven zal verliezen. Wel op een andere manier.
Jezus draagt de straf voor onze zonden, daar kunnen wij niets aan bijdragen. Maar het sterven van die graankorrel
is ook voor ons leven een principe!

Vergelijk een prachtige berghut met schitterend uitzicht. Maar om er te komen, moet je eerst nog een diep dal
door. Zo zegt Jezus, dat de weg naar Gods heerlijkheid door de diepte heen gaat.

In onze cultuur zijn we erg gericht op vooruitgang, groei, opbouw, vernieuwing, jeugd, en we kunnen nauwelijks
een plaats geven aan achteruitgang, mislukking, falen, stagnatie, veroudering. Die maken ons bitter of gefrustreerd
of neerslachtig. Maar: verlies kan ook winst betekenen! Dat geldt voor kleine dingen (bijv. verlegenheid in je
kindertijd helpt te later verlegen mensen te begrijpen). Geldt het ook voor grote dingen?

Vaak vinden we het moeilijk om te weten waar God is, als er erge dingen gebeuren. Twee antwoorden zijn: (a)
God regelt alles, als er iets ergs gebeurt, is het een straf van Hem. Maar: Jobs vrienden dachten ook dat Job wel
wat gedaan moest hebben, en dat God hem strafte, en God was daar boos over, dat ze dat hadden gezegd. (b)
God is goed, dus dit kwaad komt puur van de duivel. God wil het niet, dus geloof en bid vurig, en het verdwijnt.
Maar: dan laat God het kwaad toch wel toe.

Met deze redeneringen lopen we allebei vast. De Bijbel laat zien, dat er door de zonde breuken lopen door deze
wereld, en dat de duivel ruimte heeft gekregen voor zijn verwoestend werk, in zonde, maar ook in bijv.
natuurrampen. Maar vanaf het begin zint God op redding. Daarom komt Jezus, die de diepte in gaat, de weg van
het lijlden, om zo ten volle mee te maken wat wij meemaken, en om van binnenuit de dood te verslaan.

Via de weg naar beneden gaat de weg omhoog. Daarom houdt God niet alle ellende tegen. In Zijn hand kan Hij
Zélfs nood en verdriet, zelfs het zinloze kwaad, zinv6l maken, tot een zegen maken. Bijvoorbeeld doordat anderen
zien hoe mensen in hun lijden vasthouden aan God. Verlies wordt zo bij Hem tot winst!

‘Wie zijn leven haat...’ Dit gaat niet over zelfhaat, maar het betekent: jezelf radicaal ondergeschikt maken aan
Jezus. Dat kan veel moeilijkheden opleveren, op allerlei terreinen van het leven.

We zijn niet alleen!

Ook al is het soms moeilijk of zelfs heel erg moeilijk, Jezus is bij ons! Hij draagt ons, zelfs door de diepte heen.
Dan wordt verlies winst!

Als iemand Jezus dient, dan zal de Vader hem eren. Wat een wonder!

God wil ook aan ons lijden zin geven. Tijdelijk verlies wordt in Zijn hand: eeuwige winst.

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

De Grieken willen Jezus ontmoeten. Kent u mensen nu die dat ook vandaag de dag graag willen?
Waarom moest de weg van Jezus door de diepte gaan, denkt u?
Gaat uw eigen weg ook door de diepte heen? Zo ja, hoe gaat u daaarmee om?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



