Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 27 maart 2005 (Ee  rste Paasdag), 9.15 uur
Thema: ‘Paaslicht door de tranen heen’, n.a.v. Jesaja 25: 6-9 en Johannes 20: 1-18 (kerntekst: vers 15a)

1.

*

*

Vastzitten in je verdriet: dat kan!

Maria van Magdala zit vast in haar verdriet. Je verdriet kan je overweldigen. Alles wat mensen dan zeggen, klinkt
goedkoop. Je tranen worden een sluier om je heen. Je voelt je onbegrepen en wordt steeds eenzamer.

Veel mensen gaan door zo’n periode heen, als er iets vreselijks gebeurd is. Tijdelijk trek je je dan terug. God kent
je verdriet. Geen traan gaat aan Hem voorbij (zie Psalm 56: 9). De Here God wordt niet korzelig, zoals mensen.
Maria is gevangen in een cirkel van verdriet. Waarschijnlijk is ze samen met andere vrouwen naar het graf
gegaan (vergelijk vers 2: ‘Wij weten niet..."), maar toen de andere vrouwen de engelen zagen, was Maria al naar
de discipelen gehold. Ze gaat meteen uit van het meest vreselijke: het lichaam van Jezus moet gestolen zijn!

In haar eentje gaat ze terug naar het graf, en ze huilt hartstochtelijk. Ze heeft niets in de gaten, ook niet als ze
twee mannen in witte kleren in het graf ziet, en zelfs niet als Jezus naast haar staat. Het verdriet is als een sluier,
die haar afschermt van de wereld om haar heen.

Maria was door Jezus bevrijd van zeven demonen (Lukas 8: 2), ze had zo'n heerlijke periode gehad in de
nabijheid van haar Verlosser, en nu is Hij gestorven! Zélfs Zijn dode lichaam is wég!

Ook in andere ‘cirkels’ kun je vastzitten

Vastzitten in je eigen verdriet, dat kan. Vaak komt daar pessimisme en bitterheid bij. Zoals bij de man die leefde
in de waan een dode te zijn. Met de psychiater was hij het erover eens dat doden niet kunnen bloeden. De arts
prikte hem met een scherpe naald. De man keek naar het bloed en zei: ‘Dus doden kunnen téch bloeden...’

Je kunt vastzitten door verdriet, maar ook door beschadigd vertrouwen. Je kunt denken dat een verhouding nooit
meer goed kan komen. Je kunt vastzitten in onvermogen om te geloven. Je kunt vastzitten in een patroon van
zonde, of in een minderwaardigheidscomplex. Cirkels zijn er ook in de politiek (‘Hoe lozen we probleemjongeren?
Er is toch niets mee te beginnen!’) en in de kerk (‘Het ledental zal alleen maar verder teruglopen.’)

Je kunt binnen je cirkeltje een oplossing zoeken

Maria weet maar één oplossing: dat ze het dode lichaam van Jezus terugvindt, om het te kunnen zalven. Ze
zoekt troost binnen haar eigen wereldje.

Zo kan dat bij ons ook: je kunt troost zoeken in het koesteren van je verdriet. Je kunt je kunstmatig vastbijten in
hobby’s, of in bitterheid en het zoeken naar wraak. Je kunt proberen degene met wie je een conflict hebt te
vergeten. Je kunt je eigen zondepatroon goedpraten. En je kunt zélfs Jezus een plaats geven binnen je eigen
cirkel: een Jezus die niets terugzegt, je alleen bevestigt en een beetje troost geeft.

De centrale vraag op het Paasfeest: ‘Waarom huil je? Wie zoek je?!

De engelen vragen: ‘Waarom huil je?’ En Jezus voegt eraan toe: ‘Wie zoek je?’ Déat is de vraag op Pasen! Zoek
je een dood lichaam, of een levende Heer?! Op Pasen is een dood lichaam veranderd in een levende Heer!
Vergelijk Jesaja 25: ‘De HERE ... zal de sluier vernietigen, die alle natién omsluiert. Hij zal voor eeuwig de dood
vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen.’ Dat is Pasen! De sluier wordt
doorbroken! De dood wordt overwonnen! Met één woord breekt Jezus door de cirkel van Maria’s verdriet heen:
‘Maria!’” Opeens komt er openheid voor iets dat compleet buiten het blikveld van Maria lag, iets wat ze nooit had
verwacht: de opstanding uit de dood! Jezus roept haar, op een liefdevolle manier, tot de orde! De orde van het
Koninkrijk van God. ‘Maria, kom uit je bunker! Kom uit je graf!V’

Wie zoeken wij? Een dood lichaam? Of een levende Heer?

Pasen roept ook ons tot de orde. We kunnen heel dierbare gevoelens hebben bij Jezus. Maar verwachten we ook
iets van Hem? Zoeken we een dood lichaam om te kunnen balsemen? Of een levende Heer?

Maria schrikt wakker uit haar boze droom. De levende Jezus staat voor haar! En ze wil Hem vastgrijpen, alsof ze
zeggen wil: ‘U bent me één keer ontglipt, dat zal me nooit meer gebeuren!” Eigenlijk wil ze Jezus zo opnieuw in
haar wereldje trekken. Ze wil terug naar hoe het was, en de Jezus koesteren die ze heeft gekend. daarom zegt
Jezus: ‘Nee, Maria! Raak Me niet aan, Ik ben op weg naar de troon, naar de ereplaats. Vandaar zal Ik regeren, z6
zal Ik ook bij jou zijn! vanaf de troon zal ik mensen redden, grauwsluiers verbreken, mensen in vrijheid stellen.’
Jezus roept ook ons uit onze cirkels. Hij wil ook ons hart bereiken. Hij roept ook onze naam! Hij leeft en laat zien
dat er bij Hem ongekende mogelijkheden zijn. Zoals blijkt uit het leven van Joni Earickson Tada: door een duik
raakte ze verlamd, maar ze werd een teken van hoop en getuige van Jezus Christus voor vele duizenden
mensen wereldwijd, schreef 30 boeken en kreeg vier eredoctoraten! Het blijkt ook uit jongerencentrum ‘The Mall’
in de Millinxbuurt in Rotterdam, een project van Youth for Christ, z6 succesvol dat zelfs minister Remkes kwam
kijken. Ruim honderd Antilliaanse straatjongeren zijn positief betrokken, tientallen doen bijbelstudie! Het blijkt ook
uit de vele toetreders tot de kerk van de laatste jaren, hier en elders!

Jezus roept ons uit onze bunkers. Zijn Paaslicht schijnt door onze tranen heen. Hij leeft! Hij werkt! Ook vandaag!
Wie zoekt u? Een dood lichaam? Of een levende Heer?

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Zit u zelf gevangen in bepaalde cirkels? Dingen die volgens u onveranderlijk zijn?
Kent u zelf voorbeelden van situaties, waarin God dingen deed die onmogelijk leken?
Hoe doe je dat, zoeken naar de levende Heer?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



