
Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 3 april 2005, 9.15 uur 
Thema: ‘Hoe verder na Pasen?’ n.a.v. Jozua 1: 1-9 en Johannes 21: 1-14  
 
1. Hoe verder na Pasen? 
* Pasen: Jezus is opgestaan! Deze zondag wordt vanouds ‘beloken Pasen’ genoemd: de luiken gaan weer dicht. 

‘De kerk gaat over tot de orde van de dag’, aldus de Wereld Feesten Almanak op internet.  
* Dat lijkt bij de discipelen ook wel zo. Jezus is opgestaan. Maar hoe nu verder?  
* Jozua leeft ook in een tijd van onzekerheid: Mozes is gestorven, hoe moet het nu verder? Hoe moet Jozua zijn 

plaats innemen? Hij voelt zich onzeker. 
* Hoe ga je verder als je belijdenis hebt gedaan? Als je christelijk bent opgevoed en volwassen wordt? Als je 

belangstelling hebt gekregen voor de Bijbel? 
 
2. Ga daarheen, waar Jezus volgens Zijn eigen belofte Zich laat vinden! 
* De dsicipelen gehoorzamen de opdracht van Jezus, om naar Galilea te gaan. ‘Daar zal Ik Mij laten vinden’, zei Hij 

(Mattheüs 28: 10).  
* Wie zijn het? Zeven discipelen, de anderen waren wellicht elders in Galilea. Zeven staat voor de kerk als geheel 

(zie Openbaring 1: 4 en 1: 20). Ze zijn heel verschillend (de bekende Petrus en twee naamloze leerlingen; de 
integere Nathanaël (Johannes 1: 48) en Petrus die Jezus verloochende; Johannes die meteen geloofde, en 
Thomas die een week lang niet in de opstanding geloven kon), maar toch broeders. Niemand is hoger of lager, 
‘Eén is uw Meester en gij zijt allen broeders’ (Mattheüs 23: 8).  

* Ook voor ons komt het aan op gehoorzaamheid. Waar laat Jezus Zich vinden? In de Bijbel (Johannes 5: 39), in 
het gebed (Johannes 15: 7), in de gemeente (Mattheüs 18: 20). Het is niet altijd gemakkelijk om trouw te zijn in 
gebed, het lezen van de Bijbel en kerkgang, kringwerk enz. Maar God gunt ons zoveel méér, dan wanneer we te 
hooi en te gras bidden, lezen en naar de kerk gaan. Voor een discipel komt het aan op discipline. 

* In Galilea willen de discipelen niet lui niets doen. Een christen is geen lui mens! Ze gaan het meer op om te 
vissen, ze willen werken voor hun brood! Niet iedereen heeft de mogelijkheid om te werken, en je hoeft je ook niet 
over de kop te werken. Maar het is wel bijbels om de handen uit de mouwen te steken. 

* Die nacht vangen ze niets. Wat een teleurstelling! Ze reageren dan ook kortaf op de vraag: ‘Jongens (‘Kinderen’), 
hebben jullie iets voor bij het brood (‘toe-spijs’)?’ Zo kan het ook in ons leven tegenzitten. Dan is het de discipline 
die je gaande houdt. 

 
3. Jezus blijft zorgen 
* Dán ‘openbaart’ (vers 1, 14) Jezus Zich! ‘Werp dat net eens aan de stuurboordkant uit!’ En opeens krioelt het van 

de vissen! Bij Johannes gaat het eerst een lichtje branden: ‘Het is de Heer!’ Dit hebben ze immers al eerder van 
Jezus meegemaakt (Lukas 5: 1-11). Zoals Hij toen voor hen zorgde, doet Hij dat nu weer. Zijn liefde gaat door!  

* De discipelen begrijpen veel dingen niet. Jezus’ lichaam is veranderd, het is een verheerlijkt lichaam geworden, 
niet meer sterfelijk. Is Hij het echt? Ze durven het niet te vragen, want ze wéten dat het Jezus is.  

* Zo kunnen wij ook een soort verlegenheid voelen met de vele vragen rond de opstanding. Veel blijft onduidelijk 
en mysterieus, maar wat Jezus gééft, dat is super-concreet! Een net vol vissen. Tientallen jaren later weet 
Johannes het aantal nog precies: 153! Zo concreet als Jezus voor mensen zorgde toe Hij nog op aarde was, zo 
concreet doet Hij het nu nog. Wij kunnen, net als de discipelen, teleurgesteld zijn, en denken dat alles mislukt. 
Het kan lang duren, maar Jezus zal ons te hulp komen, op Zijn tijd, op Zijn manier. Daarom mag je bidden, ook 
voor heel gewone dingen.  

* Het verhevene, de macht van Jezus, wordt heel concreet. Daarom wordt het concrete verheven: die gewone 
vissen zijn op een wonderlijke manier gevangen, het zijn eigenlijk wondervissen! Als je beseft dat Jezus regeert, 
dan worden gewone dingen heel wonderlijk: het leven, de zon, vogels, een baby. Het verheven lichaam van de 
Heiland is heel concreet een tastbaar lichaam. En ons concrete, gewone lichaam is verheven en zal (na evt. 
vergaan te zijn) toch weer nieuw opstaan.  

 
4. Jezus blijft de intimiteit zoeken 
* Jezus zoekt intimiteit. Hij heeft een kolenvuur aangemaakt voor deze mannen die het wellicht koud hebben. Hij 

heeft al brood en vis, maar wil ook de pas gevangen vis gebruiken. Hij wil gebruik maken van wat zij deden.  
* Dan zegt Hij: ‘Kom en gebruik de maalrijd!’ Zoals Hij eerder de menigte te eten gaf (Johannes 6: 1-15) wil Hij ook 

ons brood en vis aanreiken. Hij nodigt ons uit dichterbij te komen en te eten. Hij zoekt naar intimiteit, bijvoorbeeld 
aan het Heilig Avondmaal. Maar ook breder: Hij verlangt naar contact met ieder van ons! 

* Zo verlangt Petrus naar Jezus. Hij springt uit de bood en zwemt het laatste stuk. Daar, op het strand, is Jezus! 
* Ook Jozua krijgt de opdracht gehoorzaam te zijn (‘Overpeins dag en nacht Mijn wetten’), en hoort daarna, dat de 

HERE Hem nooit zal verlaten!  
* Er blijven heel wat vragen over, maar als we gehoorzaam zijn aan Jezus stem, mogen we weten: dat Hij blijft 

zorgen en dat Hij blijft zoeken naar een warme, hechte band met ieder van ons.  We mogen er bij gaan zitten, 
daar aan het strand. Jezus wil ook met ons de maaltijd delen! 

 
Om (samen?) over na te denken: 
1. Jezus laat zich vinden in gebed, Bijbel en de gemeente. Is dat inderdaad de praktijk in uw leven? 
2. Jezus blijft zorgen., heel concreet. Hoe kun je daar oog voor hebben, of ontwikkelen? 
3. Jezus zoekt de intimiteit. Op welke manier, denkt u? 
 
Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl  


