Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 5 mei 2005, 9.15  uur (Hemelvaartsdag)
Thema: ‘Hemelvaartsdag — 5 mei in het kwadraat’ n.a.v. Johannes 16: 5-11 (kern: vs. 7-11) en Handelingen 1: 1-11

1.

*

Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag: de Overwinnaar wordt fe estelijk binnengehaald!

De beuvrijding in 1945 was een geweldig feest. De overwinnaars werden met gejuich binnengehaald.
Hemelvaart betekent: Jezus werd met gejuich binnengehaald in de hemel. Op aarde had Hij Zijn werk nu
helemaal voltooid. Hij had er geleefd en geleden, was gestorven en opgestaan en had Zijn discipelen instructies
gegeven. God gaf Hem nu de ereplaats aan Zijn rechterhand (Markus 16: 19-20).

Jezus’ reddingswerk gaat door: er is ‘levend brood’ in overvioe d, nu de distributie nog!

Als er ergens een ramp is, staan hulpverleners voor twee taken: (1) hulpgoederen naar het rampgebied brengen,
en (2) zorgen dat die goederen van de havens en vliegvelden bij de mensen komen. Als fase (2) niet lukt, ligt het
voedsel te rotten in de havens!

Jezus heeft Zijn reddingswerk volkomen voltooid, Zijn offer is een verzoening voor de zonden van de gehele
mensheid (1 Johannes 2: 2). Maar nu volgt fase 2: dit goede nieuws, dit levend brood, moet de wereld in! Als
Jezus nu lichamelijk in de wereld aanwezig zou blijven, zou Hij beperkt zijn in Zijn mogelijkheden. Daarom zegt
Hij in Johannes 16: 7: ‘Het is beter voor u als Ik wegga, dan kan Ik namelijk de Trooster zenden.’

Vergelijk een minister-president. Als er een ramp is gebeurd, kan hij wel helpen om slachtoffers onder het puin uit
te halen. Het zal zeker gewaardeerd worden als hij dat doet — éven! Maar hij helpt veel méér door leiding te
geven, door te regeren, te codrdineren enzovoorts.

Jezus heeft allebei gedaan! Hij heeft ‘met Zijn voeten in de modder gestaan’, Hij heeft met mensen geleden, Hij is
dieper gegaan dan wie ook. Maar nu bestijgt Hij de troon, om leiding te geven aan ‘Operatie Wereld'’: het goede
nieuws moet de wereld in.

Op welke manier? Zie Markus 16: 20. Via mensen! En de Heer werkt mee, door Zijn Geest. Die Geest baant
wegen, geeft mensen wijsheid en inzicht, weekt mensenharten open.

Jezus werkt door de Heilige Geest, die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel
De Geest gaat de wereld in, om mensen te ‘overtuigen’, beter: ‘de ogen te openen’. De Heilige Geest alarmeert
mensen: ‘Je bent op de verkeerde weg! Keer je om en volg het goede spoor?!’

De Geest overtuigt van zonde: ongeloof in Jezus

Bij ‘zonde’ denken wij vaak aan dingen als diefstal, overspel, bedrog enz. Geen wonder dat veel mensen zich niet
echt zondig voelen. Maar de Geest wijst de kern van de zonde aan: niet geloven in Jezus. Ten diepste is zonde
de beruek in het contact met God. Zoals een militair, die geweldig kan schieten, en die echt mensen probeert te
helpen, maar zich niets aantrekt van zijn officier, en van orders. Zo iemand is een ramp voor zijn omgeving, en
stuurt alles in de war.

De kern van de zonde is het verbroken contact met God. Jezus heeft door Zijn kruis en opstanding die breuk
geheeld. En wie in Hem geloofd mag daarin delen. Thuiskomen bij God! Het afwijzen van dat aanbod, dat is echt
z6nde!

De Geest overtuigt van gerechtigheid: de hemelvaart laat zien dat Jezus echt gerechtigheid heeft bereikt
Hoe weet je nu of Jezus inderdaad de Redder is, de weg naar God? Johannes 16: 10: de Geest wijst op de
hemelvaart. Daarin laat God zien dat Hij Zijn Zoon thuishaalt, en daarmee in het gelijk stelt! Hij geeft Hem een
feestelijk onthaal in de hemel (5 mei in het kwadraat!) en een ereplaats aan Zijn rechterhand. De hemelvaart
betekent eigenlijk een legitimatie van Jezus: Hij is écht de Redder!

God heeft al eerder Zijn Zoon aangewezen, bijv. in de Kerstnacht (Lukas 2: 11), bij de doop (Lukas 3: 22), in de
opstanding (Romeinen 1: 4), maar nu weer, en definitief! Daarom stijgt Jezus ook op. Niet omdat de hemel
ergens in de lucht is, maar God laat zo zien dat Zijn Zoon niet verdwijnt, maar thuis wordt gehaald door de Vader.
Als Jezus inderdaad gelijk had, is Hij werkelijk degene die de band met God herstelt. Door Hem is er dan
inderdaad gerechtigheid: een rechte verhouding met God. Hij is geen nep-verlosser, maar een echte Redder!

De Geest overtuigt van oordeel: de duivel heeft het onderspit al gedolven

De Geest overtuigt ook van oordeel: God zal goed en kwaad scheiden. Hoe weten we dat? Omdat de satan al
geoordeeld is. Sinds Jezus’ kruisdood heeft hij geen recht meer om kinderen van God aan te klagen: Jezus heeft
immer Zijn leven voor hen gegeven! De satan is al geoordeeld, hij heeft al verloren. Daarom gaat hij rond als en
briesende leeuw (1 Petrus 5: 8), want hij weet dat hij weinig tijd heeft.

De Geest gaat rond en deelt het levende brood uit. Hij zegt: ‘Er komt een oordeel, kijk maar: de duivel is al
geoordeeld.” Aan welke kant staan wij dan? Aan de kant van de duivel, die al verloren heeft? Of aan de kant van
Jezus, die door God duidelijk is aangewezen als Degene die gerechtigheid brengt? Kniel dan neer voor Jezus!
Dan wordt het ook in uw, in jouw leven 5 mei in het kwadraat!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Beleeft u de Hemelvaartsdag als een echte feestdag? Waarom wel of niet?

Op welke manier overtuigt de Heilige Geest mensen? Hoe werkt dat in de praktijk?

Wat is voor de Heilige Geest bij u het moeilijkst: om u te overtuigen van zonde, of van gerechtigheid, of van
oordeel? Waarom?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



