Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 22 mei 2005, 9.15  uur (zondag van de lijdende kerk)
Bijbelgedeelten: Jeremia 20: 7-18 en als centraal gedeelte: Openbaring 2: 8-11
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Vandaag de dag lijden miljoenen christenen om hun geloof

Op de site van Open Doors staat een reisverslag van iemand, die een kerk bezocht in China. Daar zat een
oudere vrouw aantekeningen van de preek te maken met een lucifer en als ‘inkt’...: oorsmeer! Wat bleek? Dit had
ze geleerd in de elf jaar gevangenschap vanwege haar geloof. Ze schreef de woorden van God op. En als het
oorsmeer op was, gebruikte ze haar bloed...

Naar schatting 200 miljoen christenen worden gediscrimineerd of vervolgd vanwege hun geloof, in
communistische landen (zoals Noord-Korea, China, Laos, Vietnam), islamitische landen (0.a. Saoedi-Arabié,
Pakistan) en ook ‘christelijke’ landen als Peru en Mexico, waar mensen die vanuit hun christelijk geloof
opkwamen tegen corruptie, drugshandel enz. vaak gevangen zijn gezet.

De gemeente van Smyrna leed ook. Op welke manier?

De christelijke gemeente in Smyrna lijdt ook, aan het eind van de eerste eeuw na Christus. Johannes, balling op
het eiland Patmos, krijgt in een visioen opdracht van Jezus om aan Smyrna en aan zes andere gemeenten
brieven te schrijven, die Jezus Zelf dicteert.

Smyrna (nu: I1zmir) werd de ‘trots van Asia’ genoemd. Asia (of Klein-Azié) is het huidige Turkije. Er was een
tempel voor de godin Roma, de verpersoonlijking van het Romeinse Rijk. Ook was er een tempel gewijd aan
keizer Tiberius. In het Romeinse Rijk mocht je elke godsdienst aanhangen, als je 66k maar, daarnaast, geregeld
een offer bracht aan de Romeinse keizer. Die werd als een god vereerd. Alleen de Joden waren hiervan
vrijgesteld, volgens een oud verdrag.

De eerste christenen (of ze nu een Joodse of niet-Joodse achtergrond hadden) weigerden het offer aan de keizer
te brengen. Hier reageerden de Romeinen heel fel op. Maar 66k de Joden reageerden fel! Zij waren bang, dat de
Romeinen, uit reactie op de ongehoorzaamheid van de christenen, ook han uitzonderingspositie zouden laten
vervallen. De christenvervolging kwam dus van Romeinse én Joodse kant.

Hoe leed de gemeente in Smyrna? Er worden vijf aspecten genoemd, die soms ook bij ons kunnen voorkomen.

21 ‘Verdrukking’ (vers 9): discriminatie, eruit liggen, een promotie mislopen, in het openbaar voor schut
gezet worden, enz. (vergelijk Lukas 9: 23).
2.2 ‘Armoede’ (vers 9): bijv. doordat de overheid beslag legde op goederen van christenen; ook doordat zij

een deel van hun bezit weggaven aan wie het nog minder had; en door geloof en eerlijkheid, waardoor je niet wilt
sjoemelen of een mooie baan kunt mislopen.

2.3 ‘Laster’ (vers 9): de laster in Smyrna kwam van de kant van de Joden. Vreselijk als in de naam van God
een ander de grond in wordt getrapt. Daar hebben ook christenen zich aan schuldig gemaakt. Wie leeft als
christen, zal vaak merken dat er over hem of haar wordt geroddeld, bijv. als je op je werk bidt voor je eten of je
zegt als jongere pas met een ander naar bed te willen als je getrouwd bent.

2.4 ‘Gevangenschap’ (vers 10) en

25 ‘Dood’ (vers 10): zover kan het gaan! En zover gaat het vandaag de dag in grote delen van de wereld.
Gelukkig hééft het niet zo te zijn! Je kunt ook heel geliefd zijn in je omgeving. Als je veel weggeeft, merk je juist
vaak, dat je daar niets slechter van wordt, maar juist meer terugontvangt! Maar het kan wel! De Bijbel is eerlijk:
als je wilt leven als christen, wees dan voorbereid op lijden.

Jezus’ boodschap in het lijden: wees moedig, wees trouw, en we es blij!

Als we lijden om ons geloof, wat is dan Jezus’ boodschap?

3.1 Wees moedig! Het is niet zomaar iemand die deze brief schrijft! Hij is ‘de eerste en de laatste, die dood
geweest is en levend geworden’ (vers 8)! Hij is de dragende grond onder ons bestaan, de eerste. En Hij heeft het
laatste woord! Bij Hem vergeleken stellen andere machten niéts voor (zie Psalm 2: 1-4). Daarom zegt Hij: ‘Wees
niet bevreesd voor wat je zult lijden’ (vers 10). De verdrukking zal tien dagen duren, dat wil zeggen: een korte tijd,
waar God de grens van bepaalt. Hij heeft alles in handen! Kom dus gewoon uit voor je geloof, ook al kost dat
misschien je promotie of zelfs je baan, of iets anders! Wees niet bang! Maar onderschat het ook niet, het lijden
om je geloof heeft niets romantisch (zie Jeremia 20: 7-18). Bemoedig lijdende christenen, bijv. door een kaartje.
3.2 Wees trouw! ‘Wees getrouw tot de dood, en Ik zal u geven de kroon van het leven’ (vers 10). dat is de
lauwerkrans voor de winnaar in het stadion (Smyrna had dat). Maar je haalt alleen die krans als je volhoudt! Geen
lauwheid of slapheid. Een christen, die gaat ervoor! Daarom: ‘Span je in! Blijf trouw! Tot de dood!" Want als je z6
sterft (de eerste dood), dan zul je niets te lijden hebben van de tweede dood: de eeuwige dood, de hel (vers 11).
3.3 Wees blij! Als je moet lijden, kun je arm zijn ‘... hoewel gij rijk zijt..."” (vers 9). Er staat niet: ‘...hoewel gij
rijk zult worden...” Ook al lijd je om je geloof, toch bén je rijk! Want God spreekt Zijn woorden tot je hart, Hij heeft
je intens lief! dat maakt enorm blij! Matthets 5: 10-12: wees blij als je lijdt en vervolgd wordt omdat je gelooft in
Jezus. Want: je loon is groot in de hemelen! Wees moedig, wees trouw, wees blij! dan mag je daar, met Jezus,
staan op het erepodium!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Heeft u weleens te maken (gehad) met tegenstand vanwege uw geloof? Zo ja, wat deed dat met u?

Matthels 5: 10-12: waarom zou je er blij om moeten zijn, vervolgd te worden?

Zijn er punten waarop u slap bent, en trouw zou moeten tonen? Oftewel: als u deze brief aan Smyrna op u laat
inwerken, wat wilt u dan veranderen in uw leven?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



