Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 10 juli 2005, 9.15  uur
Thema: ‘Een open deur, een gouden kans!’ Bijbelgedeelten: Jesaja 45: 1-5 en Openbaring 3: 7-13 (centrale tekst: vers 8)

1.

*

Hoe reageer je als christen in een turbulente tijd?

Opnieuw zijn we opgeschrikt door een aanslag, gepleegd door extremistische moslims. Hoe reageren we als
christenen? Angstig? Bitter, met wrok naar moslims? Onverschillig? Of zoeken we uit reactie juist de eenheid met
moslims (‘Er is toch maar één God?’)? Kiezen we voor het isolement, of geven we juist onze eigen traditie op?

De reactie van de gemeente in Filadelfia: rustig Christus b elijden, en mensen dienen

Juist de gemeente van Filadelfia geeft een goed voorbeeld! Jezus beoordeelt deze gemeente heel positief. De
gemeente heeft tegenstand te verduren van Romeinse en Joodse kant. Maar ze wordt niet bang, bitter of
onverschillig, en gooit het niet inhoudelijk op een accoordje. De HERE is niet dezelfde god als Zeus of Jupiter!
Wat dan wel? Zie vers 8: het is een kleine gemeente, zonder invloedrijke leden (‘kleine kracht’), maar ze wijkt
geen centimeter van haar geloofsbelijdenis: Jezus is Heer! Hij heeft alle macht! Heel rustig blijven ze trouw.

‘Gij hebt het bevel bewaard om Mij te blijven verwachten...’ (vers 10): ze verwachten Jezus terug op de wolken,
als Redder en Overwinnaar. Dat maakt hen ontspannen en nuchter: ‘Wat mensen ook verzinnen, eens zullen ze
voor Hem buigen.’ In het Grieks zit er nog een tweede laag in het woord ‘verwachten’: ze verwachten hét ook van
Jezus. Ze houden de blik op Hem gericht, dat maakt hen standvastig! Zoals Hij mensen liefhad, zo gaan ook zij
biddend, dienend hun weg. Die houding maakt diepe indruk! Jezus zegt, dat Hij ervoor zal zorgen dat enkele
Joodse vijanden tot inkeer zullen komen, en zullen erkennen dat Jezus hen heeft liefgehad (vers 9).

Die houding, is dat niet precies waar ook mensen in Nederland behoefte aan hebben? Christenen, die rustig en
nuchter vaststaan in hun geloof, en voor anderen bidden, anderen dienen en liefde uitstralen. Wat hebben veel
mensen behoefte aan een luisterend oor en een open hart. Wat vinden veel mensen het ontroerend als iemand
voor hen bidt. Nederland heeft christenen nodig die dicht bij God leven en dicht bij mensen, open en hartelijk.
Een duizelingwekkende belofte: ‘Ik heb een geopende deur gege ven’

Jezus zegt: ‘Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, want gij hebt kleine kracht...” enz. Dus z6'n
gemeente als in Filadelfia vertrouwt Hij een open deur toe. Wat bedoelt Hij daarmee?

Een open deur naar het nieuwe Jeruzalem: onze redding!

Jezus geeft aan dat Hij de sleutel van David heeft, dat wil zeggen: de sleutel van de stad van David, Jeruzalem,
door David tot hoofdstad gemaakt. Jeruzalem is de stad waar God wilde wonen bij Zijn volk in de tempel. Daarom
is Jeruzalem ook het beeld van Gods Koninkrijk, het nieuwe Jeruzalem, de hemelse heerlijkheid. Als Jezus een
deur opent met de sleutel van David, opent Hij de poort naar het eeuwige leven.

Jezus zegt duidelijk, dat Hij alleen opent of sluit (vers 7). Wij vinden het soms arrogant om te zeggen dat we
alleen via Jezus bij God uit kunnen komen. Maar er is er maar Eén die stierf voor de zonden en opstond uit de
dood! Boeddha of Mohammed deden dat niet. Ook overleden familieleden kunnen ons niet helpen. Alleen Jezus!
Mensen op Hem wijzen, dat is als de ene dakloze, die de andere dakloze vertelt waar je gratis eten kunt halen.
Jezus opent, en niemand sluit! Ook ons geweten niet, ook de satan niet die ons kan aanklagen. Als wij onze
zonden hebben beleden en gebeden hebben om vergeving, en als we het naar ons vermogen goed hebben
gemaakt met anderen, dan staat de deur naar het nieuwe Jeruzalem open! Jezus opent, niemand kan sluiten!
Maar ook: Jezus sluit en niemand kan openen. Op een dag gaat de poort dicht! Als we sterven, of als eerder
Jezus al terugkomt. Dat is een ernstige waarschuwing! Laten we het niet op de lange baan schuiven om Hem te
voet te vallen! (Zie ook Matthels 25: 10-12). Nu is het genadetijd! NU staat de deur open!

Een open deur als missionaire kans: redding ook voor anderen!

Een open deur is in de Bijbel ook een gouden kans! In Jesaja 45: 1-5 zegt God dat Hij de deuren opent voor
Israél dat in ballingschap in Babel verblijft. Ze krijgen de kans om terug te keren! In het Nieuwe Testament duidt
een open deur vaak op een kans om het Evangelie te delen met anderen (zie bijv. 1 Korinthiérs 16: 9).

Zo'n kans is niet vanzelfsprekend! Soms zitten deuren potdicht, en stuit het Evangelie op heel veel weerstand.
Een dichte deur moet je niet forceren, want Jézus opent, Hij alleen! Maar wij mogen vurig bidden dat de ander tot
geloof komt en we mogen die ander van harte en met liefde dienen! En als de deur opengaat, dan vraagt Jezus
van ons om de ander ook echt te helpen! Dat kost tijd en energie! Maar het is het waard. De deur kan ook weer
dichtgaan! Zoals in 1269, toen de Mongoolse heerser Kublai Khan aan de paus vroeg om duizend zendelingen.
Gregorius X stuurde er twee, die nooit aankwamen... Een gemiste kans!

Vandaag de dag gaan er deuren open! Zoals in de Arabische wereld. In Algerije is sinds tien jaar de kerk enorm
aan het groeien. In Egypte werden na de film The Passion of the Christ 20.000 Nieuwe Testamenten verkocht.
Ook in ons eigen land zijn er open deuren, zoals blijkt in bijv. de Wegwijzerkampen.

Hoe ben je christen in een turbulente tijd? Rustig, standvastig Jezus belijden, voor mensen bidden, hen liefdevol
dienen. En als er open deuren zijn, daar samen doorheen wandelen, en je verwonderen over Gods liefde!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Merkt u bij uzelf angst? Bitterheid? Onverschilligheid? Zou u willen veranderen?
Ziet u in uw eigen omgeving open deuren voor het Evangelie?
Bent u zelf al door de deur van de genade heen naar God toe gegaan?

Reageren? René van Loon, tel. 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



