Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 21 augustus 2005, 9. 15 uur
Bijbelgedeelten: 1 Samuél 16: 11-23 (kerntekst: vers 13-14) en Efeziérs 6: 10-20
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Hoe kan de HERE een boze geest sturen???
Het lijkt bizar! De volmaakte HERE (1 Johannes 1: 5) stuurt Saul een boze geest! Hoe kan dat?!

Saul kiest tégen God

Saul is de eerste koning van Israél, gekozen door God. Hij begint heel goed: hij is bescheiden, ruimhartig en
moedig. Zelfs gaat hij meeprofeteren met de profeten (1 Samuél 10: 9-12). Hij is een heel goed militair.

Maar steeds meer blijkt dat Saul God ondergeschikt maakt aan zijn werk als koning en legeraanvoerder. In de
oorlog tegen de Filistijnen wacht hij niet, zoals hem gezegd is, op de profeet Samuél, maar brengt zelf een offer
(1 Samuél 13: 5-14). En in de oorlog tegen de Amalekieten staat hij het volk toe de buit mee te nemen, hoewel
Samuél hem uitdrukkelijk had gezegd dat de buit in opdracht van God vernietigd moest worden (1 Samuél 15: 13-
23). Begrijpelijk uit militair oogpunt, maar God staat dus niet bovenaan. Saul past Hem in in zijn eigen plan.

Dat komt wel heel dichtbij! Onze eigen zaken (werk, bedrijf, gezin, vereniging, kerk) op de eerste plaats, en dan
God daarin inpassen... Zijn Gods zaken onze sluitpost (gebed, Bijbel, kerk, catechese)?

Maar God draait het om! Hij is Heer! Hij is Koning! Hij neemt geen genoegen met een plekje aan de rand. Saul
krijgt een indringende waarschuwing, maar hij verandert niet.

Gods reactie: Hij trekt Zijn Geest terug van Saul, en vul  t David met Zijn Geest

Dan trekt God de consequentie: Zijn Geest trekt Zich terug van Saul (1 Samuél 16: 14). Daarnaast laat Hij
Samuél in het geheim een nieuwe koning zalven: David. God vervult hem met Zijn Geest.

Als Gods Heilige Geest Saul verlaat, blijft deze onbeschermd achter. Dan komt er een boze geest, en die heeft
vrij spel in Sauls leven. Saul staat doodsangsten uit!

Je kunt het vergelijken met een leger dat moet standhouden in de strijd (Efeziérs 6: 10-20). Het is niet een strijd
tegen mensen (‘vlees en bloed’, vers 12), maar tegen de machten van de satan, tegen boze geesten. Die
machten proberen ons altijd te beinvioeden. Door de media (televisie, computerspelletjes) lijkt geweld wel
normaal te zijn. Ook de seksuele moraal die de televisie ons aanreikt, gaat in tegen Gods wil. Je moet als jongere
sterk staan om er tegenin te gaan. (Maar dat gebeurt wel! Chapeau!).

Toch is er geen enkele reden om bang te worden voor kwade invioeden. Niet dat het allemaal wel mee zou
vallen. Het zou naief zijn om dat te denken. Maar God biedt ons een wapenrusting aan: waarheid, gerechtigheid,
bereidheid om het Evangelie te delen, geloof, redding, de Bijbel, het gebed. Door te bidden blijf je ‘in de Geest’
(vers 18). Zo ben je beschermd, net als een imker tegen een woedende bijenzwerm.

Bij Saul is er nog meer aan de hand dan dat hij invloed van de boze ondergaat. Hij wordt gekweld door een
demon, een boze geest. Lang hebben velen gedacht dat het hier om een psychische aandoening zou gaan, en
dat de mensen in de tijd van de Bijbel dit een boze geest noemden, omdat ze niet beter wisten. Maar mede door
de toenemende contacten met christenen uit andere werelddelen dringt het besef steeds meer door dat boze
geesten werkelijk bestaan en in mensenlevens kunnen binnenkomen, bijv. als gevolg van occulte spelletjes,
waarzeggerij, het oproepen van geesten van doden, bezoeken van een magnetiseur enz. De enige remedie is
dan: bevrijding door gebed in de naam van Jezus. Hij is overwinnaar, voor Hem moeten alle demonen wijken!
Daarom: ‘Vrees niet!’ (staat 365 x in de Bijbel). Maar we moeten ook niet naief zijn. Het gaat erom dicht bij onze
Verlosser te leven, en steeds te bidden om opnieuw vervuld te worden met Zijn Geest. Dan zijn we beschermd!

Waarom stuurt God Saul die boze geest? Omdat Hij genadig is!

Waarom stuurt God de boze geest? Omdat Hij genadig is! Hij had Saul meteen kunnen doden. Hij had Zichzelf
ook dwingend aan Saul kunnen opdringen. Maar Hij doet geen van beide. Hij zegt als het ware: ‘Saul, je verwerpt
Mij. Dan verlaat Mijn Geest je leven. Maar Ik zal je laten merken voor wie jij dan kiest.” En dan komt die boze
geest Saul kwellen. Maar tegelijk zorgt God ook voor verlossing! Hij brengt David op Sauls pad. Via David en zijn
muziek jaagt God de boze geest weer weg. En opnieuw krijgt Saul dan de kans zich te bekeren tot God!

Elke keer weer een kans! Elke keer weer genade! Grijpen wij de kansen die God geeft?! Helaas, Saul niet...

Gods Geest beschermt tegen de boze, en muziek is daarin een krachtig middel

De Heilige Geest vervult David. Die wordt daardoor zelf gezegend, maar hij straalt ook zegen uit naar Saul.
Muziek is daarbij een heel belangrijk middel. Muziek kan helaas ook een middel in handen van de boze zijn
(muziek die je geest kapot beukt en je oren doof maakt). Maar goede muziek ontmaskert en verdrijft de demonen!
Zoals bijv. te zien is aan het einde van de film The Mission: de missiepost wordt aangevallen door Portugese
soldaten. Sommige paters en indianen grijpen naar de wapens. Pater Gabriél laat zijn kinderkoor zingen. Zo gaan
ze ten onder, en worden opgenomen in het paradijs. Zij zijn de echte winnaars, omdat de boze machten van
hebzucht, haat en geweld hen niet in hun greep kregen.

God wil ook ons met Zijn Geest vervullen! Dan zijn we onaantastbaar voor de boze. We worden gezegend, en
zullen steeds meer merken dat we ook anderen tot zegen mogen worden.

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Hoe kun je voor jezelf nagaan of je God op nummer één hebt staan?
Wat ziet u als invloeden van de boze waar we hier en nu alert op moeten zijn?
Welke rol speelt muziek in uw leven?

Reageer gerust! René van Loon, tel. 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



