Samenvatting preek jongerendienst Capelle-Schollevaar, 23 oktobe r 2005, 9.15 uur
Thema: ‘Jij bent VET?! naar aanleiding van 1 Samuél 16: 4-13 (tekst: vers 7) en 1 Korinthiérs 1: 26-31

1.

*

*

Wij kijken vaak naar het uiterlijk, maar God kijkt naa  r het hart

Bij sollicitaties wordt vaak naar het uiterlijk gekeken, concludeerde Marc Luxen uit het onderzoek waar hij in
Groningen op promoveerde.

‘Jij bent VET!" Dat kan betekenen: ‘vet cool?, fantastisch! Maar ook: ‘Jij bent een dikzak! Vreemd eigenlijk dat we
elkaar vaak zo op het uiterlijk beoordelen! Misschien omdat we in ons hart onszelf met die ander vergelijken?

Je uiterlijk kan je hele leven gaan beheersen!

Zelfs Samuél is gevoelig voor het uiterlijk! Hij moet naar Bethlehem om een nieuwe koning te zalven, één van de
zonen van lsai. Een gevaarlijke opdracht, want Saul zou dit kunnen opvatten als een opstand tegen zijn regering.
Als Samuél de oudste zoon van Isai, Eliab, voorbij ziet komen, is hij onder de indruk vanwege het uiterlijk van
Eliab. Hij denkt: ‘Dit zal hem vast zijn!” Maar dan zegt God: ‘Samuél, jij kijkt naar het uiterlijk, Ik niet. De mens ziet
aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan.’

God kent ons hart: dat is troostvol, én tegelijk beangstigend...

Mensen kijken naar de buitenkant, God kijkt naar de binnenkant. Soms voel je je heel alleen, omdat mensen je
beoordelen op je uiterlijk. Je uiterlijk kan tegenvallen, waardoor je er niet bij hoort. Je kunt ook heel knap zijn, en
het gevoel hebben dat mensen alleen naar je lichaam kijken, en geen oog hebben voor je innerlijk. Sommige
mensen zijn ziek, zonder dat het te zien is. Dan staan mensen ook gauw met hun oordeel klaar, als je niet alles
doet, omdat je niet alles kant!

In al dit soort situaties weet God wél wat ons bezighoudt. Wat een enorme troost! We mogen ons hart uitstorten
bij Hem. Neem daar de tijd voor, sta eens een kwartiertje eerder op en begin de dag met je hemelse Vader.

Er is ook een andere kant. De HERE ziet het hart aan, dat betekent ook dat Hij alles weet wat er in ons omgaat,
dus ook de kwade gedachten, de dingen die wij doen als niemand het ziet, de verborgen zonden (bijvoorbeeld:
verkeerd computergebruik, onreine gedachten, jaloezie, eerzucht, trots, enzovoorts). Voor God sta je in je hemd!
Hij kijkt dwars door je heen. Hij ziet ons als zondaars!

En toch... toch gaf Jezus Zijn leven voor ons! Voor zondaars! Steeds als wij tegen Zijn wil ingaan, is het of we
Hem opnieuw kruisigen. En tdch heeft Hij ons lief. Wij mogen onszelf in de spiegel aankijken en zeggen: ‘Hier
staat een mens van wie God oneindig veel houdt.” Hoe kan dat?!?

Dat kan alleen omdat God ‘redenen uit Zichzelf neemt’: Hij heeft ons lief, niet omdat wij Hem daar reden voor
geven, maar omdat die liefde opborrelt in Zijn eigen hart.

Wij hebben reden om trots te zijn: niet op onszelf, maar op de H ere!

Juist omdat God ons liefheeft vanuit Zichzelf, neemt Hij ons aan zoals we zijn. Hoe zwak en klein en zondig en
vreemd ook. God heeft zelfs een voorkeur voor mensen die bij anderen niet in tel zijn (1 Korinthiérs 1). Hij werkt
door hen heen. Zo wordt voor iedereen duidelijk, dat het niet aan hen te danken is, maar aan God.

Z6 werd ook David door God gekozen: zijn vader had het eerst niet de moeite waard gevonden om David te laten
halen. Maar juist David werd uitgekozen door God om koning te worden.

Als je ziet dat God op die manier werkt, heb je geen reden om trots te zijn op jezelf, maar des te meer om trots te
zijn op God! ‘Wie roemt, roeme in de Here!

God verandert ons van binnenuit, en dat komt vroeg of laat naar buiten!

God kijkt naar onze binnenkant. Hij luistert, als wij ons hart voor Hem openen. Als wij bidden om vergeving, wil Hij
ons leven schoonwassen. En Hij wil ons Zijn Heilige Geest geven, en ons door die Geest vernieuwen. Je mag bij
God komen zoals je bent, maar je mag niet blijven zoals je bent! God gaat aan je schaven, en Hij vraagt van ons
dat wij ons bekeren, ons toekeren naar Hem, steeds meer en meer.

Als dat gebeurt, dan veranderen wij van binnen naar buiten. We leven niet meer van buiten naar binnen: dat wat
mensen over ons zeggen bepalend is voor wat we denken over onszelf. We gaan leven vanuit het contact met
God. Hij is bepalend voor de manier waarop we naar onszelf kijken. Dat geeft ons vrijheid en onafhankelijkheid
van mensen. Zo kun je bijvoorbeeld ook goed met kritiek omgaan. Dat blaast je niet meteen omver. Je weegt het
rustig, en als het terecht is, probeer je er je voordeel mee te doen.

Als God zo van binnenuit werkt, ga je ook anders kijken naar anderen. Dan probeer je ook verder te kijken dan de
buitenkant. Zoals die jongen die zijn vriend ging bezoeken, die met brandwonden in het ziekenhuis lag na de
brand in Volendam. Hij keek verder dan zijn uiterlijk. Daardoor zag die vriend weer het nut van zijn leven.

Het komt erop aan, dat we voor God ons hart openmaken. Dan kan Zijn Geest ons vervullen!

Stellingen voor de bespreking. Wat vind je van de volgende uitspraken?
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“Als je gelooft, is het niet meer belangrijk voor je wat anderen over je zeggen.”

“Hoe je je lichaam onderhoudt, is voor God heel belangrijk, daarom zijn ongezonde leefgewoonten niet christelijk
(bijv. roken, vet eten).”

“Bekering gaat je leven lang door. Elke dag moet je je afvragen: ‘Waar kan ik me vandaag van bekeren?”
“Bidden moet je alleen doen als je het meent, dus als je eraan toebent en ernaar verlangt. Daarom is een vaste
regelmaat helemaal niet goed.”

“Wij zijn veel te weinig trots op onze God!”

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



