Samenvatting preek doopdienst Capelle-Schollevaar, 6 november 2005, 9.15 uur
Thema: ‘Gods ja blijf ja’ naar aanleiding van 2 Samuél 9 (kerntekst: vers 7).

1.

*

David zoekt Mefiboseth vanwege Jonathan, zo zoekt God ons vanwege Jezus

Wat is het verschil tussen een contract en een verbond? Als één partij zich niet aan het contract houdt, moet hij
gewoon een boete betalen of zo. dat is het. Maar als je een verbond hebt gesloten, en de ander komt niet
opdagen, dan ga je op zoek! Actief! Als je een contract sluit, geef je je woord, als je een verbond sluit, geef je niet
alleen je woord, maar ook je hart!

Z6 heeft David een verbond gesloten met zijn vriend Jonathan. Terwijl de vader van Jonathan, koning Saul, zo
jaloers was op David dat hij hem probeerde te vermoorden, was Jonathan zelf Davids meest intieme vriend.

Nu is David koning geworden over heel Israél. Jaren geleden zijn koning Saul en prins Jonathan gesneuveld in
de oorlog tegen de Filistijnen. Daarna is er een andere zoon van koning Saul, Isboseth, nog zeven jaar koning
geweest over een deel van Israél. David was toen al koning over de stam Juda. Maar Isboseth is door zijn eigen
knechten vermoord. En nu heeft héél Israél David tot koning uitgeroepen. David heeft Jeruzalem veroverd en tot
hoofdstad gemaakt.

Eindelijk wordt het nu allemaal een beetje rustig. En dan denkt David: ‘Zou er nog iemand over zijn uit de familie
van Saul?’ Niet om volgens de gewoonte de leden van het vorige koningshuis uit te moorden, maar om voor hen
iets goeds te doen! Dat verbond met Jonathan zet David actief aan tot zoeken! Want hij heeft zijn hart verpand
aan Jonathan, en hij heeft Jonathan indertijd beloofd om ook voor zijn familie te blijven zorgen.

David vraagt of er nog iemand uit het huis van Saul in leven is (niet: ‘van Jonathan’). Hij ziet dus die hele familie
niét in het licht van de haat van Saul, maar in het licht van de liéfde van Jonathan.

Z6 werkt het dus, ook bij God! Hij heeft Zijn ja-woord aan ons gegeven, als mensen. Maar wat laten wij het er
vaak bij zitten! En wat doet God nu? Haalt Hij Zijn schouders op, en zegt Hij: ‘Nou ja, dan zoeken ze het zelf maar
uit?’ Nee, Hij is geen God van contracten. God heeft een verbond met ons, mensen, gesloten in Jezus Christus!
Zoals David een verbond met de familie van Saul sloot in Jonathan. Vanwege Jonathan zegt David: ‘Is er nog
iemand uit Sauls familie in leven?’ En alle liefde die David voor Jonathan had, bewijst hij nu aan Mefiboseth.

En zo is ook God op zoek, vandaag. Actief op zoek! Vanwege Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij heeft Zijn ja-woord
gegeven aan Jezus, en Zijn ja blijft ja, ook voor al die mensen, voor wie Jezus is gestorven en opgestaan. En de
doop is daarvan het bewijs. Daarin geeft Hij Zijn ja-woord en Hij verlangt ernaar dat wij op een dag ook ons ja-
woord weer aan Hem geven.

Er is inderdaad nog een familielid: Mefiboseth, een zoon van Jonathan. Hij is verlamd, omdat zijn verzorgster
hem als kind van vijf liet vallen, toen ze vluchtte voor de Filistijnen.

Gehandicapten hadden vroeger een heel lage status. Maar deze gehandicapte krijgt twee geschenken: hij krijgt
zijn erfdeel terug, en hij krijgt een ereplaats bij de koning aan tafel.

Mefiboseth krijgt zijn erfdeel terug, net als wij!

Omdat Saul God de rug toekeerde, raakte zijn familie alles kwijt, ook hun land. Maar vanwege die éne, Jona-
than, krijgt Mefiboseth zijn erfdeel weer terug. Als mensheid kregen we het paradijs als erfdeel. Maar wij verlieten
God, en raakten ons erfdeel kwijt. Nu zoekt God ons op, en zegt: ‘Terwille van die Ene, Jezus Christus, krijg jij je
erfdeel terug! Jouw deel van het beloofde land, als er nieuwe hemelen komen en een nieuwe aarde.’

God doet dat niet, omdat wij zo goed zijn, maar omdat we delen in het Nieuwe Verbond, dat God met ons als
mensen sloot in Zijn Zoon. Maar het komt er wél op aan, dat we daar ook ‘Ja’ op zeggen! Door belijdenis te doen.
En door steeds weer opnieuw ‘Ja’ te zeggen, en God op steeds meer gebieden van ons leven toe te laten als
Heer, als Koning. De doop vraagt om een antwoord!

Mefiboseth krijgt een plaats aan de tafel van de koning, net als wij!

Mefiboseth mag regelmatig in Jeruzalem bij de koning aan zijn tafel mee-eten. dat is opmerkelijk, want toen David
Jeruzalem veroverde, riepen de inwoners van de muren: ‘Zelfs lammen en blinden zouden u nog kunnen
buitenhouden!” Waarop David zei: ‘Ik heb een hekel aan lammen en blinden, die zullen er bij mij nooit meer
inkomen! Een uitspraak die tegen Gods wil ingaat! En het lijkt wel alsof God hier via de situatie met Mefiboseth
zegt: ‘David, zie je nu in hoe dom en wreed en oneerlijk die houding van je was?’

Mefiboseth mag aan tafel in de nabijheid van de koning. Schitterend! Dat is dus de uitwerking van het verbond
met Jonathan! Dat zijn zoon bij de koning aan tafel mag in Jeruzalem.

Zo mogen ook wij, als wij verbonden zijn aan Jezus Christus, in Gods nabijheid verkeren. We mogen elke dag bij
Hem zijn, heel dicht bij hem, door gebed, bijbellezen, enz. We mogen deel uitmaken van Zijn familie, in de kring
van de gemeente. En we mogen ook letterlijk aan tafel gaan, als we met Zijn ja-woord hebben ingestemd en ons
ja-woord gegeven. Dan mogen we aan het Heilig Avondmaal vieren, dat God ons omwille van Jezus Christus in
Zijn familie heeft opgenomen.

Een plaats aan tafel bij de Koning, met menukaartjes in het nieuwe Jeruzalem, waar de grote maaltijd wordt
aangericht, als God alles nieuw heeft gemaakt. Is er ook een menukaartje voor u bij? Of heeft u Gods uitnodiging
teruggestuurd? ‘Retour afzender'? Nee, toch zeker? Eén ding staat als een paal boven water. De uitnodiging
staat nog steeds open. God heeft ‘Ja’ tegen u gezegd. Zijn ‘Ja’ blijft ‘Ja’. Neemt u de uitnodiging aan?

Om (samen?) over na te denken:

1.
21

Wat doen deze twee geschenken met u? Het erfdeel terug en altijd in Gods nabijheid.
Wat vindt u het belangrijkste aspect van de doop? Heeft deze preek u geholpen om daar zicht op te ontwikkelen.

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



