Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 20 november 2005 (‘'E =~ euwigheidszondag’), 9.15 uur
Lezingen uit de Bijbel: 2 Samuél 23: 1-7 (centraal gedeelte) en Openbaring 22: 1-5

1.

*

Verlangen: het visioen van een wereld waarin alles goed is (vs. 2-4)

Op 28 augustus 1963 hielden 250.000 mensen in Washington een manifestatie tegen de ongelijke behandeling
van zwarten en blanken in de VS. Ds. Martin Luther King hield zijn beroemd geworden toespraak: ‘I have a
dream...” Hij droomde van een wereld van recht en vrede.

Ook wij kunnen daar intens naar verlangen, vooral als soms een bericht uit de media je naar de keel vliegt, bijv.
over een invalide vrouw die mishandeld wordt.

David droomt ook van een wereld vol vrede en recht. daar zal een rechtvaardige heerser zijn, met diep ontzag
voor God. Deze koning is als het nieuwe licht (het morgenlicht, niet tegengehouden door wolken) en hij
veroorzaakt nieuw leven zoals jong groen na een bui in de woestijn omhoog schiet.

Davids droom is tegelijk méér dan een droom: God Zélf heeft hem dit alles ingegeven (ver 2 en 3a).

Zo geeft God Zelf ook aan de apostel Johannes, bijna 1100 jaar later, een visioen over een wereld waarin alles
goed is (Openbaring 22: 1-5). Ook daar is sprake van nieuw leven: de bomen dragen twaalf keer per jaar nieuwe
vrucht! En is er sprake van nieuw licht; lamplicht, zélfs zonlicht is niet meer nodig, want God Zélf zal degenen
verlichten die bij Hem horen.

Het is alsof de Here ons door deze visioenen heen toeroept: ‘De wereld waarin je nu leeft, is niet het één en het
al. Zet niet al je kaarten op de dingen die in deze samenleving belangrijk gevonden worden (carriére, luxe,
stappen, lol). In mijn toekomst gaat het om heel andere dingen die belangrijk zijn: recht, herstel, zorg voor elkaar,
betrokkenheid bij elkaar. Laat je (andersom) ook niet ontmoedigen door alle nood en pijn die je tegenkomt, en
laat je niet in beslag nemen door haat of wrok. Ik heb iets veel beters voor jullie in petto!”

De Here God tilt ons boven onze omstandigheden uit, en voedt het verlangen naar de wederkomst van Jezus.

Verdriet: met mijn leven pas ik niet in die goede wereld di e God zal scheppen (vs. 5a)

Maar David lijkt te schrikken, als het over zo'n rechtvaardige heerser gaat: ‘Niet alzo mijn huis bij God’, ofwel: ‘Wij
zijn zo niet! Wij kunnen daar niet aan tippen.’

Dit zinnetje komt z6 abrupt, dat veel vertalers er geen raad mee weten, en het als vraag vertalen: ‘Is mijn huis niet
zo bij God?’ Dat kan taalkundig wel, maar het is niet waarschijnlijk. David is hier immers aan het woord, als hij zijn
dood nadert. Hij heeft met schade en schande geleerd dat zijn huis niét rechtvaardig is. Zelf pleegde hij overspel
met Bathseba en liet haar man doden (2 Samuél 11). Zijn zoon Absalom pleegde een coup tegen zijn vader (2
Samuél 15 en verder).

Als God Zijn visioen ontvouwt, van een wereld van vrede en recht, waarin geen leugen is, geen oneerlijkheid,
roddel, kwade gedachten, eigenbelang, eerzucht, jaloersheid, verslaving, familieruzies, burenruzies, geldbejag,
negeren van de ander, wantrouwen tegen mensen met een andere huidskleur, enzovoorts, enzovoorts, passen
wij dan wél in dat plaatje?! Of moeten we net als David belijden: ‘Z6 ben ik niet!

Je kunt natuurlijk proberen om de eindjes aan elkaar te knopen, door te denken dat het wel meevalt met Gods
heiligheid, dat Hij niet zo zwaar aan het kwaad tilt, en door jezelf wat beter voor te doen dan je bent. Maar op die
manier houden we onszelf voor de gek. Als we eerlijk zijn, moeten we zeggen: ‘Dat hele visioen van een wereld
van vrede en recht, dat is prachtig, maar het kan niet voor mij zijn! De deur zit voor mij potdicht.’

Vertrouwen: téch wil God ook ons daar een plaats geven (vs. 5 b-7)

Hoe gaat David nu verder? Met dat éne woord, waarin het hele Evangelie is samengepakt: ‘TOCH'. ‘Téch heeft
Hij mij een eeuwig verbond gegeven... Want al mijn heil, heel mijn redding, en alle welbehagen, alles waarin ik
vreugde vind, zou Hij die niet laten uitspruiten?’

God heeft een nieuwe toekomst beloofd. En die zal Hij ook realiseren. Maar die komt er niet dankzij ons, omdat
wij toch van die goede mensen zijn, die werken aan een betere wereld. Die toekomst komt er alleen dankzij een
verre nakomeling van David, dankzij Jezus, de Messias!

Hij zal op een dag terugkomen. Hij zal neerdalen van de hemel, en heersen als een rechtvaardige Koning. Dan
zal er échte vrede zijn, en échte rechtvaardigheid! En dan is er dus ook geen ruimte meer voor de ‘nietswaar-
digen’, die Gods wil aan hun laars lappen (vers 6-7). Als Jezus terugkomt, gaat er een oordeel over deze wereld.
Maar hoe moet dat dan? Is er dan wel plaats voor ons? ‘Téch’ wel! Want de Messias die zal komen als Koning, is
al een keer gekomen, als Knecht! Hij droeg het kruis in onze plaats, om de straf voor onze zonde op Zich te
nemen. Als wij geloven in Hem, is het oordeel over ons leven al voltrokken! Hij heeft de straf al gedragen, en wij
mogen Gods nieuwe wereld binnengaan!

Het gaat er dus om, dat we ons helemaal uitleveren aan Jezus. Dan zullen wij straks ook mogen rondwandelen in
die nieuwe wereld, en ons verbazen, over die schitterende rivier, en over de bomen die elke maand vrucht dragen
(Openbaring 22). En dan zullen we samen met Martin Luther King, en met David, en met de mensen die ons zijn
voorgegaan neerknielen voor God en het Lam, Jezus Christus. Voorbij is dan alle spanning, zorg, moeite en pijn.
‘| have a dream...” Ook God heeft een droom, die Hij ten volle zal waarmaken. Zullen wij erbij zijn? Stel het niet
uit, om je helemaal aan Hem te geven! Dan zullen de stralen van Gods licht ook u verwarmen!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.

Verlangt u weleens naar de wederkomst van Jezus? Zo ja, op wat voor momenten? Zo nee, hoe zou dat komen?
Laat de droom van God op u inwerken! Lees eens Openbaring 21 en 22. Wat valt u op?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



