Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 4 december 2005, 9.15 uur
Thema: ‘God spreekt! Wat doen wij?’ Lezingen: Genesis 21: 1-7 (kerntekst: vers 1a) en Hebreeén 11: 1-2 en 8-16
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Wat heeft de Here God u de laatste tijd gezegd? En jou?

‘En? Wat heb jij de laatste tijd te horen gekregen van de Here God?’ Die vraag stellen we elkaar niet zo snel! Je
kunt toch niet zomaar God horen praten?!

Of... misschien wel? In Genesis 21: 1 en 2 staat drie keer (!) dat God had gesproken. We hebben dus een God
die spréékt! Of was dat alleen t6én, en nu niet meer? Hoe zou het zijn, als er in de kerk een kamertje was, waar
we één voor één naar binnen mochten, en dat God ons daar dan persoonlijk zou aanspreken? Dat zouden we
toch fascinerend vinden?

God sprak tot Abraham en Sara, en zij geloofden Hem op Zijn woord

Abraham en Sara hebben Gods stem gehoord, en dat heeft hun hele leven bepaald. Ze zijn in gehoorzaamheid
weggetrokken uit hun land en familiekring, op weg naar het onbekende land dat God hen zou wijzen. Hij beloofde
hen een groot nageslacht.

Maar hun vertrouwen in God werd wel enorm op de proef gesteld. Want eenmaal in het land van de belofte,
Kanaén, kregen ze geen land in handen, en ze kregen ook geen kinderen. Toen raakte Sara in de overgang (18:
11) en leken alle kansen op het krijgen van kinderen verkeken.

Wat doe je, als iemand je iets beloofd heeft, maar het gebeurt niet? Je kunt boos worden, teleurgesteld raken, of
aan jezelf gaat twijfelen: ‘Heb ik het wel goed verstan of begrepen?’ Dat laatste denken Abraham en Sara ook,
daarom geeft Sara haar slavin Hagar als bijvrouw aan Abraham. Van haar krijgt hij inderdaad een zoon, Ismaél.
Maar opnieuw spreekt God tot Abraham: ‘Ik zal jou en Sara een zoon geven!” Abraham moet hierom lachen (17:
17), en Sara ook ( 18: 12). En toch, dwars door alle twijfel en ongeloof heen, bleven ze vertrouwen dat God met
hen door zou gaan. Anders zouden ze zijn teruggereisd naar hun familie in Haran (Hebreeén 11: 15).

Kortom: God is een sprekende God, en Abraham en Sara laten ons zien dat het de moeite waard is om Hem te
vertrouwen. Want hun geduld wordt beloond: ‘De HERE bezocht Sara’ (21: 1). Hoe spreekt God? Hij geeft
beloften, maar Hij maakt ze ook waar! Hij kwam op bezoek. Bij Abraham en Sara. Maar vooral; in Jezus!
Hebreeén 1: 1-2: ‘Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten,
heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon.’ In Jezus heeft God Zich totaal uitgesproken.

Hoe kunnen wij Gods stem verstaan?

Door naar Jezus te kijken. Door Jezus vertelt God ons: dat Hij ons intens liefheeft (denk aan het kruis), dat Hij het
beste met ons voorheeft (denk aan de voetwassing), dat Hij ons in Zijn dienst wil gebruiken (denk aan de roeping
van de discipelen), dat Hij ons leven wil vernieuwen (denk aan de opstanding) enzovoorts.

Door de Bijbel te lezen. De boodschap die God ons laat horen in Zijn Zoon Jezus Christus waaiert nog verder uit
in het totaal van de Bijbel. Maar die moeten we dan natuurlijk wel Iézen! PKN-jongeren lezen volgens een nieuw
onderzoek gemiddeld 18,9 x per maand thuis uit de Bijbel. Een mooi gemiddelde, op weg naar: elke dag! Er valt
nog veel te winnen in de breedte: veel jongeren lezen vrijwel alleen uit de Evangelién, maar de Bijbel bestaat uit
nog meer boeken! December is de maand bij uitstek om een bijbels dagboek te kopen, en dit per 1 januari te
gaan gebruiken. God spreekt! Maar we moeten de Bijbel wel opendoen, anders snoeren we Hem de mond.

Door vervuld te raken met de Heilige Geest. God is bij ons komen wonen in Jezus Christus, Hij geeft ons Zijn
Woord en ook Zijn Geest. Die twee horen altijd samen! Soms leidt de Geest ons via een bijbelwoord, een lied,
iets wat iemand zegt o.i.d.

Het komt erop aan om niet arrogant te zijn en te denken: ‘Ik weet toch wel wat God wil zeggen. Ik heb het niet
nodig om te lezen uit de Bijbel, of naar de kerk te gaan, of te bidden. Ik weet het zé wel.” Zo'n neiging hebben we
misschien allemaal wel meer of minder. Het vraagt van ons nederigheid, ontvankelijkheid, om echt te willen
luisteren naar God, in ons gebed en ons lezen van de Bijbel, en door in de kerk te zijn.

Als wij luisteren naar God, en Hem gehoorzamen, maakt Hij dat we lachen!

Als we ontvankelijk leven, dan zullen we Gods stem horen, net als Abraham en Sara. Op welke manier God tot
hen sprak, weten we niet precies (een stem uit de hemel? Dromen? Visioenen?). Maar zij luisterden én gehoor-
zaamden! Door uit hun land weg te trekken, en ook door hun zoon te besnijden (21: 4), zoals God had gezegd.
Wij mogen God vertrouwen op Zijn Woord, ook al begrijpen we Hem niet altijd. Hij is immers God, en wij zijn
mensen. We begrijpen niet alles. Maar we mogen gehoorzamen. Ook als dat ingrijpende gevolgen zou hebben
(bijv. vertrek voor zendingswerk naar het buitenland, of bijleggen van een ruzie, o.i.d.).

Als we Gods stem horen, geloven en gehoorzamen, gebeuren er geweldige dingen! Abraham en Sara krijgen
echt een zoon in hun ouderdom, die ze Isadk noemen, dat wil zeggen: ‘gelach’. Ze lachen nu niet meer van
ongeloof, maar van pure blijdschap!

Inderdaad, we moeten het tdch maar vaker vragen aan elkaar: ‘Wat heeft God de laatste tijd tegen jou gezegd?’
En als we dan Zijn woorden serieus hemen, dan is het einde goed, 66k als ons leven soms door diepe dalen
gaat. Wie er om ons heen ook spottend lacht, straks zullen wij lachen! En wie het laatst lacht, lacht het &llerbest!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

Wat heeft God u in de afgelopen week gezegd?
Hoe zou u meer opmerkzaam kunnen worden op die stem van God?
Wat vindt u moeilijker: Gods stem horen, of die stem gehoorzamen?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl



