Samenvatting preek Capelle-Schollevaar, 5 maart 2006, 9.15 uur
Thema: ‘Meppen, viuchten of een nieuwe start’, n.a.v. Psalm 119: 89-96 en Matthelis 26: 47-56 (kerntekst: vs. 54 en 56a)

1.

*

*

*

Waarom is de weg van de vervulling van de Schriften zo belangrijk voor Jezus?

Tweemaal, in vers 54 en in vers 56, benadrukt Jezus dat Hij de weg moet gaan waardoor de vervulling
plaatsvindt van de Schriften (d.w.z. ons Oude Testament). Waarom is dat voor Jezus blijkbaar zo cruciaal?
Omdat in die Schriften God Zijn reddingsplan heeft laten zien. Hij heeft alles volmaakt geschapen. En in die
schepping is heel veel kapot door de zonde. God heeft Zijn wetten gegeven, maar niemand kan zich daaraan
volledig houden. En vanaf het begin geeft God daarom Zijn beloften: ooit zal er een nakomeling van Adam zijn,
die de machten van de duivel zal verslaan (Genesis 3: 15). Van lieverlee wordt ook duidelijker hoe dat zal
gebeuren: Gods Knecht zal plaatsvervangend de straf dragen, waardoor het volk vrijuit mag gaan (Jesaja 53).
Jezus zegt als het ware: ‘Dat hele reddingsplan moet nu worden verwezenlijkt. Het cruciale moment in Gods
bouwplan is aangebroken: het aanbrengen van de centrale constructie, de hoeksteen.” NU komt het erop aan!

In de Schriften laat God Zelf Zich kennen, Hij laat Zijn reddingsplan zien

Jezus gaat er heel duidelijk vanuit, dat de Schriften Géds Woord bevatten, en niet zomaar verhalen zijn met
meningen van mensen over God. Veel mensen in onze tijd denken dat laatste wél, ook veel predikanten. In dat
geval kun je naast je neerleggen waar je niets mee kunt in de Bijbel.

Dat kun je doen, maar Jezus deed dat niet. Hij zag het Oude Testament als Gods Woord. Achter al die
bijbelboeken, die door mensen zijn opgeschreven, zit één Auteur die de schrijvers inspireerde: God Zelf. En Zijn
Woord houdt stand in eeuwigheid (Psalm 119: 89). De Bijbel wijst de weg naar het leven. De Joden in Jezus’ tijd
waren er diep van overtuigd: de Schriften komen van God. Mattheis schrijft juist aan een Joodse doelgroep,
daarom is het niet toevallig dat hij hier twee uitspraken van Jezus aanhaalt over de vervulling van de Schriften

Twee andere wegen dan de weg van Jezus: meppen en viuchten

Jezus gaat de weg van het lijden, zé worden de Schriften vervuld. Mattheus tekent ook twee andere wegen: (a)
meppen: Petrus pakt een zwaard en begint om zich heen te slaan, en treft Malchus aan zijn oor (vers 51, zie ook
Johannes 18: 10), Jezus bestraft Petrus en geneest Malchus; (b) viuchten: alle discipelen vluchten weg (vers 56).
Ook in onze tijd zien we dat we als christenen soms meppen of vluchten. Bijv.: toen wethouder Van den Anker
(Rotterdam) voorstelde gedwongen abortussen uit te voeren bij verslaafden, was de wereld te klein, wat werd er
door veel christenen ‘gemept’: ‘Schande!’. Maar ds. At Polhuis zei terecht: ‘Luister eerst eens! Van den Anker
stuit in haar werk op afschuwelijke kindermishandeling. Haar oplossing is vreselijk, maar hoe moet het wél?!’

Een ander voorbeeld: drugs. Je kunt meppen (‘Die verslaafden, ze moesten dit... of dat...’), je kunt viuchten, van
de bijbelse weg af, en alles maar goedvinden. Maar daarmee help je mee aan de ondergang van mensen. Jezus
gaat de weg van de Schriften, daar passen geen drugs bij, maar Hij laat ook niemand vallen, er past ook geen
zwaard bij. Hij laat de norm overeind en nodigt mensen uit om tot échte verandering te komen. Zo’n houding kost
heel veel tijd en energie, maar is zéér de moeite waard, zie wat er gebeurt bij De Hoop in Dordrecht.

Nog een voorbeeld: seksualiteit. In de Bijbel wordt duidelijk de seksuele gemeenschap geplaatst binnen het kader
van het huwelijk tussen man en vrouw (bijv. Genesis 1: 27; 2: 24; Deuteronomium 22: 13-30; 1 Korinthiérs 7: 9;
Efeze 5: 31). In die weg kom je als mens tot je bestemming, vind je de ware vreugde. Maar hoe ga je als christen,
en als kerk dan om met mensen die ongehuwd samenwonen? En met homoseksuelen? En met mensen die
verslaafd zijn aan porno? Enz. Veel homoseksuelen zijn verwond door de afwijzing van christenen, veel
pornoverslaafden strijden heel eenzaam hun strijd (de website www.eo.nl helpt met heel goede info). Je kunt als
kerk ‘meppen’, maar de gevolgen zijn vreselijk. En kijk dan maar uit, je kunt zelf ook in zonde vallen. Anderzijds:
je kunt ook vluchten, de bijbelse weg verlaten, ‘Het is toch algemeen geaccepteerd?’ Jezus past nergens de norm
aan, integendeel, Hij schérpt de norm aan (zie Mattheis 5: 28). Maar Hij mept ook niet, Hij zocht prostituees op,
niet als klant, maar als Heiland. En als Petrus gaat meppen, geneest Jezus de verwonde Malchus.

De weg van Jezus: de weg van het offer, en z6 de weg naar de opstanding!

Wat is de weg die Jezus gaat? Hij stelt de norm nog eens duidelijk vast, maar tegelijkertijd offert Hij Zich op voor
al die mensen die de norm niet halen. Hij gaat de dood in, ook voor prostituees, voor verslaafden, ook voor
christelijke ‘meppers’, voor iedereen! En als Hij opstaat in een nieuw leven, dan mag 66k die prostituee, en die
verslaafde, en die homoseksueel, en die vluchter en die mepper opstaan in een nieuw leven! Met Christus mogen
wij opstaan in het nieuwe morgenlicht. Dat is de weg van de Schriften, die Jezus is komen vervullen.

Wij hebben allemaal onze eigen strijd te strijden. We helpen elkaar niet door elkaar hard de oren te wassen. Maar
ook niet door de normen aan te passen. We helpen elkaar door elkaar te steunen in onze kwetsbaarheid, in onze
strijd, door samen te bidden en als we gevallen zijn weer op te staan.

Jezus sluit niemand uit. Maar Hij daagt wel uit. Om het kruis op te nemen, om de weg te gaan van het offer, om te
breken met de zonde, en achter Hem aan te gaan. Hij gaat voorop, wij mogen met Hem mee. Zo gaat Hij ons
voor. Met Hem sterft ons zondige leven, en mogen we opstaan in een nieuw leven. Voor iedereen is een nieuw
begin mogelijk. Een nieuwe start!

Om (samen?) over na te denken:

1.
2.
3.

De Bijbel als menselijk ervaringsboek of als Woord van God: wat hangt er af van die keuze? Hoe ziet U de Bijbel?
Kent u situaties waarin christenen ‘meppen’ of juist ‘vluchten’? Wat zoun in die gevallen de weg van Jezus zijn?
Met welke zonde(n) moet u breken, om tot een nieuwe start te komen?

Reageren? Bel of mail: René van Loon, 010-442 6280, c.m.van.loon@freeler.nl (ook voor artikel over samenwonen)
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