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Preek 23 november 2025 

Jeugddienst, Ontmoetingskerk  

Lucas 4:1-13 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

De duivel. We hebben net al veel kennisvragen gehad 

over de duivel. Sommige vragen bleken echt heel lastig 

te zijn, terwijl op anderen de meesten wel een antwoord 

wisten. Maar dat waren kennisvragen. Er is een juist 

antwoord en er zijn verkeerde antwoorden. Simpel… Nu 

een moeilijkere vraag en die mag je voor jezelf 

beantwoorden. Ben jij bang voor de duivel? Ben jij bang 

voor de duivel? En waarom wel of niet?  

 

Als ik met mensen over de duivel praat en hoe zij over de 

duivel denken kom ik meestal één van twee 

denkmanieren tegen. Het zijn twee uitersten… En ze zijn 

allebei verkeerd… Misschien hoor jij ook wel bij één van 

beide groepen… 

 

De ene groep denkt over de duivel: daar geloof ik niet in, 

die neem ik niet serieus, daar ben ik niet bang voor… De 

andere groep denkt het tegenovergestelde: de duivel, dat 

is de bron van al het kwaad. Zo’n beetje al het verkeerde 

dat er in de wereld gebeurt komt door de duivel. Het 

slechte in mijn leven is het gevolg van de duivel. Ik ben 

bang voor hem… Twee uitersten… De waarheid ligt in 

het midden… 

 

Eerst de ene groep. De mensen die niet in de duivel 

geloven, niet echt tenminste… Ook veel kerkmensen 

zitten hierbij. Zij zien geen reden om de duivel serieus te 

nemen… Maar als je zo denkt, dan moet je wel 

behoorlijke stukken uit de Bijbel schrappen. De duivel 

neemt een serieuze plek in in de Bijbel. Hij is maar al te 

vaak de grote tegenstander. Als je niet in hem gelooft, 

neem je hem ook niet serieus en dan onderschat je hem. 

Dan geef je hem als het ware vrij spel. Er wordt weleens 

gezegd: ‘De grootste truc die de duivel ooit heeft 

uitgehaald was de wereld ervan te overtuigen dat hij niet 

bestond.’ En daar ben ik het mee eens. Want zo krijgt de 

duivel vrij spel…  

 

Dat speelt niet bij de tweede groep… Maar met hun visie 

is ook heel wat mis. Zo’n beetje al het kwaad van de 

wereld is volgens hen de schuld van de duivel. Is er een 

klein beetje tegengas dan wordt al snel gezegd dat de 

duivel daar zijn hand in heeft. En zo ontstaat het beeld 

van een zeer machtige vijand die al de bewegingen van 

christenen nauwlettend in de gaten houd en direct 

toeslaat zodra er ook maar een piepkleine kans ligt… Het 

is een angstaanjagend ijzersterk roofdier… En christenen 

raken verlamd van angst… Ook dit is een grote leugen 

die mensen veel onnodige angst en daarmee behoorlijke 

trauma’s opzadelt.  

 

De waarheid ligt in het midden. Want de Bijbel leert ons 

dat de duivel echt bestaat... Maar hij werkt maar zelden 

direct in de wereld… Misschien ken je wel het Bijbelboek 

Job. De duivel moet eerst aan God toestemming vragen 

voordat hij Job iets aan kan doen. God en de duivel zijn 

geen twee enorme machten die tegenover elkaar staan. 

Nee, God is de machtige, het goede is sterker… En de 

duivel moet op een andere manier strijden… Een guerilla 

strijd… Het is een stiekeme, geniepige manier… De 

duivel is de grote verleider. Hij geeft ideeën, gedachten, 

en zo probeert hij ons te sturen. En daarbij heeft hij één 

groot doel voor ogen. Om ons bij God vandaan te krijgen 

en om ons bij God vandaan te houden.  

 

God heeft in Zijn goedheid ervoor gekozen om ons 

mensen vrijheid te geven. Wij kunnen bijvoorbeeld zelf 

kiezen of we de liefde van God aannemen of dat we die 

liefde verwerpen. Dat is natuurlijk op het eerste gezicht 

een hele simpele keuze: natuurlijk kies ik voor de liefde 

van God… Maar de duivel maakt het een moeilijke 

keuze, gecompliceerd, en doordat wat de duivel ons 

influistert lijkt het er misschien op dat juist de liefde van 

God verwerpen de goede keuze is. De duivel misbruikt 

de vrijheid van de mens om te kiezen voor goed en 

kwaad.  

 

Dat zien we bijvoorbeeld heel duidelijk terug aan het 

begin van de Bijbel. In het paradijs. Genesis 3. De mens 

is in het paradijs, het leven is volmaakt. Maar stapsgewijs 

op een heel geniepige manier zorgt de duivel ervoor dat 

de mens er zelf voor kiest om God ongehoorzaam te 

worden… 

 

Misschien ken je het verhaal wel. De eerste mensen 

Adam en Eva leven in het paradijs, het is een tuin. En in 

die tuin staat, naast veel andere bomen, nog een boom, 

de boom van kennis van goed en kwaad. Het leven was 

volmaakt en de mens leefde in liefde met elkaar en met 

God. Maar echte liefde is altijd liefde in vrijheid. De mens 

kon er altijd voor kiezen om het leven in het paradijs los 

te laten, God los te laten. Dan konden ze doen door te 

eten van de boom van kennis van goed en kwaad.  

 

De mens wil dat niet, maar de duivel wil dat wel. En 

daarom zegt de duivel, als de slang, tegen Eva: ‘Heeft 

God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in 

de tuin mogen eten?’ Dat klopt natuurlijk niet, en dat weet 

de duivel ook. Maar het is de eerste stap om de mens bij 

God weg te krijgen. En het werkt meteen. Eva antwoordt: 

‘We mogen de vruchten van alle bomen eten, (…) 

behalve die van de boom in het midden van de tuin. God 

heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten 

of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan 

zullen we sterven.’ Heh… God heeft niets gezegd over 

het niet aanraken… Alleen over het eten… De 
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overdrijving van de slang over alle bomen, zorgt ervoor 

dat Eva ook overdrijft… En zo gaat de duivel door. 

Liegen… Twijfel zaaien… En Eva kijkt naar de boom… 

Ze komt in verleiding en eet… Ze geeft ook aan Adam, 

die hoeft helemaal niet meer overtuigd te worden… Hij 

eet ook… De duivel wint… De mens verliest… De mens 

verliest zijn speciale band met God…  

 

De mens kan die band niet herstellen. En dus komt 

Jezus. God, maar tegelijkertijd mens… En Hij gaat de 

relatie tussen God en mens herstellen. Dat wil de duivel 

natuurlijk niet. En daarom doet hij ook zijn uiterste best 

om Jezus te verleiden. Mirjam en Levi hebben het 

verhaal met ons gelezen uit de Bijbel. Op drie 

verschillende manieren probeert de duivel Jezus te 

verleiden.  

 

Jezus heeft honger… Een heel natuurlijk iets… ‘Als U de 

Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te 

veranderen.’  Heel geniepig… Als je echt de Zoon van 

God bent, dan hoef je toch geen honger te hebben. Doe 

er wat aan… Het klinkt heel logisch… Verleidelijk als je 

grote honger hebt… Maar het is ongehoorzaamheid aan 

God… Jezus blijft God trouw… 

 

Dan biedt de duivel alle koninkrijken van de aarde aan 

Jezus aan. Jezus is de Messias, de ware koning. Hij zal 

koning zijn over dat alles. Maar Jezus weet ook welke 

weg voor Hem ligt. Verraad, vernedering, marteling, God 

verlatenheid, de dood… Verschrikkelijk… Dat kan Hij 

allemaal overslaan… Slechts één knieval wordt van 

Jezus verlangt. Het doel heiligt de middelen zouden we 

misschien denken… Maar Jezus blijft trouw aan God…  

 

De duivel brengt Jezus naar het hoogste punt van de 

tempel en zegt: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan 

naar beneden.’ Dit is misschien wel de grootste verleiding 

van de drie. Hiermee kan Jezus God namelijk dwingen 

om iets te doen. Op een bepaalde manier meer zijn dan 

God, hoger zijn dan de allerhoogste. Dit zou de duivel 

dolgraag willen. Jezus kan het doen… Maar Hij doet het 

niet. Hij blijft trouw aan God… 

 

De duivel tegen Jezus… Jezus wint… En wij? Jij? 

 

De duivel wil dolgraag dat jij wegraakt van God… Het 

maakt hem niet uit hoe, als het maar lukt… Hij kan het 

niet zelf voor elkaar krijgen… Dus hij heeft jou nodig… Jij 

zelf moet het doen… Dus overschat de duivel niet… Hij 

kan het niet zelf… Maar onderschat hem ook zeer zeker 

niet… Hij is dat stemmetje in je, die gedachte, dat 

verlangen… Misschien wel heel onschuldig… Net als dat 

Jezus honger heeft, heel onschuldig, heel menselijk… 

maar de duivel misbruikt het…  

 

Op zaterdagavond… Het is gezellig… Het is leuk… Blijf 

nog wat langer… Natuurlijk daar is in principe niets mis 

mee…. Je komt thuis… Het is laat, je bent moe… Valt 

eindelijk in slaap… Word wakker… Ga je mee naar de 

kerk… Je bent nu moe, je bed is lekker warm, je blijft 

liggen… De duivel heeft zijn zin gekregen… Waar is het 

mis gegaan… Is het mis gegaan fluistert de duivel je in… 

Klein voorbeeld, onschuldig voorbeeld misschien, 

misschien ook niet… Maar zo kan de duivel in jou bezig 

zijn… Overschat hem niet, maar onderschat hem ook 

niet… Hij is bezig met jou… Soms heel intensief, soms 

een hele tijd niet… Maar hij laat zijn doel nooit los, om jou 

weg te krijgen van Jezus… 

 

Kan jij tegen hem op? Het eerlijke antwoord is: nee… 

Misschien even, maar vroeg of laat wint hij… Jij kunt niet 

tegen hem op… Althans niet alleen… 

 

Terug naar Genesis 3… De mens kiest ervoor om de 

liefde van God te breken… De zondeval… In datzelfde 

hoofdstuk klinkt voor de eerste keer de belofte dat Jezus 

zal komen… Hij is het die de kop van de slang zal 

vermorzelen. Jezus is het die de duivel kan verslaan, 

heeft verslagen en ook zal verslaan. En ook in jouw 

leven. Alleen kun jij niet tegen de duivel op… Maar Jezus 

wil je helpen.  

 

Misschien denk je: Fijn! Jezus doet het, probleem 

opgelost, klaar! Dat is wat de duivel hoopt dat je denkt… 

Maar hoe kan Jezus winnen van de duivel in jouw leven, 

als je Hem de ruimte niet geeft? Leef met Jezus… Geef 

Hem de ruimte… Deel je leven met Hem…  

 

Weet je wat opvalt in Lucas 4. Elke keer als de duivel 

Jezus verleidt antwoordt Jezus met een Bijbeltekst. Op 

een gegeven moment komt de duivel zelf met een 

Bijbeltekst, zo stiekem is hij ook, maar ook dan antwoordt 

Jezus weer met de Bijbel. Het is een duidelijk teken van 

een levend geloof, een levende relatie met God. Dat is 

waar de duivel bang voor is… Daar kan hij proberen in te 

stoken, maar dat zal hem nooit lukken. De enige manier 

dat jij in jouw leven sterker bent dan de duivel, is als 

Jezus voor jou de strijd aangaat. Geef Hem dus die 

ruimte… Leef met Jezus… Een levend geloof… In gebed, 

met de Bijbel, met geloofsgenoten… Leef met Jezus… 

En overwin zo de duivel… 

 

Paulus zegt ergens: ‘Als God voor ons is, wie kan dan 

tegen ons zijn?’ Als God, als Jezus met ons is… Dan 

verbleekt de duivel. Dan is hij niets… Leef met Jezus… 

En overwin zo de duivel… Halleluja, amen.  

 

Met eventuele reacties op deze preek kunt u terecht bij 

ds. Stefan Honing. stefanhoning@gmail.com of 06-

48883410  
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