
1 
 

Preek 14 december 2025, Derde advent 
HWS Ontmoetingskerk 
Matteüs 1:18-25 
 
Gemeente van Jezus Christus, 

Je zou toch maar Jozef zijn… Je bent een jongeman die een 

mooie toekomst voor zich heeft. Je bent verloofd met een vrouw 

Maria en je bereid je voor op een leven met haar. Maar dan 

blijkt ze zwanger te zijn… Jij hebt er niets mee te maken… Hoe 

voel je je? Teleurgesteld, boos, verraden… Woest zou ik zijn… 

De toekomst die voor je ogen had is uit elkaar gespat als een 

glas dat op de grond kapot valt… Wat zou je doen? De wet 

stond duidelijk aan jouw kant. Jij had niets misdaan… Alle 

schuld lag bij Maria en de onbekende man… Volgens de 

toenmalige gebruiken is een verloving hetzelfde als een 

huwelijk, Maria is dus vreemd gegaan… Overspel… Volgens de 

Joodse wet stond daar de steniging op… De doodstraf… Wat 

zou jij doen als je Jozef was? 

 

We lazen: ‘Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, 

wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in 

stilte te verstoten.’ Rechtschapen… We verstaan dan misschien 

al snel: iemand die heel erg van de wetten en de regeltjes is… 

Maar hier is rechtschapen dezelfde rechtschapenheid als die 

van God: barmhartig, liefdevol, genadig… Maria zou vanwege 

haar vreemdgaan al genoeg schande te verdragen hebben. Ze 

zou het moeilijk krijgen… Jozef voegt daar niets aan toe. Hij 

trekt zich terug zonder ophef. Dat biedt Maria de kans om te 

trouwen met de vader en zo wordt voor alle betrokkenen de 

schade beperkt… Behalve voor Jozef… Hij heeft de grootste 

klap te verduren gekregen vanwege de zonden van de ander. 

Zijn toekomst is kapot gegaan… Maar hij draagt het…  

 

We zien in Jozef zo een glimp van Jezus… Hij die niets 

verkeerd heeft gedaan, maar toch de straf voor al het kwaad 

droeg… Toch blijkt het bij Jozef heel anders te liggen dan 

gedacht… Hij droomt… Een engel… Het kind van Maria is niet 

van een man… Maar van God zelf… Jozef en Maria horen 

samen… Het kind moet Jezus heten, dat betekent God redt… 

Hij die het volk, Hij die ons zal redden… En dan de woorden: 

‘Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij 

monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal 

zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam 

Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’.’ 

 

Immanuel, God met ons… Het was een profetie die vele 

eeuwen daarvoor door de profeet Jesaja was uitgesproken… 

Maar in al die tijd had niemand ooit gedacht om deze profetie 

letterlijk te nemen… Natuurlijk niet… Dat kan niet, onmogelijk, 

onvoorstelbaar: God met ons… Dat kan niet, dat moet figuurlijk 

zijn. Er zal een leider opkomen die het zo goed doet, die zo 

goed naar God luistert, dat het net is alsof God met ons is… 

Figuurlijk… natuurlijk niet letterlijk… Maar hier, schokkend: Dit 

kind is God met ons… 

 

Eén van de meest inspirerende theologen die ooit geleefd heeft 

is John Wesley geweest. Het gedachtegoed van deze man 

stond onder andere aan de wieg van het leger des heils. 

Volgens de overlevering waren de laatste woorden van John 

Wesley: ‘The best of all is, God is with us!’ Het beste van alles 

is: God met ons! Daar wil ik vanochtend uitgebreid met je bij stil 

staan. Immanuel, God met ons. Ik heb een drietal punten waar 

ik het over wil hebben. Allereerst God met ons, ten tweede God 

met ons, en als derde, je raadt het al: God met ons.  

 

Het wordt weleens één van de grootste mysteries van de 

geschiedenis genoemd dat vanuit het Jodendom een groep 

mensen opkwam die geloofden dat er een mens was die 

daadwerkelijk God was. Tweeduizend jaar geleden geloofde 

vrijwel iedereen dat er veel goden waren. Alleen de Joden 

waren de grote uitzondering. In tegenstelling tot alle anderen 

geloofden zij: er is slechts één God. God die de hemel en de 

aarde heeft gemaakt. God die alles kan. God die volledig goed 

was en zo volledig anders is dan elk mens… Dat was uniek… 

Maar dan… Juist vanuit dat Joodse monotheïstische geloof 

komt er een groep mensen op, christenen, en die zeggen: die 

volmaakte God… Die is mens geworden… Zijn naam was 

Jezus… Van alle mensen waren bij uitstek de Joden het meest 

onwaarschijnlijk dat zij ooit zoiets zouden denken… En juist 

vanuit de Joden komt de kerk op: Jezus is God… Veel van hen 

waren bereid om voor die waarheid te sterven, en velend deden 

dat ook… Zo overtuigd waren ze dat de mens Jezus God is.  

 

Kun je je dat voorstellen? Kun je je voorstellen dat er iemand is 

die zo bijzonder is dat je denkt: dat is God zelf… Die persoon 

daar… Dat is God die hemel en aarde gemaakt heeft… Die 

mens… Dat is God die er al was voor het begin van de tijd… 

Hij… Dat is God die volmaakt, perfect is… Kun je je voorstellen 

dat je dat ooit over iemand zo zou denken? Soms gebeurt het 

weleens dat bepaalde mensen op een heel hoog voetstuk 

worden gezet. Die worden dan door veel mensen heel bijzonder 

gevonden, aanbeden haast… Maar ik kan je met zekerheid 

zeggen: geen van hen heeft langere tijd persoonlijk met hen te 

maken gehad… Op social media, op tv, op internet kun je een 

heel mooi beeld van jezelf neerzetten… Maar als je iemand 

echt kent, dan zie je altijd gebreken, tekortkomingen… Altijd… 

Maar dan… Een groep Joden die persoonlijk met Jezus hebben 

geleefd, met hem gegeten, gedronken hebben. Met Hem 

gesproken hebben… Tijden met Hem zijn opgetrokken… Die 

zeggen: dat is God zelf…  

 

Groot mysterie… Tenzij… Het fictieve personage Sherlock 

Holmes zei: ‘ Wanneer je het onmogelijke hebt uitgesloten, 

moet wat overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, de waarheid zijn.’ 

Er is geen logische verklaring… Tenzij het klopt wat die 

christenen geloven: Jezus is God… Jezus is God… En zo 

begrijpen wij ook de woorden van de engel tegen Jozef: ‘Geef 

Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun 

zonden.’ We horen Jezus op sommige plekken zeggen: ik 

vergeef je je zonden. Stel… Bob slaat Kees. Het zou dan heel 

vreemd zijn als ik naar Bob toe ga en zeg: ik vergeef je dat… 

Want ik heb er niets mee te maken. Kees moet Bob vergeven, 

want hij is het slachtoffer… Als Jezus zegt: ik vergeef je je 

zonden, dan zegt Hij daarmee dat alle zonden die jij hebt 

gedaan gericht zijn tegen Hem. En dat klopt alleen als Jezus 

God is. Hij die ons heeft gemaakt… Alles wat wij elkaar 

aandoen, doen wij God aan… En zo kan God, alleen God 

zeggen: Ik vergeef je al je zonden… Jezus zegt dat… Jezus is 

God…  

En wij kunnen niet om Hem heen. Als Jezus is wie Hij zegt te 

zijn: God… Dan kan je dat niet koud laten… Je moet er iets 

mee… Vergelijk het met de andere godsdiensten. Elke religie 

zegt: je moet zo en zo leven en dan is het goed. Dan bereik je 

het goede. Wat precies het goede is, en hoe je precies moet 
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leven, dat verschilt per geloof. Maar elk geloof, ook het 

seculiere geloof zegt: leef op een bepaalde manier en dan is het 

goed. Vergelijk het met een grote groep dokters die zegt: je bent 

ziek: maar je kunt beter worden als je genoeg rust neemt, veel 

water drinkt. Je bent ziek, maar het is allemaal niet zo erg… 

Door goed je best te doen kom je de ziekte te boven… Elk 

geloof zegt dat, behalve het christendom… De dokter van het 

christendom zegt, al die andere dokters zeggen dat het wel mee 

valt. Maar dat klopt niet… Jij bent zeer ernstig ziek en je moet 

een grote operatie ondergaan anders zul je sterven. Je kunt het 

niet zelf redden, je hebt hulp nodig… Om het goede, het 

eeuwige leven te bereiken moet er iets gigantisch gebeuren… 

Hoe reageer je? Haal je je schouders op en leef je door? Nee! 

Je gaat op onderzoek uit. Wie heeft er gelijk? Naar welke dokter 

moet ik luisteren? Mijn leven staat op het spel! Als Jezus God is 

en Hij gekomen is om ons te redden, dan moeten we daar wat 

mee. Of Hij spreekt de waarheid en dan kunnen we niet zonder 

Hem… Of Hij heeft het fout en dan kunnen we Hem het beste 

negeren, vergeten… Maar we kunnen niet onze schouders 

ophalen en zomaar doorleven. Jezus is of alles, of niets… Er is 

geen tussenweg… Maak een keuze… Maak de goede keuze: 

Jezus is alles… En dan ontdek je: zelf kan ik het goede niet 

bereiken, maar Jezus heeft het al voor mij gedaan. Dat is het 

evangelie: ik hoef mezelf niet te redden, Jezus redt mij… 

Prachtig… Jezus is God met ons.  

 

En Jezus is God met ons. Er is een groot verschil tussen een 

ervaring hebben met God en echt met God zijn. Ik leg het uit. 

Wanneer mensen in het Oude Testament, het eerste deel van 

de Bijbel voor Jezus, God ontmoeten dan is dat altijd een… 

overweldigend iets… Wanneer het volk Israël in de woestijn is 

bij de berg Sinai daalt God neer op de berg en lezen we: ‘De 

Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop 

neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een 

smeltoven, en de berg trilde hevig.’ En wanneer God de tempel 

ingaat lezen we over vuur, we lezen over een wolk, en de 

priesters kunnen de tempel niet meer in vanwege de majesteit 

van God… Overweldigend… Of bij Job, dan is het een storm… 

En steeds weer… Elke ervaring met God is overweldigend…  

 

Als je naar een concert gaat van je favoriete artiest is dat een 

geweldige ervaring. En je leert die persoon ook een beetje 

kennen. Maar wil je die artiest echt kennen… Dat gaat niet 

zomaar… Dan moet je echt bij zo iemand zijn… Echt met 

iemand zijn… Dan pas leer je iemand kennen. Zo ook God… 

 

Wij kunnen ervaringen hebben van God… Misschien heb jij ook 

weleens zo’n ervaring gehad… Maar het is iets heel anders om 

mét God te zijn. En dat is het meest wonderlijke van de 

woorden van de engel aan Jozef. God zal mét ons zijn… Niet 

als overweldigende ervaring… Maar als een baby, als een 

mens. Iemand waar je mee kan praten, die je kan leren 

kennen… Door Jezus Christus kun jij met God zijn, kun jij God 

leren kennen zonder overweldigd te worden. Die 

overweldigende God komt bij jou, tot jou… Dit is geweldig 

nieuws! Laat het je vervullen met blijdschap, vol verwondering… 

God, de allerhoogste, schepper van Hemel en Aarde… Hij is 

met mij… Hij wil met mij zijn… Met ons leven… Niet ver weg, 

maar heel dichtbij… Ken jij God zo? Ontvang Hem in je leven.  

 

Jezus is God… Jezus is God met ons… En Jezus is God met 

ons… Veel mensen zouden willen dat hier stond: God is met 

allen… Maar dat staat er niet… God is met ons. Wie is die ons? 

Misschien denk je: een bepaalde groep die op een geweldige 

manier leeft en het zo verdiend heeft… Nee, fout… Door de 

hele Bijbel heen zien we twee verschillende soorten mensen. 

Het ene soort denkt dat ze de aanwezigheid van God kunnen 

verdienen. Dat ze er recht op hebben. ‘Ik heb altijd zo goed 

geleefd en daarom heb ik het recht dat God mijn gebed 

verhoort.’ Of bijvoorbeeld ‘Van jongs af aan zet ik mij altijd in 

voor de mensen om me heen en dus moet God…’ Nee, zo 

werkt het niet… De andere mensen komen bij God, met lege 

handen… En ze zeggen: Heer, ik kan het niet, het lukt niet, ik 

schiet tekort… En God verwelkomt hen met open armen.  

 

Zij die denken dat zij het goede op eigen kracht kunnen 

bereiken, die geeft God de ruimte… Maar het lukt hen niet… En 

zij die weten dat ze het niet zelf kunnen. Die God vragen om 

hulp… Die ontdekken: God is met mij, God is met ons. God is 

met ons. En door de hele Bijbel heen betekent dat: de minsten, 

de zondaars, de tollenaars, de minsten… Denk jij dat je het zelf 

kunt? Of zoek je God… Hij laat zich vinden. Het ons van God 

met ons staat open… Niet omdat jij zo goed bent, maar omdat 

God zo goed is… Weet je welkom: God met ons… 

 

Nog kort drie praktische punten die hier uit voortvloeien: Eén. 

Geef God, geef Jezus de ruimte in je leven. Hij, God zelf is met 

je… Dat houdt in dat je moet stoppen met het accepteren van 

het negatieve, van het zondige. Veel mensen denken deze 

zondige gewoonte, dit verkeerde in mijn leven, daar kan ik niets 

aan doen en dus laat ik dat maar zo. Het hoort nu bij mijn 

leven… Is dat echt zo?… Als God met je is… De almachtige… 

Dan is er niets slechts in je leven of God is oneindig veel 

sterker. Geef Hem de ruimte… Leef met Hem… Laat zo het 

verkeerde in je leven verdwijnen. Wij geloven in Immanuel, God 

met ons. Als je dat gelooft, als je daarmee leeft, dan is er niets 

in je leven dat sterker is. Het is soms wel een weg met vallen en 

opstaan, maar God is met je op die weg… Wees dus positief.  

Tweede: Jezus is Immanuel, God met ons. Jezus leefde in de 

hemel, maar heeft alles opgegeven om bij ons te zijn… Hij heeft 

alles gegeven om met jou te zijn… Wat doe jij om met Hem te 

zijn? Wat doe je? Wat houdt jou bij Hem weg? Hoe dicht ben jij 

bij Hem? Hoeveel van de dingen die we zeggen leven in je 

hart? Of is het alleen verstandelijke kennis? Of… Wat doe jij om 

bij God te zijn?  

Laatste: Bij Jezus, bij Immanuel ontvang je het goede. Het 

eeuwige goede leven… Liefde en geluk nu al… Maar dat kan 

een prijs hebben. Jozef trouwde met Maria omwille van Jezus… 

Dat betekende ook voor hem, zeker in die tijd, de schande van 

een baby zonder getrouwd te zijn. Hij kon een prachtige carrière 

wel vergeten, zeg maar… Dat is Matteüs 1, Matteüs 2 betekent 

het voor Jozef ook gevaar voor eigen leven. Wanneer hij en zijn 

gezin moeten vluchten voor Herodes. Geloven kan je ook echt 

wat kosten, zal je ook echt wat kosten… Maar het is de prijs 

meer dan waard… Want… God met ons… 

 

God met ons… Dat is de prachtige waarheid van het christelijk 

geloof. God met ons… Sommigen stierven met die waarheid op 

hun lippen… Ik nodig jou uit om te leven met die waarheid in je 

hart. God met ons… Proef je het? Ken je het? Geweldig he? 

God met ons. Halleluja, amen.  
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