Preek 24 december 2025, Kerstavond
Ontmoetingskerk
Lucas 2:1-20

Inleiding begin dienst

Stel je voor: het is nacht. Het is donker. De
straatverlichting staat uit. De maan en de sterren zijn
verstopt achter de wolken. Je ziet geen hand voor ogen.
Wat zie je nog wel? Wat kun je nog doen? Weinig... Op
de tast het één en ander. Je zult licht moeten maken. De
zaklamp op je telefoon, een kaars aansteken. Zonder
licht kun je niet zoveel.

Wij zijn afhankelijk van het licht. En de meeste mensen
genieten ook van het licht. Juist in deze donkerste tijd van
het jaar zien we dat terug. Overal hangen lampjes,
kerstversiering. Het maakt het leven licht, lichter. We
verzetten ons tegen de duisternis.

Het is mooi dat juist in deze tijd van het jaar het kerstfeest
wordt gevierd. We weten niet precies wanneer Jezus is
geboren. We weten wel zeker dat dat niet op 25
december was. Toch vieren we nu eind december kerst.
En dat kent een prachtige symboliek. Want, je weet, 21
december is de kortste dag. Daarvoor wordt het steeds
eerder donker en pas later licht. 21 december is het
kantelpunt. De dagen worden weer langer. Het licht wint
het van de duisternis. En juist zodra die overwinning is
ingezet vieren we kerst. De geboorte van Jezus. Jezus
wordt ook wel het licht in de wereld genoemd. Jezus
kwam in deze wereld, deze gebroken, kapotte, duistere
wereld. En Zijn licht ging schijnen. Schijnt nog steeds.
Vanavond gaan wij op zoek naar dat licht. Wij gaan op
zoek naar het kind in de kribbe, licht in de nacht.

Preek
Gemeente van Jezus Christus,

Hoe gaat het met je? Dat is een belangrijke vraag... Zo
rond deze kerstdagen. Misschien ben je druk, gestrest
voor alles wat er de komende dagen moet gebeuren...
Misschien zie je op tegen het alleen-zijn... Of misschien
heb je ontzettend veel zin in het feest van kerst... Hoe
gaat het met je in deze periode? Het is een drukke
periode met van alles en nog wat en daardoor staat dat
nu op dit moment ook het meest op de voorgrond. Maar
als je eens wat uitzoomt. En van wat verder weg kijkt.
Niet alleen naar dit moment, maar naar je hele leven.
Hoe gaat het met je? Dat is een vraag waar je misschien
niet veel mee bezig bent, of misschien juist teveel... Maar
ik stel die vraag hier en nu ook aan jou. Ben je gelukkig?
Ben je blij? Of juist niet? Is je leven zwaar? Of valt het
allemaal wel mee? Hoe gaat het met je?

Als we de statistieken moeten geloven dan gaat het
waarschijnlijk maar matig met je. De gemiddelde
Nederlander heeft het enerzijds best goed, vaak op
financieel gebied, maar tegelijkertijd zijn er wel allerlei
zorgen. Met name mentale zorgen. Stress, drukte, hoge
verwachtingen, eenzaamheid, je weet niet goed wat het
doel van je leven is... Maar goed... Dat is de gemiddelde
Nederlander. Enerzijds gaat het best goed, en anderzijds
gaat het minder goed... Herken jij je zelf erin? Of
helemaal niet? Hoe gaat het met je?

Het zou me niet verbazen als iedereen hier daar een
breed antwoord op geeft. Natuurlijk het gaat goed, maar
natuurlijk het gaat niet goed. Er zijn goede dingen... Er
zijn ook dingen waar je mee zit... Misschien zelfs wel
helemaal in vastzit...

Als je vanuit de Bijbel gaat kijken naar je situatie dan zal
waarschijnlijk al snel de vergelijking opkomen met licht en
duister. Het licht staat voor het goede in het leven, en
natuurlijk dat is er altijd... Het duister, het donker staat
voor het slechte in het leven... En helaas kennen wij dat
allemaal... De één meer dan de ander. En als je terugkijkt
op je leven was het in andere perioden misschien ook
meer of minder. Maar het donker, het duister is in al onze
levens.

In de Bijbel staat duisternis voor het slechte, voor het
kwaad. Maar het staat ook voor onwetendheid. We weten
niet hoe we zelf uit de moeilijkheden, uit de duisternis
moeten komen. Dat is heel toepasselijk op de grote
problemen van onze tijd. Milieu, oorlogsdreiging, zorgen
in de maatschappij.... Maar misschien is het ook wel heel
toepasselijk op de grote problemen in jouw leven. Je
weet niet hoe je uit de problemen moet komen. Je weet
niet hoe je het zelf moet oplossen. Het is donker. De
duisternis heerst.

Gelukkig is er ook licht. Er zijn lichtpuntjes. Misschien is
de kerst wel een lichtpuntje voor je. Ik hoop van harte dat
de kerstdagen voor jou een lichtpuntje zijn. Even weg van
de drukte van je studie of je werk, en even gezellig
samenzijn met de mensen waar je veel van houdt...
Even... Dat is toch wel het grootste kenmerk van een
lichtpuntje. Het is voor even... En dan is het weer voorbij.
Vergelijk het met een kaars in een donkere kamer. Het
verlicht... Maar slechts een klein beetje. En hoe verder je
weg gaat bij de kaars hoe donkerder het wordt...

Hoe ga jij om met het donker in jouw leven? De grote
moeilijkheden... Waarschijnlijk strijd je er tegen, vecht je
er tegen... Soms win je ook... De keiharde werkelijkheid
is echter dat in ons leven de duisternis uiteindelijk wint...
Je kunt het nog zo goed voor elkaar hebben...
Uiteindelijk word je altijd oud, komt ziekte, volgt de
dood... En misschien denk je nu: ik ben nog jong, dat is
nog heel ver weg... Is dat echt zo? Is de duisternis vooral
iets van later? Of word je nu ook al geconfronteerd met
verdriet, eenzaamheid, verlies... Wij vechten tegen het
duister... We lijden in het donker.... En vroeg of laat
verliezen we...

Dat is altijd zo geweest... En misschien denk je: dat zal
ook altijd wel zo blijven... Maar daar tegenover staan de
hoopvolle woorden van het christelijk geloof, van kerst...
Allang voordat Jezus geboren werd, werd er naar zijn
komst uitgekeken. Zo werd er eeuwen voor de geboorte
van Jezus door de profeet Jesaja gezegd: ‘Het volk dat in
duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in
het donker wonen worden door een helder licht
beschenen.’ Het volk, de mensen, wij, wij dolen rond in
het duister. Wij wonen in het donker en wij weten niet hoe
we er zelf uit kunnen komen. Maar dan worden we door
een helder licht beschenen. Het licht komt niet uit ons,



komt niet uit de mens... Maar het wordt ons gegeven. En
Jesaja vertelt wat ons gegeven wordt: ‘Een kind is ons
geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust
op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader,
Vredevorst.’

De mens leeft in een gebroken wereld met veel ellende
en moeite, duisternis... Maar een kind verandert dat...
Het kind van kerst... Jezus. Er gaat licht schijnen. De
duisternis is allesoverheersend, maar er komt een
schitterend licht. Dat is meer dan een lichtpuntje. Dat is
een licht dat de duisternis definitief verdrijft. Het licht
overwint de duisternis! Hij die in doeken gewikkeld in een
voederbak werd gelegd. Jezus, het licht van de wereld.
Hij die de donkerste nacht ten einde zal brengen. Zijn
licht zal schijnen... Zijn licht schijnt... Ken jij dat licht?

De herders werden ermee geconfronteerd in de velden.
Het was nacht, het was duisternis... En opeens was daar
het licht... Het zal pijn hebben gedaan aan hun ogen...
Maar het was goed. Het verlicht de velden, de schapen...
Het verlicht hun leven... En de boodschap van de
engelen bracht blijvend licht in hun harten. De Messias is
geboren, de Heer. Het langverwachte kind. Hij zal het
duister verslaan. Hij is het licht... Jezus....

Maar dat was toen... Bij andere mensen... Misschien zit
je nu zelf wel in een diepe donkere tijd. En wij zitten
allemaal in de duisternis die het leven tegen ons
aangooit. Dan kan die boodschap van Jezus als het licht
heel goedkoop klinken. Niet echt, niet realistisch. Jij hebt
je verdriet, je moeilijkheden. De duisternis is er echt.
Waar is dan het licht vraag je je af?

De christelijke boodschap is: de zaken staan er echt zo
slecht voor, en we kunnen onszelf niet genezen of
redden. Het is inderdaad erg duister allemaal,
desondanks is er hoop. De christelijke boodschap is dat
zij die in het donker wonen door een helder licht worden
beschenen. Let op dat er staat dat we door een helder
licht wordt beschenen. Het komt niet uit onszelf. Het
wordt gegeven. Er is licht buiten deze wereld, en Jezus
heeft dat licht gebracht om ons te redden; sterker nog, Hij
is het licht.

Door te geloven zien wij het licht van Jezus. Dat neemt
de duisternis niet meteen weg, maar het maakt het
allemaal wel veel lichter. Net zoals een zonopkomst het
donker minder maakt. De schaduwen en de donkere
ruimtes blijven. Maar je ziet weer. Je kunt weer wat doen,
je kunt bewegen, echt leven. Jezus is het licht nu in ons
leven. Hij omringt ons met Zijn liefde, Hij zorgt voor ons in
onze nood, Hij laat ons zien wat echt belangrijk is en Hij
geeft ons hoop.

Jezus is het licht. En zo lijkt Hij op de zon. De zon geeft
leven. Zonder de zon zou alles bevriezen, zou er niets
kunnen groeien. De zon laat ons zien wat de waarheid is.
Zonder licht kun je niet autorijden, je zou verongelukken.
Licht laat ons zien wat de situatie is, wat de waarheid is.
De zon is prachtig. Het licht laat ons de mooie dingen van
het leven zien, waar we van kunnen genieten. De zon
geeft leven, laat ons zien wat de waarheid, de zon is

prachtig. Jezus lijkt op de zon. Maar Hij is nog zoveel
meer. Jezus geeft het echte licht in ons leven. Dat is
meer dan een lichtpuntje, dat is als de zon die in ons hart
schijnt. En dan kan het leven nog zo duister zijn... Het
licht van Christus schijnt in die duisternis. Licht in de
nacht.

En dat licht is sterker dan de duisternis... Ik zei eerder
dat we allemaal uiteindelijk verliezen van het duister...
Maar Jezus maakt van dat verlies een schitterende
overwinning. Want wanneer wij sterven in geloof, zullen
wij leven met Hem. Voor altijd. We lezen over de eeuwige
goede toekomst in Openbaring: ‘De stad heeft het licht
van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt
Gods luister, en het lam is haar licht.” Het lam, Jezus is
het licht. Dan bestaat de duisternis niet meer. Jezus
overwint... Hij is het licht. Nu in onze duisternis, in de
toekomst in volmaaktheid... Jezus is het licht...

Ken jij dat licht? Leef je ermee?

Ik begon deze preek met de vraag hoe het met je gaat...
Ik wil afsluiten met een uitdaging. Waarschijnlijk is er
duisternis in je leven. En ik vertelde je dat Jezus het licht
in die duisternis is, kan zijn... Jezus nodigt jou uit om Zijn
licht in je leven te ontvangen... Ik daag je uit... Test de
waarheid van het christelijk geloof. Ga de komende tijd
actief op zoek naar Jezus... Dat kan bijvoorbeeld door te
bidden, door uit de Bijbel te lezen, door naar de kerk te
gaan... En kijk dan over een tijdje terug... Wat heeft het
gedaan met je duisternis? Zie je de zon van het christelijk
geloof opgaan over jouw duisternis? Het wordt je
gegeven: Neem je het aan?

Morgen is het kerst. De zon zal opkomen en het licht zal
schijnen. Het is het feest van het licht van Jezus dat op
aarde is gekomen. Wij zijn niet meer in de diepe
duisternis, want het licht van Jezus schijnt. Halleluja,
amen.

Met eventuele reacties op deze preek kunt u terecht bij
ds. Stefan Honing. stefanhoning@gmail.com of 06-
48883410
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